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Kerk in-Druk
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> Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
> Verslag gemeenteavond
> Versterk het gilde van kerkwachten



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in 
de hun toegewezen secties.
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Kerkdiensten
Zondag 07 juni

Heilig Avondmaal
Kliederkerk

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) /

Onderhoud orgels

17.00 uur Evensong
Voorganger Ds. J. Blankenstijn
m.m.v. de Evensingers

Zondag 14 juni

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Diaconie / Onderhoud 

gebouwen

Zondag 21 juni

Sea Sunday

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. S. Francke

(Middelburg)
Collecte Mission to Seafarers /
 Binnenlands

diaconaat (landelijk)
m.m.v. de Cantorij

Zondag 28 juni

Kindernevendienst

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. S.J. Dingemanse 

(Noordwijk)
Collecte Kerk / Jeugdwerk

Dienst voor mensen
met en zonder een
beperking
Op zondag 28 juni wordt 
in de Torenkerk, Dorpsstraat 
25 in Gapinge, een dienst 
gehouden voor mensen met 
en zonder een beperking. De 
dienst begint om 14.30 uur en 
iedereen is van harte welkom.

Voorblad: Urban Sketchers 
Walcheren, tekening van Leo 
Sinke
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Kerk als plek van hoop,
hulp en verzoening

Joan van Rheenen

Binnenkort loopt de termijn van Colombia als ZWO actieland af. Vanuit classis Delta 
kregen wij, als ZWO groep, eind maart de vraag welk nieuw actieland wij de komende 
jaren willen steunen, de meeste stemmen zouden gelden. We konden kiezen tussen
Bangladesh en Rwanda. Wij kozen Rwanda, het werd Bangladesh!

Onze voorkeur werd ingegeven door één van de 
projecten die genoemd werden: ’Kerk als plek van 
hoop, hulp en verzoening’. Het trauma van de 
genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op 
overlevenden: slachto£ ers, daders, jong en oud. 
Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn terugge-
keerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en 
kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Pastores 
merkten dat gemeenteleden nooit meer in de kerk 
kwamen. Zij zochten hen thuis op en luisterden 
naar de pijn van overlevenden en de schaamte 
van daders. Nu komen ze regelmatig in de kerk bij 
elkaar. Ze bidden, zingen, praten samen en luis-
teren naar elkaars verdriet, pijn en schaamte. Hoe 
dan? Om maar eens een populaire uitdrukking te 
gebruiken. In diezelfde week kwam het nieuwe 
boek uit van de theoloog Alain Verheij: ‘De prijs van 
vergeving’. Nadenken over vergeving en verzoe-
ning terwijl de wereld in brand staat en er dagelijks 
nieuwe brandhaarden bij komen, is dat niet een 
beetje voorbarig? Vergeving is eenzijdig, is niet iets 
wat je in een handomdraai doet. Vergeven gaat 
over jezelf. Je moet zelf aan de slag. Je moet zelf 
iets oplossen. In plaats van eisen aan een ander 
te stellen Vergeven is vechten tegen je gevoel van 
boosheid en misschien wel wraak. Vergeven is dat 
je de ander het goede toewenst, ondanks dat hij je 
misschien onrecht heeft aangedaan. Vergeven is 
eerst zelf aan zet zijn. 

Dat is verdraaid hard werken. Daar mogen we best 
wat hulp bij vragen. Van elkaar en van God. Het fun-
dament van menselijke vergeving ligt in goddelijke 
vergeving. Wij vergeven niet vanuit eigen kracht, 
maar vanuit het besef dat wij zelf vergeven zijn. 
Gods genade is niet het eindpunt, het is het start-
punt van een leven waarin wij leren vergeven.
Paulus plaatst vergeving in de context van het 
gemeenschapsleven. Waar mensen samenleven, 
ontstaan wrijvingen en klachten. De maatstaf is niet 
‘vergeven als de ander het verdient’,  maar ‘vergeven 
zoals Christus u heeft vergeven’ - onverdiend, over-
vloedig, volledig.
Vergeving en verzoening worden vaak door elkaar 
gehaald, maar het zijn twee verschillende dingen. 
Verzoening gaat nog een stap verder dan vergeven. 
Want voor verzoening is gelijkwaardigheid nodig.
Verzoening is tweezijdig. Het vereist dat beide 
partijen bereid zijn om te werken aan herstel 
van de relatie. Verzoening vereist berouw van de 
dader, bereidheid tot verandering, en het opnieuw 
opbouwen van vertrouwen. Verzoenen werkt alleen 
als je het over en weer doet.
De Bijbel maakt dit onderscheid ook. God biedt 
vergeving aan iedereen, maar verzoening - een her-
stelde relatie met hem - vereist bekering en geloof. 
‘Laat u met God verzoenen’ is een oproep die een 
antwoord vraagt. Vergeving is aangeboden; verzoe-
ning moet worden aangenomen.
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Van de pastores

Juni: de schoolexamens op de middelbare scholen 
zijn achter de rug en voor veel scholieren is dit de 
tijd om er met een vriendengroep opuit te trekken 
naar (soms) verre oorden - voor de uitslag bekend 
is. Voor wie niet meer gebonden aan de school-
vakanties is, is dit vaak de beste periode om er
tussenuit te gaan met caravan en/of de fi ets. Niet zo 
druk, niet al te warm en vaak net wat minder prijzig 
dan in het hoogseizoen. En waar dat vakantie vieren 
lang een jaarlijks terugkerend iets was, kan dat door 
veranderingen in conditie of door ziekte soms niet 
meer en moeten mensen thuis blijven. De leeftijd 
speelt daarbij vaak ook een rol. Met het klimmen 
der jaren gaan sommige dingen die eerder ‘vanzelf’ 
gingen, niet meer. Dat valt niet altijd mee: weer wat 
moeten inleveren.
In onze kerkgemeenschap zien we gelukkig nog 
veel actieve, betrokken leden die best op leeftijd 
zijn, maar nog altijd hun steentje willen en kunnen 
bijdragen. We zien ze in de diensten, wanneer ze 
een ambt vervullen. Ze doen bezoekwerk, werken 
op het kerkkantoor, doen dienst in De Herberg, 
zijn druk met het onderhoud van het kerkgebouw 
of het verzorgen van de kerktuin. En, misschien 
minder zichtbaar, maar ook belangrijk, is alles wat 
er gebeurt in het meeleven met elkaar en in de 
onderlinge contacten: de telefoontjes, de kaartjes, 
de soms praktische hulp en de gebeden. 

Wat ook mooi is om te zien is het vieren van jong 
en oud samen bij een moment van de kinderne-
vendienst en tijdens de kliederkerk: dan wordt er 
samengewerkt. Ook met de inzet van Youth for 
Christ in Zeeland wordt onze aandacht gevraagd 
voor jongeren in Vlissingen en daarbij is iedereen 
nodig. Zo willen we met elkaar kerk zijn, een plaats, 
een samengaan en samen doen van mensen jong 
en oud(er). Dankbaar voor alles wat er aan activi-
teiten is en wat we met elkaar doen. Alleen samen 
werkt de kerk!
Hartelijke groet van

ds. Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer 

Vakantie
Vanaf 13 juni heb ik (Janny Blankenstijn) drie weken 
vakantie. Daarvoor rond ik mijn verplichte nascho-
ling af. Vanaf september 2025 heb ik 6x een twee-
daagse cursus in Hydepark in Doorn gevolgd, 01 
en 02 juni de laatste keer. Met 20 predikanten in 
hun derde jaar als dominee of geestelijk verzorger, 
denken we na over verschillende aspecten van 
dominee zijn: bv. voorgaan, pastoraat, kerk in de 
wereld, gemeente zijn. Het is heel fi jn om ervaringen 
te delen met elkaar, we bespreken dingen die we in 
het werk tegenkomen en het blijkt dat we ook vaak 
dezelfde dingen meemaken, dus we leren van elkaar. 

Je kunt iemand vergeven en tegelijk besluiten dat de 
relatie niet meer dezelfde kan zijn. Je kunt vergeving 
schenken zonder meteen vertrouwen te geven, want 
vertrouwen moet opnieuw worden opgebouwd en 
dat vereist berouw en verandering van de ander.
Vergeven is dus jouw keuze. Verzoening vereist de 
medewerking van twee partijen. Vergeving gaat over 
jouw hart; verzoening gaat over de relatie.

Alain Verheij schrijft in zijn column in Trouw: ‘Ik 
geloof dat vergeving een van de mooiste dingen is. 
Een geschenk van God om te ontvangen en uit te 
delen…. Slachto£ ers ontdoen zich van de ketenen 
die hen binden aan de dader en de wandaad. Soms 
met een betonschaar, vaker met een vijl. De wond 
wordt een litteken, de blik gaat vooruit’.

Maar hoe dan?
Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp 
en verzoeningswerk. De kerk organiseert zoge-
naamde ‘Lichtgroepen’ zodat daders en slachto£ ers 
weer samen verder kunnen. Zo zet pastor Elie twee 
deelnemers met hun ruggen tegen elkaar midden in 
de kring. Om beurten dragen ze de ander op hun rug. 
Zo laat hij letterlijk zien hoe ze elkaar door haat en 
verdriet als last meetorsen. Hoeveel lichter wordt het 
leven als ze elkaar weer in de ogen durven kijken.
Vergeven en verzoenen: ze zijn de weg naar echte, 
duurzame vrede. Je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen!   
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Er is ook aandacht voor spiritualiteit, dat is erg mooi, 
korte vieringen die we om de beurt verzorgen, bijbel-
studie, meditatie, zingen, bidden, naar buiten gaan en 
stil worden. Het zijn waardevolle dagen. Hydepark ligt 
ook in een prachtige omgeving, je loopt zo het bos 
in. Ik heb dus al een paar keer wandelend bijbelstudie 
gedaan. Deze cursus is verplicht en de inhoud wordt 
door de docenten bepaald. Daarna moet ik scho-
ling blijven volgen, maar dan mag ik wel zelf kiezen 
waarin ik me ga verdiepen. In het jaargesprek met 
twee leden van de kerkenraad is scholing ook altijd 
een gespreksonderwerp.

Ds. Janny Blankenstijn

Gedicht

Wijs en aards

Wijs en mild in de oude dag
misschien wel een wens,
niet altijd werkelijkheid.

We kunnen ook anders zijn.
Anders geworden door de loop van ons leven.
In de oude dag komen we oog in oog
met onze aardsheid, onze broosheid.

We stuiten op grenzen:
de grenzen van onze idealen,
de grenzen van ons lichaam.
Die grenzen kunnen ons bedroeven.

We kunnen het daar moeilijk mee hebben.
Het is niet eenvoudig
onze aardsheid te aanvaarden.

Misschien is wijsheid:
onze aardsheid onder ogen zien,
omgaan met onze wonden,
erkennen dat we broos zijn, niet volmaakt.

Wijsheid is groeien in menselijkheid,
met aanvaarding van onze kwetsbaarheid.

Van: Marinus van den Berg

Kerkasiel Kampen - verslag van een
bijzondere dag
Donderdag 07 mei waren we met een groep van 
17 mensen uit onze kerk en uit de Protestantse 
Gemeente Oost-Souburg in Kampen om in de Open 
Hof kerk gedurende 8 uur de doorlopende viering 
te verzorgen, van 12.00 tot 20.00 uur. Om 12.00 uur 
kregen we de brandende kaars van drie mensen 
uit de PKN Middelburg. Met elkaar beleefden we 
acht heel verschillende vieringen over heel diverse 
onderwerpen: de schepping, de liturgische kleden 
in Oost-Souburg, slavernij, vergeving en verzoe-
ning, de zingkring in Ter Reede, een noodpreek uit 
Oost-Souburg, De Raad van Kerken en water. Steeds 
waren er twee mensen die als vrijwilliger in de 
keuken stonden, mensen welkom heetten en van 
ko¬  e en thee voorzagen. De anderen deden mee 
in de vieringen. En twee mensen verzorgden de 
muziek tijdens alle vieringen, op orgel of piano en 
op de dwarsfl uit. 

Ondanks de verschillende onderwerpen kwamen 
een paar dingen steeds terug: het verlangen naar 
heelheid en het ervaren van onvrijheid. We waren 
ons er erg van bewust dat het gezin Babayants 
met 4 kinderen, waarvan er twee in Nederland zijn 
geboren, nu al sinds november 2024 in de kerk ver-
blijft en de kerk niet kan verlaten. Uitzetten is voor 
deze in Nederland gewortelde kinderen ongewenst, 
maar de situatie waarin ze zich nu bevinden, is 
ook moeilijk. We hebben gebeden om een toe-
komst voor hen en voor de 420 andere kinderen in 
Nederland in dezelfde situatie. Heel fi jn is ook dat 
we (fi nanciële) steun kregen van gemeenteleden die 
niet mee konden gaan. Voor meer informatie: Neem 
een kijkje op de website van het kerkasiel:
www.kerkasielkampen.nl
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Bij de diensten
Zondag 07 juni vieren wij het Heilig Avondmaal, 
deze keer het lopend avondmaal. Op het leesrooster 
staat de tekst uit Matteus 9 over de roeping van 
Matteus de tollenaar tot leerling van Jezus. Matteus 
geeft gehoor aan Jezus’ roep en er is een maaltijd 
in zijn huis, Jezus en zijn leerlingen eten met tol-
lenaren en zondaren. Voor ieder van ons een plaats 
aan de tafel! (lied 388 uit het liedboek).
Om 11.45 is er kliederkerk over het thema ‘In Vuur en 
vlam, laat de geest maar waaien’.

Zondag 14 juni We lezen Matteus 15 vers 1-20 en 
horen over rein en onrein en over ongewassen 
handen. 

Zondag 21 juni is het Sea Sunday en hoopt ds. Stefan 
Francke uit Middelburg voor te gaan. Hij is als water-
bouwpastor werkzaam voor de SPWO: Stichting Pas-
toraat Werkers Overzee. In deze dienst zal de  Can-
torij o.l.v. Gertruud Smit ook een paar Shantyliederen 
zingen.
De preek gaat over de tekst van Matteus 10 vers 5-12 
over de uitzending van de leerlingen van Jezus. 

Middaggebed 
In Kerk in-Druk van mei schreven we al over een 
wekelijks middaggebed in de kerk, elke dinsdag  van 
12.30 - 13.00 uur. Een gebed om vrede in de wereld, 
in onze stad, in ons leven en in het leven van de 
mensen om ons heen. We zijn dinsdag 12 mei gestart, 
er is een liturgie met een paar vaste elementen en 
voor de voorganger de keuze van een korte lezing 
en een lied. We willen er ook rekening mee houden 
dat er toeristen kunnen zijn, en zorgen dat de teksten 
dus ook in het Duits en Engels op de liturgie staan. 
Iedereen is welkom bij dit middaggebed! We hopen 
dat dit gebed verbindt en ruimte geeft.

Bij elk middaggebed zijn twee mensen nodig: een 
voorganger en een gastvrouw of -heer. Als u ook 
voorganger of gastvrouw/-heer wilt zijn, kunt u 
zich daarvoor opgeven bij Wilja Grootenboer of 
Janny Blankenstijn.

Beter horen tijdens de kerkdienst
De Sint Jacobskerk beschikt over een goedgekeurde 
ringleiding. Als u gebruik maakt van een gehoorap-
paraat dan kunt u dat zo instellen dat het de signalen 
van de ringleiding opvangt zodat u wat er gezegd 
wordt beter kunt verstaan. U kunt eenvoudig uw 
gehoorapparaat koppelen aan de ringleiding door 
deze in de T- of MT-stand te zetten. Net zoals u thuis 
het apparaat op de televisie aansluit. Weet u de juiste 
stand niet te vinden, vraag er dan uw audicien naar!

Anneloes Steglich
Evensong
Zondag 07 juni verzorgen de Evensingers o.l.v. Ineke 
Wijkhuijs - van den Driest om 17.00 uur weer een 
Evensong in de Sint Jacobskerk. Het thema is ver-
trouwen, een zo groot vertrouwen dat je al je zeker-
heden durft los te laten. Dat je eropuit kunt trekken 
naar het onbekende. Net zoals de apostelen dit 
konden na de uitstorting van de Heilige Geest, waar-
door de leer van Jezus Christus ontelbare volgelingen 
kreeg. De lezingen komen uit Genesis 12 vers 1-9 en 
Romeinen 4 vers 13-25. De bijpassende psalm die 
de Evensingers ten gehore brengen is Psalm 33. Het 
anthem deze Evensong is ‘I bind unto myself today’, 
een hymne over de Triniteit. Naast de door het koor 
gezongen liturgische zangen, is er ook ruimte voor 
samenzang, want er zijn drie liederen waar u bij mee 
kunt zingen. De voorganger is ds. Janny Blankenstijn 
en de organist is Jos Vogel.

21 juni Sea Sunday
De Cantorij zal dit jaar medewerking verlenen aan 
de viering van Sea Sunday. In overleg met de voor-
ganger, waterbouwpastor Stefan Francke, is een 
mooie liturgie opgesteld met ruimte voor de tradi-
tionele 'shanty'. Een uitstapje voor de Cantorij dus: 
even buiten de comfortzone treden en proeven 
aan dit type muziek. Muziek waarin verlangen en 
hoop samensmelten. Er wordt al druk geoefend met 
dit repertoire, en binnenkort gaat de Cantorij ook 
oefenen met muziek voor ‘Zomerlof’ een zomerse 
woensdagmiddagviering voor mensen van wie 
familie en vrienden ver weg zijn op vakantie en die 
even wat minder aanloop krijgen. Over Zomerlof 
volgt in Kerk in-Druk van juli meer informatie. Heb je 
zin om mee te zingen? Informatie kan je opvragen bij 
Willy Hesselink, e-mail: hageha@zeelandnet.nl of bij 
Gertruud Smit, e-mail: gj.smit56@gmail.com
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Vanuit de kerkenraad
Van de voorzitter 

Ook dit jaar daalde de lint-
jesregen weer neer in de Sint 
Jacobskerk. Dit keer was het 
Clary Leeftink - Geervliet die 
een koninklijke onderschei-
ding kreeg. Vanwege haar 

vrijwilligerswerk o.a. voor de evenementencom-
missie werd zij in het zonnetje gezet. Van harte 
gefeliciteerd en zeer verdiend.

De kerkelijke feestdagen liggen weer achter ons en de 
eerstvolgende duurt nog wel even. Het wordt weer 
een beetje komkommertijd. Toch gaat het werk in 
en voor de kerk gewoon door. Er zijn veel zieken die 
extra aandacht verdienen. Als u graag bezoek wilt van 
één van de pastores kunt u zelf contact opnemen met 
hen. Zij maken dan een afspraak met u.

In april is er een bijeenkomst geweest voor nieuw 
ingekomenen. Het was een groep van ongeveer 15 
personen die al langer of sinds kort in Vlissingen 
wonen. Er is uitgebreid verteld wat de kerk allemaal 
doet, bijvoorbeeld het college van kerkrentmees-
ters en de diaconie. 
Om elkaar iets beter te leren kennen werden we 
in kleine groepjes verdeeld en moesten we aan 
elkaar vertellen wat onze eerste gedachte is bij 
het woord ‘kerk’ en hoe je daarmee in aanraking 
bent gekomen. Er kwamen heel veel verschillende 
reacties. Mijn eerste gedachten gingen naar de 
plaats waar ik geboren ben, Dinxperlo, waar ik met 
mijn ouders mee naar de kerk ging. Meestal twee 
keer per dag en zonder aandacht voor de kinderen, 
een beetje saai dus. Gelukkig is dat later in Zutphen 
helemaal goed gekomen, daar was volop aandacht 
voor de jeugd en er was een grote jeugdvereniging.
Vraag eens aan elkaar wat je denkt bij het woord 
‘kerk’, het levert vast mooie gesprekken op.

Marianne Kloosterboer

Gemeenteavond 15 april
Voorzitter Marianne Kloosterboer opent de bijeen-
komst met een column van Mathilde Meulensteen: 
‘Op de ko¬  e, over het belang van een gewoon 
gesprek’ (Ouderlingenblad maart 2026). Marianne 
vertelt dat ze na 12 jaar gestopt is als voorzitter van 
het bestuur van de Mission to Seafarers. Naast het 
bestuurswerk was zij ook lid van de werkgroep pasto-
raat aan zeevarenden. Gertruud Smit zal haar plaats in 
de werkgroep pastoraat aan zeevarenden overnemen. 
Vervolgens geeft Marianne een impressie waar de ker-
kenraad de afgelopen maanden mee bezig geweest is. 

Zo is er een begin gemaakt met het aanvragen van 
VOG-verklaringen, wat sedert juli vorig jaar door 
de synode verplicht is gesteld. Omdat steeds vaker 
mensen de kerkdiensten bezoeken die de Neder-
landse taal niet machtig zijn, is de kerkenraad op 
zoek gegaan naar de mogelijkheden om de verkon-
diging te laten vertalen. Dat kan relatief eenvoudig 
via Trandelion, een app waarmee het gesproken 
woord vertaald wordt in elke gewenste taal. De 
vertaling is op de telefoon of via een tablet mee te 
lezen. Ook voor slechthorenden kan dit een uitkomst 
zijn want ook zij kunnen dan de preek meelezen. 
Tegen een meerprijs is ook een luisterversie te 
installeren. Het college van kerkrentmeesters reali-
seert de aansluiting. 
De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering een 
start gemaakt met de evaluatie van het beleids-
plan. In een volgende gemeentebijeenkomst wordt 
daarop teruggekomen. 

Vervolgens geeft Marianne het woord aan Gertruud 
Smit die als voorzitter van de diaconie een overzicht 
geeft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het 
diaconaat. Met de bevestiging van Ineke van Sorgen 
en Joke Keersemaker begint de diaconie weer op 
sterkte te komen. Er is nog één vacature en de hoop 
is dat in de loop van dit jaar de diaconie weer hele-
maal compleet zal zijn. De fi nanciële bijdrage aan de 
diaconie is in 2025 vrijwel gelijk gebleven aan het 
jaar 2024 (in 2024 € 11.226,00 in 2025 € 11.223,00).
De diaconie geeft jaarlijks een deel van haar inkom-
sten en haar bezit uit aan goede doelen. Een voor-
beeld daarvan is stichting In- en Uitloophuis. Naast 
het geven van giften en individuele hulp organi-
seert de diaconie gedurende het jaar verschillende 
activiteiten zoals: de breiclub, het paasontbijt en het 
jaarlijkse uitstapje. De diaconie hoopt ook een aantal 
nieuwe activiteiten op te zetten. Er is het voornemen 
om in de zomer een keer pannenkoeken te bakken 
in de kerktuin voor een goed doel, de diaconie wil 
de schoenendoosactie zoals in Oost-Souburg is 
opgezet overnemen.
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Er zijn plannen voor een taxiservice voor gemeen-
teleden in zorginstellingen, een lotgenotengroep 
rouw en verlies en een boeken-ruil-kastje. De dia-
conie intensiveert het contact met de diaconie van 
de protestantse gemeente Oost-Souburg. In mei 
wordt een gezamenlijke trainingsavond georgani-
seerd onder leiding van ds. van den Broeke en
ds. Blankenstijn. 
De voorzitter van het college van kerkrentmees-
ters, Hans Sinke, geeft hierna een korte toelich-
ting op de werkzaamheden van het CVK.  Het CVK 
kan worden gezien als de facilitaire dienst van de 
gemeente. Er zijn zorgen over het jaarlijkse tekort 
op de inkomsten. Ook bij gelijkblijvende inkomsten 
neemt het tekort in sneltreinvaart toe vanwege de 
stijgende onkosten. Door liturgieën in eigen beheer 
te maken is bezuinigd op drukkosten. De persoon-
lijke brief met een verzoek om een betaling van 
Kerk in-Druk heeft vorig jaar tot positief resultaat 
geleid, in juni zal weer een brief op naam samen 
met Kerk in-Druk bezorgd worden. 
De grootste zorg is de instandhouding van het 
monumentale kerkgebouw, dat eigendom is van 
onze protestantse gemeente. In Kerk in-Druk kunt 
u binnenkort een stukje lezen over de voortgaande 
ontwikkelingen. De bezetting van het CVK is op 
orde. Toch zoekt het CVK nog enige versterking in 
de persoon van een tweede penningmeester naast 
John Post. Gevraagd wordt om uit te kijken naar 
iemand die als tweede penningmeester het college 
zou willen versterken. 
Van de aanwezigen komt de vraag waarom de 
gemeente niet is ingelicht over de vermissing van 
een van de avondmaalsbekers. Hans geeft toe dat 
hij dat vergeten is. Van een set van 3 waardevolle 
avondmaalsbekers is er één ontvreemd. Er zijn 
maatregelen genomen om dit in de toekomst te 
voorkomen. Zo zijn er nieuwe vitrinekasten aan-
geschaft die inbraakveilig zijn en wordt er beter 
opgelet dat buiten de kerkdiensten het kostbare 
zilver veilig opgeborgen is. 
Met dit gesprek over de avondmaalsbeker wordt 
de overstap gemaakt naar de bespreking over het 
Heilig Avondmaal. Tijdens eerdere gemeentever-
gaderingen werd de wens geuit om het avondmaal 
in een kring te vieren. Er is een proef gestart en 
inmiddels is in december en op Witte Donderdag 
bij wijze van proef de kringopstelling zittend voorin 
de kerk uitgeprobeerd. Ds. Blankenstijn vraagt naar 
de bevindingen. Er komen positieve en kritische 
reacties. Positief aan het avondmaal in de kring is 
dat je elkaar aankijkt, dat niemand uitgezonderd 
wordt maar deel kan nemen aan de kring, ook als je 
slecht ter been bent.

De onwennigheid wordt genoemd, wanneer stop 
je het brood in je mond als je het eenmaal aan-
genomen hebt, wat zeg je bij het aanbieden van 
brood en wijn? Er zijn ook gemeenteleden die 
de voorkeur geven aan het lopende avondmaal 
omdat de gemeente dan in beweging moet komen 
om brood en wijn te ontvangen. Een thema dat 
al eerder in een gemeentevergadering ter sprake 
kwam is de keuze voor instellingswoorden. Ds. 
Blankenstijn geeft aan dat zij in lijn met het dienst-
boek van de PKN gekozen heeft voor de woorden: 
het brood van Christus en de wijn van het Konink-
rijk. De diaconie stelt voor om bij het avondmaal 
voortaan alcoholvrije wijn te schenken. Voordeel is 
dat iedereen dan dezelfde wijn deelt. Met de toene-
mende leeftijd zijn er steeds meer mensen voor wie 
alcohol in de wijn een probleem is in verband met 
medicatie. Nu moeten zowel bekertjes druivensap 
als wijn uitgedeeld worden. De alcoholvrije wijn is 
echte wijn die alcoholvrij gemaakt is. De meningen 
zijn verdeeld, de reacties zullen meegewogen 
worden in het besluit dat de kerkenraad zal nemen. 

Na de pauze is het woord 
aan Matthea Brinksma, 
gemeentelid en project-
medewerkster bij Youth for 
Christ Walcheren. Matthea 
is moeder en leerkracht op 
een basisschool. Als tiener 

nam ze actief deel aan de activiteiten van Youth 
for Christ. Na verloop van tijd verdween de orga-
nisatie uit Walcheren. Nu worden de activiteiten 
van Youth for Christ in Walcheren opnieuw opge-
start. Opgroeien in deze tijd is niet makkelijk. Veel 
jongeren krijgen te maken met stress, burn-out 
klachten en depressies. Hoewel de kerk uit het 
leven van veel gezinnen verdwenen is zijn jongeren 
vaak wel op zoek naar zingeving. Hoe kun je als 
kerk iets betekenen voor jongeren. Meerdere aan-
wezigen hebben vanuit het verleden herinneringen 
aan Youth for Christ. Aan zomer- en zeilkampen, 
gespreksavonden, een koor en dansavonden. Bij 
Youth for Christ staan geloof en persoonlijke ont-
wikkeling van jongeren centraal. Met de activiteiten 
wordt aangesloten bij de behoeften van jongeren. 
Ontmoetingen via straatwerk, contacten op het 
schoolplein en een eigen ontmoetingsruimte in 
’t Ho² e in Middelburg vormen het begin van de 
herstart op Walcheren met de bedoeling dit uit te 
breiden naar Vlissingen en heel Walcheren. Youth 
for Christ is niet aan één kerkgenootschap ver-
bonden maar is het resultaat van samenwerking 
van verschillende kerken. 
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Er wordt zowel met professionele krachten als met 
vrijwilligers gewerkt. Collega Durga is met
Matthea meegekomen. Zij werkt in Rotterdam waar 
ze onder andere het meidenwerk verzorgt. Aan de 
kerken wordt gevraagd om het werk op Walcheren 
te ondersteunen: met een fi nanciële bijdrage, met 
tijd, dat wil zeggen inzet van vrijwilligers, en met 

gebed. De aanwezigen spreken hun waardering uit 
voor het werk en wensen Matthea en Durga daarbij 
Gods zegen toe.
Ds. Blankenstijn sluit de bijeenkomst, we zingen 
lied 978  ‘Aan u behoort, o Heer der heren, de aarde 
met haar wel en wee’. 

Anneloes Steglich

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring
Dinsdag 16 juni hopen we weer Zingkring te 
houden. We zullen liederen zingen die passen 
bij het thema zon-licht: God als krachtbron voor 
alle leven op deze aarde. We hopen op een mooi 
samenzijn deze laatste keer voor de zomerstop in 
juli en augustus. Ook deze keer zullen we afsluiten 
met het lied ‘Liefde is weer durven dromen’:

Liefde is weer durven dromen
van de warme zonneschijn,
in een huis van samen wonen
veilig en gelukkig zijn.
Als je trouw bent aan elkaar,
leef je in Gods gloria.

Ter Reede Bijbelkring - Terugblik
afgelopen maanden & zomerstop 
Woensdag 27 mei was de laatste Bijbelkring voor de 
zomerstop. Vijf keer zijn we de afgelopen maanden 

bij elkaar gekomen op een woensdagmiddag in 
het Speelhuus, waar we spraken over de volgende 
onderwerpen: (januari) Wie is Jezus; (februari) 
Jezus op weg naar Jeruzalem; (maart) Palmpasen; 
(april) Hemelvaart; (mei) De heilige Geest. We lazen 
en/of vergeleken bijbelteksten die passen bij het 
onderwerp. We hadden mooie gesprekken; leerden 
van elkaar; hadden soms vragen bij en over de 
teksten en ook wel vragen aan elkaar. De komende 
maanden is er geen Bijbelkring en duurt de (zoge-
naamde) zomerstop langer dan in vorige jaren: we 
zullen pas weer in oktober bij elkaar komen voor de 
Bijbelkring.
Dit is anders dan op de uitnodigingsbrief van 
begin dit jaar stond. Daarop staat te lezen dat er 
woensdag 30 september Bijbelkring is, maar die 
datum komt te vervallen. De Bijbelkring start pas 
weer op woensdag 28 oktober. Hartelijke groet en 
alle goeds gewenst, 

Wilja Grootenboer

Verenigingen

Op dinsdagmiddag 09 
juni is het alweer de 
laatste bijeenkomst van 
de ANBO-PCOB

Walcheren in het seizoen 2025-2026. Deze vindt 
plaats in de Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in 
Oost-Souburg en begint om 15.00 uur.
Na de opening is er gelegenheid voor ontmoeting 
en voor het spelen van gezelschapsspelletjes. Ver-
volgens wordt er een nasimaaltijd geserveerd. Voor 
de nasimaaltijd vragen we een bijdrage van € 5,00 
per persoon. 

Met het oog op de maaltijd vragen we u zich vóór 
vrijdag 05 juni aan te melden voor deze bijeen-
komst. Dat kan telefonisch of per mail bij het secre-
tariaat, tel.nr.: 06 43 10 54 68, e-mailadres:
ineke.pcob@gmail.com  Het te betalen bedrag voor 
deelname, € 5,00, kunt u vervolgens storten op: 
NL 70 RABO 0138 4713 39, t.n.v. ANBO-PCOB
Walcheren (of u kunt, als dat niet lukt, € 5,00
meenemen naar de bijeenkomst). U bent van harte 
welkom en neem gerust iemand mee!
Met hartelijke groeten, 

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 
Secr. ANBO-PCOB Walcheren
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De opbrengsten van de Heilig 
Avondmaalscollecten gaan tot 
en met juni naar Phila Musica, 
een muziekvereniging voor 
mensen met een beperking. De 
paascollecte is toegelicht door 
de werkgroep ZWO. De diaco-

nale collecten gingen naar de bijdragen aan diverse 
stichtingen die maatschappelijke doelen onder-
steunen.
In de maand juni vinden wederom een aantal dia-
conale collecten plaats, waarvan de opbrengst naar 
goede doelen gaat. Graag willen wij er daarvan één 
speciaal toelichten: de Stichting Leergeld.
Deze stichting probeert alle kinderen te laten schit-
teren met hun talenten, ook als hun familie geld-
zorgen heeft. De stichting heeft als doel om elk kind 
gelijke kansen te bieden door hen te helpen aan 
schoolspullen, een laptop, een fi ets, zwemles, sport, 
muziekles of een verjaardagspakket. 
De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Hun 
hulpverlening is lokaal georganiseerd via autonome 
stichtingen.

Inmiddels zijn er 114 Leergeldstichtingen actief in 
78% van de alle Nederlandse gemeenten, waardoor 
de Stichting Leergeld heel lokaal kan werken. Met uw 
bijdrage aan de diaconale collecten, steunt u onder 
andere dit prachtige initiatief. 

Het paasontbijt werd dit jaar bijgewoond door bijna 
40 deelnemers. Het was gezellig, lekker en heel fees-
telijk, terwijl op de achtergrond het paaskruis steeds 
verder tot bloei kwam met hulp van Ayesha Smit 
en haar vriend Nol Eisma. De deelnemers hebben 
gezamenlijk een bedrag van € 111,00  gegeven, en 
daarmee was het paasontbijt bijna kostendekkend!

In mei is tweemaal een beroep gedaan op de nood-
hulp van de diaconie. Een van de hulpvragen is nog 
in beraad omdat de hulpvrager het er heel moei-
lijk mee heeft om extern hulp te vragen. De andere 
hulpvraag is volop in behandeling en de hulpvrager is 
ontzettend dankbaar voor de steun en medewerking 
van de diaconie. Uw bijdrage aan de diaconale col-
lecten helpt uw diaconie om dit soort noodhulpver-
lening te kunnen realiseren. 

Van de diaconie

Collecten en giften

Collecteoverzicht april 
Pastoraat € 276,00
Evensong € 123,00
Kerk {3 collecten}  € 382,00
Pastoraat in woonzorgcentra € 153,70 

In de maand april zijn de volgende collectegelden voor de diaconie opgehaald:

Data Doel
Totaal

contant
Totaal 

bonnen
Totaal

digitaal
Giften

Grand 
Total

20260402 Heilig Avondmaal €    95,05 €   23,00 €  100,00 €     218,05

20260405 Paascollecte KIA €  352,50 €   79,00 €   287,26 €      718,76

20260419 Diaconie €   129,79 €   42,50 €    56,00 €     228,29

20260426 Diaconie €   113,30 €   51,50 €    47,00 €    50,00 €     261,80

€  690,64 €    196,- €  390,26 €     150,- €  1426,90

            

Bloemenfonds
De inhoud van de bloemenkist over de maand april was verheugend hoog: € 139,95! Tevens kwam er nog 
een mooie gift van € 50,00 binnen van mevr. W.
Vorige maand is een anonieme gift van € 120,00 die op de bankrekening gestort was, abusievelijk niet ver-
meld. Alle gulle gevers hartelijk dank.

Ontvangen via pastor Wilja Grootenboer een gift van € 50,00 voor het bloemenfonds van mevr. J. D. - K.
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Kerk- en werkgroepen
Gevraagd: Boeken voor de Zomerboeken-
markt in Goes 

Van 02 juni tot en met 12 
september organiseert de 
Protestantse Gemeente Goes 
weer een boekenmarkt in de 
Grote Kerk. Ook dit jaar gaat 

de opbrengst volledig naar het Kerk in Actie pro-
ject De Delta voor Colombia. 
Voor de boekenmarkt zijn veel 
boeken nodig. Heeft u boeken 
over en staat u op het punt om 
ze weg te gooien, doe dat dan 
niet. Neem ze zondags mee 
naar de Sint Jacobskerk. U kunt 
uw boeken inleveren in een 
doos in één van de nissen. Ook bij een bezoek aan 
De Herberg kunt u daar boeken afgeven. Lukt dat 
niet, dan halen we ze graag bij u op. Meer info: Joan 
van Rheenen, tel. 06 44 11 48 49 of Dineke Parlevliet, 
tel. 06 44 66 89 35. Wij zorgen ervoor dat de boeken 
in Goes terechtkomen.  Met uw hulp kan deze actie 
weer een groot succes worden. 

De ZWO-werkgroep 

Thuisbatterijen 2.0
In juli 2024 heb ik u geïnformeerd 
over de thuisbatterij, nu met aanvul-
ling in cursief:

1. Zonnepanelen
De salderingsregeling stopt op 01 januari 2027. 
Het is dan (fi nancieel) slim, om zoveel mogelijk 
elektriciteit zelf te verbruiken. Met een batterij 
kunt u de elektriciteit die u overdag heeft opwekt, 
in de avond en nacht gebruiken. Heeft u echter 
al een elektrische auto, dan is het opladen met 
uw eigen zonnepanelen een veel interessantere 
oplossing! Ook het aanzetten van vaatwasser, 
wasmachine, boiler enz. is een interessante optie.

2. Elektriciteitshandel
De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt 
variëren inmiddels per kwartier. Opladen bij lage 
prijzen en leveren bij hoge prijzen levert een 
fi nancieel voordeel op: laden tussen 11.00 en 
16.00 uur en leveren tussen 17.00 en 21.00 uur. U 
moet dan wel een dynamisch contract hebben. 
Het is ook mogelijk om te laten handelen op de 
onbalansmarkt. Dat kan bijvoorbeeld bij
www.zonneplan.nl  De opbrengsten zijn echter 
het afgelopen jaar sterk gedaald.

3. Onafhankelijkheid 
Wij zijn inmiddels geheel afhankelijk van elektri-
citeit. 

De leveringszekerheid was in Nederland erg 
hoog, maar daalt momenteel snel. Een thuisbat-
terij kan als noodstroomvoorziening dienen. Dit 
is echter niet echt te combineren met de andere 
3 items.

4. Netaansluitkosten
Voor het beperken van netcongestie worden vanaf 
01 januari 2028 de tarieven op piekmomenten 
duurder. Hét piekmoment is tussen 17.00 en 21.00 
uur. Met een batterij kunt u het stroomverbruik op 
de piekmomenten zoveel mogelijk voorkomen.
Gemiddeld verbruikt een huishouden in Neder-
land ongeveer 2.500 kWh per jaar voor apparaten, 
verlichting enz. Van april tot en met september 
is er gemiddeld 17 uur geen zonnestroom. Het 
verbruik in die 17 uur is 2.500 / (365 x 24) x 17 = 5 
kWh. Uitgaande van een zonnestroomsysteem dat 
2.500 kWh per jaar opwekt, is voor een gemiddeld 
gezin een thuisbatterij van 5 kWh voldoende om 
zelf zoveel mogelijk zonnestroom te verbruiken.

Thuisbatterijen zijn er globaal in 3 vormen:
1. Stekkerbatterij. Dit is een thuisbatterij die let-

terlijk met een stekker zelf in het stopcontact kan 
worden aangesloten. De kosten bedragen onge-
veer € 1.500,00 voor 5 kWh met een vermogen 
van 800 tot 2.000 Watt. De noodstroomvoorzie-
ning is beperkt tot één 230 volt aansluiting op de 
batterij. De terugverdientijd is ongeveer 8 jaar.

2. Vaste batterij. Dit is een thuisbatterij die door 
een deskundige moet worden aangesloten. De 
kosten bedragen ongeveer € 3.000,00 voor 5 kWh 
met een vermogen van 2.000 Watt. Deze batterij 
heeft standaard geen noodstroomvoorziening. De 
terugverdientijd is ongeveer 16 jaar.

3. Vaste noodstroomvoorziening. Voor het garan-
deren van de stroomvoorziening is het vermogen 
en de tijdsduur belangrijk. Voor een 100% voor-
ziening is al snel een vermogen van 5.000 Watt 
nodig en bij een stroomstoring van 48 uur is een 
capaciteit van 20 kWh reëel. De kosten bedragen 
ongeveer € 15.000,00. Er is uiteraard geen terug-
verdientijd. Wilt u voor uw situatie meer infor-
matie, dat kan gratis en vrijblijvend:

niek.tramper@pkn-vlissingen.nl
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Activiteitenkalender juni

Iedere week Tijd Wat Contactpersoon

maandag 13.30-16.00 uur Digiwijzer café Lia Borgs, 06 30 29 58 85

dinsdag
13.30-16.30 uur

12.30-13.00 uur

Open Huis in De Herberg

Middaggebed in Sint Jacobskerk
0118 41 25 18

woensdag 13.30-15.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18

vrijdag
09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur

Kerkkantoor

Open Huis in De Herberg
0118 41 25 18

zaterdag 13.30 -16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18

Programma in juni

woensdag 03 juni 10.00-11.00 uur Ko¬  e met een praatje De Burgerij, Paauwenburg

donderdag 11 juni 14.00 en 19.30 uur Film om over door te praten De Herberg

donderdag 25 juni 11.00-13.00 uur Lunchbijeenkomst De Herberg

Lunchbijeenkomst:
Laat je verrassen door water
Zonder water geen leven. Maar teveel water zorgt 
voor overlast en langdurige droogte is een ramp als 
dit leidt tot bosbranden, mislukking van oogsten en 
honger. Wij die zo gewend zijn aan al het water om 
ons heen kunnen in extase raken van de zon die op 
het water speelt, van het spel van lucht en water. 
We hebben een haat-liefde relatie met water en dat 
is niet nieuw. Zelfs in de Bijbel lees je dat terug, de 
verslindende diepte en de bron van leven. We laten 
ons verrassen door de verhalen en door de eigen 
ervaringen. Het gesprek ronden we weer af met een 
heerlijke lunch met een zomers tintje!
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. We 
vragen voor de onkosten een vrijwillige bijdrage. 
Informatie: Sonja Vreeke, tel. 06 38 53 16 27 en 
Anneloes Steglich, tel. 06 27 07 36 57. 

Films om over door te praten
In juni is de laatste vertoning voor de zomer van 
fi lms om over door te praten. 
Hierna is er even een zomerstop: geen vertoningen 
in juli en augustus. In september gaan we dan weer 
van start.
Vanwege de voorwaarden voor de licentie, kunnen 
wij in Kerk in-Druk over de inhoud van de fi lm geen 
mededelingen doen. Wij verwijzen daarvoor naar 
posters in de kerk en in De Herberg. In elk geval is 
het zeker een fi lm met veel stof tot nadenken en 
nabespreken. Het gaat om een tragikomedische fi lm 
met een serieuze en aangrijpende inhoud, die met 
enige humor is doorspekt. 
Datum: donderdag 11 juni
Tijd: middagvertoning 14.00 uur, avondvertoning 
19.30 uur
Locatie: Branderijstraat 3, De Herberg: bovenzaaltje 
(traplift aanwezig)
Kosten: gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
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Versterk het gilde van kerkwachten
Elk jaar stellen wij ons prachtige 
monument - de Sint Jacobskerk - 
in de zomer open voor publiek.
Gasten mogen gratis rondkijken, 
waarbij zij gebruik kunnen maken 
van een gids, fl yer of audiotour. 
Het gilde van kerkwachten zorgt 
ervoor dat bezoekers vriendelijk 

welkom worden geheten, dat ze wegwijs worden 
gemaakt in de kerk, verhalen over de kerk horen 
en naderhand met een heel fi jn gevoel de kerk 
weer verlaten. Vorig jaar is er een gilde opgericht 
voor deze eervolle taak. Als er meer mensen het 
gilde versterken kan de kerk wellicht vaker worden 
opengesteld én kan vaker door bezoekers de toren 
worden beklommen. Wanneer? Kerkopenstelling 
vindt plaats in de zomermaanden op donderdag-
middag, vrijdag en zaterdag. Waarom? Het is een 
gezellige, eervolle taak waarbij je leuke gesprekken 
hebt met heel veel lieve mensen. Wil je meer 
weten? Neem dan contact op met 

Gertruud Smit
gj.smit56@gmail.com of 06 10 80 10 47 

Kindernevendienst, zondag 26 april  
Deze zondagmorgen gingen de kinderen naar de 
consistorie met de vraag van dominee Janny:
‘Voor wie doe jij de deur open?‘ Dat was natuur-
lijk makkelijk: voor mama, papa, opa, oma en zus. 
Mooie antwoorden. De dienst ging over de Goede 
Herder en dat Jezus zegt dat hij de deur van de 
schaapskooi is. In de kindernevendienst beeldden 
we dit verhaal uit met een Duplostal en mini-
schaapjes. Eén schaapje werd vermist, de herder 
ging het zoeken en bracht het op zijn schouders 
terug naar de kudde. Daarna waakte de herder 
voor de deur van de stal, zodat de schaapjes veilig 

waren. We leerden een lied dat ook over een vermist 
schaapje ging. We knutselden met veel enthousi-
asme een schaapje met wol. 

Terug in de kerk zongen we samen met de 
gemeente het lied: ‘De herder heeft zich niet vergist’. 
Het was weer een fi jne kindernevendienst en we 
kijken alweer uit naar de volgende keer, zondag 31 
mei. Misschien kent u ook kinderen die daar graag 
bij willen zijn. Ze zijn van harte welkom!!
Groetjes,

 Anja, Erica, Eddy en de kinderen

Foto's gevraagd
Beste mensen, 
Vlissingen had ooit 5 kerken PKN en nu is daar alleen 
de Sint Jacobskerk nog van over. Destijds mocht ik 
samen met mijn vader de labia van de orgelpijpen 
voorzien van bladgoud. Het Flentrop orgel mocht ik 
tijdens de bouw enkele malen bespelen. In die tijd 
is mijn interesse voor orgels geboren, denk ik. Vorig 
jaar ben ik naar Guernsey geweest en heb daar veel 
orgels kunnen vastleggen op mijn telefoon en er 
ook enkele kunnen bespelen. Nu heb ik een vraag 
aan u allen en met name aan de oudere mensen. Ik 
zou graag van de orgels van Open Hof, de Schaaps-
kooi, de Petruskerk en de Johanneskerk foto’s willen 
hebben. Heeft u misschien nog ergens een foto 
zodat ik die met mijn telefoon kan fotograferen? 
Tevens zou het erg fi jn zijn indien er ook nog ergens 
foto’s zijn van de registers en eventueel de klavieren. 
Wie maakt mij een gelukkig man? Als ik in de kerk 
ben dan vindt u mij achterin de kerk en ik hoop op 
uw medewerking. Bellen mag ook, tel.
06 23 61 47 14 en e-mail pbimm@zeelandnet.nl
Onderstaand een foto van het orgelfront dat ik met 
allemaal materiaal van het oude Van Dam orgel heb 
gemaakt. Dat hangt aan de muur bij mij boven het 
Solina orgel.
Met vriendelijke groet, 

Peter Bimmel

OPA
Vrijdag 12 juni van 16.00 uur tot 17.45 uur en 
zaterdag 13 juni van 09.00 uur tot 11.00 uur staat 

Algemeen



14

het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL 
terrein voor uw papier. In april is er 3.100 kg papier 
verzameld, wat een totaal geeft van 13.140 kg. De 
volgende inzameling is op 10 en 11 juli.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Veilige Kerk
Een kerk waarin iedereen 
veilig is, dat klinkt hier in 
Walcheren eigenlijk als 
vanzelfsprekend. Er is hier, 
ondanks de spanningen in 
de wereld, geen dreiging van 

oorlog of ander onheil dat de veiligheid in de kerke-
lijke gemeente bedreigt. Toch hamert de Protes-
tantse Kerk in Nederland erop dat iedere kerkenraad 
werk moet maken van een veilige kerk. De synode 
eist van elke gemeente dat niet alleen betaalde 
krachten zoals voorgangers en kosters, maar ook 
vrijwilligers in het pastoraat en in het jeugdwerk, 
over een VOG-verklaring beschikken; een door de 
overheid afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag. 
Een maatregel die moet bijdragen aan het tegen-
gaan van grensoverschrijdend gedrag, omdat er 
te vaak meldingen zijn van seksueel misbruik en 
andere vormen van ongewenst gedrag, zelfs in de 
kerkelijke gemeente. Naast een VOG-verklaring 
vraagt de Protestantse Kerk dat iedere gemeente 
twee vertrouwenspersonen aanstelt, een man en 
een vrouw.  De vertrouwenspersoon biedt een luis-
terend oor aan degenen die met verhalen, vragen 
of meldingen met betrekking tot de veiligheid in de 
gemeente, bij hem of haar komen. Hij of zij advi-
seert over eventueel te nemen stappen en onder-
steunt de persoon daarbij. Daarnaast stimuleert de 
vertrouwenspersoon dat de kerkenraad zich inzet 
voor een veilige gemeente en dit ook opneemt 
in het beleid. Omdat het lastig is om in kleine 
gemeenten twee onafhankelijke personen te vinden 
die vertrouwenspersoon kunnen zijn heeft Ring 
Walcheren besloten om gezamenlijk vertrouwens-
personen te benaderen voor alle PKN-gemeenten 
in Walcheren. Vertrouwenspersonen worden in 
principe aangesteld voor vier jaar. Inmiddels zijn wij, 
Jaap Lukasse en Anneloes Steglich, 6 jaar als ver-
trouwenspersoon werkzaam en wordt het tijd het 
stokje over te dragen aan twee nieuwe enthousiaste 
vertrouwenspersonen. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij ons of bij het Ringbestuur.
In de afgelopen zes jaar hebben we met de meeste 
gemeenten in Walcheren een overeenkomst 
gesloten en is er overleg geweest met kerkenraden. 

Ook is het thema ‘Veilige kerk’ tijdens gemeen-
tebijeenkomsten aan de orde geweest. Het blijft 
nodig om als vertrouwenspersoon regelmatig con-
tact te onderhouden met gemeenten. Praten over 
situaties van onveiligheid is voor velen een grote 
drempel. Dat merken wij in onze gesprekken, maar 
dat horen we ook in de verhalen in de media over 
ernstige vormen van misbruik, zoals in situaties van 
femicide. Omstanders hebben vermoedens maar 
durven het niet uit te spreken, slachto£ ers wor-
stelen met de vraag wat de gevolgen zullen zijn als 
zij zich uitspreken. De vertrouwenspersoon luistert, 
denkt mee en geeft advies; alles wat gezegd is blijft 
tussen de vertrouwenspersoon en de aangever 
of aangeefster. Als er stappen gezet worden is dat 
altijd met volledige toestemming van de betrok-
kene. 

Met regelmaat worden wij benaderd met een vraag. 
Soms is het luisterend oor voldoende en is verdere 
actie niet nodig. Soms helpen we bij het vinden van 
de juiste hulp. Grote zaken van vergaand grens-
overschrijdend gedrag hebben zich afgelopen jaren 
gelukkig niet voorgedaan, maar wel horen we dat 
mensen zich soms onveilig voelen. Vaak gaat het 
om onheuse bejegening of onbegrip en een klimaat 
waarin er onvoldoende ruimte is om dat te uiten. 
Dat kan zelfs zover gaan dat mensen een kerkelijke 
gemeente de rug toekeren. Ongemerkt sluipen in 
een gemeente of een kerkenraad vaak onuitge-
sproken verwachtingen over hoe het hoort, hoe 
we het doen of over wat wel en niet gezegd kan 
worden. Hoe zorgen we voor een kerkelijk klimaat 
waarbij verschillen niet toegedekt worden, maar 
open en eerlijk besproken met respect voor ver-
schillen? Zorg dat er geen geheimen onbesproken 
blijven! Wees alert, zorg dat je elkaar hoort en ziet 
en durf te praten! 
Het werk van de vertrouwenspersonen wordt 
ondersteund door Veilige Kerk.nl. Veilige Kerk helpt 
kerkelijke gemeenten met voorlichting op het 
gebied van huiselijk geweld en grensoverschrijdend 
gedrag en verzorgt de training en bijscholing van 
vertrouwenspersonen. Het is belangrijk dat kerke-
lijke gemeenten dit werk fi nancieel steunen
(www.veiligekerk.nl).

Een vertrouwenspersoon nodig? Neem contact met 
ons op, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Voor Vlissingen is het eerste aanspreekpunt, Jaap 
Lukasse, e-mail: jaap.lukasse@gmail.com Hij kan 
u desgewenst in contact brengen met de vertrou-
wenspersoon van de Bevelanden als u de voorkeur 
geeft aan een vrouwelijke vertrouwenspersoon. 
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Veel dank voor de mooie bos 
witte bloemen. En wat leuk dat er 
zoveel mensen hun naam op de 
wenskaart geschreven hebben; 
de voor mij bekende namen heb 
ik eruit gepuzzeld.
Dank u wel allemaal.

Gerrie Nauta

Beste gemeenteleden, hartelijk 
bedankt voor de bloemen en 
kaart met vele namen die ik heb 
gekregen uit de Sint Jacobskerk, 
aangereikt door Ronald Beilo. Het 
heeft me goedgedaan.

Jan Krijger

Hartelijk dank voor de mooie 
bos bloemen en kaart met vele 
namen, die ik tijdens mijn ziek 
zijn heb ontvangen. Dat mede-
leven doet heel goed! 
Hartelijke groet,

Hanny Brouwer - de Kok

Op zondag 03 mei kreeg ik voor 
mijn 80e verjaardag een mooi 
boeket bloemen en een kaart met 
daarop heel veel namen. Hartelijk 
dank hiervoor. Met vriendelijke 
groet,

Pitty van Rooijen

Hartelijk dank voor het prachtige 
boeket en de mooie kaart die ik 
mocht ontvangen vanuit de Sint 
Jacobskerk voor mijn 80ste ver-
jaardag.
Met vriendelijke groet,

Ans Wattel

Hartelijk dank voor de mooie 
bloemen die ik ontving n.a.v. de 
koninklijke onderscheiding die 
ik heb ontvangen. Het was een 
enorme verrassing.

Clary Leeftink - Geervliet

Zondagmiddag 19 april jl. was 
er een kennismakingsbijeen-
komst voor nieuwe leden. Wat 
een mooi initiatief. Wij hoorden 
wat er allemaal gedaan wordt in 
de gemeente. Ook hebben wij 
zo kennis kunnen maken met 
mensen die deel uitmaken van de 
kerkenraad en de diaconie. Wat 
er in De Herberg allemaal te doen 
is, met een hartelijke uitnodiging 
eens langs te komen. Na afl oop 
was er een heerlijke en gezellige 
lunch. Voldaan door alles weer 
huiswaarts. Het is fi jn dat je je op 
deze manier wat meer thuis kunt 
voelen in deze gemeente.

Jan en Joke Keersemaker

Op 29 april jl. beleefden de heer 
en mevrouw Paardekooper - 
de Nooijer een heel feestelijke 
dag: zij waren 60 jaar getrouwd. 
Vanuit de kerk heb ik een mooi 
boeket bloemen mogen brengen. 
Zij zijn zeer dankbaar voor alle 
medeleven dat zij op allerlei 
manieren hebben ervaren. 

Neeltje Köther

Enkele weken geleden kreeg ik 
een mooi boeket bloemen en 
een kaart met daarop heel veel 
namen. Ik ben nog steeds onder 
behandeling voor mijn benen en 
genezing zal nog wel enige tijd 
duren, de bloemen waren dus 
een welkom lichtpuntje. Hartelijk 
dank daarvoor.

Maria Barten

Evenementen 

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Donderdag 04 juni
Aanvang: 19.30 uur
Vlissingen Maritiem: Mariniers-
kapel 

Vrijdag 05 juni
Aanvang: 19.30 uur tot: 21.00 uur
Cosmic Sound

Donderdag 11 juni
Aanvang: 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2026: 
JazzSpecs
Zaterdag 13 juni
Aanvang: 15.00 uur
Jubileumconcert Zeeuws Con-
certkoor

Donderdag 18 juni
Aanvang: 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2026: 
Matthijn Buwalda

Donderdag 25 juni 
Aanvang: 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2026 met 
Leoni Jansen

Voor meer infor-
matie over het 
programma en 
kaartverkoop: www.
sintjacobskerk.nl/
agenda.html

Berichten uit de gemeente



Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur, 
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse, 
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad.

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd.
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij
Wim Heijstek 
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,  
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie
Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40, 
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen,
dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3,
4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

Urban Sketchers 
Walcheren, tekening van 
Christien van Driel 




