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Van harte welkom bij de vieringen in de Stille Week en met Pasen 
in de Sint Jacobskerk 
2 april 19.30 uur Witte Donderdag liturgie pag. 3 
3 april 19.30 uur Goede Vrijdag liturgie pag. 5 
4 april 21.30 uur Stille Zaterdag liturgie pag. 10 
5 april 10.00 uur Paasfeest 
 
Dit boekje bevat de liturgie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag. Deze vieringen vormen één dienst. 
 
Wilt u dit boekje na elke viering steeds weer bij de ingang op de 
tafel leggen voor gebruik in de volgende dienst? Na de dienst op 
Stille Zaterdag kunt u het mee naar huis nemen. 
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Orde van dienst voor Witte Donderdag 
 
Voorganger : ds. Janny Blankenstijn 
Ouderling van dienst : Marianne Kloosterboer 
Organist : Jos Vogel 
Lector : Mattijs Bulthuis 
 
Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, om Jezus te 
gedenken en zijn trouw aan God en mensen. Het is ook de nacht 
waarin Jezus wordt overgeleverd in de handen van gewelddadige 
mensen. De liturgische symbolen worden weggedragen, het wordt 
sober en leeg in de kerk. 
 
 
Stilte  

- allen gaan staan - 

Zingen: Lied 568A Ubi Caritas (3x) 

Openingsgebed 
 V: Op U God is ons vertrouwen 
 A: U bent de bron van ons leven 
 V: Wij vragen om uw nabijheid 
 A: wees als een licht in ons midden 

- allen gaan zitten - 

Gebed op Witte Donderdag 

Inleiding op de lezingen 

Lezing: Exodus 12, 15-20 (door de lector)  
Zingen: Psalm 77 vers 4 en 6 Roepend om gehoor te vinden 

Lezing: Johannes 13, 1-15  
Zingen: Lied 567 Hij onthaalde ons aan tafel 

Ter overdenking  

Stiltemoment  

Collecte: Diaconie (Avondmaalscollecte)  
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Voorbeden 

Gezongen vredegroet: (Liederen en gebeden uit Iona, lied 47) 

 
Tafelgebed 
 V: Goede God 
  U hebt ons lief en schenkt ons het leven 
  U hebt ons lief en schenkt ons Jezus Christus, uw zoon, 
  onze broeder  
  U hebt ons lief en brengt ons hier samen 
  Daarom danken wij U en  
  zingen: Lied 405 vers 3 en 4 Heilig, heilig, heilig 
 V …………………………………………………………. 
  Daarom zingen wij: Lied 377 vers 1, 3 , 4 en 5 Zoals ik ben 
 
Bij het breken van brood en uitschenken van wijn:  
Matteüs 26, 26-29 

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de 
woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, 
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 
‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, 
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg 
jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in 
het koninkrijk van mijn Vader.’ 

 

Delen van brood en wijn, tijdens de maaltijd is het stil. 

Gebed: Onze Vader 
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Wegdragen van de liturgische symbolen 

Lezing: Matteus 26, 30-46 (door de lector)  
 Jezus en de leerlingen in de tuin van Gethsemane  

Zingen: Lied 256 Blijf met uw genade bij ons  
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
De dienst wordt voortgezet op Goede Vrijdag  
3 april om 19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orde van dienst voor Goede Vrijdag 
 
Voorgangers : ds. Janny Blankenstijn 
  pastor Wilja Grootenboer 
  Joan van Rheenen 
Ouderling van dienst : Jeroen Castel 
Organist : Rein van der Kluit 
Lector : Jeroen Castel 
 
In de viering op Goede Vrijdag volgen we Jezus in zijn laatste 
uren. We kijken naar beelden daarvan. Als we lezen over Jezus’ 
dood, wordt de Paaskaars weggedragen. 
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We beginnen in stilte 

- allen gaan staan - 

Openingsgebed 
 V: Eeuwige,  
  Die ons draagt door de diepte heen 
  Bij wie de bron van leven is 
 A: Op U hopen wij 
 V: Wees onze sterkte, iedere dag 
 A: Wees onze hulp in tijden van nood 
 V: Tot op het bot van ons bestaan  
  kent Gij ons, God,  
  zijt Gij met ons begaan.  
  Gij deelt in onze nood  
  tot in de engte van de dood.  
 A: In Uw handen Heer, bevelen wij ons leven. Amen 

Zingen: Gezang 177 vers 1 (liedboek 1973) 

 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten 
 In deze zee verzinken mijn gedachten 
 O liefde die , om zondaars te bevrijden 
 Zo zwaar moest lijden 

- allen gaan zitten - 

Lezing: Matteüs 26, 47-27, 10 (door de lector)  
 We lezen verder in Matteus, waar we gisteren op Witte  
 Donderdag zijn gestopt, toen Jezus in de hof van Gethsemane  
 tegen de leerlingen zei dat hij nu gevangen genomen zou 
 worden. 

Zingen: Psalm 22 vers 1 en 2  
 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

 
De kruisweg van onze Heer Jezus Christus  
We volgen Jezus verder in de laatste uren van zijn leven. We zien 
acht kruiswegstaties, paarsrode schilderijen waarin een witte 
figuur verschijnt, wegzakt, weer opstaat, verbrokkelt en verdwijnt 
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Eerste statie: Jezus wordt tot de dood veroordeeld 
Het oordeel is geveld 
Nu word je geconfronteerd met de realiteit van het lijden en 
eindigheid van leven. 
Hoe draag je dat? 
Ga je er om-heen of door-heen? 

Stiltemoment 

Matteüs 27,11-23 en 26 

Tweede statie: Jezus draagt het kruis  
Je gaat gebukt. Zwaarte drukt je neer. 
Blootgesteld ben je aan spot en hoon 
Stemmen om je heen en in jezelf 
Ben je mislukt? 

Stiltemoment 

Gedicht ‘Ecce homo’  

Zingen: Lied 547 vers 1  
 Met de boom des levens wegend op zijn rug 

Derde statie: Jezus valt  
Geen draagkracht meer hebben 
Onderuit gaan 
Geen verweer meer hebben tegen de eenzaamheid 

Stiltemoment  

Zingen: (melodie van Lied 587) 
 Liefste Heer Jezus, daar in diepe dalen, 
 waar mensen in hun boze geest verdwalen 
 ziedaar de schuld van wie het recht verlaten 
 ten eigen bate. 

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn Moeder 
Je gaat je dood tegemoet 
En staat oog in oog met wie je het leven gaf 
Wie ben je? 
Wie ben ik 

Stiltemoment 
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Gedicht ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’, Neeltje Maria Min 

Zingen: Lied 573 vers 1 en 3 Moeder stond door smart bevangen 

Vijfde statie: Jezus struikelt 
Aan flarden gescheurd. 
Hoe blijf je ongebroken (wit) 
In deze gebrokenheid? 

Stiltemoment 

Matteüs 27, 27-34 

Zingen: (melodie van Lied 576b) 
 Gij kent mij, Heer, mijn hoeder 
 in vreugde, angst en pijn. 
 Een vader en een moeder, 
 zo wilt Gij voor mij zijn. 
 Uit uw mond klinkt het leven, 
 als honing, zoet en goed. 
 Wil ons een hemel geven 
 waar ik u eens ontmoet 

Zesde statie: Jezus troost de wenende vrouwen 
Waar je liefde voor voelde 
Wordt door hen beschaamd. 
Liefde en vertrouwen. Als zaad is het, 
Waarvan de oogst niet in je eigen hand ligt 

Stiltemoment 

Zingen: Lied 558 vers 7, 8, 9 en 10  
 Om het woord van ’t god’lijk recht 

Zevende statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd 
Zie de mens!. Naakt. Weerloos. Prijsgegeven. 
Waar ligt nog je waardigheid? In je innerlijk? 

Stiltemoment 

Matteüs 27, 35-44 
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Achtste statie: Jezus sterft aan het kruis 
De afgrond opent zich om je heen. 
Mens van smarten. Onherkenbaar verminkt. 
Ook voor God? 

Je sterven onttrekt zich aan ons oog. 
Wij kijken je op de rug. 
Is er één die je aanziet met ogen van onschuld? 

Stiltemoment 

Matteüs 27, 45-50 

Wegdragen van de Paaskaars 

Stilte 

Lezing: Matteüs 27, 51-61 (door de lector) 

We gaan naar het kruis en zingen:  
 Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet (Taizé), 3x 
 Nl vertaling; blijf hier en waak met mij, waakt en bidt 

 
 

Goede Vrijdag gebed bij het kruis 

Zingen: Lied 590 vers 1 Nu valt de nacht 
 
In stilte verlaten we de kerk. 
 
De dienst wordt voortgezet tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag 
4 april om 21.30 uur. 
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Orde van dienst voor de Paaswake 
 
Voorgangers : ds. Janny Blankenstijn 
  pastor Wilja Grootenboer 
  Joan van Rheenen 
Ouderling van dienst : Marianne Kloosterboer 
Organist : Jos Vogel 
Lector : Marja Kwast 
 
De dienst op stille zaterdag is onze Paaswake, de viering van het 
mysterie van de opstanding. Na teksten uit het oude testament 
lezen we het paasevangelie. We spreken een geloofsbelijdenis uit. 
De liturgische symbolen zijn weer in de kerk aanwezig, behalve de 
Paaskaars. Deze wordt brandend in de donkere kerk 
binnengedragen: het licht van Christus. 
 
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kaarsje.  
 
 
We komen in stilte de kerk binnen 

Samenspraak bij pianospel: ‘Nacht’ 

Nacht omkerkert mij Als een vluchteling 
Hoge blinde muur Zwerf ik in mijzelf 
Naar U wil mijn ziel En geen verte blinkt 

Leeg leg ik mij neer En ik roep de dood 
Stenen in een kuil Doornen in mijn mond 
Maar geen engel komt En ik denk mij weg 

Vallend uit de tijd Haalt uw stem mij in: 
Buiten uw bereik Er zij licht, roept Gij, 
Tot waar niets – ook daar Spranken nieuw begin 

Stilte 

Zingen: Lied 598 Als alles duister is (3x) 

Gebed  
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Lezing: Genesis 1, 1-2, 3 (door de lector) 
Zingen: Psalm 33: 2 en 3 Zing al wie leeft van Gods genade 
Lezing: Exodus 14, 15-15,1a (door de lector) 
Zingen: Psalm 16a Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven 
 (voorzang door Gertruud Smit) 
Lezing: Jesaja 55, 1-11 (door de lector)  
Zingen en lezen: Psalm 126a Als God ons thuisbrengt 

Samenspraak, tekst van Lied 594  
 S1: Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
 S2: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
 S1: Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
 S2: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
 S1: Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
 S2: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
  Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 

Lezing: Matteüs 28, 1-10  

Onder het zingen van Lied 593 wordt de Paaskaars 
binnengedragen, geven we in de rijen het licht aan elkaar door en 
sluiten met  
de brandende kaarsen aan achter de Paaskaars. 

We gaan in een kring om de Paaskaars staan 
(als het staan te lang duurt, kunt u ook op de eerste rij stoelen 
gaan zitten) 

 V: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 A: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Uitschenken doopwater  

Belijdenis van ons geloof 
 V: Na 40 dagen van bezinning, staan wij stil bij ons leven, bij de 
  keuzes die wij gemaakt hebben. Op dit feest van het 

 nieuwe leven willen opnieuw bevestigen dat wij als 
christenen proberen te leven in het voetspoor van Jezus. 

  Daarom beloven wij opnieuw: 

 V: Willen wij proberen elkaars vreugde en verdriet te delen om 
  zo elkaar vast te houden wat er ook gebeurt? 
 A: Dat beloven wij. 
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 V: Willen wij een gastvrije gemeenschap zijn waar grote en 
  kleine mensen de ruimte krijgen om gelovig uit te groeien? 
 A: Dat beloven wij. 

 V: Willen wij de naam van God hoog houden en zo samen de  
  weg van het Koninkrijk te gaan? 
 A: Dat beloven wij. 

Samen spreken wij uit: 
 V: Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef. 
 A: Ik geloof dat mijn leven zin heeft, waar ik ook ga. 

V: Ik geloof dat er schuld en onschuld is, macht en onmacht, 
dood die voorbij gaat, leven dat eeuwig is. 

A: Ik geloof dat er Eén is, die groter is dan ons hart - God is zijn  
naam. 

 V: Ik geloof dat Hij liefheeft ten dode toe door Jezus zijn Zoon, 
  onze bondgenoot. 
 A: Ik geloof dat Hij in ons midden is, in kracht en in Geest. 
  Amen. 

Slotgebed 

Zingen: Lied 634 U zij de glorie 

Wegzending en zegen 
 V: Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja 
 A: God zij lof en dank. Halleluja 

Muziek 

 
 
 

Welkom om onze paasviering bij te wonen 
op zondag 5 april om 10.00 uur 

hier in de Sint Jacobskerk 

 


