Kerk in-Druk

April 2026 « jaargang 16 nummer 6

) i il
| mEman

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen

> Verbinding
> Christus als hovenier
> Bewogen met de schepping

AN

-

“«v



Kerkdiensten
Donderdag 02 april Zondag 05 april Zondag 19 april

Witte Donderdag / Pasen Sint Jacobskerk

Heilig Avondmaal 10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn
SintJacobskerk ____ Collecte  Diaconie / Kerk

SintJacobskerk 1000 uur Pastor W. Grootenboer

1930 uur  Ds. J. Blankenstijn en Collecte Paascollecte (KiA) /

pastor W. Grootenboer Pastoraat Zondag 26 april
Collecte Diaconie (HA)) mm.y. de Cantorij
Kindernevendienst
- . 1700 uur  Evensong
Vrijdag 03 april mmy. de Evensingers Sint Jacobskerk

Voorganger Ds. G. Ruitenburg 1000 uur  Ds. J. Blankenstijn

Goede Vrijdag Collecte  Kerk / Diaconie

SintJacobskerk __ WA TeETe AV o) g1

1930 uur  Ds. J. Blankenstijn en
pastor W. Grootenboer ~ Sint Jacobskerk Dienst voor mensen
1000 uur Commissioners Leger met en zonder een

: des Heils (Hans en beperking
Zaterdag (0743 aprll Marja van Vliet, Op zondag 19 april wordt

's-Gravenpolder) in de Catharinakerk, Willi-
Stille Zaterdag Collecte  Kerk / Pastoraat in de brordusplein 40, Zoutelande,
woonzorgcentra een dienst gehouden voor
Sint Jacobskerk ___ mensen met en zonder een
2130 uur  Ds. J. Blankenstijn en beperking. De dienst begint
pastor W. Grootenboer om 14.30 uur en iedereen is

van harte welkom.

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in
de hun toegewezen secties.




Verbinding

Piet en Mieke Verpoorte

Op een mooie zondagmiddag gingen we wandelen in Veere,
we hadden afgesproken met een aantal leden van de lotge-

noten groep OOK.

De leiding groette ons met de woorden: “Welkom
allemaal in de vereniging waar je nooit lid van wil
zijn”. OOK is namelijk een afkorting van Ouders van
een Overleden Kind. Een van de activiteiten is het
organiseren van wandelingen door het hele land. In
Zeeland is er ook een werkgroep actief. Lotgenoten
wandelen samen en hebben gesprekken met elkaar

over wat het betekent om een kind te
verliezen. Omdat we allemaal ‘ervarings-
deskundigen’ zijn ontstaat er al snel een
sfeer van verbondenheid en erkenning.
In je eigen kring van familie, vrienden,
collega’s en anderen, is dit soms lastig.
Nu 6 jaar geleden is onze dochter, ze
was 33 jaar, plotseling overleden. Hoe
ga je verder na zomn groot verlies, je
leven en je toekomstperspectief staan
op zijn kop! Jezelf opnieuw uitvinden,
het leven weer aangaan is niet een-
voudig.

Mugziek kan troostrijk zijn. Rondom
Pasen kunnen we weer luisteren naar de
prachtige muziek van de Mattheus Pas-
sion. Met elkaar hebben we in de Sint
Laurenskerk in Rotterdam een uitvoe-
ring bezocht.

Het slotkoraal "Wir setzen uns mit
Tranen nieder’ is ontroerend en als je
goed luistert naar de laatste noten van
de hobo's hoor je een dissonant..., alsof
het nog niet klaar is. Bach heeft dit
gebruikt als symbool voor de belofte dat
het na de dood niet afgelopen is, er is
ons een nieuwe toekomst beloofd! Een
mooie en ontroerende boodschap....
Boeken kunnen ons ook troost geven,
zo las ik een boek 'Tekens zijn overal’
(Auteur Laura Lynne Jackson). Daarin
wordt beschreven dat als we ons open
willen stellen voor het universum er
een connectie ontstaat. Op een vroege
morgen reed ik in de auto. Luisterend
naar radio 4 'De ochtend’ Er klonk
mooie accordeonmuziek, in de berm
bloeiden prachtige rode klaprozen. Onze dochter
speelde accordeon en de klaprozen stonden op
haar rouwkaart. Ik zag het als een teken, een mooi
en troostvol moment.

Hopend dat u ook mooie momenten en troost mag
vinden in de Bijbel, literatuur, muziek, waar dan
ook. In verdrietige tijden en in gemis.




Van de pastores

i :

Dit schilderij van Rembrandt van Rijn inspireerde Ida
Gerhardt tot een gedicht.

Het schilderij is uit 1638 en heeft als titel ‘Christus
verschijnt aan Maria Magdalena:

Christus als hovenier
Zij dacht dat het de hovenier was.
Johannes 20 vers 15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.

En, naar erbij geschreven stond:

Hij was de hovenier.

En nog laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik hem zie staan,
en - wat terzijde - in stille schrik
die éne, zij die dacht als Ik:

Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud -
géén die ontnam wat ik behoud.

De laatste hoven naderen schier

en jjler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt (1905-1997)

Uit: De hovenier (1961)

Opgenomen in verzamelde gedichten - Polak &
Van Gennip, 1985

Johannes 20 is een verhaal dat opstanding dich-
terbij brengt. Ida Gerhardt en Rembrandt van Rijn
helpen ons om door hun creatieve ogen het paas-

verhaal te zien - maar beiden geven het verhaal
weer met een gelovige blik! Jezus leeft. Ook nu.

Je herkent hem in de ander. Een tuinman, of wie
dan ook. De Ander die jou de ogen opent door het
noemen van jouw naam!

Zo horen we op de paasmorgen dat er een nieuw
begin kan zijn, dat ook onze naam opnieuw wordt
genoemd. Kijk! Door Jezus' ogen: Er is nieuw leven
en er is altijd een nieuwe toekomst. De dood heeft
niet het laatste woord. Dat mogen we samen vieren
met Pasen.

Wij wensen jullie goede, opgewekte paasdagen toe.
Hartelijke groet van

Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer

Kerkasiel

Vorig jaar in augustus is er een groep mensen uit de
Protestantse Gemeenten van Oost-Souburg en Vlis-
singen naar Kampen gereisd en ze hebben daar van
16.00 - 24.00 uur de doorlopende dienst verzorgd.

Die is daar gaande sinds 21 november 2024. Toen
opende de protestantse gemeente Open Hof vanuit
‘warmhartigheid’ de deur voor de familie Babayants.
Zolang zij in de kerk verblijven en de dienst gaande
blijft, kunnen zij niet worden uitgezet. De kinderen
van het gezin zijn in Nederland geworteld of zelfs hier
geboren. Het is bewezen dat uitzetting na zo lange
tijd erg schadelijk is voor de kinderen. Het was vorig
jaar een goede ervaring om aan het kerkasiel mee te
werken en we willen het graag nog eens doen.

Neem eens een kijkje op de website van het kerkasiel:
www .kerkasielkampen.nl Die wordt bijgehouden
door de oudste zoon van het gezin Babayants. U vindt
er informatie en nieuwsberichten en een agenda
waarop mensen hun bezoek kunnen invullen. Dat
hebben wij inmiddels gedaan voor een nieuw bezoek.
We hopen er donderdag 07 mei te zijn, van 12.00 tot
20.00 uur. Steeds zijn er een voorganger, een
muzikant en twee vrijwilligers nodig. Als u mee wil
gaan, meld u dan aan bij Wilja Grootenboer of

Janny Blankenstijn.




Nieuwe mensen in de kerk

De Sint Jacobskerk is een stadskerk en dat merk je
ook aan het feit dat er regelmatig nieuwe gezichten
zijn. Mensen komen een keer, en wat is het mooi als
mensen weer terugkomen, zich thuis gaan voelen

en mee gaan doen. Sommige mensen waren al
betrokken in een andere kerk, voor anderen is het
kerk zijn nieuw. Het is fijn om te merken dat er altijd
mensen in de dienst zijn die letten op nieuwkomers
en een praatje met hen aanknopen. Want als je nieuw
in de kerk komt, kun je je wel wat verloren voelen, als
je al die mensen bij de koffie ziet, die elkaar duidelijk
goed kennen, en jij kent niemand. Wat is het dan fijn
als iemand jou ziet! Laten we er allemaal alert op zijn

@

om nieuwe mensen een welkom gevoel te geven.
Natuurlijk zijn er ook mensen die geen behoefte aan
een praatje hebben, zij zijn vaak na de dienst snel
weer weg. Dat hoort ook bij een stadskerk.

Als mensen nieuw zijn en al ergens anders (doop)lid
waren, dan krijgt de kerk dat via de ledenadministratie
te horen. Al deze nieuwe mensen willen we uitno-
digen op zondag 19 april. Leden die ingeschreven
zijn vanaf januari 2024 zullen hiervoor persoonlijk
een uitnodiging ontvangen. Na de zondagse dienst
en de koffie, is er tijd om vragen te stellen, verder
kennis te maken en vanuit de kerk zal er ook nog iets
meer worden verteld over de gemeente. We willen
deze ontmoeting samen afsluiten met een lunch.

Verenigingen

Op dinsdagmiddag

14 april van 14.00 uur

- 16.00 uur is er weer
een bijeenkomst van de
ANBO-PCOB Walcheren
in de Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Sou-
burg. Als bestuur zijn we blij dat vrijwilligers van
Zeeuws Weerzien het programma voor deze bijeen-
komst gaan verzorgen. Zeeuws Weerzien is een gratis
krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige
eeuw. De krant is bedoeld voor oudere inwoners

van Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Zeeuws
Weerzien is leuk om zelf te lezen, maar deze middag
wordt u uitgenodigd om de verhalen in deze krant

, ANBO
PCOB

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 21 april wordt de Zingkring weer gehouden.
We komen bij elkaar in het Speelhuus en beginnen
ongeveer om 10.30 uur. We steken de kaars aan en
vragen om een zegen over ons samenzijn. Zo willen
we na Pasen verdergaan als opgewekte mensen. Wij
vormen met onze kring een kleine geloofsgemeen-
schap, maar we vergeten daarbij de wereld om ons
heen niet. In de voorbeden brengen we het leed dat
er in de wereld is en onze eigen zorgen bij God. En,
tegen alle donker dat er is, blijven we zingen van
Gods trouw.

Welkom wie mee wil zingen en bidden!

met elkaar, samen met de aanwezige vrijwilligers,
te lezen. Ongetwijfeld komen daarbij eigen herin-
neringen bij u naar boven, die de vrijwilligers graag
horen. Zo worden de herinneringen aan Zeeland
van vroeger levend gehouden en kan er input voor
toekomstige edities van Zeeuws Weerzien verzameld
worden. Zie ook: https://www.zeeuwsweerzien.nl/
U bent van harte welkom om de bijeenkomst op
dinsdagmiddag 14 april mee te komen beleven en u
kunt gerust iemand meenemen!
Met hartelijke groeten,
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Walcheren
06 43 10 54 68

Ter Reede Bijbelkring
Woensdag 29 april om 16.00 uur is er Bijbelkring in
het Speelhuus. Onze kring wordt steeds kleiner, nu
er door verhuizing, ziekte en zorgen steeds minder
van de ‘vaste gasten’ (kunnen) komen. Dat is de harde
werkelijkheid van het ouder worden. Toch blijft het
met elkaar om de tafel zitten en samen teksten en
verhalen uit de Bijbel bespreken heel waardevol. In
deze tijd tussen Pasen en Pinksteren van vijftig dagen,
willen we kijken naar de teksten over de hemelvaart
van Jezus, op de veertigste dag na Pasen: Lucas 24
vers 50-53 en Handelingen 1 vers 1-12.
Hartelijke groet en tot ziens!

Wilja Grootenboer




In Memoriam

Lilian Daisy van Elsacker - Hillebrandt
*Q07 oktober 1936 - 118 februari 2026

i Lily werd geboren in Indo-
nesié, waar ze een onbe-
zorgde jeugd genoot. Tot de
oorlog kwam en zij met haar
familie in een jappenkamp
werd opgesloten. Eind jaren
50 moest ze haar geboorte-
land verlaten en kwam ze in
haar eentje aan in Vlissingen,
in een vreemd land. Daar ont-
moette ze Adrie, ze trouwden
en kregen een dochter, er kwamen kleinkinderen en
achterkleinkinderen, die haar ‘superoma’ noemden.
Ze zorgde voor haar gezin, paste op de kleinkin-
deren, genoot van de mooie dingen van het leven,
van gezellige maaltijden met de familie en van
sport. Tijdens de afscheidsdienst in de Sint Jacobs-
kerk lazen we psalm 23, De Heer is mijn herder, die
leidt naar grazige weiden en vredig water. Daarin
herkenden we Lily, hoe ze als klein meisje speelde
in de prachtige natuur in haar geboorteland, en hoe
ze heel lang genoot van het mooie uitzicht op de
Schelde in het appartement aan de Boulevard. Het
geloof ging met Lily mee in haar leven en een lange
periode is ze samen met Adrie een trouwe bezoeker
geweest van de diensten in de Sint Jacobskerk. Die
kerk was belangrijk voor hen allebei. Adrie heeft
veel schilderwerk in de kerk gedaan, toen die in de
jaren 90 van de vorige eeuw werd gerenoveerd,
o.a. de predikantenborden, het orgel en de pilaren
onder het orgel. Mool daarbij was het laatste vers
van psalm 23: 'Tk verblijf in het huis van de Heer tot
in lengte van dagen'. We spraken het vertrouwen
uit dat dat niet alleen onze dagen zijn, maar dat het
Gods tijd is die de onze omvat. Dat Lily daarom mag
zijn in het licht van de Eeuwige.
We wensen dochter Laura en schoonzoon Erwin,
de klein en achterkleinkinderen sterkte van Boven,
dat ze elkaar mogen vasthouden in mooie herinne-
ringen en in liefde.

Ds. Janny Blankenstijn

Krina Seijnstra - Hendrikse

*27 mei 1942 - t24 februari 2026

Na een rijk en gelukkig leven
is op 83-jarige leeftijd Ina
Seijnstra - Hendrikse over-
leden. Ruim 61 jaar was zij de
lieve, sportieve en assertieve
vrouw van Tammy(i)e Seijn-
stra. Zij woonden samen aan
de Van Hallstraat. In 1969 zijn
Ina en Tamme daar met hun
kinderen Ellen en Atze komen
wonen. In 1989 kwam Johnny
er wonen en werd deel van het gezin. Ina had een
goed verstand en stapte na drie jaar HBS over naar
de Rijks Kweekschool in Middelburg. Hier leerde ze
Tamme kennen en begon hun lange leven samen.
Naast goed kunnen leren, had Ina een groot talent
voor de volleybalsport. Ze werd lid van EVVC en
later van Marathon, waar zij en haar zus Joke de
steunpilaren waren van het damesteam. Voor haar
trouwen werkte Ina als juf op een school in Renesse
en in Vlissingen. Ina en Tamme trouwden op 29
september 1964. Daarna mocht Ina volgens de toen
geldende regels niet meer betaald werken. Maar
haar hart lag bij het onderwijs, bij kinderen. In de
jaren 80 begon ze in deeltijd - na wat losse (inval)
banen - op de Frans Naereboutschool als Juf Ina in
groep 3 tot aan haar pensioen in 2003. In Open Hof
en de Sint Jacobskerk heeft Ina verschillende taken
op zich genomen als lid van de Zendingscommissie,
Commissie Eredienst en Liturgie en het verzorgen
van de bloemen. Ina was trouw in vriendschappen
en heeft, ook vanuit haar geloof, hulp en steun
geboden aan familie, vrienden, buren en mensen uit
Marokko, Sri Lanka, Irak en Afghanistan die ze taalles
gaf en wegwijs maakte in Vlissingen.

In de afscheidsdienst in een volle Sint Jacobs-

kerk stonden we stil bij woorden uit Prediker: ‘Er is
een tijd om geboren te worden en een tijd om te
sterven’ en woorden van Ina zelf: “Generaties komen
en generaties gaan, ik heb er vrede mee”.

Mogen Tamml(i)e, de kinderen, kleinkinderen, zus
Joke, verder familie en vrienden met genegenheid
en in liefde terugkijken op het leven dat ze met Ina
hebben mogen delen.

-
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Wilja Grootenboer




Johan Martinus Verboom
*13 augustus 1952 - 124 februari 2026

: Op 24 februari overleed
Ties Verboom, dierbare
partner van onze diaken
Piet Minnaard.
Piet en Ties waren 43 jaar
samen op weg, ze hebben
elkaar in Vlissingen leren
kennen en daar ook hun
leven opgebouwd. Ze
deden veel samen, maar
lieten elkaar ook vrij om
de eigen waardevolle dingen te doen, zoals Piets
vele werk in de kerk en de rondvluchten over
Zeeland van Ties vanaf vliegveld Midden-Zee-
land. Ties is in Vlissingen geboren, in het Haven-
dorp, en bleef daar met een paar korte onder-
brekingen wonen. De Schelde en de scheepvaart
zag hij graag, hij maakte ook veel foto's en
wandelde vaak met Piet over de Boulevard,
waarbij ze genoten van een hapje en een drankje
onderweg.
Ties heeft gewerkt op de administratie van
Ter Reede en ook in de postzegelzaak van zijn
vader in de Walstraat. Daar op nummer 28 is er
een gevelsteen met de familienaam Verboom
en daarboven de afbeelding van een boom. In
de afscheidsdienst in de Sint Jacobskerk op 03
maart lazen we psalm 1, waarin verteld wordt
over een boom als beeld van een mens, die leeft
met liefde en respect voor de ander. Een boom
geplant aan stromend water, die vrucht draagt.
We zagen Ties erin, geplant in Vlissingen, aan
het water van de Schelde. Hij droeg bij aan het
goede leven van anderen met zijn trouw aan de
familie, zijn vriendelijkheid voor mensen op zijn
pad, zijn brede interesse. En voor Piet was hij een
veilige haven, ze zorgden voor elkaar, ook in de
lange tijd dat Ties ziek was, voordat zijn over-
lijlden kwam. Krachtig was het optimisme van
Ties, altijd bleef hij moed houden, hoe moeilijk
het ook was.
We wensen iedereen die Ties zal missen sterkte.
Voor Piet dat hij getroost mag worden door
mooie herinneringen, en het vertrouwen dat God
zijn mensen vasthoudt, ook na de dood. Wat de
toekomst brengen moge, ga met God.

Ds. Janny Blankenstijn

Collecten en giften____

Collecteoverzicht februari

Onderhoud gebouwen € 169,76
Evensong € 12142
Kerk € 151,87
Jeugdwerk € 153,70
Pastoraat € 17127

Ontvangen via dhr. J. v.d. Hoeven € 20,00 van dhr.
W. voor het bloemenfonds.

Ontvangen door Tineke Cosijn een gift van € 20,00
van fam. v.d. G. voor de kerk.

Bloemenfonds

De inhoud van de bloemenkist was in februari -
ondanks een grote gift van € 20,00 - aan de magere
kant. De teller bleef staan op € 63,35. Alle trouwe
gevers hartelijk dank. Hopelijk geeft maart een beter
resultaat.




Bij de diensten

Stille Week

In deze week is Witte Donderdag, op 02 april, het
begin van de drie dagen van Pasen: Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. ledere dag
heeft een eigen accent. De vieringen op deze drie
dagen vormen één doorlopende dienst.

Op Witte Donderdag begint de dienst om 19.30 uur.
We lezen over de voetwassing uit Johannes 13 en
we vieren de maaltijd van de Heer, zittend in een
kring. In deze dienst worden de liturgische sym-
bolen weggedragen, het wordt sober in de kerk.

Op 03 april vervolgen we de dienst, we vieren
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur. De sfeer is sober.
We volgen Jezus op zijn weg van het proces, de
kruisiging en zijn dood door Mattheus 26 en 27 te
lezen. Daarbij kijken we naar beelden van kruis-
wegstaties van Heleen de Lange. We eindigen de
dienst bij het kruis, waar we samen zullen bidden en
zingen.

Aansluitend vieren we op Stille Zaterdag, 04 april,
de Paaswake, aanvang 21.30 uur.

We beginnen in het donker. We lezen en zingen
teksten uit het Eerste Testament over bevrijding uit
chaos, duister en onrecht. En we luisteren naar het
paasevangelie. De paaskaars wordt binnengedragen.
Bij de nieuwe paaskaars en rond het water in het
doopvont belijden we ons geloof en zingen samen:
‘U zij de glorie’

In de Stille Week en met Pasen staan de schilderijen
in de kerk opgesteld die gemaakt zijn door gemeen-
teleden in de workshop ‘Onderweg naar Pasen.

Paasfeest op 05 april

Na het paasontbijt dat de diaconie verzorgt, is er op
05 april de paasdienst.

Het paaskruis wordt versierd met de bloemen die de
kerkgangers meebrengen.

We horen de lezing uit Johannes 20 over Maria van
Magdala en de ontmoeting met de tuinman en we
zullen mooie en bekende paasliederen zingen. Ook
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zullen er schilderingen te zien zijn die gemaakt zijn
tijdens de schilderworkshop ‘Op weg naar Pasen.
Op 12 april gaan Hans en Marja van Vliet voor,
inmiddels zijn zij bekend, zij zijn commissioners bij
het Leger des Heils.

19 en 26 april zijn respectievelijk de 3e en 4e
zondag van Pasen. Dat merk je in de lezingen die
worden aangereikt in het oecumenisch rooster. Dat
zijn hoopvolle teksten. Ik lees altijd ter voorberei-
ding van een dienst een uitgave van de Raad van
kerken: ‘de eerste dag’. Voor elke zondag geven ze
stof tot overdenken. Zij geven als thema voor 19
april: 'noop voor hopelozen', en voor 26 april: 'de
geschonken ruimte van een nieuw begin. Het blijft
nog even Pasen.

Evensong

Op eerste paasdag, zondag 05 april, verzorgen de
Evensingers o.lLv. Ineke Wijkhuijs - van den Driest
een Paas Evensong om 17.00 uur in de Sint Jacobs-
kerk. Vanwege Pasen zijn de lezingen gekozen

uit het Anglicaanse leesrooster voor ‘Easter Eve-
ning”: Jesaja 25 vers 6-9 (Hij wist de tranen van elk
gezicht) en Lucas 24 vers 13-35 (de Emmatsgan-
gers). In een tijd vol beangstigend geweld geven
deze lezingen een boodschap van hoop: we staan
er niet alleen voor. We hebben iemand die ons lief-
heeft en die bij ons is in vreugde en verdriet. Het
koor zingt als vaste onderdelen van de Evensong
de gebedszetting van S.ET. Williams, Psalm 118 en
het anthem 'This Joyful Eastertide’ Uiteraard zijn er
ook drie samenzangliederen uit de paastraditie. De
voorganger in deze viering is ds. Gerrit Ruitenburg,
de organist is Jos Vogel.

De toegang is gratis, er wordt bij de uitgang gecol-
lecteerd.




Van de diaconie

Dingende oproep voor Oekraine

Heeft u nog ongebruikte medicijnen (ook als ze
over de datum zijn), verbandmiddelen en inconti-
nentiemateriaal in huis? In Oekraine is hier grote
behoefte aan. Ook kleding, dekens, enz. kunnen
heel goed gebruikt worden want een groot deel
van de bevolking zit in de kou.

U kunt alles inleveren bij Sonja Vreeke of bij De
Herberg t.a.v. Sonja. Zij zorgt ervoor dat alle goe-
deren bij Dorcas in Aagtekerke komen, vanwaar
alles vervoerd zal worden naar Oekraine. Namens
alle mensen in Oekraine: heel erg bedankt!
Vriendelijk groet,

Sonja Vreeke

Bemensing

Inmiddels zijn twee nieuwe leden benoemd tot
diaken, Joke Keersemaker (penningmeester) en
Ineke van Sorgen (lid). Daarmee zijn we bijna

op volle sterkte en kan Arjo een van zijn

taken overdragen.

Wij prijzen ons gelukkig met de twee nieuwe dia-
kenen en hopen dat we binnenkort weer helemaal
voltallig zullen zijn.

Stand van zaken inschrijvingsactie 2025
Tot en met 31 december 2025 is een bedrag
opgehaald van ruim 8.000 euro. Dat is 2.000

euro minder dan de inschrijvingsactie 2024 en
4.000 euro minder dan de inschrijvingsactie 2023.
Natuurlijk verloop heeft zeker invloed op deze uit-
komst, maar misschien ook zijn er gemeenteleden
die dit simpelweg vergeten zijn. U kunt contact
opnemen met de voorzitter, Gertruud Smit, voor
een kopie van de uitnodigingsbrief.

College van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2026:
het voorlopige
resultaat (05 maart)
. U heeft de brief van Kerk-

Actie balans per post of digitaal

Kerkba I.a NS ontvangen in januari (of

februari). Veel gemeente-

leden hebben hier al positief op gereageerd.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen
aan Actie Kerkbalans.

Inkomsten uit collecten 2025
Totaal inkomsten via collecte € 10.851,21
(contant en digitaal) in 2025

Totaal inkomsten via € 241200
collectebonnen in 2025
Totaal € 13.263,21

Doelen diaconale collecten in april

Alle collecten voor Kerk in Actie worden apart toege-
licht door de werkgroep ZWO.

De diaconale collecten van 19 en 26 april zijn
bestemd voor dekking van diaconale uitgaven, zoals
de paasattentie voor kinderen uit bijstandsgezinnen
(in samenwerking met het Leger des Heils en Orionis).
Maar ook voor praktische uitgaven, zoals Avondmaal-
wijn, poetsmiddelen voor het zilver en koper in de
kerk en het paasontbijt. Bovendien is een deel van de
opbrengst bestemd voor het dekken van de jaarlijkse
diaconale bijdrage aan goede doelen zoals: Stichting
Present, Stichting Leergeld en Kidsdag.

Ter herinnering

Paasontbijt: Als u graag het paasfeest met een
gezamenlijk ontbijt in de kerk wilt starten, dan bent
u welkom. Het ontbijt in de kerk begint om 08.30
uur en eindigt om 09.30 uur. Aanmelden is fijn, in
verband met de inkopen. U kunt zich tot 03 april nog
telefonisch of per e-mail aanmelden: 06 10 80 10 46
of Gertruud.Smit@pkn-vlissingen.nl

Bloeiend paaskruis: brengt u als u naar de paasvie-
ring komt op 05 april, een onverpakte bloem mee
voor het paaskruis? Zo komt de stam van de kerst-
boom opnieuw tot bloei met Pasen.

We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal
van € 154.105,00. Dit is een mooi begin, maar we
zijn er echt nog lang niet. We willen echt richting de
€ 200.000,00. Helpt u mee? We kunnen dus nog wel
wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen bijdrage toe-
gezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, wilt u dit
dan per ommegaande doen? Uw gave is van grote
invloed op onze toekomst als kerkelijke gemeente.
Vul vandaag het antwoordformulier nog in! Het kan
nog steeds!




10

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter
A0 (W

Wat was het fijn om in februari zoveel mensen als
ambtsdrager te mogen bevestigen. Twee diakenen,
één ouderling. Twee ouderlingen die nog een
periode erbij gaan doen en iemand die het college
van kerkrentmeesters gaat versterken. We zijn nu
weer aardig op sterkte en dat is goed, want soms
komt er te veel neer op een klein aantal personen.
De taken kunnen nu beter verdeeld worden. Er komt
soms veel op de kerkenraad af en niet overal kan
gehoor aan worden gegeven, dan kijken we wat
prioriteit heeft.
We zitten aan het eind van de Veertigdagentijd, het
is bijna Pasen. Op moment van schrijven is het heel
onrustig in het Midden-Oosten. Het lijkt wel of de
lont in het kruitvat is ontploft. Overal zijn aanslagen
en dit gaat helaas weer gepaard met veel onschul-
dige slachtoffers. De Veertigdagentijd is een tijd
van bezinning. Deze week was ik bij 'Koffie met een
praatje’ in de Burgerij. Daar kwam dit ook ter sprake
want iedereen maakt zich zorgen over het verdere
verloop. lemand zei: we bidden toch voor vrede,
waarom komt dat dan niet. Ja, dat vraag ik me ook
wel eens af. [k weet wel dat je niet zomaar bij God
vrede af kunt dwingen, maar er wordt al zo lang
gebeden voor vrede, dat je wel eens denkt, worden
die gebeden wel gehoord? Ik geloof van wel, soms
zie ik iets gebeuren in de wereld waarvan ik dan
denk, hé hoe zou dat nu komen. Zou dat God zijn
die hier aan het werk is? We zien het niet altijd, maar
God zal zijn werk niet loslaten.
We beginnen deze maand met de Goede Week
waarin we het lijden, sterven en de opstanding her-
denken. Op paaszondag zal er een bloeiend kruis in
de kerk staan.
Ik wens jullie een Goede Week toe en fijne paas-
dagen.
Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Gemeentevergadering

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor de
gemeentevergadering op woensdag 15 april
van 19.30 tot 21.30 uur in de Sint Jacobskerk.

Afgesproken is om afwisselend de gemeente-
vergadering op een avond of overdag te orga-
niseren. Nu het weer wat langer licht is wordt
u dit keer uitgenodigd voor een vergadering op
de avond. Wij regelen graag vervoer voor u als
dat een probleem mocht zijn. Neem daarvoor
even contact op met de scriba

(tel. 06 27 07 36 57).

Wat kunnen wij als vergrijsde gemeente bete-
kenen voor jongeren? Dat is het hoofdthema
van deze avond. Matthea Brinksma, als lid van
onze gemeente voor velen geen onbekende, is
aangesteld als projectmedewerkster bij Youth
for Christ Walcheren. Zij geeft deze avond een
uiteenzetting over haar werk en over de moge-
lijkheden voor onze gemeente om ons meer te
verbinden met jongeren. Matthea krijgt na de
pauze het woord.

Voor de pauze zal de kerkenraad u bijpraten
over actuele ontwikkelingen en evalueren we
de eerste ervaringen met het Heilig Avond-
maal in kringopstelling. Hoe vond u het? Wat
zou verbeterd kunnen worden? De diaconie
stelt voor om voortaan alcoholvrije wijn te
schenken bij het Avondmaal zodat er niet meer
afzonderlijk wijn en druivensap gedeeld hoeft
te worden en ieder hetzelfde krijgt. Wat vindt u
daarvan?

Genoeg om te bespreken; we hopen dan ook
op uw aanwezigheid!

Agenda

» Welkom en opening door voorzitter Marianne
Kloosterboer

» Informatie van de kerkenraad, de diaconie en
het college van kerkrentmeesters

 Evaluatie Heilig Avondmaal in kringopstelling.
Voorstel wijnkeuze

» Pauze

* Samenwerking met het project van Youth
for Christ Walcheren, presentatie Matthea
Brinksma

» Gelegenheid tot het stellen van vragen en
gesprek

» Rondvraag

e Sluiting door ds. Janny Blankenstijn




Kerk- en werkgroepen |

Paascollecte: Stop kinderarbeid
in India via onderwijs
In India worden Dalit-kin-
ke r k deren gediscrimineerd en
® e buitengesloten omdat ze
I n a c t ! e niet bij een kaste horen.
Dalits worden gezien als
de laagste sociale klasse. Ze leven in grote armoede
en worden met de nek aangekeken. Samen met
lokale partnerorganisaties (o.a. Cards) wil Kerk in
Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van
armoede te komen. Te vaak vallen zij uit op school,
omdat ze moeten werken of omdat hun ouders het
belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen
zijn voor en na schooltijd welkom in balabata’s; een
laagdrempelige, buitenschoolse activiteit in hun
eigen dorp. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en
kunnen ook meedoen aan muziek, dans en sport.
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren
hun schoolprestaties. Daarnaast gaat Cards met
ouders in gesprek over het belang van scholing. De
organisatie helpt hen ook via trainingen en leningen
om hun inkomsten te verhogen, zodat de hulp van
kinderen niet langer nodig is. Als het leven van de
ouders verbetert kunnen zij beter voor hun kinderen
zorgen. En als kinderen goed presteren op school,
kunnen ze uit de spiraal van armoede komen, wat
ook goed is voor hun families. Zo kunnen bijna
10.000 kansarme kinderen een betere toekomst
krijgen. “Cards laat zich inspireren door de bood-
schap van Jezus: de onderdrukten bevrijden en
mensen aan de rand van de samenleving waar-
deren. Ons werk is geloof in actie’, aldus Raju, codr-
dinator bij Cards.

Bij de voorbereiding van de diensten kwam nog de
suggestie na de paasdienst een Indiaas-Srilankaans
hapje aan te bieden bij het koffie drinken. Dat gaat
vast wel lukken.

Met de opbrengst van de paascollecte steun je het
werk van Kerk in Actie in India en andere projecten.

Help mee in de collecte of maak je gift over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Kinderen India. Bedankt voor je bijdrage.

In het Petrus magazine staat meer informatie over
dit werk. Er liggen enkele nummers op een van de
tafels bij de garderobe, neem gerust mee.

Spaardoosijes.
Het idee is dat tijdens de collecten in de paasdienst
de ingeleverde spaardoosjes door de kinderen
worden ingezameld. Op het moment van kopij
inleveren is de invulling van de paasdienst nog niet
bekend. Het moment van inzamelen kan dus nog
veranderen, maar dat komt dan op de zondags-
brief en/of beamer te staan. ledereen die heeft mee
gespaard hartelijk dank daarvoor. De opbrengst is
voor de organisatie Protect Ukraine.
ZWO-werkgroep

Bewogen met de Schepping
Als werkgroep Groene Kerk kregen
we in 2025 het 'Handboek Kerk-
vergroeners, een van de praktische
handboeken voor kerkwerkers.
Dit boek helpt ons om samen te
reflecteren op onze levensstijl en
te werken aan een mooiere groenere wereld. We
hebben met elkaar het hoofdstuk Bewogen met de
Schepping’ gelezen en besproken. Hierin voeren
Lysanne van de Kamp (auteur en projectleider
Micha Nederland) en Jan Wolsheimer (theoloog en
directeur CAMA zending) een gesprek over rouwen,
verduurzamen en actievoeren voor het klimaat.
Hieronder wil ik daarvan een korte impressie geven
zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.

Eén van de stellingen van Lysanne en Jan is:
'Rouwen om de schepping mag meer plek krijgen
in kerken.

Beiden geven aan somber te zijn. Wij herkenden
ons daarin. We voelen ons vaak machteloos, we
zijn te laat en we zijn met te weinig mensen om
verandering teweeg te brengen. Wij gaan de mili-
eucrisis niet oplossen. Lysanne schreef daarover
het boek 'Scheppings(t)rouw’. Als kerk zouden we
meer aandacht kunnen besteden aan het samen
doorleven van verlies, van tekortschieten. Daar zijn
rituelen voor, zoals het zingen van klaagliederen,
het vasten of een askruisje. Op Aswoensdag kon
je in de vesper in onze eigen Sint Jacobskerk een
askruisje op je voorhoofd ontvangen. Het is een
symbool van berouw, menselijke vergankelijkheid
en nieuw leven, een teken van boetedoening en
reflectie.
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Een andere stelling is: 'Verduurzamen is zinvol!"

Dit lijkt in tegenspraak met wat hierboven gezegd is.

Maar, bespraken wij als werkgroep, we kunnen niet
anders dan hoopvol blijven en meedoen met initia-
tieven die de wereld een klein beetje beter maken.
Het maakt ongelukkig en somber als we het niet
doen. Lysanne zegt daarover: “Voor mij voelt het als
de Bergrede (Matt. 5) in de praktijk. Ook die zit vol
met paradoxen en schijnbare tegenstellingen. Juist

de moeilijke dingen maken ons uiteindelijk gelukkig.

Gelukkig ben je als je impactloze stapjes zet om je
leven of je kerk te verduurzamen. God eren door
respectvol om te gaan met de schepping”.

Wat wij als werkgroep Groene Kerk doen heeft een
kleine impact. Toch zijn we blij met initiatieven om
afval te scheiden, het voorstel van de vrijwilligers
van De Herberg om een regenton te plaatsen, mee
te doen met de jaarlijkse opschoonactie. Allemaal
initiatieven die ons verbinden, die ons op een posi-
tieve manier samenbrengen en onze omgeving een
klein beetje beter maken.

Zouden we niet veel meer actie moeten voeren?
Jan zegt daarover: “Voor mezelf zie ik een rol om
tussen de realiteit van de kerk en die van klimaatac-
tivisten te laveren. In de wereld van de klimaatac-
tivisten sta ik op de Al12 en laat me arresteren. Dat
heb ik nodig om te ontladen en me onderdeel te
voelen van systeemveranderingen die onze samen-
leving zo hard nodig heeft. De christelijke wereld
heb ik net zo hard nodig, namelijk om daar te leren
dat er niet altijd eenvoudige oplossingen zijn en

omdat we in de kerk familie zijn. Je hoort bij elkaar,
ook al ben je nog zo verschillend”.

De acties van onze werkgroep zijn bescheiden,
maar we hopen met onze activiteiten een bruggen-
bouwer te zijn tussen geloof en duurzaamheid. Wilt
u meedenken en meedoen?

Laat het weten aan Niek Tramper, Mattijs Bulthuis,
Hans Borgs, Janny Blankenstijn of Marja Kwast.

Werkgroep Groene Kerk

Vogelpresentatie en excursie

In de lijn van een miniserie over vogels, in januari
een lunch rondom dit thema en in februari een film,
is er nu op dinsdag 21 april een presentatie door
vogelaar Henk Huige. Daaraan gekoppeld is er in het
weekend een excursie. In vogelvlucht neemt Henk
ons mee en vertelt ons welke vogels, tijdens de trek,
Zeeland aandoen en welke hier broeden. Omdat
een vogelaar graag zijn oren gebruikt wordt daar tij-
dens de presentatie veel aandacht aan geschonken.
Voor de excursie gaan we naar de Zandvoortweg in
Middelburg, dat betreft de Sint Laurense Weidhoek.
Een goede plek om weidevogels te bekijken. Graag
verrekijker meenemen!

Wat: Presentatie en excursie vogels

Waar: De Herberg

Hoe laat: 13.00 uur

Aanmelden kan bij Marja Kwast,
marja.kwast@pkn-vlissingennl tel: 0118 47 15 61
Mocht u mee willen doen met de excursie en geen
eigen vervoer hebben, dan kunt u meerijden.




De Herberg

Dé plek om op verhaal te komen

De Actieve Kerk april

April begint dit jaar tijdens de Stille Week naar Pasen.
De aandacht is de eerste dagen dan ook vooral ge-
richt op de kerk, maar in De Herberg staan de paas-
eitjes op tafel, voorbode voor de lente en het nieuwe
leven. Op 06 april is er geen Digiwijzer Café omdat
het tweede paasdag is.

Activiteitenkalender april

Iedere week Tijd Wat

maandag 13.30-16.00 uur
dinsdag 13.30-16.30 uur
woensdag 13.30-15.30 uur
donderdag 13.30-16.30 uur
wijdag 09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur
zaterdag 13.30 -16.30 uur

Programma in april

Digiwijzer café

Open Huis in De Herberg

Breien voor het goede doel

Open Huis in De Herberg

Open Huis in De Herberg

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

April, paasmaand. De naam ‘april’ is afgeleid van het
Latijnse ‘aperire’ wat ‘openen’ betekent. Een aperi-
tiefje voor de zomer, alles opent zich: de bloemen,
de natuur, de vogels die zich nu volop laten horen.
Het is de maand waarin alles ontkiemt en nieuw
leven zichtbaar wordt. Dat vieren we ook in

De Herberg. Hartelijk welkom!

Contactpersoon

Lia Borgs, 06 30 29 58 85
0118 41 25 18
Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

0118 41 2518

Kerkkantoor
Open Huis in De Herberg

0118 412518

0118 41 2518

woensdag 01 april 10.00-11.00 uur Koffie met een praatje }DrreleE::reiae;ZeIan dnetnl
donderdag 09 april 14.00 en 1930 uur  Film om over door te praten Gertruud Smit, 06 10 80 10 47
dinsdag 14 april 13.30-16.00 uur Bingo Gertruud Smit, 06 10 80 10 47
woensdag 15 april 19.30-21.30 uur Gemeenteavond Sint Jacobskerk

dinsdag 21 april 14.00-16.00 uur

donderdag 23 april 11.00-13.00 uur

Laat je verrassen door verbeelding

Tijdens de lunchbijeenkomst op 23 april laten we
ons inspireren door verbeelding. Een mens zonder
verbeelding is niets, zegt het spreekwoord. Zonder
fantasie geen creativiteit. Verbeelding kan tot verras-
sende resultaten leiden zoals we kunnen zien in de
verschillende kunstvormen: in beelden en schilde-
rijen, in films en theater, in textiele werkvormen of
bouwkunst. Van het verhaaltje, verzonnen voor een

Vogels in Zeeland, presentatie
door Henk Huige

Lunchbijeenkomst: Laat je ver-
rassen door verbeelding

De Herberg, bovenzaal
Werkgroep Groene Kerk

Sonja Vreeke en
Anneloes Steglich

kind of kleinkind, tot het ontwerp van een mega
torenflat, het komt niet tot stand zonder verbeelding.
‘Verbeeld jij je maar niets’ is de negatieve bena-
dering om arrogantie af te straffen, maar kunnen
verbeelden is toch vooral een gave. We laten ons
erdoor verrassen en sluiten af met een lunch. Voor
de onkosten van de lunch is een vrijwillige bijdrage
welkom! Woensdag 23 april van 11.00 tot 13.00 uur
in De Herberg, aanmelden is niet nodig!
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Boekbespreking

‘De weg van vrede, een rondleiding door het Christe-
lijk geloof’

Dit boek, geschreven door Stefan Paas, vormt het
uitgangspunt bij een serie gespreksbijeenkomsten, te
beginnen op maandagavond 11 mei om 19.30 uur in
De Herberg. Aan de deelnemers willen we vragen het
boek van Stefan Paas aan te schaffen en de inleiding
(tot en met blz. 19) alvast te lezen.

Datum en tijd van de vervolgbijeenkomsten van de
boekbespreking worden tijdens de eerste avond in
overleg met de deelnemers vastgesteld. De avonden
worden geleid door ds. Janny Blankenstijn en
Anneloes Steglich.

‘De weg van vrede, Stefan Paas; uitgeverij KokBoeken-
centrumnl € 22,99 (als E-book € 11,99).

Aanmelden via e-mail:
anneloes.steglich@pkn-vlissingen.nl (wie zich al aan-
gemeld heeft hoeft zich niet opnieuw aan te melden)

Algemeen

Film om over door te praten

Op donderdag 09 april vertonen we een film die
aanhaakt aan het thema Pasen: een jonge drugs-
verslaafde zoekt houvast in een streng religieuze
gemeenschap. Hij moet leren omgaan met schuld
en discipline in de hoop op een nieuw begin.

De voorstellingen zijn in het bovenzaaltje van

De Herberg (traplift aanwezig),

's middags om 14.00 uur en's avonds om 19.30 uur.
De toegang is gratis, inclusief thee/koffie. Een vrijwil-
lige bijdrage in het mandje is heel welkom om de
kosten te dekken.

Voor informatie kunt u mailen of bellen naar:
gj.smit56@gmail.com of 06 10 80 10 47.

Gertruud Smit, Sylvie Bertijn en Alide Passchier

Maandag 04 mei
19.00 uur oecumenische herdenking
te Vlissingen
N De Raad van Kerken Vlissingen organi-
( / seert ook dit jaar op 04 mei een korte
oecumenische herdenking. Deze vindt
plaats in het Uitvaartcentrum Over-
toom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te
Vlissingen; aan de achterzijde van de
begraafplaats. Inloop vanaf 18.30 uur.
Voorganger is ds. Karin van den Broeke.
Het landelijke thema is: De geschiedenis leren
begrijpen. Na de herdenking is het mogelijk via een
hek te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaar-
lijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde
kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt
aan om 20.00 uur. Oock namens de Raad van Kerken
Vlissingen worden bloemen gelegd.
De Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor het
bijwonen van de herdenking én de kranslegging.

Kindernevendienst

Zondag 22 februari was er weer een kindermeven-
dienst. Het verhaal uit Matteus 11 werd verteld.

Een man was 40 dagen in de woestijn zonder eten en
drinken. Na het verhaal gingen we snel aan het werk,
want we moesten een lantaarntje kleuren voor de
nieuwe en herbenoemde ambtsdragers. We spraken
over wie voor wie zorgt.

Eentje zorgde
voor de vissen in
het agquarium, en
de ander zorgde
voor haar zusje,
wat een pittige
discussie werd
tussen de zussen.
| Hierna konden

A we de lichtjes uit-
delen aan de betreffende ambtsdragers. Ook mochten
we het brood en de wijn voor het Heilig Avondmaal
de kerk binnen brengen. Het was weer een mooie
kindernevendienst en we hopen dat we volgende
keer, 29 maart, een heleboel kinderen mogen ont-
vangen. We gaan dan Palmpasen vieren met het
maken van de palmpaasstokken, die we daarna, in
optocht, de kerk in brengen.

Groetjes,

Anja, Erica, Eddy en de kinderen

Boekpresentatie

‘Mamadag - tot de dementie ons scheidt’

||l Op donderdag 23 april organiseert
Mantelin g Manteling een buzonder.e en ont-
|" —— roerende boekpresentatie. Auteur

L s Maretty van den Mosselaar presen-
teert dan haar boek ‘'Mamadag - tot de dementie ons
scheidt”: een intiem, liefdevol en krachtig verhaal




over de weg die zij samen met haar moeder aflegde
in het doolhof van dementie. In’'Mamadag - tot de
dementie ons scheidt’ beschrijft Maretty hoe zij twee
dagen per week intensief voor haar moeder zorgde.
Ze deelt openhartig zowel de mooiste als de moei-
lijkste momenten. Het boek is warm, herkenbaar en
soms humoristisch, maar ook eerlijk over de uitda-
gingen die dementie met zich meebrengt. Daarmee
biedt het steun en erkenning aan iedereen die dicht

gesprek te gaan onder het genot van een drankje.
Datum: donderdag 23 april. Tijd: 14.00 - 16.00 uur
(met aansluitend een drankje en napraten).

Locatie: Auditorium ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg.
Aanmelden kan tot 10 april via info@manteling.nu of
via 0118 55 35 30 (09.00-13.00 uur).

Met deze boekpresentatie wil Manteling vrijwilligers,
mantelzorgers en andere geinteresseerden inspi-
reren, ondersteunen en met elkaar verbinden rond

bij iemand met dementie staat. Maretty van den
Mosselaar is verpleegkundige, trainingsacteur en

welkom.

ervaringsdeskundige. Met ruim 25 jaar ervaring in het

werken met mensen met dementie weet zij als geen
ander hoe belangrijk verbinding, aandacht en liefde
zijn. In haar werk én in haar boek laat zij zien hoe
deze waarden een lichtpunt kunnen vormen, zelfs
wanneer het geheugen vervaagt. Tijdens de middag
vertelt Maretty over het ontstaan van haar boek,
haar ervaringen als dochter én als professional, en
hoe liefde, creativiteit en mildheid haar hielpen om
in verbinding te blijven met haar moeder. Na afloop

OPA

is er gelegenheid om met Maretty en met elkaar in

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen en de kaart, die ik kreeg
na het overlijden van mijn man.
Het deed mij goed!
Hartelijke groeten,

Lien Verhage - Minderhoud

Hartelijk dank voor de bloemen, de
vele kaarten en vooral het mede-
leven na het overlijden van mijn
lieve partner Ties. Het heeft mij bij-
zonder goedgedaan en gesteund.
Hartelijke groeten van

Piet Minnaard

Graag wil ik iedereen heel har-
telijk bedanken voor de mooie
bloemen die ik heb gekregen
toen ik mijn appartement uit
moest vanwege de gasexplosie bij
een van mijn buren!
Hartelijke groet van

Pieter Blokland

een thema dat velen raakt. ledereen is van harte

Vrijdag 10 april van 16.00 uur tot 1745 uur en
zaterdag 11 april van 09.00 uur tot 11.00 uur staat
het Dream Team weer klaar voor al uw papier op het
AH XL terrein aan de Gildeweg met een container.

In februari is er 4.200 kg papier verzameld, dat geeft
een totaal van 6.980 kg tot nu toe.

De volgende inzameling is op 08 en 09 mei.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Hartelijk dank voor de prachtige
bos bloemen en de kaart met vele
namen erop die ik mocht ont-
vangen voor mijn 80e verjaardag.
Celie de Boe

Mijn man en ik waren blij ver-
rast toen hij vanwege zijn 80e
verjaardag een prachtig boeket
bloemen kreeg met daarbij de
kaart met vele namen. Fijn dat
er aan hem gedacht is! Deze
bloemen gaven een vrolijke aan-
blik in zijn kamer in Scheldehof.
Hartelijk bedankt voor dit gebaar
van medeleven.
Vriendelijke groet,

Johan en Truus van Boven

Evenementen

Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

SINT

L]
-
[
w3 alle
KERK

Zaterdag 18 april

Aanvang: 19.30 uur
KoorCultuurlLokaal: Popkoor
X-stream en Slavisch Koor Sretenieje

Maandag 27 april

Aanvang: 11.00 uur

Kon. Harmonie Ons Genoegen:
Koningsdagconcert

Voor meer infor-
matie over het
=" programma en

sintjacobskerk.nl/
agenda.html

kaartverkoop: www.
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Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.. 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 1700 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl

Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,

4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van
€ 2750 gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kéther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,

dan kunt u dit doen op

IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310

35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,

4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl





