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> Bij de hand genomen worden
> Schilderworkshop
> Paasgroetenactie
> The Letter – Laudato Si



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in 
de hun toegewezen secties.
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Kerkdiensten
Zondag 01 maart

2e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk
10.00 uur  Pastor W. Grooten-

boer 
Collecte Veertigdagenactie KiA 

(50% diaconie, 50% 
KiA) / Zending

17.00 uur Evensong
m.m.v. de Evensingers
Voorganger Ds. H. Hortensius

              
Zondag 08 maart

3e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA 

(50% diaconie, 50% 
KiA) / Diaconie

Zondag 15 maart

4e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA 

(50% diaconie, 50% 
KiA) / Pastoraat

Zondag 22 maart

5e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. C. Kors (Middel-

burg)
Collecte Veertigdagenactie KiA 

(50% diaconie, 50% 
KiA) / Onderhoud 
gebouwen

Zondag 29 maart

6e zondag Veertigdagentijd
Palmpasen
kindernevendienst: 
Palmpasenkruisen maken

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA 

(50% diaconie, 50% 
KiA) / Onderhoud 
orgels

16.30 uur Cantatedienst 
Stabat Mater van 
Scarlatti door Cantus 
Choralis o.l.v. Aleida 
Post

Dienst voor mensen
met en zonder een
beperking
Op zondag 29 maart wordt in 
de Gasthuiskerk, Lange Delft 
94 in Middelburg een dienst 
gehouden voor mensen met 
en zonder een beperking. De 
dienst begint om 14.30 uur en 
iedereen is van harte welkom.

Tijdens de Veertigdagentijd 
zijn er in maart nog 4 ves-
pers. Deze vinden plaats op 
de woensdagavonden 04, 11, 
18 en 15 maart van 19.30 - 
20.00 uur. De vespers zijn 
bedoeld als moment van 
stilte en bezinning. Het thema 
van de vespers is: ‘Kijk! Door 
Jezus’ ogen’ en er zal steeds 
een kunstwerk te zien zijn 
dat iets van dit thema belicht. 
Verschillende gemeenteleden 
zullen de vespers leiden. 
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Bij de hand
genomen worden

Tineke Boogaard 

Werd u wel eens, misschien onver-
wachts, bij de hand genomen? Door 
wie was dat en wat deed het met u?
Al schrijvend en denkend over dit 
onderwerp, kwam er bij mij een 
mooi en ontroerend moment naar 
boven, dat mij enige tijd terug is 
overkomen.

We gingen met een kleindochter op pad naar het 
strand, al wandelend met een vlieger stevig onder 
haar arm geklemd, toen ze met een ontroerende 
vanzelfsprekendheid mijn hand pakte.
Bij de hand genomen worden vraagt om ver-
trouwen en soms ook: durven toegeven dat je het 
even niet alleen kunt.
In moeilijke momenten van mijn leven, waarin het 
gevoel kon ontstaan dat de grond onder de voeten 
werd weggemaaid, heb ik mogen ervaren er niet 
alleen voor te staan. Er kwamen mensen om mij 
heen die mij met raad en daad terzijde stonden. Dat 
is zo bijzonder mooi om te ervaren. Voorwaarde 
is dan wel dat je het ziet en ervoor open staat; de 
ander de mogelijkheid geven om jouw naaste te 
zijn. En wat is er mooier om te ervaren dat God 
mensen op je pad heeft gestuurd die jou bij de hand 
nemen.
Ook in de Bijbel zien we voorbeelden hoe mensen 
bij de hand worden genomen. Jezus nam mensen, 
soms letterlijk, bij de hand: Zieken, kinderen, zij die 
aan de rand van de samenleving stonden. Hij trok 
hen niet vooruit, maar bracht hen weer in bewe-
ging, op hun eigen tempo. Het waren geen grootse 
gebaren, maar kleine aanrakingen die zeiden: Je 
hoeft hier niet alleen doorheen. Een uitgestoken 
hand kan het verschil maken.
In de Bijbel wordt het ’bij de hand nemen’ vaak let-
terlijk en fi guurlijk gebruikt. Bekende voorbeelden 
zijn te vinden in het Oude Testament, waar God zijn 
volk Israël ’bij de hand neemt’ om hen uit de sla-
vernij te leiden, bijvoorbeeld:
· Jesaja 41 vers 13: ’Want Ik ben de HEERE, uw God, 
Die uw rechterhand vastgrijpt en tot u zegt: Wees 
niet bevreesd,

Ik help u’. Hier wordt God voorgesteld als degene 
die zijn volk aan de hand neemt, hen geruststelt en 
beschermt.
· Psalm 73 vers 23: ’Toch ben ik voortdurend bij U, U 
houdt mij aan mijn rechterhand’. De psalmist drukt 
hier zijn vertrouwen uit dat God hem niet loslaat, 
zelfs in moeilijke tijden.
Bij de hand nemen kan heel beschermend zijn. 
Wanneer iemand met je oploopt, kan het ook heel 
verrijkend zijn. Je praat met elkaar en leert van 
elkaar en je komt tot nieuwe inzichten met de bril 
van die ander. Dat kan in een persoonlijke relatie 
en dat heb ik, in groepsverband, ervaren tijdens de 
cursus theologie.
Binnenkort mogen we weer het paasfeest met 
elkaar vieren. In het paasevangelie is het verhaal van 
de Emmaüsgangers een mooi voorbeeld van hoe 
Jezus mensen bij de hand kan nemen en zorgt voor 
nieuwe inzichten.
Toen ik vorig jaar op vakantie ’s nachts door het 
dakraam van de caravan de sterren aan de hemel 
zag, kwam ik op het lied dat ik in mijn leven vaak 
heb gezongen.
In dit lied ervaar ik hoe God de wereld vasthoudt in 
de holte van zijn hand.
En die hand zal, zoals hij beloofd heeft, ons altijd 
vasthouden!

Gij die alle sterren houdt, in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud, wekt Gij ons
verlangen,
ach, ons hart is verward, leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.
Christus stille vaste ster, o Gij licht de lichten,
waarnaar wij van her en der, onze schreden 
richten,
geef ons moed; ’t is ons goed, U te zien 
getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.

Emmaüsgangers, Jan Haas
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Van de pastores
Bij het thema in deze Veertigdagentijd: 
‘Kijk! Door Jezus’ ogen’

(…) Ik kan aan mijn leven geen touw meer vast-
knopen
ik wil weten waar ik aan toe ben, mijn God. 
Dat mijn leven afl oopt, dat moet ik aanvaarden
maar laat mij dan weten hoe lang het nog duurt.
Leg mij dat uit, geef tenminste een teken
een wenk, een tip, dat is toch niet te veel 
gevraagd?

Wat zit u me meedogenloos aan te staren
met uw ongenadig alziend oog
vanuit die grote gelijkzijdige driehoek?

Zie mij toch aan Heer, met andere ogen
met een knipoog van u zou ik al geholpen zijn.

Uit: Karel Eykman, Een knipoog van u zou al 
helpen
Bij iedere psalm een gedicht, Zoetermeer 2013,
p. 52

De maand maart valt in zijn geheel in de Veertigda-
gentijd. De Veertigdagentijd begon op Aswoensdag, 18 
februari, en eindigt op stille zaterdag, 04 april, waarna 
Pasen volgt op zondag 05 april. De tijd naar Pasen toe 
is een tijd van inkeer, de vespers op woensdagavond 
zijn hier bijzonder op gericht. Om in deze periode op 
40 dagen te komen, tellen de zondagen niet mee, dat 
blijven dagen om samen te vieren. Wel op een sobere 
manier, er hangt over de liturgische tafel een paars 
kleed, kleur van inkeer, en we zingen in deze tijd geen 
Gloria.
Het Kyrie blijft klinken, luider dan ooit, zonder kyrie 
kan het niet. Wij moeten het blijven bidden, het gebed 
om Gods ontferming, voor onszelf en voor de wereld. 
Zoals wij ook mogen blijven vertrouwen dat God in 
het lijden nabij is, dat machten van kwaad en dood 
niet zullen overwinnen, maar dat liefde en leven 
steeds opnieuw opstaan. Elk jaar weer vieren wij dat 
als het weer Pasen wordt, feest van opstanding. 
Daarom doen onze kleine goede daden ertoe, omdat 
ze licht brengen en hoop geven. Omdat we ze mogen 
doen in het vertrouwen dat God ons vasthoudt, omdat 
we dat soms ervaren, ook in de mensen om ons heen.
De ervaring van het donker in de wereld, het roepen 
om Gods ontferming dat groeit naar vertrouwen en 
paasgeloof, hoor je in de traditionele namen voor 
de zondagen in de Veertigdagentijd. De 1e zondag is 
Zondag Invocabit, latijn voor ‘Aanroepen’. Het komt uit 
Psalm 91 vers 15 waar staat: ‘Roept hij mij aan, ik zal 
hem antwoorden’. 

De 2e zondag is zondag Reminiscere, ‘Gedenk’. Het 
komt uit Psalm 25 vers 6: ‘Gedenk uw barmhartigheid, 
Heer’. 
Dan komt zondag Oculi, de 3e zondag van de Veertig-
dagentijd. Oculi is Latijn voor ‘Ogen’. In Psalm 25 vers 
10 staat: ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht’. 
We richten onze ogen op God, of hij naar ons en naar 
zijn wereld wil omzien. 
De 4e zondag is Zondag Laetare, ‘Verheugen’, naar 
Jesaja 66 vers 10: ‘Verheug u, o Jeruzalem’. We zijn 
nu halverwege de Veertigdagentijd en we kijken al 
vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons 
bidden en zingen doorklinken. De liturgische kleur is 
roze, het wit van Pasen schemert al door het paars 
van inkeer. 
De 5e zondag is zondag Judica, ‘Oordeel, spreek recht’, 
naar Psalm 43 vers 1: ‘Doe mij recht, o God’. 

De 6e zondag is Palmzondag, het feest van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem, maar ook het begin van de 
Stille Week, de week waarin wij intens betrokken 
willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het 
lijden van mensen. 
Vanwege het lijden in de-wereld-ver-weg zijn er in 
de Veertigdagentijd steeds collecten voor een speci-
fi ek doel van Kerk in Actie. Ook Kerk in Actie is voor 
deze collectedoelen geïnspireerd door het thema 
’Kijk! Door Jezus’ ogen’. In elke dienst krijgt deze col-
lecte ook even de aandacht en vertelt de werkgroep 
ZWO er meer over.

We blijven ook bidden voor de zorgen dichtbij. En 
naar elkaar omzien. Vaak gebeurt dat vanzelfspre-
kend, maar het is in onze gemeente ook georga-
niseerd. Er zijn drie pastorale teams, die mensen 
bezoeken voor hun verjaardag vanaf 81 jaar (bij 80 
jaar ontvangen deze jarigen de bloemen uit de kerk). 
Ook nemen ze contact op met mensen die nieuw 
zijn in onze gemeente. Versterking van de teams
is zeer welkom, want er vallen ook weer bezoekvrij-
willigers af. 
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Wilt u eens nadenken of u bij een pastoraal team 
wilt aansluiten? Voor informatie kunt u Wilja of 
Janny benaderen.

Omzien naar elkaar betekent vooral ook naar elkaar 
luisteren. In Kerk in-Druk van januari gaven we aan 
dat u zich op kunt geven voor de gespreksgroep 
‘Leven met gemis’.  Voor mensen die iemand missen 
na een overlijden, ervaringen daarover met elkaar 
delen en zo elkaar steunen. In januari waren er niet 
genoeg aanmeldingen om met een groep te starten, 
maar we willen nogmaals de gelegenheid bieden 
om u op te geven bij één van de organisatoren: 
Wilja Grootenboer, Arjo de Keizer en Janny Blan-
kenstijn. 
Wat goed is om te weten: deze gespreksgroep 
is bedoeld voor mensen die tenminste een jaar 
geleden een geliefde hebben verloren. Het gesprek 
is in een kleine groep, met maximaal 6 mensen. Bij 
drie aanmeldingen start de gespreksgroep. De groep 
zal iedere 2e woensdag van de maand om 10.00 
uur bij elkaar komen in de kerk, tenzij een ander 
moment beter geschikt blijkt te zijn. De start zal in 
april a.s. zijn - bij voldoende deelnemers! Er zijn 5 
bijeenkomsten.
We gaan vertrouwelijk om met alles wat er wordt 
gezegd op de gespreksgroep.

Middaggebed
Over bidden gesproken: met een groepje mensen 
hebben we een plan gemaakt om wekelijks in de 
kerk een middaggebed te houden. Een gebed om 

vrede, in de wereld, in onze stad, in ons leven en in 
dat van de mensen om ons heen. Want er is veel 
om voor te bidden en bidden ervaren we als een 
positieve kracht: samenbindend en ruimte gevend, 
een rustmoment, waarbij ook een kaars kan worden 
aangestoken.
Bidden is ook een moment dat de kerk open is en 
iedereen aan kan sluiten, mee kan bidden. Belangrijk 
is dat het een vast moment is, dat altijd doorgaat. 
We kozen voor elke dinsdag van 12.30 - 13.00 uur.
In mei willen we starten. De eerste dinsdag van 
mei valt op de 5e, dan wordt de Van Randwijklezing 
uitgesproken in de kerk door Geert Mak. Dinsdag 
12 mei is zodoende het eerste middaggebed. We 
maken een kleine liturgie met een paar vaste ele-
menten en voor de voorganger de keuze van een 
korte lezing en een lied. We willen er ook rekening 
mee houden dat er toeristen kunnen zijn en zullen 
de teksten dus ook in het Engels vermelden op de 
liturgie. Iedereen is welkom bij dit middaggebed 
en we vinden het ook fi jn als verschillende mensen 
een middaggebed zouden willen leiden, één keer of 
vaker. Wie dit leest, kan zich daarvoor opgeven bij 
Wilja Grootenboer of Janny Blankenstijn.
Bij elk middaggebed zijn twee mensen nodig, een 
voorganger en een gastvrouw of -heer.
Eind maart, begin april willen we voor de eerste 
maanden het rooster gaan maken.

Voor iedereen onze hartelijke groet, 

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring 
Dinsdag 17 maart wordt de Zingkring weer 
gehouden. We komen bij elkaar in het Speelhuus 
en beginnen ongeveer om 10.30 uur. In de Veer-
tigdagentijd zullen we liederen zingen die passen 
bij deze tijd van voorbereiding, op weg naar Pasen. 
Jezus’ leven, zijn genezingen en uitspraken zullen 
centraal staan in de liederen en daarbij zullen we 
gedeeltes lezen over zijn weg naar Jeruzalem.  

Wilja Grootenboer

Ter Reede Bijbelkring 
Woensdag 25 maart om 16.00 uur is er Bijbelkring 
in het Speelhuus. Zondag 29 maart vieren we in 
de kerk Palmpasen. We zullen het verhaal van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem zo ‘compleet’ moge-
lijk aan elkaar vertellen. Want alle vier de evangeliën 
schrijven hier over. In  Matteüs 21, Marcus 11, Lucas 
19 en Johannes 12 is te lezen hoe elke evangelist 
vanuit de eigen achtergrond en met een persoon-
lijke visie naar Jezus en deze intocht in Jeruzalem 
kijkt. Dit verhaal is ook de opmaat naar de Stille 
Week in de kerk en Paaszondag. 
Hartelijke groet en tot ziens! 

Wilja Grootenboer
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Alida Martina Kempkes - Colijn
*01 augustus 1935 - †25 januari 2026

Ali was het tiende en jongste 
kind in het grote gezin Colijn. 
Ze is geboren boven het 
station in Vlissingen. Toen 
de oorlog uitbrak was er de 
angst voor een bombarde-
ment op het spoor en is de 
familie gevlucht. Ze vonden 
onderdak in ’s-Heer Abtskerke 
en vestigden zich later in 
Goes. In die stad ontmoette 

Ali haar aanstaande man Ed Kempkes. Ze trouwden 
in 1958 en vanwege zijn werk in de textiel gingen ze 
wonen in Apeldoorn, waar Ali als kapster werkte, en 
ze verhuisden later naar Hillegom. In 1966 keerde 
Ali terug naar haar geboortestad Vlissingen, met 
haar man en hun vier kinderen Gert, Ron(ald), Sylvia 
en Alex(ander). In de Sint Jacobsstraat begonnen 
Ed en Ali met hun textielwinkel ‘De Ster’ en met 
modehuis ‘Sylvia’. Ook kwam er nog een dochter bij: 
Daniëlle. Ali heeft geen gemakkelijk leven gehad, 
maar wél een rijk leven, waarin zij van veel heeft 
genoten: van zingen, 25 jaar is ze lid geweest van 
Zanggroep Cadans; ze was gek op zon, zee en 
het strandje bij de Molen. Ali is nooit meer weg-
gegaan uit haar geboortestad en na ruim negentig 
jaar geleefd te hebben, blies ze op 25 januari haar 
laatste adem uit in Scheldehof. Na de dankdienst 
voor haar leven in de Sint Jacobskerk, waarin we 
tijdens fotomomenten beelden uit haar lange leven 
zagen, geloofsliederen zongen en hoorden hoe ze 
haar geloof heeft (voor)geleefd met haar zachtheid, 
haar zorg voor velen, haar nuchterheid en wijsheid, 
hebben we haar in familiekring te ruste gelegd in 
het graf bij haar man Ed Kempkes, die haar reeds 
was voorgegaan in 1998. Ali zal als lieve, warme, 
positieve, humorvolle (schoon)moeder, oma, ‘super 
granny’, schoonzus, tante, vriendin heel erg gemist 
worden. We wensen haar naasten toe dat ze met 
Ali’s voorbeeld in herinnering deze wereld wat 
mooier kunnen maken. 

Wilja Grootenboer

In Memoriam
Sara Lievense - Pleijte
*05 augustus 1929  - †09 januari 2026

Saar werd ze genoemd, ze 
werd geboren in Zoutelande.
Ze leerde haar man Adrie 
kennen in oorlogstijd, toen 
zij 14 en hij 18 jaar oud was. 
Een moeilijke tijd, waarin haar 
broertje Adrietje verdronk, 
het gezin naar Wolphaartsdijk 
moest evacueren en Adrie als 
soldaat naar Engeland werd 
uitgezonden.

In 1949 trouwden Adrie en Saar, ze kregen drie kin-
deren en later klein- en achterkleinkinderen. Ze was 
een lieve moeder en (over)oma. Een echt familie-
mens, die gaf om anderen en oprecht in hen was 
geïnteresseerd. Ze paste graag op de kleinkinderen, 
onderhield de familiebanden en genoot samen
met Adrie en ook met de kinderen, van uitjes en 
vakanties.
Vanaf 1956 tot begin 2025 woonde Saar op Schuit-
vaartgracht 379, tot 2019 samen met Adrie. Vanaf 
2024 ging Saars gezondheid achteruit en in maart 
2025 ging ze in de Oranjehof in Oost-Souburg 
wonen.
Ook toen bleef Saar positief in het leven staan en 
iedereen was welkom bij haar. Ook de mensen van 
de kerk, waarbij ze zich erg betrokken voelde. Wat 
was ze blij met de mannen van de kerk-TV van 
de Sint Jacobskerk die op zondagmorgen voor de 
dienst langskwamen en zorgden dat Saar de dienst 
op het scherm thuis mee kon beleven. In Oranjehof 
ging Saar weer naar de kerkdiensten waar ze enorm 
van genoot. Ze vertelde dat ze op vrijdag al zin had 
in de dienst van zondag!
Het geloof gaf haar een basisvertrouwen voor het 
leven. Ze geloofde op een lichte manier. We zongen 
daarover in de afscheidsdienst op 14 januari: ‘Wat 
de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren 
hand’. Saar geloofde dat ze na dit leven Adrie weer 
zou zien op een plaats waar het goed is, bij God. 
Bovenaan de rouwkaart stond: ‘In het huis van mijn 
Vader zijn vele woningen’. (Johannes 14 vers 2)
We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren veel sterkte in het gemis.

Ds.  Janny Blankenstijn
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Bij de diensten
Voor de kinderen in de Veertigdagentijd: 
de weg van de hoop 

Samen met de kinderen gaan we op weg in de Veer-
tigdagentijd. Elke zondag openen we het reisbureau 
‘Warhoop’. Reizigers komen daar binnen en hebben 
zo hun eigen bijzondere vragen.  Ze worden op weg 
gestuurd met een Reisgids. Daarin kunnen de reizi-
gers de plekken verkennen waar we in de verhalen 
terechtkomen. Op zondag 29 maart vieren we Palm-
pasen. Die zondag is er kindernevendienst en wordt 
het echt een feest! Alle kinderen worden hierbij uit-
genodigd!
Elke zondag wordt ook het projectlied van de hoop 
gezongen met iedereen in de gemeente:
Iedereen een Goede Reis gewenst!
Alle kinderen die bij deze diensten aanwezig zijn, 
mogen met hun (groot-)ouders op de eerste rij 
stoelen komen zitten (deze rij is gereserveerd).
De verhalen voor de kinderen sluiten aan bij het 
oecumenisch leesrooster, en we willen dat lees-
rooster ook zoveel mogelijk volgen in de erediensten 
op zondagmorgen.

Zondag 01 maart - 2e zondag in de Veertigdagen-
tijd 
Zowel bij de lezing uit Exodus 24 vers 12-18 als de 
lezing uit Matteüs 17 vers 1-9 gaat het over contact 
tussen God en Mozes en God en Jezus. In beide 
lezingen spreekt God vanuit de hemel en is op bij-
zondere wijze aanwezig.
Op zondag 08 maart, de 3e zondag in de Veer-
tigdagentijd, gaan de lezingen over dorst en over 
water. Exodus 17 vers 1-7 vertelt over het volk Israël in 
de woestijn, dat hevig klaagt over gebrek aan water, 
tot Mozes in opdracht van God op de rots slaat en 
er water vloeit. Uit Johannes 4 lezen we het verhaal 
van de Samaritaanse vrouw, die van Jezus levend 
water verlangt, zodat ze nooit meer dorst zal hebben. 
Misschien zingen we in deze dienst wel de bekende 
psalm 42: zoals een hert reikhalst naar levend water.
Op de 4e zondag van de Veertigdagentijd, op 
15 maart, lezen we over mensen van wie de ogen 
worden geopend. De profeet Samuel moet een 
nieuwe koning zalven in plaats van koning Saul. 

Hij moet heel wat vooroordelen opzij zetten, goed 
gaan kijken, om uiteindelijk de jongste zoon David tot 
nieuwe koning te zalven. In Johannes 9 lezen we hoe 
Jezus een blindgeboren man geneest.
Zondag 22 maart gaat ds. Chris Kors voor, de evan-
gelielezing uit het rooster gaat dan over de opwek-
king van Lazarus.
Zondag 29 maart is het Palmzondag, uit Matteüs 21 
lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem, en 
de kinderen brengen hun versierde palmpasenkruisen 
terug in de kerk. Maar deze zondag is ook passie-
zondag, het begin van de Stille Week, zoals de laatste 
regel van lied 556 zegt: ‘heden hosanna, morgen 
kruisig Hem!’.

’s Middags is er een Kruispasendienst om 16.30 uur, 
helemaal passie. In deze dienst met gebed, schriftle-
zing, korte uitleg en enkele liederen wordt het Stabat 
Mater van Domenico Scarlatti gezongen. Dat wordt 
uitgevoerd door verschillende musici en het koor 
Cantus Choralis onder leiding van Aleida Post.

Vespers: Veertig dagen op weg naar Pasen 
In maart is nog 4 keer een vesper op woensdag-
avond: 04, 11, 18 en 25 maart. De vespers zijn bedoeld 
als tijd van stilte en bezinning, om na te denken
over vragen zoals: waar maak ik me druk om, wat 
beteken ik voor anderen, wat geeft me kracht en 
maakt me blij?
Het thema van de vespers is: ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’. 
Er zal steeds een kunstwerk te zien zijn wat iets van 
dit thema belicht.
Verschillende gemeenteleden zullen de vespers 
leiden. Aan het begin geven zij een korte uitleg 
van het thema van de viering, waarin we verder stil 
worden met woorden, liederen en gebeden uit de 
traditie. Van harte welkom!

Evensong
Op zondag 01 maart verzorgen de Evensingers 
om 17.00 uur weer een Choral Evensong in de Sint 
Jacobskerk. 
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Doelen van de diaconale collecten
Op veel zondagen vinden diaconale collecten 
plaats, waarvan een deel naar de diaconie gaat om 
de lokale acties en ondersteuning te bekostigen en 
een deel naar goede doelen in binnen- en buiten-
land. De diaconie stelt jaarlijks de doelen vast voor 
de diaconale collecten die naar goede doelen gaan. 
Daarbij volgt de diaconie deels het landelijk collec-
terooster van de PKN, dat elk jaar wordt uitgegeven. 
De diaconie bepaalt per hal® aar naar welk lokaal of 
regionaal doel de opbrengst van de Heilig Avond-
maalcollecte gaat. Voor het eerste hal® aar van 2026 
is dat ‘Phila Musica’. 
Januari : Landelijk Missionair Werk.
Februari :  Werelddiaconaat, Phila Musica, Veertig-

dagentijd collecte Kerk in Actie.
Maart : Veertigdagentijd collecte Kerk in Actie.
April : Paascollecte Kerk in Actie, Phila Musica.
Mei : Zending.
Juni : Phila Musica, Binnenlands Diaconaat.
Augustus : Zending, (bestemming H.A. collecte).
September :  PAX vredeswerk, Landelijk Missionair 

Werk.
Oktober :  Werelddiaconaat, (bestemming H.A. 

collecte).
November : Zending.
December :  Solidaridad, Noodhulp, Kinderen in de 

Knel (bestemming H.A. collecte).

De goede doelen in januari, februari en
maart 2026:
• Landelijk Missionair Werk: Kerk zijn buiten de 

gebaande paden. Steun aan projecten voor de 
jongere generaties die zoeken naar nieuwe 
vormen van kerk zijn om het geloof te verkennen 
en iets van God te ontdekken.                

• Werelddiaconaat: ondersteuning van projecten in 
Colombia (toegelicht door ZWO-werkgroep).

• Phila Musica: ondersteuning van een dagbeste-
dingslocatie in Vlissingen voor mensen met een 
verstandelijke beperking en/of een lichamelijke 
beperking. 

 Phila Musica is een orkest dat bestaat uit 30 muzi-
kanten en zij worden bijgestaan door 4 beroeps-
krachten en zo'n 20 vrijwilligers.

• Veertigdagentijd collecten Kerk in Actie: onder-
steuning van projecten in o.a. Libanon, Egypte, 
Guatemala, Burkina Faso en Nederland (toege-
licht door ZWO-werkgroep).

Paasontbijt
Op zondag 05 april organiseert de diaconie 
wederom een gezamenlijk paasontbijt: aanvang 
08.30 uur. Ook familie of vrienden zijn welkom, 
maar daarom is het wel heel erg fi jn als u zich van 
tevoren aanmeldt. 

Dat kan op de formulieren die bij de ingang van 
de kerk liggen. Daar staat ook een apart kistje waar 
u het ingevulde formulier in kan doen. Deelname 
is kosteloos, maar er is wel een collecte na afl oop 
van het ontbijt. Als u meedoet aan het paasontbijt, 
vergeet dan niet om uw bloem/bloemen voor het 
Paaskruis mee te brengen!
Wij hopen weer op veel deelnemers!

Van de diaconie

De  lezingen en liederen in deze Evensong sluiten 
aan bij het thema van de Wereldgebedsdag van
06 maart: ’Kom, ik zal jullie rust geven’. De lezingen 
komen uit het apocriefe bijbelboek Sirach 51 en 
Matteüs 11. Het koor zingt daarbij o.a. psalm 130 
(Out of the depths) en het anthem ’Day by day’ van 
Martin How. 

De voorganger is ds. Henk Hortensius, de organist 
is Jos Vogel en de Evensingers worden geleid door 
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest. De toegang is gratis, bij 
de uitgang is er een collecte.
Na afl oop van deze Evensong is er gelegenheid om 
samen met de koorleden een kopje ko  ́ e of thee te 
drinken en elkaar te ontmoeten.
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Van de voorzitter 
In februari was er weer een kliederkerk georga-
niseerd. Het thema was: ‘Rustpunt midden in de 
wervelwind’. Het ging dus ook over de storm op het 
meer waar Jezus met een aantal discipelen in een 
bootje zit. En op wie vertrouw je dan dat het goed 
komt? Er waren verschillende activiteiten rondom 
dit thema. Er kon geschilderd worden en er kon van 
hout een bootje gemaakt worden (met hulp van 
de ouders). Ook kon er weer gedanst worden. Er 
stond een bootje en er waren golven die heel hoog 
kwamen. 
Er waren ongeveer twaalf kinderen met ouders of 
opa en oma. Na afronding van de activiteiten kwam 
Piet Verpoorte met z’n gitaar en Neeltje Köther 
met de viool om samen lied 935 te zingen. Hier het 
eerste vers: 

Je hoeft niet bang te zijn
Al gaat de storm te keer
Leg maar gewoon je hand
In die van onze Heer. 

En dan waren er ook nog pannenkoeken en soep 
voor iedereen. Wat gezellig om met een tafel vol 
jong en oud samen te eten. Dank ook aan alle vrij-
willigers die hierbij helpen.

We zijn onderweg naar Pasen, het belangrijkste 
christelijke feest. We vieren dat Jezus is opgestaan 
uit de dood, wat symbool staat voor de overwin-
ning op de dood en de zonden. Dit is de christelijke 
betekenis. Er is ook een verband met het Joodse 
Pesach. De kruisiging vond plaats rond het Joodse 
Pesachfeest. 

Veel tradities, zoals het eten van matses zijn 
hiervan afgeleid. En dan zijn er ook nog de hei-
dense invloeden, die zien we rond de Paastijd 
volop om ons heen. Eieren, het symbool van nieuw 
leven en de haas die staat voor vruchtbaarheid. 
Deze symbolen stammen uit oude Germaanse en 
voorchristelijke lentefeesten. En ja, ook wij hangen 
eitjes in de paastak of verstoppen eieren in de tuin. 
Eigenlijk zijn al deze drie betekenissen verweven 
met elkaar. 

We willen dit voorjaar weer een gemeenteavond 
organiseren. Dit zal zijn op woensdag 15 april. In 
het aprilnummer volgt meer informatie, maar je 
kunt de datum alvast in de agenda zetten.

Op mijn oproep voor de organisatie van 04 mei 
heeft Ellen Koppejan gereageerd en die is al aan het 
werk met de voorbereidingen.
Vriendelijke groeten, 

Marianne Kloosterboer

Vanuit de kerkenraad

Verenigingen

De derde bijeenkomst 
in 2026 van de ANBO-
PCOB Walcheren is 
op dinsdagmiddag 10 
maart a.s. Deze staat in 

het teken van de viering ‘Op weg naar Pasen’ en de 
jaarlijkse paasmaaltijd. De viering wordt verzorgd 
door ds. Karin v.d. Broeke, die sinds eind november 
’25 voorganger is in de Protestantse Gemeente in 
Oost-Souburg. We komen bij elkaar in De Kwikstaart, 
Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg en de viering 
begint om 15.00 uur.

Aansluitend is er een paasmaaltijd. We sluiten de 
bijeenkomst tegen 18.00 uur af. Met het oog op de 
catering vragen we u zich voor deze paasmaaltijd 
vóór vrijdag 06 maart a.s. aan te melden, per mail of 
telefonisch, bij Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest, e-mail: 
ineke.pcob@gmail.com tel. 06 43 10 54 68. Na afl oop 
van de bijeenkomst wordt er een collecte gehouden 
ter bestrijding van de kosten van de maaltijd. U bent 
van harte welkom en neem gerust iemand mee! 
Met hartelijke groeten, 

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 
Secr. ANBO-PCOB Walcheren
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Collecten en giften

Collecteoverzichten december en januari

December 2025
Vluchtelingenwerk € 158,75
Pastoraat in woonzorgcentra € 159,08
Solidaridad € 137,29
Kerk (2x) € 542,85
Artsen zonder grenzen (kerstnacht) € 1.156,57
Pastoraat € 150,20
Evensong € 571,65

Januari 2026
Kerk (2x) € 381,96
Onderhoud orgels € 148,15
Pastoraat in woonzorgcentra (2x) € 240,32
Raad van Kerken € 236,78

Ontvangen via dhr. J. v.d. Hoeven:
van mw. B. € 25,00 voor het bloemenfonds
van mw. K. € 20,00 voor het bloemenfonds

Bloemenfonds
De inhoud van de bloemenkist kwam in januari van 
dit jaar, vooral dankzij twee genereuze giften van 
€ 20,00, nog net boven de € 100,00 uit, namelijk
€ 106,90. Dank aan alle gevers. Dit bedrag betekent 
een lichte stijging t.o.v. de opbrengst van december 
vorig jaar. Maar het is nog lang niet op het niveau 
van de daaraan voorafgaande maanden.
Hopelijk wordt de stijgende lijn voortgezet en 
vinden in de komende maanden meer mensen de 
uitbundig versierde bloemenkist te vinden. Die staat 
weer op zijn oude plaatsje tegenover de kast met 
liedboeken.

Classis Delta
Sinds oktober 2025 is ds. Corine van Eck de nieuwe 
classispredikant als opvolger van ds. Arie van der 
Maas. Evenals hij schrijft zij ook steeds een overden-
king in de nieuwsbrief die een paar maal per jaar 
verschijnt. Deze keer gaat het over bondgenoot-
schappen. Binnen de kerk heeft zij daar veel mee 
te maken. Gemeenten willen of moeten immers 
vaak samenwerken in het besef dat zij elkaar nodig 
hebben. Het is goed om gaven te delen, lasten 
samen te dragen en perspectieven te verbreden. 
Vaak wordt dat ervaren als een verrijking. Ook de 
classis ziet zij als een netwerk van bondgenoten die 
elkaar bemoedigen en scherp houden. Binnen een 
bondgenootschap leert men vanzelfsprekendheden 
los te laten, dat kan een moeizaam proces zijn, 
maar bondgenootschappen zijn vooral hoopvol in 
een tijd van secularisatie en krimp van de kerken. In 
de Bijbel is ook sprake van een bondgenootschap, 
maar daar wordt het speciaal ‘verbond’ genoemd. 
Dan gaat het over God die zich verbindt aan 
mensen, niet omdat wij zo betrouwbaar zijn, maar 
omdat God dat is. En in Jezus wordt dat zichtbaar. 
Het bondgenootschap met Jezus is het fundament 
van alle andere bondgenootschappen. Het bevrijdt 
ons van de krampachtigheid waarmee we soms 
aan onze eigen meningen en posities willen vast-
houden. 

Laten we daarom maar dankbaar zijn als we in 
goede harmonie kunnen samenwerken met andere 
gemeenten.
Een ander bericht uit de nieuwsbrief gaat over het 
classicale college voor de visitatie. Iedere gemeente 
krijgt op gezette tijden bezoek namens dit col-
lege. Het is eigenlijk een soort huisbezoek aan de 
gemeente: hoe gaat het ermee? Als er confl icten 
zijn is het goed om die uit te spreken, de visitatoren 
kunnen dan steun geven, helpen zoeken naar een 
oplossing. Daardoor sta je er als kerkenraad en als 
gemeente niet helemaal alleen voor.
Tot voorzitter van het classicale college voor de visi-
tatie is bevestigd ds. Jaap Vlasblom uit Spijkenisse, 
waar hij parttime predikant blijft. De intredetekst die 
hij koos was uit de Bergrede: ‘gelukkig de vredestich-
ters’. Ds. Vlasblom zei in zijn preek dat hij dit een 
mooie tekst vindt, maar hij is realistisch genoeg om 
te zeggen dat niet alle confl icten zijn op te lossen. 
En we moeten deze woorden ook niet uit zijn ver-
band rukken. Jezus gelooft niet in het recht van de 
sterkste. Hij heeft juist het verbond van liefde voor 
ogen, dat ons vrijheid geeft. Een bemoedigende uit-
spraak om mee op pad te gaan binnen de visitatie.

Neeltje Köther
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Kerk- en werkgroepen
Veertigdagentijd maart 

Het thema van deze Veer-
tigdagentijd is ‘Kijk! Door 
Jezus’ ogen’. Inmiddels is 
de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd geweest 

en gaan we maart in met de vijf nog volgende 
zondagen. Voor welke landen en projecten we dan 
aandacht vragen kunt u nog eens nalezen in Kerk 
in-Druk van februari. Wilt u meer informatie, zoekt 
u via Google naar: kerkinactie veertigdagentijd 
2026. Aan de rechterkant van de pagina ziet u dan 
de collectedata en/of collecterooster, daarop kunt u 
klikken voor meer informatie over het betre  ̧ende 
project.
De Voorjaarszendingscollecte is op 01 maart. De 
Haigazian University in Beiroet (Libanon) biedt 
zo’n 600 studenten meer dan alleen academische 
kennis aan. Naast o.a. bedrijfskunde en economie 
krijgen studenten ook geestelijke en psychologische 
begeleiding. Zo groeien zij in hun vakgebied, geloof, 
persoonlijke ontwikkeling en dragen bij aan een sta-
biele samenleving.
Op 08 en 15 maart zijn er de kaarten voor de Paas-
groetenactie. In die diensten willen we kijken naar 
overeenkomsten met die actie voor gevangenen. 
Het project van 15 maart staat in het teken van kin-
deren in Guatemala die, doordat ze moeten werken 
in de sinaasappeloogst, geen energie en tijd hebben 
om naar school te gaan. We kijken of we dat, samen 
met kinderen van de kindernevendienst, kunnen uit-
beelden. Als dat lukt kunt u na de dienst waarschijn-
lijk ook een glaasje sinaasappelsap proeven.

In de paasdienst, 05 april, is er aandacht voor Dalit-
kinderen in India, die daar vaak niet gezien worden 
en door armoede nauwelijks kansen krijgen op 
school. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
Cards, kijkt naar hen om vanuit de gedachte van 
deze Veertigdagentijd en biedt naschoolse opvang 
en bijles. Zo krijgen deze kinderen zelfvertrouwen 
en kansen op een betere toekomst. In de dienst is er 
een fi lmpje en na de dienst een Indiaas hapje.

Spaardoosjes
De spaardoosjes staan in de Veertigdagentijd weer 
op de tafel in het liturgisch centrum en u kunt een 
doosje of vouwblad meenemen van één van de 
tafels bij de garderobe. Er zijn voldoende doosjes 
en mogelijkheden om in deze periode nog te 
sparen om daarmee anderen te helpen in moei-
lijke periodes. De opbrengst willen we bestemmen 
voor de organisatie Protect Ukraine. Zij proberen 
de gevolgen van de meedogenloze oorlog van het 

Poetin-regime door rechtstreekse hulp wat te ver-
zachten. Doe mee, samen zijn we de kerk in actie! 
Meer informatie op hun website Protect Ukraine.

ZWO-werkgroep 

Paasgroetenactie 
Stel je voor: je hebt de moed al lang opgegeven. 
Je voelt je verloren en vergeten in de gevangenis, 
ver van huis, waar je al maanden, misschien zelfs 
al jaren, aan het overleven bent. Plotseling ontvang 
je niet één kaartje, nee, het zijn tientallen vrolijke 
kaarten met opbeurende teksten! Hoewel er verder 
niets verandert in je ellendige gevangenisleven, ver-
andert er misschien wel iets bij jou vanbinnen. Het 
idee dat er zoveel mensen aan je denken en de tijd 
hebben genomen een kaartje te schrijven, geeft je de 
moed om door te gaan. Je staat er ineens niet meer 
alleen voor.

Dat is wat u al jaren doet: mensen hoop geven waar 
geen uitzicht meer is door met een simpel bemoe-
digend kaartje een beetje licht te brengen in de 
duisternis. Hoewel niet alle kaarten hun bestem-
ming vinden, vragen ex-gedetineerden met klem om 
ermee door te gaan. Hieronder vindt u een bedankje 
van een advocate en mensenrechten verdedigster uit 
Thailand.
‘Ik wil jullie ontzettend bedanken! Weet dat de 
kaarten en brieven die jullie schrijven hun weg 
blijven vinden naar misschien wel de donkerste 
plekken op aarde. Als ik me wanhopig voel, geeft 
het zien en lezen van de kaarten mij ontzettend veel 
steun. Het idee dat zoveel mensen de tijd hebben 
genomen om mij een persoonlijke, handgeschreven 
kaart te sturen, is voor mij als een kaars die licht biedt 
in het donker. Ga ermee door, want het helpt echt!’ 
(bron: Groetenlijst Amnesty International).
Op zondagmorgen 08, 15 en 22 maart liggen er 
in de kerk weer kaarten klaar. Deze kunt u gratis 
meenemen en verzenden naar gevangenen in het 
buitenland. De adressen die bij de kaarten liggen, 
zijn afkomstig van Amnesty International. Het gaat 
om mensen die ten onrechte gedetineerd zijn of een 
onevenredig zware straf uitzitten.



12

Een kaartje kan voor deze mensen dus een groot 
verschil maken, zeker als daar een bemoedigende 
groet op staat. Zo laten we ze weten dat ze niet ver-
geten zijn en geven we de hoop van Pasen door.
Hopelijk doet u ook weer mee met deze actie. En 
als het voor u de eerste keer is, vraag dan gerust om 
informatie aan degenen die achter de tafel staan. U 
mag meerdere kaarten en adresstrookjes mee naar 
huis nemen. Graag zelfs!
Namens de diaconie,

Lydia Wisse

Inspirerende theologie
Vrijdagavond 06 maart om 19.30 uur in 
De Herberg

We bekijken en bespreken deze 
avond de indrukwekkende docu-
mentaire ‘The letter’ (fi lm duurt 80 
minuten). Daarmee laten we ons 
inspireren door paus Franciscus (paus 
van 2013 tot 2025) en zijn theo-

logie over onze omgang met de schepping. Daarover 
schreef hij in 2015 de encycliek  ‘Laudato Si' (Italiaans 
voor ‘Geprezen zijt Gij’). Een encycliek is een pause-
lijke rondzendbrief over belangrijke onderwerpen, 
bedoeld om in de hele wereld te worden gelezen 
en richtingwijzer te zijn. ‘Laudato Si’ gaat over de 
beschermwaardigheid van de aarde en het milieu.
In de documentaire die wij samen bekijken wordt 
‘Laudato Si’ besproken en concreet gemaakt.

Op 04 oktober 2022 kwam ‘The Letter’ uit. De docu-
mentaire gaat over de crisis van de aarde en de 
impact ervan op mens en ecologie wereldwijd. Met 
prachtige beelden en boeiende gesprekken, aangrij-
pende ervaringen, maar ook hoopvol.
Paus Franciscus nodigt verschillende vertegenwoor-
digers van groepen op de wereld uit, die weinig 
gehoord worden, om samen de encycliek ‘Laudato Si’ 
te bespreken.  
Het zijn mensen van verschillende leeftijden, uit 
verschillende werelddelen, met verschillende religies 
en beroepen: een inheemse leider uit het Amazo-
negebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een 
jeugdactivist uit India en twee wetenschappers uit 
Hawaï. We zien beelden van hun leven, van hun 
stukje aarde, de gevolgen van milieuverandering en 
ook van hun dromen en inspanningen. 
De fi lm geeft ook een kijkje in de persoonlijke 
geschiedenis van paus Franciscus. 

Over Paus Franciscus 
Franciscus werd geboren als Jorge Mario Bergoglio 
op 17 december 1936 in Buenos Aires in Argentinië. 

Zijn vader is een uitgeweken Italiaan, zijn moeder 
een Argentijnse van Italiaanse ouders. Een kind 
van emigranten dus. Hij studeert af als chemisch 
technicus en werkt een tijdlang in een fabriek. Op 
33-jarige leeftijd wordt hij tot priester gewijd en 
maakt snel carrière in de kerk. In 2013 wordt hij de 
eerste niet-Europese paus sinds meer dan dui-
zend jaar, de eerste Zuid-Amerikaan ook. Hij kiest 
Franciscus als pausnaam, voor de eerste keer in de 
geschiedenis. Geïnspireerd door de Heilige
Franciscus van Assisi (12e/13e eeuw), wil hij sober 
leven, het opnemen voor de zwakken en de armen 
in de samenleving en misstanden verbeteren. Over 
ethische kwesties is hij soms streng, soms wil hij 
hervormen, maar dat lukt moeizaam. Hij werkt aan 
oecumene wereldwijd.

Franciscus overlijdt op tweede paasdag,
21 april 2025 

Over ‘Laudato Si’
• Thema: ecologie, milieu, klimaatverandering en 

sociale rechtvaardigheid.
• Inspiratiebron: het Zonnelied van Franciscus van 

Assisi, dat de schepping prijst als Gods gave (zie ook 
Liedboek: lied 742).

• Hoofdboodschap: oproep tot een ecologische 
bekering - een geestelijke en morele verandering in 
hoe mensen omgaan met de aarde, met elkaar en 
met God.

• Kernideeën: 
- Alles is onderling verbonden: natuur, samenleving, 

economie en spiritualiteit.
- De aarde is een gemeenschappelijk huis dat we 

moeten beschermen.
- De armen lijden het meest onder milieuschade, 

en sociale en ecologische kwesties zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden.

- Er is nood aan duurzame ontwikkeling, internatio-
nale samenwerking en verandering in levensstijl.

Hartelijk welkom op deze avond, 

Werkgroep Groene Kerk
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Activiteitenkalender maart

Iedere week Tijd Wat Contactpersoon

maandag 13.30-16.00 uur Digiwijzer café Lia Borgs, 06 30 29 58 85

dinsdag 13.30-16.30 uur
Open Huis in De Herberg

De 2e dinsdag in de maand Bingo!
0118 41 25 18

woensdag 13.30-15.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18

vrijdag
09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur

Kerkkantoor

Open Huis in De Herberg
0118 41 25 18

zaterdag 13.30 -16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18

Programma in maart

woensdag 04 maart 10.00-11.00 uur Ko  ́ e met een praatje
De Burgerij

jmersie@zeelandnet.nl

vrijdag 06 maart 19.30-22.00 uur

Inspirerende Theologie

Een pauselijke boodschap voor 

onze aarde

Werkgroep Groene Kerk

donderdag 12 maart 14.00 en 19.30 uur Film om over door te praten Gertruud Smit, 06 10 80 10 47

maandag

09, 13 en 23 maart
13.30-16.00 uur

Schilderworkshop:

‘onderweg naar Pasen’

In de kerk

jokevankoten@gmail.com

zaterdag 21 maart 09.30 uur Opschoondag Sint Jacobskerk

donderdag 26 maart 11.00-13.00 uur
Lunch met inhoud:

Laat je verrassen door het kruis

Sonja Vreeke en 

Anneloes Steglich

De lente kondigt zich alweer aan en hoewel het 
sommige dagen nog koud kan zijn, wekken de 
vogeltjes ons en verschijnen in de tuinen al steeds 
meer bloemen. We leven toe naar Pasen en hoewel 
het nu nog een tijd van inkeer en bezinning is met 
wekelijks de vespervieringen, dagen de
zonnestralen ons al weer uit om het nieuwe leven 
te vieren. 

Tijdens de lunchbespreking laten we ons verrassen 
door het kruis dat in deze tijd voor Pasen zo’n pro-
minente rol speelt. Het kruis als teken van een van 
de vreselijkste manieren om te moorden staat sym-
bool voor de christelijke kerk. Benauwend, waarom 
zo’n zwaar symbool? Of kan het kruis ook voor heel 
wat anders staan? We laten ons verrassen!
Loop weer eens binnen en doe mee!  

Op 21 maart samen tegen zwerfafval
Heb jij ook schoon genoeg van vieze straten?
En ga je graag opgeschoond de lente in?  Doe mee 
aan de 24ste editie van de Landelijke Opschoondag 
op zaterdag 21 maart! Steek samen met anderen 
mensen van de kerk de handen uit de mouwen om 
de omgeving van de Sint Jacobskerk op te schonen. 

We beginnen om 09.30 uur in 
de tuin van de Sint Jacobskerk. 
Wil je meedoen op 21 maart?
Meld je dan aan bij
Marja Kwast,
marja.kwast@pkn-vlissingen.nl 
of 0118 47 15 61
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Schilderworkshops ‘Onderweg naar Pasen’
Op maandag 09 maart, 16 maart en 23 maart, van 
13.30 uur tot 15.30/16.00 uur, worden er weer 
schilderworkshops georganiseerd; ze vinden plaats in 
de kerk. U kunt 1, 2 of 3x meedoen. 

Vanuit de Veertigdagentijd gaan we de Stille Week in, 
onderweg naar Pasen. Hoe geven we vorm aan onze 
belevingen en gedachten, vragen en verwachtingen? 

Be-teken-is! 
De werkstukken worden op een mooie manier 
gepresenteerd in de kerk in de tijd van Stille Week 
en  Pasen. We hopen weer mooie gesprekken en 
ontmoetingen met elkaar te mogen hebben.
Je kunt je aanmelden via jokevankoten@gmail.com

Films om over door te praten
We draaien weer een boeiende fi lm op donderdag 
12 maart om 14.00 en 19.30 uur, in het bovenzaaltje 
van De Herberg. De fi lm biedt een verstilde blik op 
autonomie, waardigheid en de vraag hoe zichtbaar je 
als oudere mag zijn in een wereld die liever wegkijkt. 
Entree gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de kosten 
is welkom. Informatie: Gertruud Smit 06 10 80 10 47.

Algemeen

Kindernevendienst 25 januari
Toen de kinderen de consistorie binnenkwamen, 
stond er iemand te vissen. Hij vertelde dat het 
maar niet lukte om een vis te vangen. De kinderen 
hadden al snel door dat dit klopte, want er zat geen 
vis in de bak.

Nadat het verhaal was verteld van de vissers die 
door Jezus gevraagd werden om hem te volgen, 
gingen de kinderen vissen versieren. Op de vraag 
wat ze zouden vertellen over Jezus als hun dat 
gevraagd werd, kwamen verschillende antwoorden. 
Sommige antwoorden werden op de vissen 
geschreven, zoals ‘God maakt je sterk’ en ‘Jezus 
houdt van iedereen’. Na afl oop mochten de kin-
deren voorin de kerk vissen en de tekst die op
de vis stond voorlezen. Het was weer een mooie 
kindernevendienst. 

Wil jij ook een keer komen en durf je niet alleen, 
dan mag je gerust je vader (opa) of moeder (oma) 
meenemen. Elke laatste zondag van de maand is er 
een kindernevendienst.
Hartelijke groeten van

Anja, Erica, Eddy en de kinderen

Bloeiend Paaskruis
Op zondag 05 april zal ook het kruis - de stam 
van de oude kerstboom - weer tot bloei worden 
gebracht met bloemen die u meebrengt naar de 
Paasviering. Als u meedoet aan het paasontbijt, 
vergeet dan niet om uw bloem/bloemen mee te 
brengen! Op het liturgisch centrum staat gedu-
rende de Veertigdagentijd het kruis als teken van 
verbinding tussen
• de geboorte van Jezus: de feestelijk versierde 

kerstboom;
• het lijden en sterven van Jezus: de kerstboom is 

van groen en takken ontdaan, en in twee stukken 
gezaagd die het kruis vormen;   

• de overwinning van Jezus op de dood: het kruis 
gemaakt van de stam van de kerstboom is met 
groen en bloemen weer tot bloei gebracht.

U hoeft geen grote bossen bloemen mee te 
brengen, een of twee bloemen per persoon is
al heel erg prettig. U kunt uw bloem/bloemen
zelf aan het kruis bevestigen of afgeven aan de 
helpers.
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Kinderprentenboeken 
Eén van de medewerkers van de Kliederkerk - Mieke 
Beiler - schreef, alweer enige tijd geleden, twee kin-
derprentenboeken. Boeken over de vlinder Harty en 
omgaan met gevoelens.

Boeken vol met emoties die vaak verstopt blijven in 
de harten van kinderen omdat hen geleerd wordt 
om zich positief te gedragen. Er wordt dan bijvoor-
beeld gezegd: “Ga jij maar even afkoelen”. Maar 
daarmee is het gevoel niet bespreekbaar gemaakt. 
Als er ziekte is of verdriet worden de kinderen 
meestal opgevrolijkt door hen een verzetje aan te 
bieden, maar de diepere gevoelens van eenzaam-
heid en verdriet blijven onbesproken. Harty heeft 
ervoor gekozen om haar gevoelens niet te ver-
stoppen maar haar hart te laten zien.
De boekjes, met illustraties van Ellen Bakker, kosten 
€ 15,00 en kunnen worden besteld via
www.vrijevlinder.net/prentenboeken-van-harty of 
telefonisch/WhatsApp 06 46 94 37 32. 

Mieke stuurt je na ontvangst van de bestelling een 
betaalverzoek. Het eerst verschenen boekje heet 
‘Een kijkje in Harty’s hart’ en het tweede deel ‘Harty 
is jarig’.  

OPA
Het Dream Team is het hele jaar actief, van januari 
t/m december, dit i.v.m. met verkeerde berichtge-
ving in het informatieboekje!
Vrijdag 13 maart van 16.00 uur tot 17.45 uur en 
zaterdag 14 maart van 09.00 uur tot 11.00 uur staat 
het Dream Team weer voor u klaar op het  AH 
XL terrein aan de Gildeweg in Vlissingen voor uw 
papier. In januari is er 2.780 kg papier verzameld. 
In 2025 is er 41.440 kg verzameld, de geldelijke 
opbrengst volgt later. De volgende inzameling is op 
10 en 11 april.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Mantelzorgwaardering 2026 
Van 01 februari tot en met 30 april kunnen inwoners 
van de gemeenten Middelburg en Veere opnieuw 
de mantelzorgwaardering aanvragen via Stichting 
Manteling. Deze jaarlijkse waardering is bedoeld 
voor iedereen die langdurig en intensief mantelzorg 
ontvangt en daarmee zijn of haar mantelzorgers wil 
bedanken.
Het aanvragen van de mantelzorgwaardering kan 
vanaf 01 februari tot en met 30 april via de website 
www.manteling.nu of telefonisch via 0118  55 35 30.

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de mooie bos 
bloemen en kaart met de vele 
namen die ik mocht ontvangen 
bij mijn 80-jarige verjaardag.
Vriendelijke groet,

Bram van Gilst

Hartelijk bedankt voor de mooie 
bos bloemen en de kaart met 
namen.
Het geeft ons steun om deze las-
tige tijd door te komen.

Joost Falkink 

Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de mooie bos bloemen en 
de kaart met heel veel namen die 
ik heb gekregen voor mijn 80e 
verjaardag.
Hartelijke groet,

Hans Nieuwenhuize

Hartelijk bedankt voor de 
bloemen die ik op zondag 08 
februari kreeg in de kerk, ook de 
kaart met de vele namen was leuk 
om te lezen. Hartelijke groeten,

Tini Smit

De mooie bos bloemen en de 
kaart met vele namen die ik 
mocht ontvangen na het over-
lijden van mijn zus hebben mij 
erg ontroerd.
Mijn oprechte dank hiervoor,

Henriette Klompe

Onze hartelijke dank voor de 
mooie bloemengroet en de kaart 
met zoveel namen. Wij waren er 
heel erg blij mee.
Met vriendelijke groeten,

Matty en René van Zweeden



Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur, 
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse, 
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad.

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd.
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij
Wim Heijstek 
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,  
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie
Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40, 
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen,
dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3,
4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

Wat fi jn om zo'n mooi boeket 
en een kaart met vele namen 
te ontvangen. Medeleven uit 
de gemeente doet goed in een 
periode van onzekerheid, zieken-
huisopname en revalidatie.
Hartelijk dank hiervoor!
Met vriendelijke groet,

Carlies Suurland - Punt

Hartelijk dank voor de mooie 
bloemen en kaart met vele 
namen die wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van ons 
60-jarig huwelijk.

Janny en Rinus Meulmeester

Evenementen 

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Zaterdag 07 maart - 19.30 uur
Scratch Messiah 2026

Vrijdag 13 maart - 19.30 uur
Cosmic Sound

Zondag 15 maart - 15.30 uur
Michelle Pritchard (altviool) & 
Natasja Douma (piano)

21 maart - 19.30 uur
Vlissings Violisten Orkest e.a: à la 
Rieu 2026

Zaterdag 28 maart - 19.30 uur
Koor- en samenzangavond 
Gemengd Koor Asaf Goes en
Ridderkerks Mannenkoor

Voor meer infor-
matie over het pro-
gramma en kaart-
verkoop:

www.sintjacobskerk.nl/agenda.html




