
 

  

     Protestantse Gemeente te Vlissingen  

Orde van Dienst voor zondag 1 februari 2026         

Zondag van het Werelddiaconaat        ‘Verlangen 

naar vrede’  

  

  

  

Voorganger  : Ds. Janny Blankenstijn  

Ouderling van dienst : Hans Sinke  

Orgel en vleugel  : Jos Vogel  

M.m.v.  : ZWO-groep  

  
  

Muziek  

Welkom en mededelingen   

DIENST VAN VOORBEREIDING  
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- allen gaan staan -  

Moment van verstilling  

  

Bemoediging  

  V: Onze verwachting gaat uit naar God  

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft  

  V: Die het werk van zijn handen niet loslaat  

  A: die trouw is voor altijd  

Drempelgebed  

  V: Liefdevolle bron van ons bestaan  

  A: Wees hier aanwezig  

  V: U die ons kent, zoals wij zijn gekomen,  

  A: Wees ons nabij en schenk ons vrede  

  V: U die ons aan elkaar hebt gegeven  

  A: Open ons hart, voor U, voor de ander, voor elkaar. Amen  

Zingen: Lied 283 In de veelheid van geluiden  

- allen gaan zitten -  

Kyriegebed met responsie ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 
(refrein van Lied 295)  

 
  

Zingen: Glorialied, Lied 146c, vers 1 en 5 Alles wat adem heeft  

  

DIENST VAN HET WOORD  

Groet   

  V: De Eeuwige is met u  

  A: Zijn vrede met heel de wereld  

Gezongen gebed om de Geest Lied 925 Wek mijn zachtheid weer  

Lezing OT: Sefanja 2, 3 en 3, 9-13  



3  

Zingen: Lied 691 De Geest van God waait als een wind  

Lezing NT: Matteüs 5, 1-12 in woorden van Nadia Bolz  

Zingen: Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon  

Overdenking  

Muziek  

Colombiaanse geloofsbelijdenis, staande door allen gesproken God 
van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent.  
God van liefde, wij geloven dat u ons hebt geroepen om aan vrede 

te werken.  

God van liefde, wij geloven dat uw Heilige Geest nieuw leven 

ademt in onze gemeenschappen, kerken en landen. God van liefde, 

wij geloven dat u het mogelijk maakt, dat licht schijnt op allen die 

lijden in onze wereld.  

God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld 

spreekt, in al hun verschillen, en dat u die verschillen ombuigt 

tot mogelijkheden om een nieuwe wereld te bouwen.  

God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld 

spreekt in alle levensgebeurtenissen, te midden van ons sociale, 

religieuze, politieke en economische leven om ons hoop te 

brengen. God van liefde, wij geloven dat u alle mensen en naties 

oproept om samen te werken aan verandering, overal waar pijn en 

lijden is in onze wereld.  

God van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent. Amen  

                                            (Dominee Adelaida Jiménez, Colombia)  

DIENST VAN HET ANTWOORD  

Inzameling van de gaven. Tijdens de collecte luisteren we naar  

Colombiaanse currulaomuziek uit de regio’s Chocó en Cauca, waar 

Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, Colombianen 

helpt met duurzame landbouw en goed bosbeheer.  

Collectes:  

  1e Werelddiaconaat (KiA) projecten Colombia    

  2e Onderhoud gebouwen  
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Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

- allen gaan staan -  

Zingen: Slotlied Lied 423 Nu wij uiteengaan  

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen  

  
Muziek  

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee  

MEDELINGEN  

Werelddiaconaatdienst vandaag De laatste werelddiaconaatdienst met 

aandacht voor Delta voor Colombia. In de loop van dit kerkelijk jaar wordt 

een nieuw land/project gekozen. De onzekere situatie in Venezuela en 

bedreigingen van Amerika aan buurlanden, leidden mede tot het thema 

van de dienst. Meer daarover in Kerk in-Druk van februari. De eerste 

collecte is bestemd voor de drie projecten in Colombia. Ook zijn nog 

kaarten te koop van de kinderen van het FPT-project. ZWO-werkgroep.  

  
Kliederkerk Na de dienst is er van 11.30 - 13.30 uur kliederkerk. We gaan 
samen ontdekken, samen vieren en tot slot samen eten. Iedereen is 
welkom.   
  
Evensong Vanmiddag om 17.00 uur door de Evensingers, o.l.v. Ineke 

Wijkhuijs-van den Driest. Voorganger: Neeltje Köther, organist: Jos Vogel. 

De toegang is gratis, er is wel een uitgangscollecte.  

  

Koffie met een praatje Zin in een kopje koffie en een praatje?  Kom 

dan op woensdag 4 februari naar De Burgerij aan de Van 

Hogendorpweg. Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor u klaar.  

  

Christelijke mystiek Woensdag 4 februari om 19.30 uur verzorgt ds. Pim 

Steenbergen in de Herberg een avond in de serie inspirerende theologie. 
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Thema is niet, zoals eerder aangegeven de theologie van Halik, maar 

Christelijke Mystiek.   

  

Films om over door te praten Deze film wordt vertoond als onderdeel van 

een driedelige cyclus over ‘vogels’ in samenwerking met ‘De Groene 

Kerk’. Voor informatie: de posters en folders achter in de kerk en in De  
Herberg. Donderdag 12 februari, 14.00 uur en 19.30 uur in De Herberg  

  

Soep met nootjes Zondag 15 februari om ca.11.45 uur: kennismaking met 

nieuwe of minder bekende liederen. Thema: Veertigdagentijd en Pasen. 

Gertruud en Jos helpen jullie om de 'nootjes' te oefenen. Na afloop is er 

als beloning voor de inspanning voor iedereen soep met brood.   

  
Kindernevendienst zondag 22 februari  


