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Kerkdiensten

Zondag 01 februari Zondag 22 februari

Werelddiaconaat

Kliederkerk 11.30 - 13.30 uur

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn

Collecte Werelddiaconaat KiA /
Onderhoud gebouwen

17.00 uvur Evensong

m.m.v. de Evensingers Voorganger
Ds. N.J. Kéther Middelhoek

Zondag 08 februari

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. Tj. Barnard
(Barendrecht) Collecte
Kerk / Jeugdwerk

Zondag 15 februari

Sint Jacobskerk

le zondag Veertigdagentijd
Aftreden/bevestigen
Ambtsdragers/medewerkers
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst

Sint Jacobskerk
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie, 50%
KiA) / Diaconie (H.A.)

m.m.v. de Cantorij

Tijdens de Veertigdagentijd is er 6
keer, van 19.30 - 20.00 uur, een
vesper op de woensdagavond: 18
en 25 februari en 04, 11, 18 en 25
maart. De vespers zijn bedoeld als
tijd van stilte en bezinning. Het
thema van de vespers is: ‘Kijk!
Door Jezus’ ogen’ en er zal steeds
een kunstwerk te zien zijn dat iets
van dit thema belicht.
Verschillende gemeenteleden

Dienst voor mensen met en
zonder een beperking

Op zondag 22 februari wordt in de
Michaélskerk, Dorpsplein 1,
Koudekerke, een dienst gehouden
voor mensen met en zonder een
beperking. De dienst begint om
14.30 uur en iedereen is van harte
welkom.

Foto voorblad:

Zilveren schenkkan en beker,
geschonken aan de Sint Jacobskerk
in 1775 door de heer Nicolaas van
Hoorn van Burcht, burgemeester van
Vlissingen en kerkvoogd, naar

zullen de vespers leiden. Meer
informatie vindt u elders in dit
blad.

aanleiding van zijn 50-jarig jubileum

10.00 uur Prof. C. Vonck als Raad van de stad.

(Antwerpen)

Collecte Pastoraat / Diaconie

Toch is zingen belangrijk. Professor Erik Scherder (1951)
heeft diverse boeken gepubliceerd over de positieve
invloed van muziek (en speciaal van zingen) op het brein.
Cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt positief
beinvloed door ontwikkeling van muzikale vaardigheden.

Laten we in de kerk dus maar volop blijven zingen, want dat is
ook goed voor ons, voor de ademhaling en voor de geest. Laten
we in de kerk maar zingen om geestelijk adem te halen en hoop
te putten uit psalmen en liederen. In de kerk zingen we liederen
als een geestelijke oefening voor een ander koninkrijk, dat niet
van deze wereld is. Liederen die ons verbinden met het oude
Israél en met de kerk van alle tijden. Liederen uit de schat der

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 /06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in
de hun toegewezen secties.




Zingen doen we in de kerk. Maar niet

alleen daar wordt gezongen. Hoe-

veel plekken zijn er nog overgebleven

waar met elkaar een lied ingezet
wordt? Het zingen in de huiskamer,
op scholen en andere plaatsen

van samenkomst is verschraald tot
het meeneuri€én met YouTube en
andere media. Misschien is de enige
plaats buiten de kerk waar massaal
gezongen wordt het stadion.

Ook heel veel koren hebben moeite om te blijven

bestaan. De koorcultuur is ook niet meer zoals jaren

geleden. Dat is ook wel te begrijpen, omdat de
tijden ook anders zijn geworden, waardoor poten-
ti€le zangers toch al veel hooi op de vork hebben.
Het is niet meer vanzelfsprekend om in de avond-
uren elke week naar een koorrepetitie te gaan.
eeuwen van de kerk. Liederen die spreken van hoop, soms
tegen beter weten in. Liederen die zingen over verlangen
naar een wereld van gerechtigheid. Liederen die het ook
hebben over onrust, bezorgdheid, vrees, eenzaamheid. Alles
wat er in een mensenleven voorbijkomt, mag in de kerk ook
bezongen worden.

Chagall ~ Jessaias

Die liederen passen in de altijd maar voortdurende
beweging van liturgie, het spel van de kerk waarin zij
God ontmoet in woord en sacrament. In liturgie
waarin God zoekt naar mensen die meegaan in de
beweging van zijn koninkrijk. In liturgie waarin
opgeroepen wordt de weg van Jezus te bewandelen. In
liturgie waarin de Heer wordt geprezen; waarin mag
worden gejubeld. In liturgie waarin ook geklaagd mag
worden over onrecht en tegenslag, om ziekte, pijn en
dood.

Deze maand gaan we, kerkelijk gezien, van de tijd
van Epifanie (de tijd van Jezus’ verschijnen in de
wereld) naar de Veertigdagentijd. Na het vieren van

het feest van carnaval komt Aswoensdag, als begin van een
tijd van boete en inkeer. Het teken van het askruisje op het
voorhoofd geeft aan dat wij stof zijn... Dat is niet zo’n fi
jne boodschap. Als volgeling van Jezus weten we dit, en
we weten meer dan dat!

Een mooi lied voor deze tijd is gezang 529, een lied van
Jesaja, een tekst van Huub Oosterhuis en een niet moeilijke
melodie van de Vlaming Paul Schollaert. Lees dit laatste
maar als oproep om ook nieuwe teksten en melodieén te
zingen!

Opvallend zijn de verschillende persoonsvormen in het lied: in
de eerste twee coupletten wordt ‘jij” aangesproken, ‘wij’ is het
perspectief van couplet 3 en 4, en in de laatste twee coupletten
de wending naar ‘ik’.

Het lied begint met een vrij gebruik van Jesaja 42 en Jesaja
61. In Lucas 4 wordt de laatste tekst door Jezus gelezen, als
evangelie voor de mensen.




Dit hele lied staat vol van verwijzingen naar Jesaja 53,
over de lijdende knecht. Mogen we er iets van herkennen
voor onze huidige tijd? Indringend zijn ook het vijfde en
zesde vers van dit lied: Hoe kan het lijden een weg zijn
naar licht?

Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord.
De woorden waren heen.

Toen zag ik nog een ander:

die ene droeg de ander,

de ander droeg de een.

Over hoop gesproken. ..

Van de pastores

Gedicht - Lied 792
Kom, God, en schrijf uw eigen naam

Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit!

De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,

de naam die liefde luidt!

O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,

omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!

Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,

de adem van ons lied!

Laat zonneklaar te lezen zijn

uw beeld, in ons geprent!

Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,

tot liefde voorbestemd.

(Tekst: Sytze de Vries Melodie: Willem Vogel )

Zaterdag 14 februari. Op de kalender staat Valen-
tijnsdag. Sinds 496 de dag van de Heilige Valentijn,
ingesteld door paus Gelasius I. Vandaag de dag

een commercieel gebeuren, maar van oudsher een
dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven
met bijvoorbeeld een cadeautje. Niets mis met het
vieren van de liefde.

In de Bijbel zijn er mooie teksten over de liefde te
vinden. In de tekst van 1 Johannes 4 vers 8: ...want
God is liefde’. En het meest bekend is wel het lief-
deslied uit 1 Korintiérs 13.

Zo mogen we in deze tijd van de 40 dagen van
voorbereiding, op weg naar Pasen, die ingaat op 18
februari, op Aswoensdag, in liefde de weg gaan die
Jezus voor ons is gegaan - ten einde toe. In liefde,
verbonden met zijn hemelse vader; uit liefde voor
de mensen. Een groot geschenk, dat wij in liefde
mogen aanvaarden en door mogen geven. Wensen
wij u een goede, liefdevolle Veertigdagentijd toe.
Hartelijke groet van

‘Wih Godtrbor en iy Badasin




Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter

Op zoek naar inspiratie voor mijn bijdrage kwam

ik uit bij het boekje ‘Hoe houd je je hart zacht’ van
Natascha van Weezel. Dit boekje heb ik aangeschaft
omdat we haar misschien een keer uit willen nodigen
voor een lezing. Natascha is de dochter van de in
2019 overleden journalist Max van Weezel. Samen

met haar vader heeft ze een aantal jaren geleden
gecorrespondeerd via dagblad Trouw. Daarin werden
onderwerpen besproken waar ze vooral als Joods
meisje tegenaan liep.

Dat is ook wat mij bijblijft na het lezen van haar boek. Als zij
in de publiciteit treedt krijgt ze via de sociale media enorm

veel scheldpartijen en bedreigingen over zich heen, walgelijk.

Dit boekje is geschreven na 07 oktober 2023, de dag die voor
heel veel mensen hun leven veranderde, zo ook voor
Natascha. Ze had het gevoel dat ze erop werd aangekeken
voor wat er in Israél en in Gaza gebeurde. Ze is erg bezig met
het zoeken naar dialoog tussen moslims en Joden. Soms lukt
het, maar soms blijkt de polarisatie zo groot dat er geen
sprake meer is van onderlinge verbinding. Toch ziet ze af en

Jezus’ ogen’. Dit sluit aan bij het jaarthema: ‘Kijk! Laat
je verrassen door het werk van Gods Geest’.

In de Bijbel wordt vaak gesproken over de Heilige
Geest, het gaat dan eigenlijk altijd over Jezus’ Geest. De
Geest is degene die ons in het spoor van Jezus trekt en
ons oproept om in dat spoor verder te gaan. Hij daagt
ons uit om ‘anders’ te kijken naar de wereld om ons
heen. Wat betekent dat voor ons leven van vandaag? Dit
staat in het voorwoord van de Veertigdagenkalender van
de PKN, te bestellen via hun site. Er staan mooie
overdenkingen in en gedichten, zoals hieronder uit

astoraat in de woonzorgcentra

-Reede Zingkring zijn weg naar Jeruzalem. We willen kijken naar de
ebruari is er geen Zingkring vanwege mijn mensen om hem heen. Hoe reageren mensen op
antie. Jezus? Wat zien we voor reacties bij zijn discipelen,
Wilja Grootenboer zijn volgelingen, bij de verschillende Joodse groe-
peringen? We zullen daar verschillende bijbelteksten
- Reede Bijbelkring bij zoeken en met elkaar lezen en bespreken. Harte-

ensdag 25 februari is er weer Bijbelkring. We
innen 16.00 uur het Speelhuus in Ter Reede. In
Veertigdagentijd volgen we Jezus op de voet, op

toe lichtpuntjes en die beschrijft ze ook. Bijvoorbeeld als ze
haar zoontje Max, (genoemd naar zijn opa), naar de créche
brengt. De leidsters hebben hun handen vol aan de andere
kinderen en zij ziet een jongetje huilen, Mahmoud. Ze pakt
hem op en hij legt z’'n hoofdje tegen haar ketting met
davidster. Ze pakt ook haar eigen zoontje op en zo heeft ze
een Islamitisch jongetje en haar Joodse zoon samen op de
arm. Zo kan dialoog ook beginnen. Het boekje mag van mij
geleend worden.

Zoals al eerder aangekondigd zal Ineke van Sorgen toetreden
tot de diaconie. Op zondag 22 februari wordt zij als
ambtsdrager bevestigd. In deze dienst zullen Mari€lle
Noordam en Anneloes Steglich herbevestigd worden. We zijn
heel blij dat zij hun werkzaamheden voort willen zetten en
dat er een nieuwe diaken bij komt.

Woensdag 18 februari is het Aswoensdag. Dat is de start

van de Veertigdagentijd. Het thema is ‘Kijk! Door

lijke groet en tot ziens!

Wilja Grootenboer

‘Kijken met uw ogen’ van Schrijvers voor
Gerechtigheid.

Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien.

Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs.
Laat me leven zoals u.

Vriendelijke groeten,
Marianne Kloosterboer

In Memoriam

Astrid Emma Machteld Gerda Borg-Snijdelaar
*26 mei 1941 - §15 december 2025




Astrid ging graag op vakantie
naar de streek waar ze was
geboren, het noorden van
Nederland. Ze genoot daar met
het gezin van de mooie natuur,
de rust en de vogels. Zoals ze
ook erg kon genieten van het
oppassen op haar kleindochter
en van muziek, ze heeft graag en
veel piano gespeeld. Tijdens
haar
afscheidsdienst op 22 december in de Sint Jacobskerk
werd een stuk op de vleugel gespeeld dat Astrid Jos Vogel
eens had horen spelen tijdens een kerkdienst. Ze vroeg
hem om de muziek en studeerde het stuk zelf in. Samen
met Jan bezocht Astrid graag en trouw de diensten in de
Sint Jacobskerk, waarbij Astrid ook kritisch kon zijn op
de juiste formuleringen op liturgische momenten, we
hebben daar nog wel eens een mooi gesprek over gehad.
Astrid vond het fi jn als iets van goede kwaliteit was.
Geboren als domineesdochter is haar geloof haar hele
leven met haar meegegaan. In de tijden dat het leven mooi
was en ook bij moeilijkheden en verdriet.
De laatste jaren was Astrid ziek, ze overleed aan haar
ziekte op 15 december, thuis aan de Breitnerlaan 12; haar
man Jan en dochter Wendy hebben steeds voor haar
gezorgd.
Na haar overlijden vond de familie een briefj e met een
bijbeltekst: *Mijn genade is u genoeg’ (2 Korintiérs 12
vers 9). Die tekst is in de afscheidsdienst voorgelezen.
De tekst vertelt over Astrids geloof dat God haar nabij is
geweest en gebleven in en na het leven. Ook in de
liederen die we zongen klonk dat vertrouwen, die
liederen stonden op datzelfde briefj e. Heel mooi vond
Astrid lied 512 *O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt
mij uw naam in ‘t oor’ dat eindigt met: ‘als eens mijn
eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek’.
We wensen Jan, kinderen en kleinkinderen; en iedercen
die Astrid mist, sterkte toe, Gods nabijheid en troost uit.
mooie herinneringen. <&

Ds. Janny Blankenstijn
Jan Pieter van der Velde
' D46 - 125 december 2025

Jan was het eerste kind van
Jan Pieter van der Velde en Adriana
van As. Na vier jaar werd zijn zusje
Els geboren. Zijn vader, die ziek
was thuisgekomen uit de oorlog,
overleed in 1954, 34 jaar jong. Zijn
moeder hertrouwde met Henk
Burgerhof; een fi jne vader voor
zijn gezin! Er kwamen nog twee
broertjes
bij: Rinus en Wim. Jan kon goed leren, maar na vier jaar op
de Rijks HBS hield hij het voor gezien en ging hij werken
als leerling-handzetter bij de PZC in Middelburg. Eén dag in
de week ging hij naar de Grafi sche School in Roosendaal.

Na zijn opleiding moest hij nog in dienst en daarvoor volgde
hij de opleiding mess-bediende/kok bij de COAK. Na 18
maanden zwaaide hij af en keerde hij terug bij de PZC. Als
voetballer was Jan niet écht een uitblinker, maar als keeper
deed hij het goed: met VV Vlissingen behaalde hij met zijn
teams verschillende kampioensprijzen. In 1963 behaalde hij
zijn scheidsrechters diploma en in 1968 mocht Jan vanwege
zijn talent de grote KNVB-wedstrijden gaan fl uiten. Na een
omvangrijke carriére van 47 jaar en ruim 1250 wedstrijden
stopte Jan op 65-jarige leeftijd met fl uiten. Jan ontmoette
zijn Gees tijdens het rondjes lopen rond de Markt in
Middelburg. Hij werd smoorverliefd en na een verlovingstijd
van negen maanden trouwde het stel op 05 december 1969.
Ze kregen twee dochters: Diana en Regina. In Jans leven
waren zijn gezin, sport (volgen op radio en tv), lekker eten en
vakantie belangrijk. Na Gees’ overlijden, op 09 januari 2023,
had Jan het heel moeilijk en depressie lag op de loer. Zijn
sterven kwam voor Jan écht als een verlossing. Ook bij zijn
afscheid lazen we als belofte van toekomt de trouwtekst: "Ik
ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’
(Joh. 8 vers 12). Mogen alle mooie herinneringen aan Jan tot
troost zijn voor Diana, Gerrit, de kleinkinderen, verdere
familie en alle (voetbal)vrienden.

Wilja Grootenboer

B1j de diensten

01 februari is een datum die zeker in Zeeland direct doet
denken aan de watersnoodramp van 1953. Inmiddels 73 jaar
geleden, weten degenen die het meemaakten het nog zo goed,
het geweld van het water, de verwoesting en de slachtoff ers.
Nog steeds veroorzaakt natuurgeweld leed op veel plaatsen
op de wereld. Helaas veroorzaakt ook het handelen van
mensen heel veel leed en onzekerheid. Gebruik van macht ten
koste van anderen. In deze dienst voor het werelddiaconaat
staat Colombia centraal, gelegen in de regio waar de
spanningen met de VS hevig zijn, een land ook met eigen

‘problemen, maar waar ook door Kerk in Actie mooie
~ projecten lopen die toekomst proberen te scheppen voor

mensen, voor jongeren, voor kinderen. We lezen in deze
dienst woorden van de profeet Zefanja (Zefanja 2 vers 3 en 3
vers 9-13 en de zaligsprekingen die Jezus uitspreekt in de
Bergrede (Mattetis 5 vers 1-12).

In deze teksten klinkt door: doe het goede, eenvoudig, met
zachte kracht, in een wereld waar je met list en bedrog, macht
en geweld meer geluk lijkt te kunnen opeisen.

Vanuit de actuele situatie in Colombia denken we erover na
hoe dit mogelijk kan zijn, hoe kunnen wij een zachte kracht
zijn?

In de dienst zullen we samen een Colombiaanse
geloofsbelijdenis uitspreken, een Spaans zegenlied zingen en
collecteren voor de projecten van Kerk in Actie in Colombia.

Na de dienst is er weer kliederkerk. Van 11.30 uur - 13.30
uur is iedereen welkom, jong en oud, om samen het
bijbelverhaal te ontdekken over de storm op het meer:
‘Rustpunt midden in de wervelwind’. Zoals altijd gaan we
samen ontdekken door verschillende activiteiten te doen,




gaan we daarna samen vieren voor in de kerk en sluiten we Zondag 22 februari is de eerste zondag van de

af door samen te eten. Hartelijk welkom om mee te vieren, Veertigdagentijd, de tijd waarin we op weg gaan naar Pasen.
het zijn vieringen waar je blij van wordt. Er gebeurt veel in deze dienst, waaraan de Cantorij
meewerkt, die met ons ook een nieuw Veertigdagenlied
Zondag 08 en 15 februari gaan er gastpredikanten voor. 15 zingt. Er is kindernevendienst, rondom hetzelfde verhaal als
februari is er na de koffi e weer soep met nootjes. we in de dienst lezen: de verzoeking van Jezus in de

woestijn (Matteiis 4 vers 1-11).

.’ ~ e




Aan het eind van deze lezing wordt verteld dat er engelen
naar Jezus komen, die voor hem zorgen en de vraag waar
de kinderen over nadenken is dan ook: Wie zorgt voor jou?
In de dienst worden ambtsdragers (her)bevestigd, Wat fi jn
dat er mensen bereid zijn hun taak in de kerkenraad voort te
zetten of een taak nieuw op zich te nemen, ook trouwens
als kerkrentmeester. Mooi om hen op deze zondag Gods
zegen te wensen op hun werk voor de kerk. We sluiten de
dienst af met de viering van het Heilig Avondmaal, samen
delen we brood en wijn en vruchtensap, samen verbonden
gedenken we de dood en het leven van Jezus Christus.

Vespers

Op 18 februari is Aswoensdag het begin van de
Veertigdagentijd.

In de Bijbel wijst het getal veertig op een tijd van inkeer die
meestal voorafgaat aan een beslissende gebeurtenis in
levens van mensen. Veertig dagen verblijft Mozes op de
berg Horeb voordat hij van God de tien woorden ontvangt
om van te kunnen leven. Veertig dagen verblijft Jezus in de
woestijn voordat hij naar Galilea gaat en zijn leven in
dienst stelt van Gods koninkrijk. Zo zijn wij veertig dagen
op weg naar Pasen. In de Veertigdagentijd zijn er vieringen
op zondag, en 6 keer een vesper op woensdagavond van
19.30 - 20.00 uur: 18 en 25 februari en 04, 11, 18 en 25
maart. Juist de vespers zijn bedoeld als tijd van stilte en
bezinning, om na te denken over vragen zoals: waar maak
ik me druk om, wat beteken ik voor anderen, wat geeft me
kracht en maakt me blij? Het thema van de vespers is:
‘Kijk! Door Jezus’ ogen’ en er zal steeds een kunstwerk te
zien zijn dat iets van dit thema belicht.

)

Verschillende gemeenteleden zullen de vespers leiden. Aan
het begin geven zij een korte uitleg van het thema van de
viering, waarin we verder stil worden met woorden,
liederen en gebeden uit de traditie. Van harte welkom!

Choral Evensong

Zondag 01 februari, om 17.00 uur is er weer een Choral
Evensong in de Sint Jacobskerk. De Evensingers, onder
leiding van Ineke Wijkhuijs - van den Driest, zullen dan een
viering verzorgen die past bij Epifanie, wat ‘openbaring’ of
‘verschijnsel’ betekent. In deze tijd wordt onze aandacht
gevestigd op bijzondere verschijnsels: de ster die de wijzen
naar Bethlehem leidt, de duif die uit de hemel neerdaalt op
Jezus als hij door Johannes in de Jordaan wordt gedoopt en
de bruiloft in Kana waar Jezus water in wijn verandert. Op
02 februari valt het voor de RK kerk belangrijke feest van
‘Maria Lichtmis’: de dag waarop Jezus als eerstgeboren
zoon in de tempel wordt gepresenteerd aan de priesters.
Aan Simeon die niet zou heengaan voordat hij de Messias
had aanschouwd en die ziet hoe in Jezus het licht van de
wereld verschijnt (hier komt de tekst van het “Nunc
Dimittis’ vandaan). De lezingen zijn daarom gekozen uit
Maleachi 3 vers 1-4 en Lucas 2 vers 22-40. De Evensingers
zingen onder andere Psalm 84, een Magnifi cat en Nunc
Dimittis in bes (W.H. Longhurst en C.V. Stanford).
Uiteraard zijn er ook samenzangliederen die in het
Nederlands of Engels meegezongen kunnen worden.

De voorganger is ds. Neeltje Kother en de organist is Jos
Vogel.

De Evensong is gratis bij te wonen, er is wel een

uitgangscollecte.
Secr- ANBO-PCOB Walcheren

Verenigingen

De eerstvolgende

bi t VaAINEOPCOB Walcheren zal zijn op

d 'ddam%in De Kwikstaart,

Na| rgsingel 2 in Oost-Souburg; aanvang 14.00 uur.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de jaarlijkse
ledenvergadering. We kijken terug op de activiteiten en de
ontwikkelingen binnen onze afdeling in 2025, we
bespreken het verslag van de vorige ledenvergadering,
d.d. 12 maart 2025, en het overzicht van de fi nancién
2025.

Omdat de afdeling Middelburg met onze, voorheen, afdeling

Souburg/Ritthem e.o. gefuseerd is, zullen in deze

bijeenkomst ook de jaarverslagen van de afdeling

Middelburg ter tafel komen. Een goede gewoonte is dat we

aansluitend aan een jaarvergadering een quiz spelen. Dat

gaan we ook dit jaar weer doen met z’n allen! Het bestuur
hoopt op een grote opkomst voor deze bijeenkomst.

Met hartelijke groeten,

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest

06 43 10 54 68
Liturgische kleuren komen in verschillende vormen terug. In
de Sint Jacobskerk in het kleed op de liturgische tafel, in de
stola van de voorganger, in de bloemen op het liturgisch
centrum en in de achtergrondkleur van de mededelingen op
het scherm voor de dienst begint.
We vinden de kleuren terug in de kerken die in de twintigste
eeuw een liturgische heroriéntatie deden en het gebruik van
de kleuren weer invoerden. De kleuren willen de seizoenen
van de kerkelijke kalender ’kleuren’, zodat wie de kerk
binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de
dienst. Groen is daarbij de *gewone’ tijd, die staat voor hoop
en groei. Paars geeft uitdrukking aan ingetogenheid en
waardigheid, in de tijd van Advent en de Veertigdagentijd.
Roze komt twee maal voor: op de derde Advent en de vierde
zondag van de Veertigdagentijd: het paars wordt dan tijdelijk
even iets lichter als vooruitblik op het komende (kerst- of
paas)feest. Wit is feest, Kerst en Pasen, en gebruiken we bij
uitvaarten en herdenken, vanwege de hoop die er is dat
ondanks de dood het leven en de liefde blijven. En rood wijst
op de Heilige Geest.




Liturgische kleuren

Grof;x}egA komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde
terug: Advent (paars) - Kerst (wit) - Epifaniéntijd (groen) -

Veertigdagentijd (paars) - Pasen (wit) - zomertijd en herfsttijd

(groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de
reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren
gedragen. Er zijn momenten dat de gebruikelijke kleur van
dat moment als het ware *overruled’” wordt door een
bijzondere gebeurtenis. Bij belijdenis en doop wordt,

ongeacht wanneer het in het jaar valt, altijd wit gebruikt. Zo

het verdriet op de voorgrond staat. Het wordt dan met de
familie besproken.

Het gebruik van liturgische kleuren is geen wet van
Meden en Perzen. Er mag juist volop mee gespeeld
worden naar aanleiding van actualiteiten. Zo blijft het
zoals het bedoeld is: een volop speels element in de
eredienst.

Bron:

College van kerkrentmeesters

wordt bij de bevestiging van ambtsdragers, ook weer
ongeacht wanneer dit in het jaar valt, altijd rood gebruikt.

Avondmaal

In de Sint Jacobskerk gebruiken we dan meestal de kleur
wit van het feest, maar evengoed mag het de kleur zijn
van het kerkelijk jaar; eigenlijk is dat ook heel mooi, dat
de verschillende periodes van het liturgische jaar juist de
manier kleuren waarop het avondmaal gevierd wordt. In
de paarse tijd als gedachtenismaal aan Jezus’ lijden en het
laatste avondmaal, of in Advent als verwachting; op de
witte dagen als voluit een feestmaal, uitziend op Gods
toekomst; in de groene tijd als maaltijd om als gemeente
aan te groeien en gevoed en gelaafd te worden; en op
rode dagen als geloofsgemeenschap boven alle tijden en
plaatsen verbonden door de Geest. Zo krijgt de
maaltijdviering steeds een ander accent, dat ingekleurd
kan worden met omringende liederen en tafelgebeden.
We gaan daar nog verder over nadenken.

Bij een uitvaart is bij ons de standaardkleur wit, vanwege
de hoop op het eeuwig leven. En ook omdat wanneer
iemand op hoge leeftijd overlijdt, er sprake is van
dankbaarheid voor het leven van de overledenen. Maar de
kleur bij een uitvaart mag ook paars zijn, de kleur van
lijden en rouw, bv. omdat het overlijden tragisch was en

Uitleg liturgische kleuren kerkelijk jaar | Protestantse
Kerk in Nederland

Toekomst Sint Jacobskerk Vlissingen

Dat de fi nanci€le toekomst van onze Protestantse

Gemeente Vlissingen zorgelijk is, zal u allemaal bekend

zijn. Jaarlijks teren we fors in op onze reserves. Een

belangrijke kostenpost wordt gevormd door het

kerkgebouw. Onze Sint Jacobskerk is een fantastisch

gebouw om in te mogen en kunnen kerken maar door het

krimpen van onze kerkelijke gemeente zitten we wel

ruim, te ruim, in ons jasje. Al jaren wordt met name door

de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk / de
Evenementencommissie uit de opbrengsten van

concerten, lezingen en andere culturele evenementen, fi

nancieel bijgedragen aan de onderhoudskosten van het

gebouw. Een kerkelijke gemeente is echter geen

professionele beheers- en exploitatie organisatie terwijl

een dergelijke organisatie voor een toekomstige fi

nanciéle zekerheid wel nodig zal zijn. Onze belangrijkste

taak ligt zowel geestelijk als fi nancieel bij de kerkelijke

gemeente en niet bij het in stand houden van het gebouw

op zich. Om deze reden hebben wij een extern deskundig

adviseur in de arm genomen om ons te begeleiden in de .
zoektocht naar organisaties die deze last van onze Acti
schouders kunnen nemen en waaraan we zo mogelijk het Kel
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eigendom van het gebouw in goed vertrouwen kunnen
overdragen. Uiteraard zullen aan een dergelijke
overdracht voorwaarden verbonden moeten zijn die ons
zekerheid bieden voor het voortdurend (mede)gebruik van
de kerk voor onze diensten en kerkelijke activiteiten.
Op dit moment zijn door Bert Heijstek en Hans Sinke
gesprekken gaande met onze, al jarenlange, partner Stichting
Instandhouding Sint Jacobskerk en de Stichting Oude
Zeeuwse Kerken. Ook zijn de burgerlijke Gemeente
Vlissingen, Erfgoed Zeeland en de Provincie Zeeland in de
besprekingen betrokken. Dat dit proces tijd kost zal u niet
verbazen en dit is ook de reden dat we hier tijdig mee zijn
begonnen om belangrijke beslissingen rustig en
weloverwogen te kunnen nemen. Zodra er belangrijke nieuwe
ontwikkelingen zijn zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Namens het college van kerkrentmeesters,

Hans Sinke, voorzitter

Herinnering: ‘Houd uw kerk in balans!’
Beste gemeenteleden, Afgelopen
maand heeft u een envelop/mail
gekregen over Actie Kerkbalans
2026. Wellicht ligt deze envelop
nog op u te wachten of is deze mail
nog ongeopend. Misschien is

dit dan een reminder voor u. Vul vandaag nog het

toezeggingsformulier in.

Wij als Protestantse Gemeente Vlissingen zijn athankelijk

van uw fi nanciéle steun. Kerk zijn kost geld.

Wij zien uw toezeggingsformulier graag tegemoet! Alvast

hartelijk dank voor uw gaven!

@

thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de
twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania
worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen,
krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk.
Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en
kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke
activiteiten en een warme douche.

De dienst van 22 februari is een heel drukke dienst, daarom
vragen we tijdens deze dienst geen extra aandacht voor het
project. Ook omdat er in voorgaande jaren al eerder aandacht
voor dit, nog steeds noodzakelijke, project was.

Google naar: kerkinactie veertigdagentijd 2026. De aandacht
en de collectes in de Veertigdagentijd in maart en Pasen gaan
naar:

e 01 maart - Libanon; meebouwen aan eenstabiele
samenleving

» 08 maart - Egypte; een betere toekomst voor meisjes in
achterstandswijken

e 15 maart - Guatemala; kinderen vaker naar school

e 22 maart - Burkina Faso; meer voedsel en inkomen voor
boerinnen

* 29 maart - Nederland; the Passion als missio-naire kans

* 05 april - India; onderwijs geeft kansarme kinderen
toeckomst (Data voor Moldavié en Guatemala hebben we
gewisseld)

Ga in deze Veertigdagentijd mee naar o.a. India, waar Dalit-
kinderen vaak niet gezien worden en door armoede
nauwelijks kansen krijgen op school.

Kerk- en werkgroepen

Veertigdagentijd 2026

Het thema van deze
Veertigdagentijd is "Kijk! Door
Jezus’ ogen’. De Geest nodigt ons

»ﬁ.‘ m@,t“ it o het ] .
ﬁ @ @L ILI @ 1;; ac:lm in het spoor van Jezus te

en met nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen én
naar mensen ver weg, die hunkeren naar perspectief. Met
ogen vol aandacht en liefde, die zien wat vaak over het hoofd
wordt gezien. De ZWO-groep besteedt elke zondag in de
Veertigdagentijd aandacht aan het onderwerp zoals door Kerk
in Actie is aangegeven. De eerste zondag is 22 februari en
dan is de collecte 50/50 bestemd voor opvang en hulp aan
kinderen en ouderen in Moldavi€. Veel mensen werken in het
buitenland, kinderen en ouderen blijven achter en krijgen
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Petrus

VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 2026

jk!] A
Doo?'Jezus' ogen
,* \

Cards, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet ze door
Jezus' ogen en biedt naschoolse opvang en bijles. Zo
krijgen kinderen zelfvertrouwen en toekomstperspectief.
Doe mee, samen zijn we de kerk in actie!

Spaardoosjes
De spaardoosjes staan in de Veertigdagentijd weer op de
tafel in het liturgisch centrum en u kunt een doosje
meenemen van één van de tafels bij de garderobe. Eind
januari bespreken we de verdere invulling van de
Veertigdagentijddiensten in maart. Ook maken we dan een
keuze voor de opbrengst van de spaardoosjes. Die
informatie komt dan in Kerk in-Druk van maart.
ZWO-werkgroep

Elektriciteit leveren en terugleveren -
2026 en 2027
- Leveringstarief,
terugleveringstarief, terugleverkosten,
einde saldering, zonnepanelen
uitzetten, enz. In de media
verschijnen dagelijks berichten over
bovenstaande zaken. Begrijpt u het

nog? Ik geef hieronder in het kort aan wat het voor u
betekent.
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Voor het jaar 2026:

1. Leveringstarieven. De aangeboden tarieven (DELTA
zonder korting) zijn:

* Vast contract 1 jaar € 0,26 per kWh

* Variabel contract € 0,27 per kWh

* Dynamisch contract; ik verwacht
(0,08*150%+0,02+0,09=) € 0,23 per kWh

Tarieven verschillen per leverancier. Momenteel ook

kortingen van € 100,00 per jaar.

2. Teruglevering door zonnepanelen moet worden
gesaldeerd, dat wil zeggen dat van het verbruik de
teruglevering moet worden afgetrokken. Het verschil
moet u betalen.

3. Bij een vast of variabel contract, zult u terugleverkosten
moeten betalen. Die kosten bedragen ongeveer € 0,08
per kWh. Netto ontvangt u dus ongeveer (0,26-0,08=) €
0,18 per teruggeleverde kWh. Het uitzetten van
zonnepanelen is dus niet slim.

4. Bij een dynamisch contract hoeft u geen
terugleverkosten te betalen. Het gemiddelde netto tarief
zal ongeveer (0,05-0,02+0,09=) € 0,12 per kWh
bedragen. Het uitzetten van zonnepanelen is alleen
zinvol als de EPEX spotmarktprijs lager is dan de
energiebelasting van € 0,09 per kWh.

Dat december voor veel mensen een dure maand Voor het

jaar 2027:

1. Leveringstarieven. De aangeboden tarieven (DELTA
zonder korting) zijn:

a. Vast contract 3 jaar vast: € 0,27 per kWh

b. Variabel contract: ik verwacht € 0,27 per kWh

c. Dynamisch contract; ik verwacht
(0,08*150%+0,02+0,09=) € 0,23.

2. Teruglevering door zonnepanelen mag niet meer
worden gesaldeerd. Het is nu fi nancieel erg
aantrekkelijk om meer zonnestroom direct te
verbruiken. Dat betekent bij zonnig weer: wassen,
drogen, verwarmen, enz.

3. Bij een vast of variabel contract, wordt momenteel door
de energieleveranciers aangegeven dat het
terugleveringstarief netto ongeveer € 0,01 per kWh zal
zijn. Het verwijderen of uitzetten van zonnepanelen is fi
nancieel en duurzaam niet verstandig.

4. Bij een dynamisch contract zal het terugleveringstarief
ongeveer (0,05-0,02=) € 0,03 netto per kWh zijn. Het
verwijderen van zonnepanelen is fi nancieel en
duurzaam niet verstandig. Het uitzetten van de
zonnepanelen is alleen zinvol als de EPEX
spotmarktprijs negatief is én u netto terug levert!

Collecten en giften

Bloemenfonds
De giften voor het bloemenfonds over de maand november
bedroegen in totaal € 109,75. Weer een mooi bedrag. Het

tellen kostte deze keer weinig tijd, omdat er in vergelijking
met andere keren veel papieren geld in de bloemenkist zat.
Dat verdient navolging!

De Herberg

Dé plek om op verhaal te komen

De Actieve Kerk februari

In deze winterse tijd is het binnen extra gezellig.
spelletjesmiddag in te lassen
februari. Op deze
iedereen

Herberg, zien we u ook?
welkom bij de vaste activiteiten en tijdens de

is, was ook te merken aan de inhoud van de bloemenkist.
Die was beduidend minder dan in vorige maanden.
Ondanks een aantal gulle gaven van € 10,00 stopte de
teller bij € 80,45. Alle trouwe gevers hartelijk dank.
Hopelijk sluiten velen zich in de komende maanden bij
hen aan.

Via dhr. J. v.d. Hoeven is er een gift van € 20,00 ontvangen
van mevr. L. voor het bloemenfonds.

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

open middagen. Er is weer Bingo en u kunt zich

nog opgeven voor de boekbespreking (datum in Reden om een extra

overleg) bij Anneloes Steglich. Op woensdag 04 en dat doen we op zaterdag 14
februari verzorgt ds. Pim Steenbergen een avond in Valentijnsdag is er in De Herberg voor

de reeks inspirerende theologie over Thomas Halik. die komt een leuk prijsje te winnen en wordt er

Het wordt weer een actieve gezellig februarimaand een knotsgek spel gespeeld! Verder bent u weer

in De




Activiteitenkalender februari

Contactpersoon

Lia Borgs, 06 30 29 58 85

0118 41 25 18

Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

0118 4125 18

0118 41 25 18

Door ds. Pim Steenbergen

Gertruud Smit, 06 10 80 10 47

Door Ploon van Rooijen

Iedere week Tijd Wat
maandag 13.30-16.00 uur Digiwijzer cafe
iy 30d630wr P e inde maana Bngo
woensdag 13.30-15.30 uur Breien voor het goede doel
donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg
e 09.30-12.00 uur Kerkkantc'Jo'r

13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg
zaterdag 13.30 -16.30 uur Open Huis in De Herberg
Programma in februari
04 februari 19.30-21.30 uur Thomas Halik
10 februari 13.30-16.00 uur Bingo
12 februari iicig;(l)ﬂuur Film om over door te praten
14 februari 13.30 uur Spelletjesmiddag
26 februari 1100430000 | —onenmstinfioud.

Sonja Vreeke en Gertruud Smit

Laat je verrassen door geuren

Laat je inspireren door de theologie van
Thomas Halik

Woensdag 04 februari om 19.30 uur in De Herberg
verzorgt ds. Pim Steenbergen een avond over de
theologie van Thomas Halik. Geloven in God is al
lang niet vanzelfsprekend meer. Wat is vandaag nog
de diepste betekenis en relevantie van het christelijk
geloof? Wat blijft er nog over als alle uiterlijkheden
en vanzelfsprekendheden zijn weggevallen? De
theologie van Halik zoekt naar antwoorden in een
wereld vol twijfel en ongeloof.

Valentijn-spelmiddag

Liefde is... elkaar verwennen en plagen. Dat kan tij-
dens deze vrolijke spelmiddag in De Herberg waarbij
je zeker met een prijsje naar huis gaat. Onder de
bezielende leiding van Ploon van Rooijen wordt er
een knotsgek spel gespeeld.

Lunch met inhoud

Tijdens de lunchbijeenkomst op donderdag

26 februari (11.00 - 13.00 uur) laten wij ons ver-
rassen door geuren. Herinnert u zich de geur van
het huis van uw grootouders nog? De geur van
stoofpeertjes of van boenwas?

Of de geur van een pasgeboren baby? Geuren
spelen ongemerkt een belangrijke rol. Zelfs in de
Bijbel komen er al allerlei geuren voor, de geur van
specerijen of de blinde Izaak die zijn zoon herkent
aan de geur. Wat gebeurt er met ons als we iets of
zelfs iemand vinden stinken? En hoeveel weten we
met een vleugje parfum te verbloemen? Deze och-
tend laten we ons verrassen door geuren om daarna
met elkaar een heerlijke lunch te nuttigen. Ik ruik de
geur van erwtensoep al...

Aanmelden is niet nodig, gewoon komen!! Voor de
lunch vragen we een vrijwillige bijdrage.

Schilderworkshop rond het thema:
‘Onderweg naar Pasen’

De middagen worden
gehouden op de maan-
dagen 09 maart, 16 maart
en 23 maart, van 13.30 uur
tot 15.30/16.00 uur, in de
Sint Jacobskerk.

Rond Pasen krijgen de
werkstukken een mooie
plaats in de Sint Jacobskerk.
Je kunt je aanmelden via jokevankoten@gmail.com
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Boekbespreking

‘De weg van
vrede, een rond-
leiding door

het christelijk
geloof”

Dit boek,
geschreven
door Stefan
Paas, vormt het
uitgangspunt bij
een serie van 5
bijeenkomsten
te starten in
februari.

Datum en tijd
van de boekbe-
spreking worden
in overleg met
de deelnemers
vastgesteld. O.1.v.
Janny Blankenstijn en Anneloes Steglich; aanmel-
den op email: anneloes.steglich@pkn-vlissingen.nl

STEFAN
PAAS

BE WEG VAN

Algemeen

Soep met nootjes
Op zondag 15 februari is er na afl oop van de viering weer
gelegenheid om kennis te maken met minder bekende
liederen uit het liedboek. Omdat de week daarna de
Veertigdagentijd aanbreekt, worden liederen gekozen die
tijdens deze periode ook in de liturgie voor kunnen komen.
Jos Vogel en Aleida Post of Gertruud Smit helpen jullie
graag op weg om een uurtje met de nootjes aan de slag te
gaan. Na afl oop worden uw inspanningen beloond met een
lekker kopje soep.
Hartelijke groet,

Gertruud Smit

OPA
Vrijdag 13 februari van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag
14 februari van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream
Team weer voor u klaar op het AH XL terrein aan de
Gildeweg in Vlissingen voor uw papier. Afgelopen
december is er 5.400 kg papier verzameld, wat een totale
hoeveelheid ingezameld papier geeft over 2025 van 41.440
kg. In 2024 was dit 36.220 kg. De volgende inzameling is
13 en 14 maart.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Films om over door te praten

De film van februari wordt vertoond als onderdeel
van een driedelige cyclus over ‘vogels’ in samen-
werking met het team ‘de groene kerk’.

In januari was er een themalunch over het verras-
sende van vogels, in februari gaat de film om over
door te praten over het observeren van vogels in
de natuur en in april is er een lezing over Zeeuwse
trekvogels.

De film die we vertonen is heel ingetogen: beschou-
wend en luisterend met de natuur als spiegel van
het innerlijk. Een film over afzondering en verbon-
denheid.

Wilt u meer informatie over het thema van de film,
kijkt u dan op de posters en folders achter in de kerk
en in De Herberg.

Datum: donderdag 12 februari 14.00 uur

en 19.30 uur

Locatie: De Herberg

Toegang: gratis (een vrijwillige bijdrage voor de
kosten wordt op prijs gesteld)

Informatie: Gertruud Smit, gj.smit56@gmail.com
tel. 06 10 80 10 47

Actie voor Sri Lanka
We willen iedereen hartelijk bedanken die geld heeft
bijgedragen aan de actie voor Sri Lanka. Onze dank is groot
voor de gulle én snelle hulp die jullie hebben geboden.
Dankzij deze betrokkenheid hebben we binnen één maand
rond de € 2.000,00 kunnen ophalen en daarmee 216
families in Sri Lanka kunnen helpen.

Fam. Francke

Kindernevendienst laatste zondag van december
2025

T Op zondag 28 december
waren er ‘Drie Wijzen’ die
het verhaal uitspeelden uit
Mattetis 2. Ze reisden eerst
naar Jeruzalem, omdat ze
een geboren koning zochten.
In het paleis daar wist men
te vertellen dat ze een ster
moesten volgen. Ze kwamen
aan in Beth-

lehem, vonden Jezus,
aanbaden hem en gaven hem hun koningsgeschenken.




We knippen en plakken ook graag; deze keer
opnieuw met prachtige resultaten van drie
koningen die de ster volgden! Wat een mooie kin-

dernevendienst was het weer!

Elke laatste zondag van de maand zijn alle kinderen
welkom. Die dienst starten we om tien uur in het
midden van de gemeente en daar sluiten we ook

samen de dienst af. Welkom!
Hartelijke groeten van

Eddy, Erica, Anja en de kinderen

Cantorij

Op dinsdag 13 januari is de Cantorij weer aan het
repeteren geslagen om liederen in te studeren voor

vieringen in de Veertigdagentijd.

Op maar liefst 3 momenten is de Cantorij dan
actief, de eerste keer op 22 februari. Dat wordt een
heel uitgebreide viering, waaraan de medewerking
van de Cantorij een feestelijk accent geeft. Veel van
de muziek is bekend, en dat is fijn instuderen en
ook fijn meezingen. Maar er is ook gekozen voor
een paar onbekendere liederen, waar de Cantorij
dan echt de taak heeft om de gemeente bij het
zingen te ondersteunen. Een mooie taak waar de

Cantorij ook heel erg zijn best voor gaat doen. Zin
om met ons mee te zingen? Wij repeteren op dins-
dagavond van 19.00 - 20.30 uur en een keer per
maand drinken we na afloop samen gezellig koffie
met wat lekkers erbij. Want als je fijn samen wilt
zingen, dan is het belangrijk dat het ook gezellig
onder elkaar is.

Meer informatie kan je vragen aan Willy Hesselink
hagnh:\m—/oolnnr\lnotnl

Berichten uit de gemeente

Pats boem, daar lig je dan. Pols
gebroken, scheurtje aan de andere
hand. Een lichtpuntje, bij thuiskomst
stond er een bos bloemen en een kaart
met vele, vele namen van alle
vrienden en vriendinnen van onze
kerk. Dan voel je de pijn wegebben,
heerlijk. Allen hartelijk dank daarvoor.
50 km naar Zierikzee Alevo, de
mensen van De Herberg wisten me
toch te vinden. Warme woorden. Dank
voor dat al.

Gees Polderman

Peter en Corine Buteijn Evenementen

Voor ons 50-jarig huwelijk werden we
blij verrast met een mooie bos
bloemen en een mooie kaart met vele
namen.

Hartelijk dank daarvoor. Rien en Joke
Scheele

Hartelijk bedankt voor de bloemen die
ik op 4° Advent heb gekregen, ook de
kaart met vele namen heeft mij goed
gedaan

{ 1ONGARRS RADIOKOOR

Hartelijk bedankt voor de mooie
kerststerplant en de kaart met namen
die wij op 1°* Kerst ontvingen.
Hartelijke groet,

Hartelijke groeten Marian en Henk
Scherpenisse
*
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ziek ’Magyar Voor meer informatie www.sintjacobskerk.nl
etidok’ o.l.wv. over het programma en /agenda.html
Zoltan Pad kaartverkoop: https://



Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 01184125 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf(@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

Actie *

Kerkbalans

Geef
varndaag

voor de
kerk van
morgen

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van
€ 27,50 gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kother - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,

dan kunt u dit doen op

IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310

35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse

Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,

4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl



