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Kerkdiensten
Zondag 04 januari Zondag 18 januari Dienst voor mensen met

en zonder een beperking

Doop en Belijdenis Zondag van gebed voor Op zondag 18 januari wordt
Nieuwjaarsbegroeting eenheid in de ‘Open Haven', Oranje-
plein 2 in Oost-Souburg, een

SintJacobskerk ___ SintJacobskerk ___ dienst gehouden voor mensen
10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn 10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn en met en zonder een beperking.
Collecte Kerk / Diaconie pastor Ria Mangnus De dienst begint om 14.30

van de RK parochie uur en iedereen is van harte

Collecte Pastoraat in de woon- welkom.

zorgcentra / Raad van
Kerken Vlissingen

Zondag 11 januari Zondag 25 januari De redactie van

Kerk in-Druk en de

Kindernevendienst medewerkers van
Drukkerij Driedijk
SintJacobskerk ___ SintJacobskerk ____ wensen u een gelukkig
1000 uur  Ds. J. Blankenstijn 1000 uur  Pastor W. Grootenboer nieuwjaar en veel
Collecte  Kerk / Onderhoud Collecte  Missionair werk Ne- leesplezier in 2026
orgels derland / Pastoraat in

de woonzorgcentra

Collecten en giften

Collecteoverzicht november 2025 Bloemenfonds

Pastoraat 02/11 € 17125 De giften voor het bloemenfonds over de maand
Evensong € 23321 november bedroegen in totaal € 109,75. Weer een
Onderhoud gebouwen € 21304 mooibedrag. Het tellen kostte deze keer weinig
Pastoraat 16/11 € 22570 tijd, omdat er in vergelijking met andere keren veel
Onderhoud orgels € 19710 papieren geld in de bloemenkist zat. Dat verdient
Landelijk pastoraat € 125,67 navolging! Alle gevers hartelijk dank.

Kerk € 33297

Zending € 201,05 Ontvangen van de familie R - V € 100,00 voor de
Jeugdwerk € 15977 Dbloemen. Hartelijk dank.

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in
de hun toegewezen secties.




Neeltje Kother

Een paar maanden geleden was er in Zutphen een internationaal cellofestival; het
duurde een hele week en de concerten vonden plaats in verschillende kerken. Het
festival werd afgesloten met een wel heel bijzonder concert in de prachtige oude
Walburgiskerk. [k vond het een voorrecht om daarbij te mogen zijn. Het was een
moderne passie, te vergelijken met de Mattheuspassion. Alleen ging het in het ver-
haal over een oude boom. En het is een waargebeurd verhaal.

Naast de Walburgiskerk stond jarenlang een mooie
boom. Hij groeide en gaf veel mensen beschutting
tegen zon en regen. Kinderen klommen met plezier
in de takken. De mensen waren blij met deze boom.
Hij werd groter en groter, maar op een gegeven
moment begonnen de mensen te mopperen over
de boom: hij nam te veel licht weg, er was niet
meer genoeg parkeerruimte bij de kerk, in de herfst
gaf hij te veel troep van alle afgewaaide bladeren,
eigenlijk was er niets meer goed aan de boom. En je
raadt het al: de boom moest weg. Op een nacht was
er een zware storm, er waaiden grote takken van

de boom, hij werd gevaarlijk. Daarom besloot het
stadsbestuur om de boom te kappen. Met een doffe
klap viel hij ter aarde. Daar lag hij dan...

Diezelfde avond wandelde een vioolbouwer langs
de gevelde boom. Het zou zonde zijn als die zomaar
in stukken gehakt en verbrand zou worden. Hij ging
naar de burgemeester en vroeg of hij de boom
mocht hebben. Dat mocht. De volgende dag ging de
vioolbouwer met een paar vrienden naar de boom,
ze zaagden hem in vier grote stukken, legden hem
op een kar en brachten hem naar het atelier van de
vioolbouwer. Daar bleef hij drie jaar liggen.

Steeds kwam de vioolbouwer kijken hoe het was
gesteld met het hout, en na die drie jaren was

het goed om te bewerken. Van het grootste blok
maakte de vioolbouwer een cello, van de kleinere
stukken een altviool en twee violen.

De cello noemde hij de Walburgiscello.

En op deze cello werd dit concert gespeeld! De
boom had een nieuwe bestemming gekregen,
nieuw leven; met zijn muziek maakt hij heel veel
mensen blij.

Niet voor niets wordt dit concert een passie
genoemd. Het verhaal van de boom is een verwij-
zing naar het evangelie van Jezus: ook hij geeft
eerst veel mensen vreugde, maar uiteindelijk moet
hij weg en wordt hij gedood. Na drie dagen krijgt
hij nieuw leven: als de Levende geeft hij nog veel
meer mensen vreugde.

Ik vind het mooi dat midden in de winter, als alles
doods lijkt, en in deze tijd van toenemende dreiging
in de wereld, woorden van Pasen kunnen klinken.
Het zijn woorden van een toekomst die open is. Zo
aan het begin van een nieuw jaar toepasselijk en
hoopgevend!




Van de pastores

Gebed op de grens van het nieuwe jaar

In uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;

laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
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en waakzaam,

de tijd;

zodat we in
alles uw wil AR TR
onderscheiden, tijdvak;

die ook vreug-
devol vervullen
tot eer en glorie
van uw Naam,

tijdloos;

Zipn;

, Mdvargpidfing;

door Jezus overtjd™hij tijd en wijlen; ©
Christus, onze riidicos:
Heer wockeren mef de Hijd.
(Dit gebed is o S -

ind er is gen tjd van Hn:na!l en een tijd van
te Vl.n en Op gaan; 1 1 e Uiy et wijdatip
pagma 515 in vakantietiid
het Liedboek)

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 20 januari is er weer Zingkring. De eerste in
het nieuwe jaar! We hopen op weer vele mooie vie-
ringen, want samen zingen verbindt. We zingen God
de lof toe, zullen danken en bidden en mogen zo met
elkaar ervaren dat God er voor ons wil zijn. We komen
samen rond het licht dat leven geeft en hopen dat

de mensen die de kring bezoeken, door het zingen
van (bekende) geloofsliederen, het samen hardop
bidden van het Onze Vader en het ontvangen van

de zegen, aan het eind van de bijeenkomst iets van
Gods warmte en kracht hebben mogen ervaren. We
beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speelhuus.
De Zingkring is voor de bewoners van de Vondel-
laan en de Koudekerkseweg. Maar, wie (wellkomt, is
welkom in de kring!

Ter Reede Bijbelkring
Woensdag 28 januari hopen we weer voor het eerst
bij elkaar te komen in het nieuwe jaar.

2026 - een nieuw jaar!
Maar wij, wij zijn niet nieuw. Wij nemen ons oude
ik, met alles wat er in ons huist en aan ons kleeft,
gewoon mee. Er zijn misschien wel goede voorne-
mens, mooie plannen of grote projecten waar we ons
op willen richten, en dat is goed! Dat geeft ons leven
richting. Maar, veel mensen hebben niet de tijd of de
luxe om zich bezig te (kunnen) houden met nieuwe
dingen. Zij moeten dodr met hun leven, waarin
weinig nieuws’ te vinden is. Het oude liedje is helaas
maar al te vaak een lied van zorgen, van armoede en
van verdriet. ledere nieuwe dag moeten ze zien door
te komen en dat leven valt hen zwaar.
Als we een wens zouden mogen uitspreken, dan zou
dat zijn dat de jaargrens een échte grens zou zijn,
waar alle oorlog en geweld zouden worden tegen-
gehouden. Dat er gescreend zou worden op onrecht
en armoede. Dat het nieuwe jaar écht anders zou
beginnen, voor iedereen! Als dat eens waar kon zijn;
wat zou de wereld dan anders zijn. Wij moeten blijven
doorgaan met hopen en bidden dat in het nieuwe jaar
hoopvolle tekens van vrede en gerechtigheid zicht-
baar mogen worden op al die plaatsen waar mensen
uitzien naar een écht nieuw begin. Wij wensen jullie
allemaal een voorspoedig nieuw jaar toe.
Hartelijke groet,

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijin

De uitnodigingen met alle data voor het hele jaar
zijn eind december bij de ons bekende adressen

in de brievenbus gestopt. Wanneer iedereen deze
woensdagen dat er Bijbelkring is in de agenda of op
de kalender schrijft, werkt dat goed, hebben we het
afgelopen jaar ervaren. En het stukje in het kerkblad
is een goede herinnering!

We zullen op deze eerste bijeenkomst verder gaan
met het leven van Jezus en kijken naar hoe het hem
verging na zijn geboorte in de stal in Bethlehem,
zijn komst op aarde en zijn wonen bij de mensen.
Wat kunnen we daarover vinden in de verschillende
Evangelién én wat is ons bekend geworden uit de
verhalende traditie? We gaan met elkaar verschil-
lende teksten uit de Evangelién nauwkeurig lezen en
bespreken. Hartelijke groet en graag tot ziens rond
16.00 uur, op woensdagmiddag 28 januari in het
Speelhuus in Ter Reede.

Wilja Grootenboer




Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter

Januari 2026, het nieuwe jaar is weer begonnen.

Er zijn mensen die erg tegen deze maand opzien
omdat het zon lange maand is. Zelf heb ik daar niet
z0 veel moeite mee, januari staat voor mijj altijd voor
een nieuw begin. De eerste bolletjes steken hun
kopjes boven de grond en de dagen beginnen heel
langzaam te lengen. In de kerk beginnen we op de
eerste zondag, 04 januari, ook met een mooi begin
van het nieuwe jaar. Op deze zondag doet Han-
neke Verhagen belijdenis van haar geloof en zal ze
gedoopt worden. Wat fijn dat ze deze keuze in haar
leven gemaakt heeft. In de dienst zullen we om haar
heen staan en haar opnemen in onze gemeente.

In de maand januari is er ook de
‘Week van gebed voor eenheid’.
Ik heb eens opgezocht waar dit
vandaan komt. De gebedsweek
voor eenheid van christenen is
oorspronkelijk een idee van gees-
telijke Paul J. Watson. Hij nam

in 1908 het initiatief om chris-
tenen van verschillende kerken
een week lang te laten bidden
voor de eenheid van christenen.
De teksten van de gebedsweek
worden elk jaar door een andere groep in een ander
land voorbereid onder gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pause-
lijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.

College van kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden,

Nu ik mijn bericht schrijf, zitten we te midden van de
adventsperiode. De feestdagen en ook het nieuwe
jaar in het vizier. Nu Kerk in-Druk uitkomt, is ook
het nieuwe jaar aangebroken. Ik wens u alle goeds,
moois en bovenal Gods zegen toe voor 2026!

In deze maand valt de envelop met Actie Kerkba-
lans weer bij u in de brievenbus. De actie loopt van
zaterdag 10 januari tot en met zaterdag

24 januari. Wellicht ten overvloede: de wijk die
vroeger behoorde bij ‘de Schaapskooi’ krijgt deze
envelop bij het Kerk in-Druk nummer van februari.
Raak niet in paniek als u eind januari dus nog niets
heeft ontvangen.

Net als andere jaren ontvangt u een grote envelop
met hierin een begeleidende brief, een folder, een
toezeggingsformulier en een retourenvelop.

Dit jaar is het materiaal gemaakt door christenen uit
verschillende kerken in Armenié. Elders in dit blad
leest u hier meer over.

In het blad Petrus las ik de volgende zin: ‘De zondag
is voor mij niet heel anders dan andere dagen.

Is dat voor jullie ook zo? Verschilt deze dag niet
veel van een doordeweekse dag? Voor mij begint
de zondag altijd met het naar de kerk gaan, daarin
verschilt deze dag al met alle andere. Daarnaast is
het ook een dag om eens lekker te wandelen of te
fietsen, alleen of samen. Een dag die wat minder
druk is dan de andere dagen. Bij regenachtig weer
pak ik graag een boek en trek me lekker terug op de
bank. Voor mijn gevoel mag dat dan ook.

In het liedboek op bladzijde 530 staat een mooi
gedicht van [da Gerhardt en daar sluit ik mee af.

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten

ons vroege brood gedoopt in de zon.

Je hebt het witte kleed gespreid

en grassen in een glas gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.

De handpalm is geopend naar het licht.

Vriendelijke groeten,
Marianne Kloosterboer

Dit toezeggingsformulier is voor ons heel belang-
rijk! Het formulier is bedoeld om in te vullen hoe-
veel u in 2026 wilt toezeggen. Veel gemeenteleden
maken wel geld over maar sturen het formulier
niet retour. Als u het toezeggingsformulier gebruikt
kunnen we veel beter in kaart brengen wat onze
inkomsten zullen zijn. Als we dit weten, kunnen we
ook veel beter een begroting maken. Regeren is
vooruitzien... Graag zien wij naast uw bijdrage, ook
uw toezeggingsformulier tegemoet! Deze kan in de
retourenvelop, frankeren is niet nodig!

We hopen van ganser harte dat u net als vorig jaar
weer wilt bijdragen! Door uw bijdragen kunnen we
in 2026 weer kerk zijn en Gods liefde aan elkaar
doorgeven!

Het college van kerkrentmeesters




In Memoriam

Jakob Francke

*11 mei 1942 - 118 november 2025

Dinsdag 18 november over-
leed in Scheldehof Jaap
Francke. Hij mocht 83 jaar
worden. De laatste jaren
werd duidelijk dat Jaap door
de ziekte van Alzheimer niet
meer goed voor zichzelf kon
zorgen. De vrolijke, liefde-
volle man verdween steeds
meer naar de achtergrond

en zelfstandig wonen in zijn
huis in Westerzicht was niet langer verantwoord. Zo
kwam hij een jaar geleden in Scheldehof te wonen.
Jaap werd geboren op 11 mei 1942 in Grijpskerke
op de boerderij van zijn (groot)ouders. Jaap had
twee oudere zussen en na hem werden nog een zus
en broer geboren. Jaap hield van het werk op de
boerderij, het buiten zijn. Er waren koeien voor de
melk en schapen. Ook verbouwde hij veevoer. Jaap
was handig en wat zijn ogen zagen, konden zijn
handen maken. Op 29 december 1967 trouwde Jaap
met Erica Nanning. Zij was in Grijpskerke terecht-
gekomen als vriendin van zijn zusje Laura. Samen
kregen zij drie zonen. Begin jaren 70 is vanwege de
ruilverkaveling bijna al het land verkocht. Voor Jaap
is het zwaar geweest dat hij het boerenbedrijf moest
opgeven. Hij werd omgeschoold tot machinebank-
werker en ging aan de slag bij De Schelde. Jaap was
een man van weinig woorden. Dat hij leed aan een
botziekte vond hij moeilijk, ook vanwege de erfelijk-
heid en in zijn latere leven belemmerde het hem in
zijn lopen. In 1986 verhuisde het gezin naar Wester-
zicht in Vlissingen; toen kwam ook aan het hob-
byboeren een eind. In 2002 overleed zijn vrouw na
lang ziek te zijn geweest. Jaap heeft haar altijd lief-
devol verzorgd. Kracht putte hij uit zijn geloof, waar
hij van huis uit mee was vertrouwd. Bidden, bijbel-
lezen en kerkgang hoorden erbij voor hem. Ook was
Jaap lange tijd vrijwilliger in (het oude) Scheldehof
bij de weeksluitingen. Tijdens stormen in zijn leven
wist Jaap zich verzekerd van de liefde van God! Mag
dit geloof van vader en opa een troost zijn voor zijn
zonen, schoondochters en zijn kleinkinderen in hun
gemis.

Wilja Grootenboer

@

Maatje Aantjes - Aarnoutse
*13 juni 1949 - 125 november 2025
Maatje Aantjes was al langere
tijd ernstig ziek; na een griep
herstelde ze niet. Dinsdag 25
november overleed ze thuis in
Bossenburg, waar ze woonde
met haar man Jan. Maatje
is 76 jaar geworden. Ze zag
mensen; had een groot hart
en gevoel voor humor, was
dol op spelletjes en buiten
zijn, de zee en het strand,
fietsen en dansen. Tijdens de dankdienst, woensdag
03 december in de Sint Jacobskerk, werd met liefde
gesproken over Maatjes aandacht voor velen, haar
trouw, harde werken, veerkracht, zorgzaamheid
en doorzettingsvermogen. Ook heeft Maatje altijd
veel steun gehad aan haar geloof. Ze voelde zich
gekend door haar Heer. Ze heeft veel werk verzet in
de kerk als kosteres van Open Hof, in het kinder- en
jeugdwerk, en tot op het laatst was ze actief in het
verjaardagsteam voor de 80+ers. Maatje werd zes
weken te vroeg geboren in Koudekerke, als 2e kind
in het gezin Aarnoutse, na broer Henk. Zus Corrie
en broer Piet volgden 5 en 7 jaar later. Op haar 17e
ging ze het huis uit om te gaan werken bij Groot
Emaus in Ermelo met mensen met een beperking.
In die tijd leerde ze Jan Aantjes uit Lopik kennen.
Ze trouwden op 09 februari 1972. Met hun nog
jonge kinderen Henk en Marian vertrokken ze vol
plannen naar een Nederlandse kolonie in Brazilié.
Daar hield Jan varkens en verbouwde hij verschil-
lende gewassen op zijn land. Het gezin groeide met
Willem en Ida erbij. Na 15 jaar kwamen ze terug
en vestigden zich in Vlissingen, dicht bij Maatjes
familie. Jan ging werken als internationaal vracht-
wagenchauffeur. Thuis lag de zorg voor de kinderen
grotendeels bij Maatje. Niet altijd gemakkelijk, maar
er kon veel: in de weekenden kwam Ben logeren
en zo groeide het gezin verder; ook in de jaren
erna met schoon- en kleinkinderen. Maatje was een
attente, behulpzame lieve vrouw. Ze wordt gemist
in ons midden! Wensen we haar man Jan, alle
kinderen en kleinkinderen, verdere familie en alle
vrienden kracht en troost toe.

Wilja Grootenboer




Bij de diensten

Zondag 04 januari begroeten we elkaar in het
nieuwe jaar en wensen we elkaar zegen en alle
goeds toe. Een bijzonder moment in deze dienst is
de doop en belijdenis van Hanneke Verhagen. Han-
neke leeft al enige tijd met onze gemeente mee en
wil zich nu ook officieel bij de gemeente voegen. Ze
wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, en zo verbonden met onze
gemeenschap. Ze belooft ook zich voor de gemeen-
schap in te zetten. Als gemeente zullen we Hanneke
van harte welkom heten. Op haar verzoek klinkt
psalm 65 in de dienst.

Zondag 11 januari is de eerste zondag na Epi-
fanie. Epifanie is de verschijning van Jezus in

de openbaarheid, het licht dat verschijnt aan de
volken. De traditie koppelt Epifanie daarom op de
eerste zondag van het jaar altijd aan het verhaal
van de wijzen uit het oosten, die het licht van de
ster volgden. Op deze zondag lezen we mogelijk
één van de andere verhalen die altijd aan Epifanie
worden verbonden: ' De doop van Jezus in de Jor-
daan’ of 'De bruiloft in Kana' Maar misschien wordt
het ook nog een ander bijbelverhaal.

I
2 LN ke
=
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Zondag 18 januari begint de "Week van gebed voor
eenheid, georganiseerd door verenigde kerken
wereldwijd. Op die zondag zullen we in onze kerk
een oecumenische dienst van gebed voor eenheid
vieren, waaraan de rooms katholieke parochie en
mogelijk andere Vlissingse kerken meewerken. In

de dienst zullen we aansluiten bij het materiaal dat
de Raad van Kerken beschikbaar heeft gesteld. Het

is voorbereid door Armeense kerken. De christelijke
kerk in Armenié is één van oudste kerken ter wereld
en heeft in haar geschiedenis veel vervolging gekend.
Daarom zijn veel Armeense christenen gevlucht en
zijn er overal op de wereld Armeense christelijke
gemeenschappen, ook in Nederland. Zij vertellen dat
ze daarom des te meer het belang van eenheid van
de kerk beseffen; steun van andere christenen heeft
altijd veel voor hen betekend. In hun geloofsbele-
ving speelt het licht van God een grote rol.

De viering van de week van gebed voor eenheid
heeft als thema 'Eén van Geest in zijn Licht, naar
Efeziérs 4.

Er is voor de week van gebed voor eenheid een
boekje gemaakt met reflecties en gebedspunten
voor elke dag van 18 - 25 januari.

Het is, zowel op papier als digitaal, te bestellen op
www.weekvangebed.nl We zullen in de week van
gebed deze gebeden ook een plekje geven op de
website van de kerk.

Zondag 25 januari lezen we Matteus 4 vers 12-22
waar Jezus gaat beginnen aan zijn taak op aarde: de
mensen op te roepen te leven volgens Gods plan.
Als eerste roept hij enkele vissers: "Kom, volg myjj, ik
zal van jullie vissers van mensen maken'’. Bijzondere
woorden die grote gevolgen hebben voor doorge-
winterde ‘vissen-vissers.

Er is deze zondag kindernevendienst.

Op 01 februari is er weer kliederkerk, van 11.30

- 13.30 uur is iedereen welkom, jong en oud, om
samen het bijbelverhaal te ontdekken over de storm
op het meer: Rustpunt midden in de wervelwind.
Zoals altijd gaan we samen ontdekken door verschil-
lende activiteiten te doen, gaan we daarma samen
vieren voor in de kerk en sluiten we af door samen
te eten. Hartelijk welkom om mee te vieren, het zijn
vieringen waar je blij van wordt. Hartverwarmend is
ook de hulp die
veel gemeen-
teleden geven.
Als u ook mee
wilt helpen

bij de organi-
satie of nog
iets wil vragen
over de Klie-
derkerk, bel of
mail naar Marja
Kwast, Mieke
Beiler of Janny
Blankenstijn,

of vraag het
aan ons als we
elkaar in de kerk
zien.




Kerk- en werkgroepen

Contactpersoon ZWO-werkgroep

We waren er al wat langer mee bezig, maar in onze
laatste vergadering heeft Joan van Rheenen defini-
tief toegezegd contactpersoon en codrdinator van
de ZWO-werkgroep te willen worden. We zijn daar
blij mee en zetten daarmee een goede stap in het
voortbestaan van de werkgroep.

Per 01 januari gaat Joan aan de slag en zal er uiter-
aard de komende tijd nog sprake zijn van een
inwerkperiode. Telefoonnummer en e-mailadres
van Joan zijn: 06 44 11 48 49 en
joanvanrheenen@xs4all.nl

ZWO-werkgroep

Verenigingen

De eerste bijeenkomst van
) ANBO  4c ANBO-PCOB Walcheren
PCOB (voorheen Souburg/Ritthem
e.0.) in het nieuwe jaar zal
zijn op dinsdagmiddag 13 januari in de Kwikstaart,
Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg, aanvang
15.00 uur. Traditiegetrouw worden er die middag
eerst een paar rondjes bingo gespeeld en daarna
zal er snert zijn voor iedereen. U bent van harte
welkom! De kosten voor deelname aan deze bijeen-
komst zijn € 5,00.

Dé plek om op verhoal te komen

De Actieve Kerk januari

Vanuit De Herberg wensen we iedereen een heel
goed nieuw jaar met vooral veel waardevolle ont-
moetingen!

Activiteitenkalender januari

Iedere week Tijd Wat

maandag 13.30-16.00 uur
dinsdag 13.30-16.30 uur
woensdag 13.30-15.30 uur
donderdag 13.30-16.30 uur
vriida 09.30-12.00 uur

Je=s) 13.30-16.30 uur
zaterdag 13.30 -16.30 uur

Programma in januari

08 januari 14.00 en 19.30 uur

Lunch met inhoud:
Laat je verrassen door vogels

22 januari 11.00-13.00 uur

Digiwijzer café

Open Huis in De Herberg
De 2e dinsdag in de maand Bingo!

Breien voor het goede doel

Open Huis in De Herberg

Film om over door te praten

Aanmelden voor deze middag, iv.m. de catering,
kan tot vrijdag 09 januari, telefonisch of per mail
bij Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest (06 43 10 54 68 /
ineke.pcob@gmail.com). Het te betalen bedrag kunt
u storten op NL70 RABO 0138 4713 39, tn.v. ANBO-
PCOB Walcheren. NB: we vragen ieder die deel-
neemt aan deze bijeenkomst voor de bingo twee
ingepakte cadeautjes mee te nemen.
Met hartelijke groeten,
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Walcheren

BN 1T M De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Op 13 januari gaat de Bingo niet door. Wel staat die
middag de koffie weer voor u klaar! Het is winter,
maar in De Herberg is het lekker warm.

U bent hartelijk welkom!

Contactpersoon

Lia Borgs, 06 30 29 58 85
0118 41 25 18

Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

Open Huis in De Herberg

Kerkkantoor
Open Huis in De Herberg

0118 41 2518

0118 4125 18

Gertruud Smit, 06 10 80 10 47

Sonja Vreeke en
Gertruud Smit




Programma Protestantse Gemeente Vlissingen januari - juli
‘Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest’

Inspirerende theologie

Als vervolg op de bijeenkomsten vorig seizoen laten
we ons ook dit jaar inspireren door de theologie. In
principe op de eerste woensdag van de maand, van
19.30 tot 21.30 uur in De Herberg. Informatie bij ds.
Janny Blankenstijn en Anneloes Steglich.

Woensdag 04 februari spreekt

ds. Pim Steenbergen over de theologie

van Thomas Halik

Wie geloven beperkt tot zijn
eigen set van waarheden doet
zichzelf en de ander tekort. Wie
zijn geloof kritisch durft te laten
bevragen, tot op het scherpst van
de snede, zal gaandeweg ont-
dekken waar het ten diepste om
gaat: de liefde van God. Het leven
in een context van atheisme en in
het geheim geloven, bracht de Tsjechische theo-
loog Tomas Halik tot een zoektocht naar de diepste
betekenis en relevantie van het christelijk geloof. Een
geloof dat overblijft als alle uiterlijkheden en vanzelf-
sprekendheden zijn weggevallen, in een wereld van
twijfel en ongeloof.

Woensdag 04 maart Laudato Si,

Groene theologie van Paus Franciscus

Paus Franciscus schreef in 2015 een encycliek over
het klimaat waarin hij christenen oproept tot verant-
woordelijkheid voor de toekomst van de aarde. De
werkgroep Groene Kerk verzorgt op 04 maart een
avond over theologie en duurzaamheid en hoe
Laudato Si ook onze gemeente kan inspireren.

In april en mei is er vanwege de paastijd en de mei-
vakantie geen avond over inspirerende theologie.

Woensdag 03 juni zal ds. Jannica de Prenter
uit Zierikzee een inleiding verzorgen over de
theologie van Dietrich Bonhoeffer

Boekbespreking: ‘De weg van vrede, een
rondleiding door het christelijk geloof’
Dit boek geschreven door Stefan Paas vormt het
uitgangspunt bij een serie van 5 bijeenkomsten te
starten in februari. Wat is christelijk geloof en waar
is het goed voor? Waarom zou ik christen worden
of blijven? Het antwoord op die vragen vindt Stefan
Paas in de bijbelse bronnen. Hoe lezen we die in
deze tijd? Het boek helpt om nieuwe wegen te
vinden in het geloof.

'y
%

De gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk
maken het boek aantrekkelijk om samen te lezen

en bespreken. Stefan Paas is hoogleraar missiologie
en publieke theologie aan de VU. Datum en tijd

van de boekbespreking worden in overleg met de
deelnemers vastgesteld o.lv. Janny Blankenstijn en
Anneloes Steglich; aanmelden voor eind januari per
e-mail: Anneloes.steglich@pkn-vlissingen.nl

Lunch: Laat je verrassen door vogels!

Op 22 januari zal Gertruud Smit de lunchbe-
spreking leiden. Het thema is ‘'vogels'. Hoewel het
nieuwe jaar nog jong is kan soms een vroege vogel
je al weer wekken. Vogels spelen hun rol in ons
leven. Dat zien we ook in de Bijbel waar zij een taak
krijgen toebedeeld als vredesduif, de majestueuze
adelaar symbool van Gods hulp: ‘als op adelaars
wieken gedragen. Of het kleinste musje dat zelfs
belangrijk is in Gods ogen. Zo vrij als een vogeltje
en zo verschillend, omdat ieder vogeltje zingt zoals
het gebekt is! Er is heel wat te zeggen over vogels,
dus kom en lunch gezellig mee!

Films om over door te praten
In de kerk en in De Herberg kunt u op dit moment
het overzicht van de films voor het komende half-
jaar vinden, er hangen posters en er zijn flyers, die
u mee naar huis mag nemen.
Maandelijks komen er ook een poster en flyers van
de film van de maand.
Voor januari is gekozen voor een poétische film
over de kracht van herinnering, verbeelding en de
verhalen die ons vormen. Warm, fantasierijk en
menselijk.
Donderdag 08 januari, 14.00 en 19.30 uur in De
Herberg. Koffie/thee en toegang gratis, er is een uit-
gangscollecte.
Sylvie Bertijn
Alide Passchier
Gertruud Smit
gj.smit56@gmail.com /06 10 80 10 47

In gesprek rond het evangelie i.s.m.

OLV parochie

Aansluitend aan de woord- en communievieringen
op woensdag vindt eenmaal per maand om 10.15 uur,
beurtelings in de kapel van de OLV parochie en in De
Herberg een gesprek plaats rond de evangelielezing
van de daaropvolgende zondag. De bijeenkomsten
worden aangekondigd via de zondagsbrief. Infor-
matie Pastor Ria Mangnus en Anneloes Steglich.
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Films om over door te praten

ledere tweede donderdag van de maand om
14.00 en 19.30 uur. Informatie via de zondagsbrief.
Gertruud Smit, Sylvie Bertijn en Alide Passchier
contact: 06 10 80 10 47

Lunchbijeenkomst De Herberg

Vierde donderdag van de maand van 11.00 tot
13.00 uur in De Herberg:

25 januari thema: laat je verrassen door vogels
26 februari thema: laat je verrassen door geuren
26 maart thema: laat je verrassen door het kruis
23 april thema: laat je verrassen door verbeelding
28 mei thema: laat je verrassen door de natuur
25 juni thema: laat je verrassen door water

23 juli thema: laat je verrassen door wijsheid
Informatie: Anneloes Steglich, Sonja Vreeke en
Tini Smit

Groene Kerk: voorjaar

Presentatie over vogels: 21 april om 14.00 uur door
Henk Huygen (De Herberg, boven). Na de presen-
tatie wordt met de deelnemers een vogelexcursie
afgesproken.

Vrijdag 15 mei excursie in de Manteling o.lL.v. Peter
Geene (nadere formatie volgt).

Voor alle informatie: Marja Kwast 06 21 82 31 45

Kliederkerk
01 februari Rustpunt, midden in de wervelwind
24 mei Pinksteren

Gemeenteavond:
15 april om 19.30 uur in de kerk

Ontmoetingsactiviteiten:

Zie hiervoor de agenda van De Herberg waar 4 mid-
dagen per week open huis is, op maandag digicafé
en woensdagmiddag breien voor een goed doel.
Elke eerste woensdag in de maand om 10.00 uur in
De Burgerij in Paauwenburg: koffie met een praatje.

Aandacht voor ouderen

Maandelijks worden in Ter Reede een Zingkring en
een Bijbelkring gehouden. Inlichtingen Pastor Wilja
Grootenboer tel. 06 20 57 87 38

Tentoonstelling in de Sint Jacobskerk

In mei en juni vindt een tentoonstelling plaats van
iconen van Ivanka den Otter. Zij zal in die periode
ook een lezing verzorgen. Informatie daarover volgt.

Klooster
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter 16 tot en met
18 oktober, nadere informatie volgt.

Leven met gemis, lotgenotengroep
vanaf 11 februari
Als je een naaste v
bent verloren is het |
leven niet meer
hetzelfde, je moet
verder zonder de
persoon die je mist.
Die je blijft missen,
ook als het verlies
al langer is geleden.
Het kan dan helpen om ervaringen te delen met
mensen die het ook hebben meegemaakt, lotge-
noten.

We willen dit jaar een gespreksgroep organiseren om
naar elkaars verhalen te luisteren en elkaar te steunen.
De organisatie ligt bij Wilja Grootenboer, Arjo de
Keizer en Janny Blankenstijn, zij zijn ook gespreks-
leider op de bijeenkomsten. Het gesprek vindt plaats
in een kleine groep, met maximaal 6 mensen. Als zich
drie mensen aanmelden, gaat de gespreksgroep van
start. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met
alles wat er wordt gezegd op de gespreksgroep.

Er zijn 5 bijeenkomsten, steeds op de 2e woensdag
van de maand, van 10.00 - 12.00 uur in de consistorie
in de Sint Jacobskerk. De datums zijn: 11 februari, 11
maart, 08 april, 13 mei en 10 juni.

Als u wel belangstelling hebt voor deze gespreks-
groep, maar verhinderd bent op de woensdag-
morgen, wilt u ons dat vertellen, dan gaan we een
groep op een andere dag en/of tijd overwegen.

Voel u welkom om mee te doen. Wel vragen wij u
zich aan te melden bij Wilja Grootenboer, Arjo de
Keizer of Janny Blankenstijn. Half januari bekijken wij
of er genoeg aanmeldingen zijn om de gesprekgroep
op 11 februari te starten. Als u zich hebt aangemeld,
krijgt u daarover van tevoren bericht van ons.




Algemeen

Kindernevendienst

' Wl Zondag 30 november hebben
de kinderen tijdens de kin-
dermevendienst kerststukjes
gemaakt. Na een verhaaltje
van juf Anja gingen de kin-
deren aan de slag en dankzij
de goede voorbereiding van juf Erica verliep het alle-
maal vlotjes en waren we op tijd klaar. Ze zijn alle-
maal prachtig gelukt en tijdens de dienst mochten de
kinderen het resultaat aan de gemeenteleden showen.
Ook dit jaar is er elke laatste zondag van de maand een
kindernevendienst, waarin een verhaaltje wordt verteld
en we daarna gezellig gaan knutselen. leder kind is van
harte welkom.

Eddy van de Grift

Vanuit de Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Vlissingen organiseert al heel
wat jaren de jaarlijkse 04 mei herdenking voorafgaand
aan de herdenking op de Noorderbegraafplaats. Dit
wordt door een klein groepje voorbereid waaronder
ondergetekende. Dit groepije is dit jaar nog kleiner
geworden en daarom zijn we op zoek naar iemand
die ons wil helpen. De taken zijn altijd goed en duide-
lijk verdeeld, maar er zijn nu te weinig mensen om de
taken goed te verdelen.
Voor meer informatie, neem gerust even contact met
me op via kloosdijk@zeelandnet.nl
Marianne Kloosterboer
voorz./secr. Raad van Kerken Vlissingen

Johannes de Heer Koor start
jubileumproject 2026

Koorleden van harte welkom!

In januari start in regio Zeeland weer een nieuw sei-
zoen van het Johannes de Heer Koor. Dit jaar is extra
bijzonder: het koor viert het 10-jarig jubileum en
geeft 4 concerten. Eén van de concerten vindt plaats
in de Grote Kerk van Dordrecht, met onder andere
pauken, triangels en trompet en een indrukwekkend
damesensemble. ledereen kan meedoen, ook zonder
zangervaring. De repetities zijn toegankelijk, warm
en gericht op samen zingen tot eer van God. Het
Johannes de Heer Koor zet zich niet alleen muzikaal
in, maar ook maatschappelijk. Met het koor onder-
steunen we adoptiekinderen via Woord en Daad.
Daarnaast wordt tijdens de concerten geld ingeza-
meld voor een armoedeproject in Nederland. De lie-
deren van Johannes de Heer blijven geliefd vanwege
hun troostvolle bijbelse teksten, het zijn toeganke-
lijke melodieén met krachtige eenvoud. De repeti-
ties in Zeeland zijn op woensdagavond 28 januari,

18 februari en 18 maart van 20.00 - 21.30 uur in de

Opstandingskerk van Kapelle-Biezelinge,
Biezelingseweg 6 te Kapelle. Koorleden uit heel
Zeeland zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen.
Aanmelden kan via: www.johannesdeheerkoor.nl
Daar vindt u alle informatie over repetities, locaties en
het jubileumprogramma.

Bezorging Kerk in-Druk
Ons kerkblad Kerk in-Druk bereikt veel gemeente-
leden, maar om dit mogelijk te maken hebben we
bezorgers nodig. Heb je een uurtje per maand tijd
en wil je bijdragen aan het verspreiden van ons
kerkblad? Meld je dan a.u.b. aan!
Interesse of vragen? Neem contact op met
Aad Rottier via aad.rottier@apkn-vlissingen.nl
Samen zorgen we ervoor dat Kerk in-Druk iedereen
blijft bereiken! Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Aad Rottier

Heb je ook goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar?
Word bestuurslid bij the Mis-
sion to Seafarers Vlissingen.
Maak het verschil voor zeeva-
renden in onze havenstad. Heb jij hart en belang-
stelling voor de internationale scheepvaart en wil je
je inzetten voor het welzijn van zeevarenden? Dan
is dit misschien wat voor jou. Als bestuurslid help
je mee met het bepalen van de koers en het beleid
van het zeemanshuis. Je werkt mee aan de exploi-
tatie, onderhoudt contacten met lokale partners en
draagt bij aan fondsenwerving. De bestuursleden
hebben ieder een eigen rol en aandachtsgebied.
Samen zorgen we ervoor dat dit belangrijke werk
voortgaat.
Lijkt het je wat om bestuurslid te worden en een bij-
drage te leveren aan the Mission to Seafarers? Neem
voor meer informatie contact op met de secre-
taris, Sjaak Klap 06 54 24 26 54. Schriftelijke reacties
kunnen naar: manager@missiontoseafarers.nl
Marianne Kloosterboer
voorzitter Mission to Seafarers

OPA
De beste wensen voor 2026 daar beginnen we mee.
Vrijdag 09 januari van 16.00 uur tot 1745 uur en
zaterdag 10 januari van 09.00 uur tot 11.00 uur staat
het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL
terrein voor al uw papier. In november is er 2920 kg
papier verzameld wat een totaal geeft van 36.040
kg. De volgende inzameling is op 13/14 februari
Namens het Dream Team,

Martin Walraven
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Berichten uit de gemeente

Graag wil ik iedereen bedanken
voor de mooie bos bloemen en
de kaart met de vele namen die ik
mocht ontvangen voor mijn 90e
verjaardag. Hartelijke groet,

Stijna Boer - van der Pol

Hartelijk dank voor de mooie
bos bloemen en de kaart met de
vele namen, die ik ontving na het
overlijden van mijn man.
Vriendelijke groet,

Janny van der Pool

Twee dagen na ons 50-jarig
huwelijk kregen wij een mooie
bos bloemen.

Heel hartelijk dank hiervoor,

Kees en Ingrid Steneker

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 1700 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl

Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 8378

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

Hartelijk dank voor de prachtige
bos bloemen en de kaart met de
vele namen voor beterschap die
ik zondag 07 december na mijn
hartoperatie mocht ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Hans Kramer

Bedankt voor de kaart met alle
handtekeningen en felicitaties
vanwege ons 60-jarig huwelijk.

Tineke en Jan Jongepier

Hartelijk dank voor de mooie
bloemen en kaart met wensen die
ik mocht ontvangen. Ik heb ervan
genoten want ze stonden ook heel
lang. Ben behoorlijk ziek geweest
en nu een heel klein beetje aan

de beterende hand. Genezing kan
nog maanden duren. Groet van

Joke Wisse, Vredehoflaan 370,
4382 CJ Vlissingen

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van
€ 27,50 gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kéther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Evenementen

a Evenementen
ST Cultuurpodium

JACOBS

KERK ‘I‘ Sint Jacobskerk
Zaterdag 03 januari - 20.00 uur
CantateKaravaan Nieuwjaarsconcert
Zaterdag 10 januari - 19.30 uur
Koninklijke Harmonie Ons

Genoegen: Nieuwjaarsconcert
met Nigel Brown

Vrijdag 16 januari - 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert Zeeuws
Orkest met Philippe Elan

Vrijdag 23 januari - 20.00 uur
MosaTrio

Zaterdag 31 januari - 20.00 uur
Jubileumconcert Te Deum Lau-
damus: Hohe Messe van J.S. Bach

=[] Voor meer informatie
L. over het programma en

ol

o kaartverkoop:

sintjacobskerk.nl/agenda

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,

dan kunt u dit doen op

IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310

35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,

4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl



