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Kerk in-Druk
December 2025 • jaargang 16 nummer 2

> Het is Kerst en niemand gaat ernaartoe
> Verslag gemeentebijeenkomst
> Tocht van licht en kerstnachtdienst op kerstavond



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in 
de hun toegewezen secties.
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 Kerkdiensten
Zondag 07 december

2e Adventszondag

Sint Jacobskerk
10.00 uur 	 Ds. Tj. Barnard 

(Barendrecht) 
Collecte	 Diaconie / 

Vluchtelingenwerk

Zondag 14 december

3e Adventszondag

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Pastor W. Grootenboer
Collecte	 Solidaridad / Pastoraat 

in de woonzorgcentra

Zondag 21 december

4e Adventszondag
Heilig Avondmaal

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Diaconie (H.A.) / Kerk

Evensong
16.30 uur	 Festival of Nine 

Lessons and Carols
m.m.v.:	 de Evensingers en 

9 sprekers uit diverse 
genootschappen

Woensdag 24 december

Kerstnachtdienst

Sint Jacobskerk
23.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Diaconie Actie 

noodhulp

Donderdag 25 december

Kerstmis

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Kinderen in de knel 

(KiA) / Kerk

Zondag 28 december

Kindernevendienst

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Dhr. G. Verschuure 

(Goes)
Collecte	 Diaconie / Pastoraat

Dienst voor mensen met 
en zonder een beperking
Op zondag 21 december 
wordt door het Leger des 
Heils, Het Zwin 1 in Middel-
burg, een dienst gehouden 
voor mensen met en zonder 
een beperking. De dienst be-
gint om 14.30 uur en iedereen 
is van harte welkom.

Adventsvesper
In de adventsperiode vieren 
wij op de woensdagen 03, 10 
en 17 december van 19.30 - 
20.00 uur een adventsvesper. 
Een half uur waarin we samen 
stil worden, nadenken, bidden, 
lezen en zingen. Elke vesper 
begint met een korte inleiding 
over het thema. We lezen 
steeds uit het profetenboek 
Jesaja. Verschillende gemeen-
teleden zullen de vespers 
leiden.



‘Suppose they gave a war and no one came’. Stel je 
voor: ze organiseren een oorlog en niemand komt 
opdagen, niemand gaat ernaartoe. Veel geregel 
voor niets, de mensen zijn niet geïnteresseerd.
Stel je voor het is Kerst en niemand die het nog 
interesseert. Een provocerende uitspraak misschien. 
Maar soms bekruipt mij dit gevoel wel. Kerst komt 
ieder jaar terug, en ieder jaar nadat Sinterklaas is 
vertrokken worden wij in talloze reclames op de 
televisie herinnerd aan wat Kerst zou betekenen. 
Licht, menselijkheid, naar elkaar uitzien, familie, hoe 
zoeter hoe beter.
Het zijn op zich goede begrippen, laat daar geen 
misverstand over zijn. Maar laat het ook duidelijk 
zijn dat Kerst om meer gaat. Als de engelen tegen 
de herders zeggen: “Wees niet bang, vandaag is een 
dag van grote vreugde”, dan hebben ze niet over-
dreven. Als er wordt gezongen van vrede op aarde 
voor alle mensen, van een redder die is geboren 
in een stal die er voor iedereen zal zijn, gezongen 
door een leger van engelen, zou schrik en angst 
niet de eerste reactie zijn?
Vrede op aarde, zou het?
Het mooie aan het kerstverhaal is dat het actie ver-
eist van de personages in dat verhaal. Maria luistert 
naar de engel, Jozef luistert naar de engel en doet 
wat hij vraagt. En de herders luisteren ook, want ze 
gaan ernaartoe, naar de stal. Doordat ze gaan en 
doordat ze het doorvertellen kan het verhaal van de 
geboorte van Jezus de wereld in komen.
Laten wij ook luisteren, laten wij ons ook voorbe-
reiden in deze adventstijd. En als het kerstavond is, 
laten wij er ook naartoe gaan en ons laten raken 
door het verhaal.
Vrede op aarde. Zou het kunnen?
Zou kunnen, als het antwoord van iedereen zou zijn 
op de volgende oorlog die wordt georganiseerd: 
“Nee dank u, ik heb wel wat beters te doen”.
Ik wens u allen een gezegende advents- en kersttijd 
en alvast een voorspoedig nieuw jaar.

Stel je voor het is Kerst en
niemand gaat ernaartoe 

ds. Pascal Handschin

Dit is een variatie van een uit-
spraak die u misschien al tegen bent 
gekomen. In de tijd van het verzet 
tegen de oorlog in Vietnam ont-
stond een uitspraak die populair 
werd in de vredes- en hippiebewe-
ging. Het gaat om een strofe uit een 
gedicht van Carl Sandburg uit 1936. 
Uit een tijd waar de tekenen ook op 
storm stonden voor degenen die het 
konden en wilden zien.
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Van de pastores
In de tijd van Advent leven we toe naar Kerst. 
Advent kan zomaar een tijd zijn waarin we druk zijn 
met veel wat we moeten en willen doen, met bood-
schappen- en actielijstjes, want we willen graag 
samen een mooie Kerst beleven. Het gaat heus 
niet alleen om de kerstkaarten, de kerstlichtjes en 
het lekkere eten, we willen ook vormgeven aan de 
hoopvolle kerstboodschap van liefde en vrede, ons 
even gelukkig voelen. Maar dat is soms veel werk, 
daar moeten we veel voor doen, zodat de vraag ons 
vaak bezighoudt: ‘Wat ga ik doen met Advent en 
Kerst?’
Misschien mooi om de vraag ook eens om te 
draaien: ‘Wat gaan Advent en Kerst met mij doen?’ 
Want Advent gaat niet in de eerste plaats over wat 
ik doe en bedenk en wat er van mij uitgaat, maar 
misschien wel meer over wat er bij mij binnenkomt, 
wie er bij mij binnenkomt. Als je alles wat je nodig 
hebt om gelukkig te zijn al in je hebt, hoeft er geen 
Advent te zijn. Dan hoef je niet te wachten op iets 
of iemand die je vrede brengt.

Lied voor Advent - op weg naar het feest van Kerst 

Vol van verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid 
zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren, 
uur van gemeenschap, van Woord en van 
Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

(Geschreven door Marijke de Bruijne)

Wij wensen jullie allemaal een gezegende advents- 
en kersttijd.
Hartelijke groet van, 

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Zondag 02 november 
lichtjesmiddag in de Sint Jacobskerk

Zondag na de oogstdienst werd er door verschil-
lende kerkgangers al een kaarsje aangestoken in de 
sfeervol ingerichte nis. Er waren bloemen en boven 
de tafel hing in alle stilte de Maria icoon. Vanaf het 
moment dat de kerk openging druppelden er steeds 
wat mensen binnen. Gemeenteleden en ook voor-
bijgangers; onder wie veel toeristen uit België en 
Duitsland. Sommigen waren erg blij dat de kerk (nu 
wel!) open was en dat ze binnen konden komen om 
de kerk te bekijken. 
Er was begeleiding bij het aansteken van de 
kaarsjes, bij het schrijven van een naam op een 
van de stenen die daarvoor in een mandje lagen. 
Er werd geluisterd naar mensen die hun verhaal 
over verlies en rouw wilden delen. Deze gesprekken 
waren intens en soms zeer indringend. Medewer-
kers van Jobse-Overtoom en een grote groep kerk-
vrijwilligers waren hiervoor aanwezig. Er was ook 
koffie, thee en limonade met wat erbij, voor wie dat 
wilde. Voorafgaand aan de Evensong konden we in 
de kerk al genieten van het inzingen en repeteren 
van de Evensingers. Bijzonder dat we deze lichtjes-
middag zo geheel in stijl konden afsluiten met een 
Evensong die qua liederen en teksten prachtig aan-
sloot bij de traditie van Allerzielen. Dankbaar dat we 
met deze lichtjesmiddag troost en warmte hebben 
kunnen bieden aan allen die even onderdak zochten 
in de Sint Jacobskerk om daar hun geliefde overle-
denen te gedenken met een lichtje.
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Pastoraat in de woonzorgcentra
Ter Reede Zingkring 
Dinsdag 16 december is er weer Zingkring. We 
beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speel-
huus en hopen op een mooi samenzijn in deze tijd 
van Advent: samen mooie en bekende liederen 
zingen op weg naar Kerst. En vast ook al wel een 
kerstlied! We zullen deze keer wat extra lichtjes ont-
steken. Iedere bijeenkomst beginnen we altijd met 
het aansteken van het licht: een bijzondere kaars, 
geschonken door een bewoner en vaste bezoeker 
aan onze kring. Maar in deze donkere tijd kun je 
elkaar niet genoeg in het licht zetten.
De Zingkring is bedoeld voor de bewoners van de 
Vondellaan en de Koudekerkseweg. Maar weet: 
iedereen is welkom in de kring! 

Ter Reede Bijbelkring - 
In december is er geen Bijbelkring
Woensdag 26 november zijn we voor de laatste 
keer dit jaar bij elkaar gekomen. De groep wordt 
langzaamaan wat kleiner omdat mensen niet meer 
kunnen komen door verhuizing of ziekte. Maar, de 
gesprekken die we mochten hebben waren goed, 
leerzaam en soms heel persoonlijk. Alle deelnemers 
aan deze uurtjes rond de tafel in het Speelhuus wil ik 
dan ook hartelijk bedanken voor hun komst en hun 
inbreng. En ik spreek de wens uit dat we elkaar in 
het nieuwe jaar weer mogen ontmoeten en verder 
mogen praten over en leren over en uit de Bijbel. 
Tot ziens!

Wilja Grootenboer

In december zijn er nog drie adventszondagen, 
steeds voorafgegaan door een vesper op woensdag-
avond, en vieren we Kerst.

Op de woensdagen 03, 10 en 17 december om 
19.30 uur bent u welkom om de adventsvesper mee 
te vieren. Een half uur waarin we samen stil worden, 
nadenken, bidden, lezen en zingen. Elke vesper 
begint met een korte inleiding over het thema van de 
vesper. We lezen steeds uit het profetenboek Jesaja.

Jesaja is in het oecumenisch leesrooster profeet van 
dienst voor Advent en Kerst 2025. Hij is elke zondag 
van Advent en Kerst ingeroosterd. Zijn profetieën 
rijmen met de evangelielezingen op het rooster. 
Daarin klinken echo’s van Jesaja of wordt hij letterlijk 
geciteerd. 

Op 2e Advent lezen we in Matteüs 3 vers 3 over 
Johannes de Doper: ’Dit is de man over wie de pro-
feet Jesaja sprak toen hij zei: ’’Luid klinkt een stem in 
de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak 
recht zijn paden’’ (Jesaja 40 vers 3)’.  

De 3e Advent, zondag Gaudete, Verheug u!, zal Wilja 
Grootenboer voorgaan. De Jesajalezing komt uit 
hoofdstuk 35 vers 1-10  en gaat over de woestijn. En 
in Mattheüs 11 vers 7 vraagt Jezus aan de mensen: 
“Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken?”, 
wanneer hij met hen spreekt over Johannes de 
Doper.  

Op 4e Advent gaat de Jesajalezing over het teken 
van de zwangere vrouw en het kind dat Immanuel 
zal heten. In de Matteüs lezing herhaalt een engel de 
woorden van Jesaja over de komst van Immanuel en 
geeft de betekenis erbij: God met ons. 
(Matteüs 1 vers 23)

Het boek Jesaja is over meerdere perioden 
geschreven, dus ook door meerdere schrijvers. Die 
leefden en profeteerden in het zuidelijke twee-
stammenrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem. Ze 
schreven steeds in perioden van oorlog(sdreiging) 
door verschillende volken en wegvoering in balling-
schap (Babel) van het volk van Juda. Jesaja geeft daar 
woorden aan: het geweld, de onderdrukking en de 
wegvoering hebben te maken met het verlaten van 
hun God en geen recht doen aan de naaste. Maar 
Jesaja geeft ook steeds aan dat omkeer en herstel 
mogelijk is, en dat we hoop mogen blijven koes-
teren op vrede, sjaloom, heelheid. De lezingen van 
het rooster gaan daar vooral over, achtereenvolgens 
in beelden van vrede tussen de volken (1e Advent), 
een rechtvaardige koning (2e Advent), een bloeiende 
woestijn (3e Advent) en een zwangere vrouw en een 
kind met de naam ‘God met ons’ (4e Advent).  

Deze beelden komen ook terug als er op elke 
adventszondag een liturgische schikking is en aan-
dacht voor de kinderen met het project ‘De geluks-
bezorger’. Steeds wordt er een bijpassend projectlied 
gezongen.

Bij de diensten
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De beelden wekken ons op om te blijven verlangen 
naar en bidden om vrede, hoop te blijven koesteren 
en ons ervoor te blijven inzetten dat het Koninkrijk 
van God zichtbaar wordt onder ons, in al de gebro-
kenheid van ons leven, in onze wereld.

Als teken daarvan is er op kerstavond (24 december), 
voorafgaand aan de kerstnachtdienst weer de licht-
jestocht. Informatie staat elders in het kerkblad. We 
hopen dat veel mensen uit onze kerk en uit Vlissingen 
meelopen en zo een lichtje van hoop laten zien tij-
dens de wandeltocht vanuit de kerk door een stukje 
van Vlissingen.

Na de lichtjestocht is iedereen welkom in de kerst-
nachtdienst. Om samen bekende kerstliederen te 
zingen en te luisteren naar het kerstverhaal, over de 
geboorte van Jezus, het Kind dat licht brengt. In deze 
dienst werkt de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, 
onder leiding van Dick Broers, mee.

Op 25 december is er een kerstmorgendienst, een 
familiedienst met het kerstverhaal, kerstliederen en 
een korte musical, waaraan de kinderen mee mogen 
doen. Allemaal hartelijk welkom.

Zondag 28 december is er een gastvoorganger. En er 
is kindernevendienst.

Festival of Nine Lessons and Carols

Op zondag 21 december, de laatste zondag voor 
Kerstmis, vindt traditiegetrouw het Festival of Nine 
Lessons and Carols plaats in de Sint Jacobskerk in 
Vlissingen. Aanvang 16.30 uur. 
De Evensingers o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van den Driest 
zullen 9 Carols zingen, waarvan een deel ook samen-
zang is, en 9 sprekers zullen elk een bijbeltekst voor-
lezen uit Genesis, Jesaja en het Nieuwe Testament. 
Het is een feestelijke opmaat naar het kerstfeest, dat 
zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw, toen de Bisschop 
van Truro een poging deed om arbeiders die op 
kerstavond hun loon ontvingen uit de pub te houden. 
Door direct na sluitingstijd van de fabriek een dienst 
met Carols op bekende volkswijsjes te plannen, lokte 
hij hen naar de kerk. Het was een gelukkige vondst, 
die weldra over heel Engeland navolging had en 
begin 20e eeuw ook het Europese vasteland bereikte. 
Je kunt je nu geen Kerst meer voorstellen zonder de 
Lessons and Carols. Je kan zelf een Festival of Nine 
Lessons and Carols bezoeken in veel kerken in Neder-
land of ze beluisteren via uitzendingen op radio en tv. 
In de Sint Jacobskerk dus ook en de Evensin-
gers hopen samen met u Kerstmis op vrolijke en 
gepaste wijze in te luiden. Er zijn 9 sprekers uit 
diverse genootschappen (Leger des Heils, Aposto-
lisch Genootschap, RK Kerk, PKN) en de organist die 
de koor- en samenzang begeleidt is Gerard Boot. Er 
wordt geen entree geheven, maar er is wel een col-
lecte voor Artsen zonder Grenzen.
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In Memoriam
Eeuwigheidszondag 2025
Eeuwigheidszondag op 23 november herdachten wij hen die ons ontvielen van november 2024 tot 
november 2025. Genoemd werden de datum van overlijden, de naam en de leeftijd.

13 nov.	 Sientje Pieternella Overbeeke - Nelis, 
92 jaar

17  nov.	 Levinus Jan Vercouteren, 84 jaar
18  nov.	 Gerda Elisabeth Streefkerk - Waarden-

burg, 90 jaar 
19  nov.	 Johanna Adriaana Schroevers - 

van Hoeijdonck, 93 jaar 
20  nov.	 Michel Christian Vreeke, 52 jaar
27  nov.	 David Jan Kaljouw, 94 jaar
15 dec.	 Adriana Kolijn, 81 jaar
04 jan.	 Marija Astrid Mens - Schoonheim, 89 jaar
10 jan.	 Gertrudy Bernarda de Kok - Winkelhorst, 

76 jaar
10 jan.	 Tannetje Bolier - Sturm, 94 jaar
10 jan.	 Adriana Johanna Tabak - van den Berg, 

90 jaar
11 jan. 	 Maria Kommers - Nonnekes, 101 jaar
14 jan. 	 Klazina Geertruida Bakker - Kruithof, 

93 jaar
15 jan.	 Anthony Lijkema, 92 jaar
16 jan.    	 Martinus Kwekkeboom, 87 jaar
17 jan.    	 Antonie van den Brink, 89 jaar 

05 feb.  	 Jan van Rooijen, 83 jaar
10 feb.  	 Charlotte Yvonne Miedema, 77 jaar
11 feb.  	 Jacoba Pieternella Pfauth - Visser, 97 jaar
23 maart	 Jacob van Belzen, 79 jaar
08 april  	 Maatje Stroo, 86 jaar
09 april  	 Pieter van der Maden, 80 jaar
17 april	 Martha Margaretha Gunter - Harinck, 

86 jaar
27 april 	 Adriana Wilhelmina Geldof - Kodde, 

81 jaar
29 april 	 Pieter Anthonie van der Heijde, 77 jaar
15 mei	 Francina Martina Kleijn - Willeboordse, 

99 jaar
23 mei 	 Annemieke Cornelia Lamina Parlevliet - 

Eikelboom, 33 jaar
21 juni 	 Jacomina Tramper - Hoefkens, 95 jaar
26 juni 	 Catharina Weug - Moeleker, 86 jaar
29 juni	 Jozina Tannetje Hannewijk - Geene, 

84 jaar
08 juli 	 Pieter Poppe, 85 jaar
12 juli 	 Adriaan Jobse, 85 jaar 
18 juli 	 Jan Leendert ’t Hart, 82 jaar
18 juli	 Suzanna Bannink - Koppejan, 90 jaar
21 juli	 Cornelia  Geervliet, 95 jaar
29 juli	 Helena Cornelia Irene van Meerendonk - 

Brasser, 84 jaar
29 juli 	 Abraham Wielemaker, 91 jaar
02 aug.	 Johannes Roodenburg, 94 jaar
19 aug. 	 Justinus Jacobus Lameijn, 97 jaar
06 sept.	 Gerrit Mastenbroek, 88 jaar
11 sept.	 Elizabeth Vos - Barentsen, 92 jaar
13 sept.	 Willem Kodde, 93 jaar
14 sept.	 Jacomina Dingemanse, 95 jaar
02 okt.	 Janke Buren - Travaille, 88 jaar
06 okt.	 Antonius Franciscus Ignatius Maria 

Schütz, 77 jaar
08 okt.	 Jacob Bernardus Ventevogel, 81 jaar
08 okt.	 Janna Jacomijna Bolier, 95 jaar
27 okt.	 Pim Robert van der Pool, 83 jaar
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Vanuit de kerkenraad
Van de voorzitter
Terwijl we nog genieten van een paar mooie 
en zonnige najaarsdagen, zitten we toch al in 
december. Eerste Advent is al geweest, we gaan 
weer op weg naar de Kerst.
Het is de tijd van lichtjes en gezelligheid. Althans ik 
hoop dat dat voor iedereen geldt. En niet te ver-
geten de kerstmuziek, in december volop aanwezig.
Het benauwt me wel eens dat de tijd naar mijn 
gevoel zo snel gaat, maar het is niet anders dan dat 
het al honderden jaren zo is.
Een paar weken geleden kon iedereen een briefje 
invullen om als het nodig is iemand anders te willen 
helpen. Dit gaat via de Stichting Present waar onze 
diaconie ook aan verbonden is. Mooi dat er toch 
heel wat mensen hebben aangegeven wat voor een 
ander te willen doen. Ook ik heb me aangemeld om 
bij eventuele klusjes te helpen. Dus als er behangen 
moet worden…… 

We kunnen terugkijken op een mooie gemeente-
bijeenkomst. Ongeveer 40 gemeenteleden waren 
hierbij aanwezig. Na de opening is er een voorstel 
van de werkgroep eredienst en liturgie besproken 
om in een andere vorm het Avondmaal te vieren. 
Met foto’s en tekeningen is dit voorstel toegelicht. 
De meningen waren verdeeld. Toch willen we een 
andere opzet graag een keer uitproberen en dat 
gebeurt bij het Avondmaal op 21 december.
Na de pauze werd er in groepjes gediscussieerd 
over een bijbelgedeelte.
We zijn blij dat Ineke van Sorgen bereid is om de 
diaconie te komen versterken. Zij zal in januari 
bevestigd worden. De kerkrentmeesters zijn ook 
nog op zoek naar versterking, ik heb het al eerder 
aangegeven, maar er zijn echt mensen nodig om 
alles goed te laten draaien.
Rest mij nog om jullie allemaal hele fijne en gezel-
lige kerstdagen toe te wensen.
Vriendelijke groeten, 

Marianne Kloosterboer

Verslag gemeentebijeenkomst 
Zaterdagochtend 18 oktober waren ruim 40 
gemeenteleden bijeen in de Sint Jacobskerk. De 
voorzitter van de kerkenraad, Marianne Klooster-
boer, opende de bijeenkomst met een gedicht van 
ds. Jelbert Versteeg over het jaarthema: ’Kijk, laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’.
De kerkenraad is blij te kunnen melden dat Ineke 
van Sorgen bereid is de diaconie te komen ver-
sterken. Toch blijven er vacatures, zowel in de 
verschillende colleges als in de werkgroepen, dus 
vraagt de voorzitter aan de aanwezigen goed rond 
te kijken of er ergens iemand is die een functie als 
penningmeester (diaconie) of voorzitter (college van 
kerkrentmeesters) op zich zou kunnen nemen. 
Aansluitend geeft ds. Janny Blankenstijn uitleg 
over een voorgenomen experiment met een 
andere opstelling bij de Avondmaalsviering. De 
werkroep eredienst en liturgie en het college van 
diakenen hebben samen, mede naar aanleiding 
van de wensen die naar voren kwamen tijdens een 
gemeentebijeenkomst enige tijd geleden, gezocht 
naar een mogelijkheid om het Avondmaal zittend in 
een kring rond de tafel te kunnen vieren. Voorstel is 
om bij het Avondmaal op 21 december de liturgi-
sche tafel voor het podium te zetten en de stoelen 
in hoefijzervorm rondom. De stoelen vormen dan 
een halve cirkel voor in de kerk. Met foto’s en een 
schets wordt het voorstel toegelicht. Bedoeling is 
dat de gemeente bij binnenkomst plaatsneemt op 
de stoelen in de halve cirkel en daar de hele dienst 
blijft zitten. Tijdens het Avondmaal blijft iedereen 
zitten (behalve de predikant en de dienstdoende 
diakenen), zodat daarmee ook de drempel wordt 
weggenomen voor mensen die wat slechter ter 
been zijn. Ook mensen die niet willen deelnemen 
aan het Avondmaal zitten gewoon in de kring, zij 
kunnen brood en wijn laten passeren maar worden 
niet buitengesloten. 
Nadat de instellingswoorden gesproken zijn wordt 
het brood van twee zijden de kring rondgegeven. 
De gemeenteleden reiken elkaar het brood aan. Als 
iedereen een stukje brood heeft eten we geza-
menlijk. Daarna volgt hetzelfde ritueel met de wijn 
waarbij gemeenteleden elkaar een bekertje wijn 
aanreiken. Het drinken van de wijn gebeurt als 
iedereen van een bekertje is voorzien. Gevraagd 
wordt om de lege bekertjes onder de stoelen te 
zetten. 

De reacties van de aanwezigen zijn verschillend. 
Sommigen reageren enthousiast, je zit meer rond 
de tafel, zoals ooit bedoeld. Anderen geven voor-
keur aan het lopende Avondmaal zoals we gewoon 
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zijn, het in beweging komen wordt als iets moois 
benoemd. Conclusie is dat het de moeite waard is 
om de nieuwe vorm uit te proberen. Dit gebeurt 
dan 21 december, vierde Advent.
Naar aanleiding van het gesprek over het Heilig 
Avondmaal komt aan de orde dat de oude woorden, 
‘lichaam van Christus en bloed van Christus’, bij het 
delen van brood en wijn door sommigen gemist 
worden. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk, 
waarin de richtlijnen voor de liturgie zijn uitge-
werkt, wordt naast de oude woorden ook genoemd: 
‘brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk’. Die 
laatste woorden zijn nu bij ons gebruikelijk. Vroeger 
lag het accent op het lichaam van Christus dat voor 
onze zonden gebroken is en het bloed van Christus 
voor ons vergoten. Woorden met een diepe symbo-
lische betekenis, maar die soms erg letterlijk werden 
opgevat en daardoor ook mensen vervreemd 
hebben van de kerk. De nu gebruikte woorden 
willen daarvoor een alternatief zijn en benadrukken 
dat we als volgelingen op Jezus’ weg verbonden 
zijn met God, met Christus, met elkaar. De gedach-
tenis van Jezus’ dood en leven sterkt ons op onze 
weg als we ‘hemels’ (gezegend) brood eten en de 
wijn (zijn bloed, zijn leven) laat ons het koninkrijk 
van God proeven. Maar ook met name ‘brood uit de 
hemel’ werkt voor sommigen vervreemdend.
Er is vrijheid om ook andere woorden te zeggen 
bij het delen: bijvoorbeeld ‘brood van vreugde’ of 
‘brood van Christus’. Deze laatste woorden geven 
meer ruimte om er de eigen geloofsbeleving aan te 
verbinden. Dat is in onze pluriforme kerkgemeen-
schap erg belangrijk.
Hierna geeft Anneloes Steglich een korte uitleg 
bij de plaatsing van de Maria icoon naast die van 
Jacobus. De keuze om in de kaarsjesnis een icoon 
van Maria op te nemen is omdat de kerk oorspron-
kelijk een Onze Lieve Vrouwekerk was. Nu zijn 
zowel Sint Jacob als Maria als naamgevers van deze 
kerk zichtbaar aanwezig. De traditie om iconen te 
schilderen is zeer oud. Het Tweede Concilie van 
Nicea besloot in 787 dat iconen in de kerk wel zijn 
toegestaan maar niet aanbeden mogen worden, 
wel geëerd. Iconen worden geschilderd op houten 
panelen volgens bepaalde regels. De Maria icoon in 
onze kerk is geschilderd door Ivanka den Otter. Zij 
had zelf deze ochtend graag een toelichting willen 
geven, maar ze volgt op dit moment een cursus 
iconen schilderen in Egypte. Ivanka schilderde al 
25 iconen en geeft zelf ook les in deze kunstvorm. 
In mei 2026 komt er een tentoonstelling van haar 
werk in deze kerk en dan zullen we een bijeenkomst 
organiseren waarin zij meer uitleg geeft. 
De Maria icoon is een Eleousa icoon, een stan-

daardvoorstelling in Oosters-Orthodoxe kerken 
geschilderd naar een voorbeeld van Byzantijns-
Russische schilderkunst uit de 12de eeuw. Eleousa 
is Grieks voor ‘zij die medelijden heeft’.  Zittend op 
de linkerarm van zijn moeder steunt Christus met 
zijn wang tegen zijn moeder aan. Hij schrikt terug 
voor het lijden dat hem te wachten staat, van angst 
krimpt hij in elkaar en daarom valt zijn sandaaltje 
van zijn voet. De blik van moeder Maria is bedroefd 
maar gelaten, want zij weet dat wat er gaat 
gebeuren onvermijdelijk is. Ze reikt hem teder haar 
troostende hand en is daarmee troostend aanwezig 
voor allen.

Na een korte pauze werd rondom tafels gewerkt 
aan het jaarthema. Dominee Janny Blankenstijn 
las een bijbeltekst voor uit 1 Koningen 19. In de 
groepen ging het gesprek met name over de verzen 
5-9. Elia is de woestijn ingevlucht en als hij in slaap 
valt onder een bremstruik wekt een engel hem 
met een maaltijd van brood en water. De engel 
wordt wel vergeleken met een mantelzorger die in 
moeilijke tijden zorgt voor eten. Verrast hem door 
hulp. Elia vlucht verder naar de berg Horeb en daar 
vraagt God hem: “Elia, wat doe je hier?”. Wat zouden 
wij zeggen als wij in de kerk de vraag krijgen: ‘Wat 
doe je hier?’. Aan de tafels gaan de gesprekken over 
persoonlijke levenswegen, geloofswegen en over de 
ervaring van Gods Geest. Wat is je bestemming? Een 
zinvol bestaan, ontmoeting, omkijken naar elkaar, 
de weg naar vrede? De kerk als plek waar je je 
oplaadt, tot rust komt, je vrij maakt van alledaagse 
beslommeringen. Het is een greep uit de diversiteit 
aan opmerkingen die uit de gesprekken naar voren 
kwamen. 
Na een goedverzorgde lunch sloten we de bijeen-
komst af met het zingen van lied 686, ‘De Geest des 
Heren heeft een nieuw begin gemaakt’.                                                

Anneloes Steglich, scriba
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Bezoek delegatie uit Colombia 
Na een eerder bezoek van een 
delegatie uit Nederland aan 
Bogotá, was er nu omgekeerd 
bezoek van het FPT-project 
uit Bogotá. 26 en 27 oktober 

waren Luz Stella (directeur), Yamile (coördinator 
kinder- en jongerencentrum), Michell (16 jaar) en 
Justin (14 jaar) te gast in Middelburg en Vlissingen. 
Om te vertellen over het leven, wonen en werken in 
Bogotá. Natuurlijk in het bijzonder over de activi-
teiten van FPT. Ook waren ze heel benieuwd naar 
het leven in Nederland en wilden ze graag kennis-
maken met de mensen die hier het werk van FPT 
steunen.
Op zondag 26 oktober was er een speciale kerk-
dienst in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Voorganger 
was ds. Corine van Eck (nieuwe classispredikant) en 
Luz Stella en Michell gaven een korte presentatie. 
Na afloop was er koffie, thee en frisdrank in ‘t Hofje, 
met Colombiaanse muziek en gelegenheid met hen 
in gesprek te gaan. Daarbij begeleiding van Nic Rijn-
bende en Gonda de Haan (tolk), beiden van Kerk in 
Actie.
Maandag 27 oktober waren ze te gast in Vlissingen. 
In samenwerking met Kerk in Actie, WMO en Buurt-
teams heeft onze kerk een informatieve ochtend 
georganiseerd, waarbij namens de diaconie Ger-
truud Smit aanwezig was. Ze waren bijzonder 
geïnteresseerd in de uitgebreide regulering van 
jeugdwerk en jeugdhulp en hoeveel organisaties 
daaraan bijdragen. Ook de werkvormen vonden zij 
heel boeiend, onder andere door sport en spel, en 
door het inzetten van jonge jeugdwerkers, die vaak 
via jeugdhulp zelf in het jeugdwerk zijn beland en 
makkelijker contact kunnen leggen met jongeren 
die kwetsbaar zijn.

Daarna was het tijd voor een lekkere, welverdiende 
lunch in Panta Rhei. Hans Borgs, Sharmila Francke 

en Joan van Rheenen sloten daarbij aan namens 
ZWO. Met hulp van tolk Gonda werd het een leuke 
en informatieve ontmoeting. De twee jongeren 
vertelden hoe zij met jeugdcentrum FPT in aanra-
king zijn gekomen, en wat dit voor hun ontwikke-
ling en toekomst betekent. Het was indrukwekkend 
om te horen hoe FPT, in een miljoenenstad met 
een schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk en 
georganiseerde criminaliteit, het aanpakt jongeren 
op het rechte pad te houden. En hen te motiveren 
toekomstplannen te maken en daaraan te werken.

Van hun kant waren zij geïnteresseerd in de activi-
teiten van de ZWO-werkgroep om bekendheid te 
geven aan de Colombiaanse projecten. Met name 
werelddiaconaatdiensten, die in samenwerking met 
de predikant rondom hun projecten worden geor-
ganiseerd, spraken hen echt aan. Verbaasd waren ze 
ook dat we soms bij Open Kerkdagen de bezoekers/
toeristen over hun projecten vertellen. Het geeft 
ze echt het gevoel dat wij hen als gelijkwaardige 
mensen zien, voor hen heel belangrijk.
Bij ons was er het gevoel dat zij, ondanks flinke pro-
blemen, toch optimistisch en hoopvol zijn en dank-
baar voor wat ze kunnen doen. Van hen kunnen 
wij leren dankbaar te zijn voor hoe wij hier mogen 
leven. Dat we vanuit die dankbaarheid hen steunen 
en mogelijkheden bieden ook volwaardig mens te 
kunnen zijn.
Na deze inspirerende ontmoeting was het tijd voor 

Afkondigen van de inzegening van het 
huwelijk
Donderdag 11 december vindt de inzegening plaats 
van het huwelijk van Riet de Visser en Bert Heijstek. 
U bent welkom om deze bijzondere en blije vie-
ring bij te wonen ’s middags om 15.30 uur in de Sint 
Jacobskerk. Voorgangers zijn ds. Janny Blankenstijn 
en ds. Henco Lopers van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk, dit is de kerk waar Riet in Vlissingen lid 
van is.

Kerk- en werkgroepen
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een warm afscheid. Warm was het buiten zeker niet, 
regen en stormachtig. De geplande strandwande-
ling hebben we daarom maar achterwege gelaten. 
Hoewel de jongste, Justin, de zee wel prachtig vond, 
hij had dat nooit eerder gezien. Dus toch een poosje 
buiten kijken tot het busje kwam om naar Axel te 
vertrekken.

ZWO-werkgroep en diaconie 

Natuurlijk tuinieren
In ons liedboek staat een lied dat is 
gebaseerd op het Zonnelied van Fran-
ciscus van Assisi.
Lied 742, couplet 5 zegt:

Ik zing voor U en moeder aarde,
die elk gewas een bodem geeft
om zijn wortels uit te strekken
vruchtbaar land voor al wat leeft.

Wanneer je Moeder Aarde zegt, vraagt dat respect. 
Lange tijd hebben we niet genoeg stilgestaan bij het 
feit dat we liefdevol met haar, Moeder Aarde, om 
moeten gaan. We hebben haar uitgebuit en doen dat 
op veel plaatsen nog steeds. Wat hoopvol is, is dat er 
steeds meer initiatieven zijn om het anders te doen. 
Daar zie je o.a. voorbeelden van bij boeren die op 
kleinere schaal gaan werken en meer gevarieerd, die 
goed kijken wat de aarde en de dieren nodig hebben.
Maar wat kunnen wij doen als burger? We voelen ons 
vaak zo machteloos.
Je kunt zeker wel iets doen ....
Als je een tuin hebt, kun je die meer natuurvriendelijk 
maken. Je bevordert daarmee de biodiversiteit.

Een aantal tips:
- 	 Biodiversiteit: een tuin met wat rommelhoekjes, 

variatie in planten en verschillende hoogtes trekt 
insecten, vlinders, bijen, vogels en egels aan.

- 	 Schuilplaatsen en voedsel: dode bladeren, takken 
en onkruid (tegenwoordig terecht aangeduid als 
‘wilde planten’) bieden schuilplaatsen, nestma-
teriaal en voedselbronnen. Egels overwinteren 
graag onder een bladerhoop, en insecten leggen 
hun eitjes in dode stengels.

- 	 Laat bladeren liggen: ruim in de herfst niet alles 
op. Veeg bladeren onder hagen en rondom 
planten waar ze kunnen composteren en dienst-
doen als mulch.

- 	 Maak een takkenril of bladerhoop: stapel dode 
takken en bladeren op in een hoek van de tuin. Dit 
is een paradijs voor egels en insecten.

- 	 Laat uitgebloeide planten staan: knip uitgebloeide 
bloemen en plantenstengels pas in het vroege 
voorjaar af. Ze bieden voedsel (zaden) en schuil-
plaatsen in de winter.

- 	 Gebruik inheemse planten: inheemse planten-
soorten zijn perfect afgestemd op de lokale fauna 
en trekken daardoor meer bijen, vlinders en 
vogels aan dan uitheemse soorten.

- 	 Ruim niet alles op: accepteer een beetje wild-
groei. Een paardenbloem hier of een brandnetel 
daar kan een waardevolle voedselbron zijn.

Door je tuin niet te netjes te maken, creëer je een 
levendige, veerkrachtige en onderhoudsvriendelijke 
omgeving waar zowel jij als de natuur van kunnen 
genieten (bron AVVN, natuurlijk tuinieren).

Marja Kwast

Zondag 02 november was het 
dankdag voor oogst en gewas. 
Tijdens de mooie viering vond er 
een 3e collecte plaats, niet in geld 
maar in beschikbaar gestelde tijd en 
talenten. 
Het was, denk ik, echt even wennen en misschien 
wel schrikken om met een formuliertje verrast te 
worden waarop je kon aangeven of je bereid was 
om je een dagdeel in te zetten voor iemand die 
praktische of sociale hulp nodig heeft. Deze ludieke 
actie leverde direct al 12 inschrijvingen op, die alle-
maal naar de Stichting Present zijn gestuurd voor 
kennismaking, afstemming en koppeling aan een 
projectje. Dat kan in sommige gevallen misschien 

heel snel gebeurd zijn, in andere gevallen laat dat 
iets langer op zich wachten (dat hangt van het soort 
tijd/talent af dat beschikbaar is gesteld). 
Wij zijn in ieder geval trots op het resultaat en de 
Stichting Present heeft al heel blij gereageerd. We 
hopen dat er nog enkele formuliertjes achteraf 
worden ingeleverd. Wie dit allemaal heeft gemist: 
dat is niet erg, je kan altijd nog een formuliertje aan-
vragen bij Gertruud Smit.
Overigens mag je de Stichting Present ook zelf bena-
deren met een vraag om hulp (muren schilderen als 
je dat niet meer zelf kan, een bed versjouwen, een 
beetje gezelschap, en ga zo maar door). Foldertjes 
over de Stichting Present liggen op de informatie-
plank achter in de kerk.

Van de diaconie
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Op dinsdagmiddag 
16 december a.s. is er een 
gezamenlijke kerstbijeen-
komst van de afdelingen 

Souburg/Ritthem e.o. en Middelburg van de ANBO-
PCOB. Deze vindt plaats in De Kwikstaart, Nage-
lenburgsingel 2 in Oost-Souburg, aanvang 15.00 
uur. We beginnen met een advents-/kerstviering en 
daarna treden dhr. Ed Visser (accordeon) en mevr. 
Irma Waleson (viool en dwarsfluit) voor ons op.

Zij brengen een afwisselend programma met kerst-
muziek en kerstliederen om mee te zingen. We 
sluiten deze kerstbijeenkomst af met een maaltijd. U 
bent van harte welkom! Aanmelden kan per mail of 
telefonisch bij het secretariaat:
ineke.pcob@gmail.com, tel. nr. 06 43 10 54 68.
Met hartelijke groeten, 

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.

Verenigingen

Overpeinzing

In deze maand, waarin we de geboorte van Jezus 
vieren en gedenken, wil ik graag een hoofdstuk 
delen uit het boek ‘Maria, icoon van genade’ (2021) 
van de (protestantse) theoloog Arnold Huijgen.
Het gaat om de grote rol in het oude en nieuwe 
testament van vrouwen, oud en jong. Sara, op 
hoge leeftijd evenals Elisabeth, Hanna, lange tijd 
onvruchtbaar evenals de moeder van Simson, en 
Maria, zij is jong, ongehuwd en eenvoudig van 
afkomst. Er lopen parallellen waarin geloof en twijfel 
een rol spelen. Maria’s reactie, jong en onbevangen, 
springt er dan uit. Na de mooie begroeting: “Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”, is haar 

enkele vraag: “Hoe zal dit gebeuren?”. Geen enkele 
twijfel zoals bijvoorbeeld bij Zacharias of Sara. 
Daarna volgt haar lofzang, het Magnificat.
In alle onzekerheid mogen wij, net als bij Hanna en 
Maria, een lofzang aanheffen.
Enkele regels hieruit:

Mijn ziel prijst en looft de Heer
Mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij,
Zijn minste dienares
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan.

Kerstmiddag voor ouderen
De diaconie biedt ook dit jaar 
weer een gezellige kerst-
middag aan voor ouderen. 
Dat hoeven niet per se 
leden van de Protestantse 
Gemeente Vlissingen te zijn, 
ook buitenkerkelijke ouderen 
zijn van harte welkom! 
Deze middag is geheel ver-
zorgd met koffie/thee, allerlei 
lekkers en een hapje en een 
drankje voor de feestvreugde. 

Bovendien krijgen de bezoekers nog een lekkere, 
kleine attentie mee naar huis.
De middag bestaat uit een viering met gebed, 
advents- en kerstliederen, lezingen en gedichten en 
ook voldoende tijd om gewoon gezellig met elkaar 
te praten. Vrijwilligers en leden van de diaconie 
zetten zich 100% in om u een geslaagde middag te 
bezorgen. Verder verleent de Cantorij haar muzikale 
medewerking om samen met de bezoekers mooie 

kerstliederen te zingen. Lenie Stokman zal de Can-
torij daarbij begeleiden. Wilja Grootenboer zal als 
voorganger meewerken aan deze middag.
Datum: woensdag 17 december
Locatie: Sint Jacobskerk
Ontvangst: vanaf 14.00 uur
Start: 14.30 uur
Einde: omstreeks 16.30 uur
Er vindt een collecte plaats voor het goede doel: 
Artsen zonder Grenzen.

Wij stellen het op prijs als u zich voor deze gezel-
lige activiteit aanmeldt. Dit kan door middel van een 
formulier dat achter in de kerk en in De Herberg ligt, 
maar ook per e-mail naar 
gertruud.smit@pkn-vlissingen.nl  Ook kunt u zich 
persoonlijk aanmelden bij een van de diakenen of 
bij een van de pastores, die geven dat dan wel aan 
mij door.
Wij verheugen ons er al op u welkom te mogen 
heten!

Gertruud Smit, voorzitter diaconie 
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

De adventstijd waarin we toeleven naar het kerst-
feest  begint met de boodschap die Maria van een 
engel te horen krijgt. Geen wonder dat in deze tijd 
weer heel wat engeltjes van stal gehaald worden!  
Op woensdag 03 december organiseren we in De 
Herberg een avond in de serie ‘theologie om over 
na te denken’. Dit keer vertelt Henk van Elzelingen 
ons over engelen, wat zeggen zij ons?
Sinterklaas is weer in het land en gaat ook niet aan 
De Herberg voorbij. Op 05 december wordt onder 
de bezielende leiding van Ploon van Rooijen een 
Sinterklaas dobbelspel gespeeld. Er is altijd een 
prijsje en het belooft weer een vrolijke middag te 
worden!  Op dinsdag 09 december kunt u in 
De Herberg weer Bingo komen spelen. Daarna 
versieren we kerk en Herberg in kerststijl. 

Naast de vespers en de kerkdiensten mag zeker de 
kerstmiddag van de diaconie op woensdag 
17 december hier niet onvermeld blijven. Elders in 
dit blad leest u daarover meer. Tijdens de kerst-
dagen is De Herberg gesloten, maar zaterdag 
27 december is iedereen weer van harte welkom. 
Op woensdag 31 december wordt in De Herberg 
een oudejaarsontmoeting met oliebollen georgani-
seerd. Komt u een bolletje mee happen? 
In december is er vanwege de kerstdagen geen 
lunchbijeenkomst in De Herberg. 
Wilt u gebruikmaken van De Herberg voor een 
bespreking of zelf een activiteit organiseren? 
Neem dan contact op met Anneloes Steglich: 
06 27 07 36 57. 

Activiteitenkalender december
Iedere week Tijd Wat Contactpersoon

maandag 13.30-16.00 uur Digiwijzer café

Gesloten tijdens de kerst-

vakantie van 15 december 

tot 05 januari

Lia Borgs, 06 30 29 58 85

dinsdag 13.30-16.30 uur
Open Huis in De Herberg

De 2e dinsdag in de maand Bingo!
0118 41 25 18

woensdag 13.30-15.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg

vrijdag
09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur

Kerkkantoor

Open Huis in De Herberg
0118 41 25 18

zaterdag 13.30 -16.30 uur Open Huis in De Herberg

Programma in december

03-dec 20.00-21.30 uur
Theologie om over door te 

denken: ‘Engelen’

Inleiding:

Henk van Elzelingen

05-dec 13.30-16.30 uur Sinterklaasspel in De Herberg

11-dec
14.00 uur en 

19.30 uur
Film om over door te praten Gertruud Smit 

17-dec Kerstmiddag in de kerk

24-dec 21.30 uur
Tocht van licht voorafgaand 

aan de kerstnachtdienst 

25-dec De Herberg gesloten 

26-dec De Herberg gesloten 

31-dec 13.30 -16.00 uur
Oudjaar met oliebollen in

De Herberg 
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Woensdag 03 december 20.00 - 21.30 uur  in De 
Herberg (na de vesper):

Engelen
Maria kreeg de engel Gabriel op 
bezoek.
Wij zeggen wel eens dat we 
een engeltje op onze schouder 
hebben gehad. 
Maar wat zeg je dan eigenlijk?
Hoe zijn engelen betrokken op 
onze wereld en wat zegt de 
Bijbel over engelen? Henk van 
Elzelingen verzorgt een avond 

over dit onderwerp met afbeeldingen en teksten over 
engelen op woensdag 03 december om 20.00 uur in 
bovenzaal in De Herberg. Iedereen welkom, opgeven 
is niet nodig.

Tocht van licht
Het is inmiddels een traditie om op kerstavond een 
‘Tocht van licht’ te organiseren.  We brengen al wan-
delend licht in de donkere straten van het centrum 
van Vlissingen en delen daarmee een teken van hoop, 
van vrede, warmte en saamhorigheid uit. Woensdag 

24 december verzamelen we vanaf 21.15 uur in de 
Sint Jacobskerk waar ieder een lichtje ontvangt. Om 
21.30 uur start de wanteltocht met lichtjes vanaf de 
Sint Jacobskerk, langs de vredesvlam aan het Bella-
mypark, over de Boulevard en via  de Coosje Busken-
straat naar de Walstraat, Hellingbaan, Peperdijk langs 
Scheldehof naar de Wagenaarstraat en via de Sint 
Jacobsstraat terug naar de Oude Markt waar de wan-
delaars worden ontvangen met alcoholvrije Glüh-
wein. De tocht wordt vanaf de Sint Jacobskerk muzi-
kaal omlijst door de tonen van het carillon, bespeeld 
door onze stadsbeiaardier Jos Vogel en er is ook een 
muzikale ontvangst bij terugkomst. Aansluitend is 
iedereen welkom bij de kerstnachtdienst.

Films om over door te praten
Donderdag 11 december is er weer 
een vertoning van een bijzondere 
film, die qua thematiek aansluit bij 
de adventsperiode. Niet dat het een 
kerstfilm is, integendeel, de film speelt 
zich af in een conflictgebied met 

diepgewortelde haat. En tóch is die haat niet vanzelf-
sprekend, al lijkt dat zo. Er hoeft maar iets tragisch te 
gebeuren en haatgevoelens gaan wankelen. Dat is het 
verrassende van deze film. Dus kom, en laat je ver-
rassen door deze boeiende film.

Datum: donderdag 11 december 
Speeltijden: 14.00 uur en 19.30 uur 
Locatie: De Herberg, bovenzaaltje (traplift aanwezig)
Entree: gratis, inclusief koffie/thee. Een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld.

Gertruud Smit, Sylvie Bertijn, Alide Passchier

Collecten en giften
Collecteoverzicht  september	
Onderhoud orgels	  €	 251,95 
Evensong	 €	 97,05
Kerk	 €	 130,20 
Vredesweek	 €	 269,26 
Kerk	 €	 215,61

Collecteoverzicht oktober 
Kerk en Israël	 €	 183,00 
Pastoraat Woonzorgcentra	 €	 162,16 
Evensong	 €	 113,00 
Kerk (2 collecten)	 €	 388,30 
Pastoraat	 €	 198,95  
Ned. Bijbel Genootschap	 €	 161,40

Ontvangen via dhr. J. v.d. Hoeven van mevr. S. een 
gift van € 60,00 voor het bloemenfonds.

Bloemenfonds
Ook in de maand oktober werd de bloemenkist 
goed gevuld. Een teken dat deze vorm van ‘omzien 
naar elkaar’ zeer gewaardeerd wordt. De telling van 
de giften leverde het mooie bedrag van € 149,05 op, 
inclusief twee anonieme giften van resp. € 50,00 en 
€ 20,00. Alle gevers hartelijk dank.
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OPA
Vrijdag 12 december van 16.00 uur tot 17.45 uur en 
zaterdag 13 december van 09.00 uur tot 11.00 uur 
staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH 
XL terrein aan de Gildeweg voor al uw papier. 
In oktober is er 3.400 kg papier verzameld, dat geeft 
een totaal tot nu toe van 33.120 kg. 
De volgende inzameling is op 09 en 10 januari 2026. 
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Activiteiten Cantorij
In december is de Cantorij weer druk in de weer 
met diverse vieringen.
Na Eeuwigheidszondag breekt de adventstijd aan 
met diverse optredens voor de Cantorij. Op zondag 
14 december zingt de Cantorij in Sint Laurens, 
waarmee de Cantorij een warme band heeft, omdat 
May Scheele daar vroeger ook een cantorij leidde. 
Enkele leden van de kerk van Sint Laurens zijn na 
het overlijden van May lid geworden van de Cantorij 
van de Protestantse Gemeente Vlissingen omdat er 
geen cantorij meer was in Sint Laurens.

Als een soort tegenprestatie, maar zeker ook omdat 
het heel leuk is om te doen, zingt de Cantorij van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen 2x per jaar in Sint 
Laurens: in de adventstijd en in de lijdenstijd.
Na Sint Laurens is de Sint Jacobskerk 2x aan de 
beurt. Eerst zingt de Cantorij bij de kerstmiddag 
voor ouderen op 17 december en daarna bij de 
Heilig Avondmaalsviering op 21 december.
Wie zin en talent heeft om zich aan te sluiten is heel 
welkom! Je kan daarvoor contact opnemen met 
Willy Hesselink hageha@zeelandnet.nl 

Algemeen 

Berichten uit de gemeente
Op 12 oktober de bloemen uit de 
kerk gekregen, waarvoor hartelijk 
dank. Ook voor de kaart met de 
vele namen.

Nel van de Maas

Wij willen iedereen bedanken 
voor de mooie bos bloemen. De 
kaart met heel veel namen, die wij 
zondag na ons 50-jarig huwelijk 
gekregen hebben, was voor ons 
een leuke verrassing. 
Dank jullie wel,

 
Corrie en Piet Goeseije

Dank aan Mattie en anderen voor 
de mooie bloemen.
Ze hebben het lang volgehouden.

 
Ina en Leen van Gelder - Leenheer 

Zondag 19 oktober werden we ver-
rast met een mooie bos bloemen 
met wenskaart, met de namen 
van gemeenteleden. Het doet ons 
goed dat er zo meegeleefd wordt 
met ons, we hopen half november 
in wat rustiger vaarwater te 
komen. Onze zoon en zijn gezin 
gaan verhuizen naar een zorgap-
partement op Kop van Dok.
 
Hartelijk dank voor de bloemen-
groet.

Piet en Joke de Vos 

In oktober waren wij 50 jaar 
getrouwd. Wij zijn blij dat we dit 
mochten vieren en blij met de 
bloemen die wij vanuit de kerk 
mochten ontvangen. Heel harte-
lijk dank! 

Bets en Wim Heijstek

Hartelijk dank voor de prach-
tige bloemen en de vele groeten. 
Mevrouw van Vuuren is er heel 
blij mee.

Mattijs Bulthuis

 
Wij danken de kerk voor het 
prachtige boeket bloemen dat wij 
hebben mogen ontvangen ter ere 
van ons 50-jarige huwelijksfeest. 
Met vriendelijke groet,

Ronald en Nel Hollebrands

Hartelijk dank voor de mooie 
bloemen en kaart, met vele 
namen, die ik kreeg na mijn rug-
operatie in Leiden. Bedankt voor 
jullie medeleven.

Brigitta Davidse



Evenementen

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

07 december 
Aanvang 15.30 uur
Trio 258 met Meesterwerken van 
Schubert en Dvořák

12 december 
Aanvang: 19.00 uur
Christmas City Trail Vlissingen

13 december
Aanvang: 19.00 uur
Zeeuws Concertkoor & Zeeuws 
Jeugdorkest: Winterconcert

16 december
Aanvang: 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland:
Trinity College Choir uit
Cambridge

18 december 13.00 uur tot
20 december 16.00 uur
(zie website)
Vlissingen Schittert, Kerstmarkt

20 december
Aanvang: 19:30 uur
Schitterend Kerstconcert door 
Vlissings Violistenorkest e.a.

Voor meer infor-
matie over het 
programma en 
kaartverkoop:  
https://www.
sintjacobskerk.nl/
agenda.html

Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,  
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73, 
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,  
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. 

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd. 
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij 
Wim Heijstek  
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, 
Tel.: 0118 47 00 92,   
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl. 
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. 
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie 
Mevr. Marja van Sabben, 
Paul Krugerstraat 258, 
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,  
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: 
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij 
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42, 
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer: 
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen, 
dan kunt u dit doen op 
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse 
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau	
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3, 
4381 HK Vlissingen. 
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur. 
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl


