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Kerkdiensten
Zondag 05 oktober Zondag 26 oktober Dienst voor mensen met

en zonder een beperking

Israélzondag Kindernevendienst Op zondag 26 oktober wordt
Kliederkerk: 11.30 uur in de Moriakerk, Markt 67
in Westkapelle, een dienst

SintJacobskerk ___ SintJacobskerk ___ gehouden voor mensen met
1000 uur  Prof. C.J.G. Vonck 10.00 uur  Ds. H. Betting (Stads- en zonder een beperking. De

(Antwerpen) kanaal) dienst begint om 14.30 uur en
Collecte Kerk en Israél / Collecte Kerk / NBG (Nederlands iedereen is van harte welkom.

Pastoraat in de woon- Bijbelgenootschap)

zorgcentra

1700 uur  Evensong

mmy. de Evensingers MW\ e O O k
Voorganger ds. Hans Neels K O J}n_.r_lcll' de E, RLF( if_‘ . E, et 2‘
Zondag 12 oktober r / “ “
o (—
Werelddiaconaat same" ©
Sint Jacobskerk samen V'™ TEPEREEN
IS NOPIG!

10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn

Collecte Werelddiaconaat (KiA)
/ Kerk

m.m.v. ZWO-groep

van 11,20 uur
;: ; : : tot 1330 yy,

Zondag 19 oktober we gaav werken met hout en karton,
ervaren dat we allemaal nedig 2ijw,

Heilig Avondmaal :; t:er:* L schilderew, dansen en team-spelleties dm_'ﬂ
Sint Jacobskerk ___ »  { . > -
1000 uur  Ds. J. Blankenstijn -
Collecte Diaconie (H.A) /

Pastoraat
1700 uur  Taizéviering ZONDAG 5 OKTOBER Sint Jacobskerk Vlissingen
MMV, Jos Vogel, piano en arkerk is kerk voor gezinnan, opa's ama's mat hun kleinkindaren,

VOOT urlF-n'Jpr. en vriendinnetjes. De Kliederkerk is voor iedereen,

Marjo Schillings, zang

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere, Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,

4332 DA Middelburg, Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun toegewezen secties.

Foto voorblad: Nico Parlevliet
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Heeft u dat ook weleens? Dat het leven tegenzit? Dat u de wind niet mee heeft?
Dat er tegenslagen zijn? Dat u het gevoel heeft er alleen voor te staan? En dat u

dan denkt: Waar is God?

Hoewel ik het nieuwe jaar rustig begon, merkte ik
dat ik steeds meer tegenwind ging ervaren.

Op een zondag in februari gingen we naar de kerk.
Voor de dienst stonden we te praten met een mede-
gemeentelid. Een poosje later verkeerde hij in een
reanimatietoestand waardoor we moesten ingrijpen.
Het was een zeer ingrijpende dag, een dag waarin
we leefden tussen hoop en vrees. Allerlei gevoelens
overspoelden mij, de film van de gebeurtenis draaide
continu in mijn hoofd. Die dag kon ik geen rust vin-
den - het was een intens loodzware dag.

En of dit nog niet genoeg was, de week erma hoorde
ik van mijn leidinggevende op school dat mijn
dienstverband zou stoppen wegens te veel formatie.
Alweer een flinke domper met veel onrust en onze-
kerheid. Hoe nu verder? Het gaat je niet in de koude
kleren zitten, wat nu? Hoe gaat mijn werk er in de
toekomst uitzien? Waarom ik? Weer werd ik in een
korte tijd overspoeld door allerlei emoties, die zwaar
voelden en soms bijna niet dragelijk.

Dan de zorg van mijn twee oma’s, beiden bijna 92
jaar. Een prachtige leeftijd, maar gezondheid laat hen
af en toe flink in de steek. Oud worden is prachtig,
maar oud wezen...geeft hen zorgen maar ook ons.
Hun klachten kunnen we niet wegnemen, er zijn
wel. Hoe moeilijk en zwaar dat soms ook is. Het is
soms moeilijk om langs de zijlijn hun verdriet, pijn
en eenzaamheid te zien en te voelen.

Deze periode was moeilijk. Er waren veel zorgen, er
was onrust en ook onzekerheid. Hoe ziet volgend
jaar er uit? Waar werk ik dan? Onze gebeden aan
God waren gericht om ons kracht te geven, inzich-
ten te geven en hulp, maar in onze beleving werd
het gebed niet verhoord. Waar is God?

In deze tussentijd hebben Arjo en ik besloten om
samen te gaan wonen. Onze beide huizen zijn
verkocht. We hebben een mooi huis gekocht in
West-Souburg. Gek genoeg zijn wij hier ook vroeger
opgegroeid. We zijn teruggegaan naar onze roots. En
dit bevalt heel goed.

Nu deze roerige periode achter ons ligt, denken we
weleens: hoe hebben we dit allemaal gedaan? Wat is
er een hoop gebeurd en wat een werk is er verzet in
de afgelopen periode. Toch hebben we deze periode
niet als ‘zwaar’ ervaren. We voelden ons ‘gedragen.
Gedragen door een fijne gemeente waar we met
veel plezier iedere zondag de dienst komen bijwo-
nen. Het besef wat er allemaal gepasseerd is komt
nu pas, als je terugkijkt.

Inmiddels, nu ik dit artikel schrijf, is het eind
augustus. Ik heb een nieuwe baan, en werk als
groepsleerkracht in Westkapelle. Een leuke baan, een
leuke klas met kinderen en een leuk team.

Wjj zijn verhuisd, we wonen lekker rustig en genie-
ten van ons nieuwe huis.




En wat zijn we dankbaar dat we in februari het leven
van een gemeentelid hebben mogen redden, hoe-
wel het soms op en af met hem gaat, geniet hij van
het leven; al zijn dat soms kleine dingen. Het geeft
een goed en warm gevoel als we zien hoe dankbaar
hij is hier nog te mogen zijn.

De situatie rondom mijn oma’s blijft soms zorgelijk,
maar wij staan niet machteloos meer aan de zijlijn,
we kunnen er voor hen zijn en dat lijkt hun goed te

doen. Wij genieten van de momenten dat we met
hen samen mogen zijn, gezellig even op de koffie of
een wandeling.

Het was een moeilijke en zware periode, waarin we
gebeden hebben om kracht, op dat moment leek ik
het niet te ontvangen, waar was God - of wilde ik
het niet zien? De storm is geluwd en terugkijkend
is mijn gebed verhoord en ben ik enorm dankbaar
voor Gods goedheid.

Van de pastores

Gedicht

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,

nu in de herfst houdt het zich in

en spreekt uit volheid: God is goed.
Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is

wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
De honger gaat de wereld rond,

wij danken God voor overvioed.

O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,

zoals Gijzelf u in de dood

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Jan Willem Schulte Nordholt

Dit gedicht is een lied uit het Liedboek, passend bij
de maand oktober, de herfsttijd én bij de dienst van
zondag 19 oktober wanneer we samen met elkaar
het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Samen in
rust en vrede mogen we samenkomen in de Sint
Jacobskerk en mogen we ons laten voeden met de
gaven van brood en wijn. Tastbaar en concreet. Maar
meer nog willen brood en wijn ‘krachtbronnen’ zijn
voor ons leven van iedere dag. Dankbaar kunnen we
die gaven aannemen voor onszelf. Dankbaar voor
samen gemeente-zijn. Dankbaar voor het goede.
Maar, het is ook zaak dat wij ‘gevoed en gelaafd’
onze blik naar buiten richten en oog hebben voor
de gebrokenheid om ons heen. Het delen van brood
en wijn in de gemeente wil ons ook bepalen bij de
honger, de oorlogen en rampspoed in de wereld.

Het zou zo moeten zijn dat ieder in rust en vrede
leven kan - samen aan tafel. Voor veel te veel
mensen is dat geen werkelijkheid. Op veel plekken
in de wereld, waar honger is of mensen lijden onder
machthebbers, zien we in het nieuws vooral hoe het
geweld in Oekraine en in Gaza het leven verwoest.
Laten we niet wegkijken. Laten we, levend in vrede
en overvloed, delen van dat goede wat wij ook maar
gekregen hebben.

Laten we samen het gebed om de nood van de
wereld blijven bidden en onze stem laten horen
daar waar dat kan. Zoals de kerkenraad deed in de
brief die ze stuurde aan de landelijke kerk over de
situatie in Gaza, u vindt die brief elders in dit kerk-
blad.

Hartelijke groet,

Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer




Bij de diensten

05 en 26 oktober zijn er gastvoorgangers. Na de
dienst van 10.00 uur op 05 oktober is er om 11.30
uur kliederkerk met het thema: ‘ledereen is nodig'’.
Het mooie is dat je dat bij de kliederkerk ook altijd
meemaakt, omdat er een flink aantal vrijwilligers in
de weer is om de kliederkerk mogelijk te maken. En
als de oudere en jongere bezoekers samen de acti-
viteiten doen, dan hebben ze elkaar ook nodig.

Het thema is gebaseerd op 1 Korinthe 12, waarin
wordt gezegd dat in de christelijke gemeente de
mensen allemaal verschillende gaven hebben, die
laten zien dat Gods Geest veelkleurig aan het werk
is, en die allemaal nodig zijn, samen een een-

heid vormen. [edereen is welkom in de kliederkerk,
ouderen en jongeren, het is een dienst voor samen.
Zie ook de affiche op pagina 2.

12 oktober is er een werelddiaconaatdienst, infor-
matie daarover van de ZWO-werkgroep vindt u
elders in dit kerkblad.

19 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. De
teksten die het oecumenisch rooster aanreikt,
gaan over volhouden, blijven vragen en strijden

in situaties van nood en onrecht. In Lucas 18 vers
1-8 blijft een weduwe de onrechtvaardige rechter
lastigvallen, tot hij, om er vanaf te zijn, haar recht
doet. Jacob aan de rivier de Jabbok blijft in Genesis
32 vers 23-32 met iemand (wie?) worstelen en laat
hem niet gaan, totdat hij Jacob zegent. Psalm 121
wordt erbij genoemd: Vanwaar komt mijn hulp?’
26 oktober is er kindernevendienst.

Choral Evensong met koffie toe

Op zondag 05 oktober verzorgen de Evensingers
- deze keer o.lv. Gertruud Smit - weer een Choral
Evensong om 17.00 uur in de Sint Jacobskerk. De
lezingen komen uit Klaagliederen 1 vers 1-6 en 2
Timoteus 1 vers 6-14. De lezing uit Klaagliederen
zou vandaag zo in de krant kunnen staan over
Gaza, Oekraine en andere brandhaarden.

Er wordt verwoesting gezaaid, zelfs op de viucht
ben je niet veilig, hulp blijft uit en op veilige afstand
wordt het vingertje geheven. Waar blijven de daden
van genade en ontferming die Christus ons voor-
deed? Psalm 37 biedt hoop: laat je niet misleiden,
maar richt je op het goede. Wat totaal van God

los is, gaat uiteindelijk aan zichzelf ten gronde. De
lezingen, psalm en gezongen gebeden worden
aangevuld met een Magnificat, Nunc Dimittis en
een Anthem. Daarnaast zijn er 3 samenzanglie-
deren. We passen de indeling van de Evensong

een beetje aan, net iets meer als een Anglicaanse
Evensong. Dat betekent een wat uitgebreider Mag-
nificat en Nunc Dimittis, een samenzanglied minder
en echt maar een heel korte duiding over het
thema van de Evensong. Kortom: iets meer ruimte
voor koorzang en gebed, wat de essentie is voor de
Choral Evensong. Na afloop praten wij graag onder
een kopje koffie of thee met u na, hoe u deze aan-
passing ervaart. De voorganger is ds. Hans Neels en
de organist is Jos Vogel. De toegang is vrij, er is bij
de uitgang of tijdens de koffie een collecte voor de
kosten.

Taizéviering

Op 19 oktober is er weer een
Taizéviering in de Sint Jacobs-
kerk, aanvang 17.00 uur. Er
worden liederen uit Taizé
gezongen, ook worden er
wla stukjes uit de Bijbel gelezen, in
’ plaats van een preek is er een
moment van stilte, (bezinning).
Muzikale begeleiding door Jos Vogel op piano,
Marjo Schillings zang en enkele muzikanten.
Wees van harte welkom. Inlichtingen via
Bert Selles
06 25 39 90 38
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Ter Reede Zingkring

Dinsdag 21 oktober is er weer Zingkring. We
beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speel-
huus en hopen op een zinvolle en fijne ontmoe-
ting. Thema zal zijn: ‘Oud is Goud' In Jesaja 46
vers 4 staat te lezen: Tot in je ouderdom blijf ik
dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik
gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en
beschermen. We zullen deze keer wat meer lie-
deren zingen uit vroeger tijden: een lied in de Oude
Berijming, enkele liederen van Johan de Heer en
wat ‘gouwe ouwe’. De Zingkring is bedoeld voor

de bewoners van de Vondellaan en de Koude-
kerkseweg. Maar, iedereen is welkom in de kring!

Ter Reede Bijbelkring

Woensdag 22 oktober is de Bijbelkring. We gaan
verder met het lezen en leren over het leven van
Jezus. In september lazen we enkele gelijkenissen.
Dit keer gaan we in het Johannesevangelie de
zeven ik ben’ uitspraken met elkaar bespreken.
Bekende woorden misschien, maar wat zegt/
bedoelt Jezus ermee, én wat betekenen deze "k
ben’ woorden voor ons vandaag? Goed om met
elkaar over deze bijzondere uitspraken van Jezus in
gesprek te gaan. Welkom op woensdagmiddag 22
oktober om 16.00 uur in het Speelhuus.

Wilja Grootenboer

Van de diaconie

Inschrijvingsactie Diaconie

Begin oktober zal er bij u een envelop in de brie-
venbus vallen met de jaarlijkse vraag van de diaconie
om u in te schrijven voor een bijdrage aan het werk
dat de diaconie binnen en buiten de gemeente doet
en ondersteunt. Zonder uw bijdrage kunnen wij der-
gelijke hulp niet bieden. In deze tijd, waarin de over-
heid steeds meer sociaal-maatschappelijke subsidies
intrekt en gemeenten worstelen met het rondkrijgen
van budgetten voor noodhulp en zorg, is het werk
van de diaconie van groot belang. Wees daarom gul,
toon uw medeleven met uw gift.

De diaconie zal met zorg en inzet uw giften een pas-
sende bestemming geven. In de brief leest u aan
welk soort doelen de diaconie onder andere onder-
steuning verleent. Inschrijven voor de jaarlijkse actie
van de diaconie kunt u door uw gift als volgt over te
maken: via internetbankieren, mobiel bankieren of
het overschrijvingsformulier van uw bank. U kiest zelf
een bedrag (€ xxx), u geeft als naam ontvanger op:
Diaconie Protestantse Gemeente Vlissingen. U vult
het rekeningnummer in: NL39RABO 0389335916, u
vermeldt in de omschrijving: inschrijvingsactie 2025.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collecten en giften

Collecteopbrengsten augustus 2025

Kerk € 200,10
Ouderenpastoraat € 185,65
Zending € 168,35
Jeugdwerk € 203,07
Onderhoud gebouwen € 16476
Pastoraat € 13871

Gift voor de diaconie van dhr. en mevr. de B. € 100,00

Bloemenfonds

Gepassioneerd klusjesman van Open Hof, Johan
Leijnse, ontwierp en fabriceerde jaren geleden de
‘bloemenkist’. Na de sluiting van Open Hof ver-
huisde deze sterk in het oog lopende collectebus
voor het bloemenfonds naar de Sint Jacobskerk. De
maandelijkse opbrengst fluctueert, maar vertoont
toch langzaam een stijgende lijn.

Over de maand augustus bedroeg de opbrengst
€ 98,00 inclusief een gift van € 20,00 via de familie K.
Alle gevers hartelijk dank.




Vanuit de kerkenraad

Als ik dit schrijf hebben we net afgelopen zondag de
commissionairs van het Leger des Heils gehad die de
dienst op hun wijze hebben verzorgd. Veel enthou-
slaste mensen merkte ik bij het handen schudden.

Ik weet ook dat er onder jullie zijn die juist niet naar
deze dienst komen. leder is daar gelukkig vrij in.

Er zijn vaker gastpredikanten, ook uit wat wij aan-
geven als 'zware’ kerken. Dat heeft te maken met een
afspraak die jaren geleden is gemaakt om zo voor
ieder wat wils te hebben. Een aantal zondagen is er
een zogenaamde Bondspredikant, maar er zijn ook
wat meer vrijzinnige voorgangers. Mijn oproep aan
jullie is, blijf niet thuis, maar laat je verrassen.

Dat is ook het thema voor het nieuwe seizoen: ‘Kijk!
Laat je verrassen door Gods Geest. De gemeente
wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar
manieren waarop de Geest zich manifesteert. Dat
kan binnen en buiten de kerkmuren zijn. Misschien
heb je zelf wel eens een ervaring gehad waarbij je
dacht, hier is Gods Geest aan het werk.

Dit thema komt in alle activiteiten terug die dit sei-
zoen aangeboden zullen worden. Op de site van de
landelijke PKN staat veel informatie over dit onder-
werp, een bron van inspiratie.

Al langer was er een vraag of er
in de kaarsjesnis een icoon van
Maria kon komen. Er hangt altijd
al een icoon van Sint Jacobus,

de naamgever van de kerk. Nu is
Maria erbij gekomen. De keuze
om een icoon van Maria naast die
van Jacobus te hangen heeft te
maken met de namen van onze kerk. Oorspronkelijk
Onze Lieve Vrouwe Kerk, maar al snel daarma heeft
de kerk de huidige naam gekregen. De nieuwe icoon
is geschilderd in Byzantijnse stijl en daarmee past
het wat stijl en kleur betreft bij de icoon van Sint
Jacobus. De icoon is geschilderd door Ivanka den
Otter, zij is iconenschilderes.

Op zaterdag 18 oktober is er weer een gemeen-
tedag, van 10.00 - 13.00 uur. We hebben bewust voor
dit tijdstip gekozen, zo hebben jullie de hele middag
nog tijd voor andere activiteiten.

Ongetwijfeld komt ook hier het jaarthema aan de
orde en is er ruimte om vragen te stellen. We sluiten
af met een gezamenlijke maaltijd.

Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Kerk en de oorlog in het Midden-Oosten
De beelden en informatie zoals die tot ons komen
over Israél, Gaza en de Westelijke Jordaanoever
kunnen niemand onberoerd laten.

Gemeentebijeenkomst
‘Kijk! Laat je verrassen
door het werk van
Gods Geest.

Hierbij nodigt de kerken-
raad u uit voor een over-
legbijeenkomst voor alle
gemeenteleden op zaterdag
18 oktober van 10.00 tot
13.00 uur in de Sint Jacobskerk.

Tweemaal per jaar organiseren we een ont-
moetingsbijeenkomst voor de hele gemeente
om u bij te praten over het werk van de ker-
kenraad en gelegenheid te bieden om met de
kerkenraad in gesprek te gaan. Daarnaast is de
bijeenkomst bedoeld om elkaar te ontmoeten.
Omdat het eind oktober al vroeg donker is
hebben we besloten de bijeenkomst voortaan
in het najaar op een zaterdagmorgen te orga-
niseren. In het voorjaar, op het moment dat
het al wat langer licht is, organiseren we de
bijeenkomst op een doordeweekse avond.

Na een korte vergadering waarin wij u infor-
meren over beleidszaken kunt u uw vragen
aan de kerkenraad kwijt. Er zal deze och-

tend een toelichting gegeven worden bij de
Maria icoon die in de kaarsjesnis is geplaatst.
Aansluitend laten we ons verrassen rond het
jaarthema van de kerk. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een gezamenlijke lunch die de
kerkenraad voor u verzorgt.

Wat kunnen wij als christenen meer doen dan
bidden om vrede in het Midden-Oosten? In augustus
deed de kerkenraad van de Haagse Maranathakerk
een beroep op ons om gezamenlijk met andere ker-
kelijke gemeenten in Nederland een advertentie te
plaatsen in Trouw om de regering op te roepen tot
verdergaande stappen.

Voor ons was de tijd te kort om tot een afgewogen
besluit met de kerkenraad te kunnen komen. Boven-
dien gingen sommige uitspraken in de advertentie
de competentie van ons als kerkenraad te boven.
Als kerkenraad vinden wij dat de Protestantse Kerk
in Nederland zich gezamenlijk wel duidelijker zou
kunnen en moeten uitspreken. Daarom is besloten
samen met de kerkenraad van Oost-Souburg onder-
staande brief aan het moderamen van de synode te
sturen. De brief is in afschrift naar het moderamen
van classis gegaan met het verzoek deze te delen
met andere kerkenraden binnen de classis.




Aan het Moderamen van de Generale Synode
Secretariaat-moderamen@protestantsekerk.nl

Geachte leden van het Moderamen,

Begin augustus werden wij door de kerkenraad van de Maranathakerk in Den Haag benaderd met de
vraag mee te doen aan een advertentie in Trouw die op vrijdag 15 augustus is verschenen en waarin
de Nederlandse Regering wordt opgeroepen zich nadrukkelijker in te zetten voor het Palestijnse volk
in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

Wij maken ons ook grote zorgen over de situatie in Gaza en over wat er op dit moment gaande is op
de Westelijke Jordaanoever. We hebben de advertentie niet ondertekend omdat de tijd te kort was om
vanuit de voltallige kerkenraad te kunnen handelen.

In navolging van Christus kunnen wij niet afzijdig blijven en wegkijken, nu wij zien hoe zoveel mensen
geslachtofferd worden in dit conflict. Wij vinden het heel belangrijk dat de Protestantse Kerk als geheel

zich uitspreekt en met alle haar beschikbare mogelijkheden zich sterk maakt voor vrede in het
Midden-Oosten en specifiek in Israél en Gaza/Westbank.
U kunt als synode daarbij gebruik maken van de contacten die er nationaal en internationaal zijn.

Daarom verzoeken wij u:

— u duidelijk uit te spreken en alles te doen wat in uw macht is om bij de regering aan te dringen tot

actie gericht op het bevorderen van vrede;

—via Kerk in Actie te bewerkstelligen dat onmiddellijk en onbeperkt voedselhulp en andere humani-
taire hulp kan worden ingezet in Gaza onder internationale supervisie;
— het geweld op de Westelijke Jordaanoever te veroordelen.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad van Vlissingen
Anneloes Steglich, scriba

Verenigingen

Namens de Kerkenraad van Oost-Souburg
Maaike Walraven, scriba

Op dinsdagmiddag 14
oktober staat de vol-
] gende bijeenkomst
pc 0 B van de ANBO-PCOB
Souburg/Ritthem e.o.
gepland in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in
Qost-Souburg. De aanvangstijd is 14.00 uur. In die
bijeenkomst vertelt Annet Minderhout, in de vorm
van monologen, twee verhalen uit de rijke geschie-
denis van Vlissingen. In de eerste monoloog draait
het om de bekende schrijfster Betje Wolff (1738-
1804). Het gaat over haar affaire met een jonge
soldaat, haar, waarschijnlijk afgedwongen, huwelijk
met de predikant Wolff en over haar turbulente ont-
moeting met het schrijftalent Coosje Busken.
De titel van de tweede monoloog is ‘Meisje in

% ANBO

Verzet', de Vlissingse opstand, gezien door de ogen
van Maartje, een meisje uit 1572. Annet vertelt,
levendig en speels, over de gebeurtenissen en de
belevenissen van Maartje op en rond de dag van
die opstand en het verhaal eindigt verrassend.

Het belooft op dinsdagmiddag 14 oktober een
interessante en boeiende bijeenkomst te worden!
U bent van harte welkom en neem gerust iemand
mee!

Met hartelijke groeten,
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest

Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.
06 43 10 54 68




Kerk- en werkgroepen

Werelddiaconaatdienst 12 oktober,
reis naar projecten Colombia

In mei van dit jaar heeft een

ke r k groep mensen met Kerk in
i n a Cti e Actie een reis gemaakt naar

' Colombia. Zij hebben daar

enkele projecten bezocht waar wij, met andere
gemeenten, als Delta voor Colombia al meerdere

keren aandacht voor hebben gevraagd. Eén van de
deelnemers aan de reis is Annelies van der Plas.

In de dienst van 12 oktober zal zij vertellen over

de ervaringen tijdens deze reis. Hoe we dat gaan
combineren met de verdere invulling van de dienst
moeten we nog gaan bespreken. Het werk van de
verschillende organisaties zal vast voorbijkomen.
In de muziek en de gebeden willen we onze ver-
bondenheid met de mensen in Colombia ook een
plek geven.

En na de dienst zal er bij het koffiedrinken ook nog
wel gelegenheid zijn om na te praten. Graag ont-
moeten we u dus in de werelddiaconaatdienst van
12 oktober. Voor meer informatie kunt u kijken op
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/colombia/
nieuws-uit-colombia-juni2025/

ZWO-werkgroep

Mijn plek

De wereld om mij heen

bestaat uit duizend kleuren,

de vogels zingen er

en ik ruik zomergeuren.

Een reiger vist

een visje uit het water,

En eenden in hun viucht

dalen, met luid gesnater

in het rimpelloze water.

Eenmaal op mijn plek gezeten
word ik vredig, rustig stil.

De wereld om mij heen is nu
zoals ik het heel graag wil.

De wind fluistert zachtjes door de bomen
streelt heel even door m'n haar,

en ik denk: ‘Hier worden dromen
en verlangens waar.”

Een duif, boodschapper van vrede
wil haar boodschap met me delen.
De zon kiert door de bladeren

ik voel haar warmte naderen.

Een koekoek roept zijn naam,

ik antwoord met de mijne.

Hij is zich niet bewust van mijn bestaan,
gelukkig, ik wel van de zijne.

Delphine

SNl B De Actieve Kerk en De Herberg
plomits et Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

De Actieve Kerk oktober

De deuren van De Herberg staan voor u open. Loop
vooral eens binnen en kom een kop koffie of thee
drinken of, als de herfst in de lucht zit, zo'n heerlijke
beker warme chocolademelk!

Dat we een actieve kerk zijn laten we ook zien aan
de activiteiten die deze maand gepland zijn. Er is

weer een film om over door te praten en een lunch-

bijeenkomst.

De activiteiten waar een * bij staat worden onder de
kalender nader toegelicht.
U komt toch ook?

Wilt u gebruik maken van De Herberg voor een
bespreking of zelf een activiteit organiseren? Neem
dan contact op met Anneloes Steglich 06 27 07 36 57.
Hartelijke groet,

Anneloes Steglich
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Algemeen

Activiteitenkalender oktober

Iedere week

maandag

dinsdag

De 2e dinsdag in de maand
woensdag

donderdag
vrijdag

zaterdag
Programma in oktober

14 oktober

15 oktober

18 oktober

20 oktober

23 oktober

06 november

Tijd

13.30 -16.00 uur
13.30 -16.30 uur
13.30 -16.30 uur
13.30 -16.30 uur
13.30 -16.30 uur

09.30 -12.00 uur
13.30 -16.30 uur

13.30 -16.30 uur

14.00 en 19.30 uur

09.00 -12.00 uur

10.00 -13.00 uur

19.30 -21.30 uur

11.00 -13.00 uur

14.00 -16.00 uur

Wat

Digiwijzer café*

Open Huis in De Herberg
Bingo!

Breien voor het goede doel
Open Huis in De Herberg

Kerkkantoor
Open huis in De Herberg

Open Huis in De Herberg

Film om over door te praten *

Woord- en communieviering in
de RK kapel met aansluitend een
gesprek rond het evangelie.*

Gemeentebijeenkomst*

Allerzielen of
Eeuwigheidszondag*

Lunch ‘laat je verrassen door
muziek™*

Leven met Al

Contactpersoon
Lia Borgs 06 30 29 58 85
0118 41 25 18

Sonja Vreeke 06 38 53 16 27

0118412518

Gertruud Smit

Ria Mangnus en
Anneloes Steglich

Pastor Ria Mangnus en ds.
Janny Blankenstijn

Anneloes Steglich en
Sonja Vreeke

Lia Borgs en Anneloes Steglich

Digiwijzer café

Steeds meer banken bieden hun diensten digitaal aan.
Dat is voor Senior Web aanleiding om de banken te
vragen eens goed aan u uit te leggen hoe het werkt. U
kunt zich aanmelden voor een van de workshops die
in oktober en november aangeboden worden:

06 oktober Workshop ING bank app (2 workshops na
elkaar 13.00 of 15.00 uur)

20 oktober Workshop ABN-AMRO bank app

en 10 november 2e workshop ABN-AMRO

27 oktober Workshop Rabobank bank app

(2 workshops na elkaar 13.00 of 15.00 uur)

Informatie en aanmelding bij Lia Borgs

tel. 06 30 29 58 85

Kaarsjes om te gedenken?

November is een maand om te gedenken. Er
worden kaarsjes gebrand voor dierbaren. In de
katholieke traditie wordt gebeden voor overledenen.
Allerheiligen, Allerzielen, Eeuwigheidszondag... wat
vieren we? Wat verbindt en wat onderscheidt ons in
de christelijke kerken? Pastor Ria Mangnus en
dominee Janny Blankenstijn geven een toelichting
bij de gedachtenisvieringen in november en wat
deze voor hen betekenen.

Maandag 20 oktober van 19.30 tot 21.20 uur in De
Herberg.

Leven met Al
Op donderdag 06 november organiseert DAK in
samenwerking met het Digi café een informatie-
bijeenkomst over Al. Soms handig om te gebruiken,
maar er zijn ook risico's! In haar presentatie gaat Lia
Borgs in op de vraag wat Al is, hoe je er mee kunt
werken en waar je voor op moet passen. Neem
uw mobiele telefoon of iPad mee, dan kunt u deze
middag op een veilige manier kennis maken met Al
Aanmelden bij Ria Borgs 06 30 29 58 85 of Anneloes
Steglich 06 27 07 36 57
Datum: donderdag 09 oktober &
Tijd: 14.00 en 19.30 uur
Locatie: bovenzaal De Herberg (traplift aanwezig)
Kom vooral, het is een mooie film met als heel alge-
meen thema ‘berouw’.
Koffie en thee staan voor u klaar, met een koekje erhij.
We hebben een mandje bij de uitgang voor een vrij-
willige bijdrage aan de kosten. Wilt u iets meer over
deze film weten, in de kerk en in De Herberg ligt/
hangt een poster met meer informatie.
Hopelijk tot gauw!

Gertruud Smit, Sylvie Bertijn, Alide Passchier

contact: 06 10 80 10 47
of gertruud.smit@pkn-viissingen.nl

Films om over door te praten




In gesprek rond het evangelie
Eenmaal per maand gaan we op woensdagmorgen
aansluitend aan de woord- en communieviering in
de OLV kapel (Brouwenaarstraat) in gesprek over de
evangelielezing van de daarop volgende zondag. De
gesprekken zijn afwisselend in de OLV kapel en in
De Herberg.
15 oktober 09.00 uur viering; 10.15 uur gesprek rond
het evangelie; plaats: OLV kapel
Ria Mangnus en
Anneloes Steglich

Algemeen

Lunchbijeenkomst
Het jaarthema van de Protestantse kerk is 'Laat je
verrassen.. . Bij dat thema willen we aansluiten met
de maandelijkse lunchbijeenkomsten. In oktober
is het gespreksthema Hoor, laat je verrassen door
muziek’. Welke rol speelt muziek in ons leven en hoe
kan muziek ons soms verrassen? We gaan het horen
op donderdag 23 oktober tijdens de lunchbijeen-
komst in De Herberg! Aanmelden is niet nodig, voor
de lunchkosten vragen we een vrijwillige bijdrage.
Anneloes, Sonja en Tini

Mantelzorgwaardering
Vanaf heden is het mogelijk om
de mantelzorgwaardering voor
mantelzorgers in de gemeente
Vlissingen aan te vragen. Mantel-
zorgers ontvangen een cadeau-
pakket en worden uitgenodigd om naar de 'Dag van
de Mantelzorg’ te komen waar een theaterstuk zal
plaatsvinden. Aanmelden gaat via de website:
https://buurtteamsvlissingen.nl/mantelzorgpunt/

OPA

Vrijdag 10 oktober van 16.00 uur tot 1745 uur en
zaterdag 11 oktober van 09.00 uur tot 11.00 uur
staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH
XL terrein voor uw papier. In augustus is er 2.460 kg

verzameld, wat een totale opbrengst geeft tot nu
toe van 25.760 kg. De volgende inzameling is op 07
en 08 november.
Namens het Dream Team,
Martin Walraven
Nationale Natuurwerkdagen
Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 01 november
vindt de 25e editie van de Nationale Natuurwerk-
dagen plaats. Doe ook mee! Op deze dagen kun je
samen met andere vrijwilligers aan het werk om de
natuur in Nederland een handje te helpen. Ook als
je geen ervaring hebt met werken in de natuur. Er is
altijd wel een klus in de buurt.
Voor meer informatie of aanmelden:
Rien Mastenbroek
E-mail: obbommel@zeelandnet.nl

Berichten uit de gemeente

Hartelijk bedankt voor het
prachtige boeket dat wij hebben
gekregen iv.m. ons 40-jarig
huwelijk! Hartelijke groet,

Peter en Corine Buteijn

Op zondag 17 augustus was ik
blij verrast dat een bos bloemen
uit de kerk mee naar huis mocht
omdat mijn vrouw en ikzelf te
kampen hebben met lichamelijke
problemen die gelukkig aan de
beterende hand zijn. Het heeft
ons zeer goedgedaan. Nogmaals
hartelijk dank.

Sari en Piet Moret

Beste mensen van de Sint
Jacobskerk,
Heel hartelijk bedankt voor de
bloemen en de kaart die ik mocht
ontvangen na mijn heupoperatie.
Het was hartverwarmend.
Een vriendelijke groet,

Marian Jansen

Hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen en de kaart met de vele
namen van de gemeenteleden ter
bemoediging na het overlijden
van onze zoon Henri.

Met vriendelijke groeten,

Nel en Gerard van Soelen

Hartelijk dank voor de mooie
bloemen en wensen die ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in
het buurtzorgpension.

Clary Leeftink

Blij verrast was ik met zo'n
prachtig boeket bloemen dat ik
van Matthijs namens u mocht
ontvangen.
Plotsklaps liet mijn gezond-
heid mij in de steek, hersteld
mocht ik mijn verjaardag vieren.
Dank u wel.

Angelique Otten




Hartelijk dank voor het mooie
boeket bloemen, ontvangen t.g.v.
ons diamanten huwelijk. Op
19 augustus 1965 stapten wij in
het huwelijksbootje in de Maar-
tenskerk (Grote of Hervormde
Kerk) te 's-Gravenpolder. Het was
een druk bezochte en gezellige
receptie. Allen dank hiervoor

Leen Rottier en Forry

Rottier-Verdonk

Onze hartelijke dank voor de mooie
bloemengroet met de vele namen
vanuit de kerkdienst ter bemoedi-
ging n.a.v. onze gezondheid.

Dora en Henk Moleveld

We hebben een prachtig steuntje in
de rug mogen ontvangen door de
namen op de kaart en de bloemen!
Hartelijk dank,

Matty en René van Zweeden

Evenementen
L]
L Evenementen
SINT _
JACOBS .I Cultuurpodium
KERK Sint Jacobskerk

Zaterdag 04 oktober - 20.00 uur
Cultuur Lokaal: Yesterday's Papers

Zondag 12 oktober - 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland:
Graindelavoix

Vrijdag 17 oktober - 20.00 uur
Cultuur Lokaal: Velvet Music Project

Zaterdag 18 oktober - 20.00 uur
Kamermuziek Zeeland: Platner
Trio met de Goldberg Variaties

Zondag 26 oktober - 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland: Niek Baar,
Ben Kim en Ella van Poucke/pianotrio

Vrijdag 31 oktober - 20.30 uur
Tribute to MTV unplugged

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl

Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van
€ 27,50 gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in
lettertype Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kéther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Voor meer infor-
matie over het pro-
gramma en kaart-
verkoop: https://
www.sintjacobs-
kerk.nl/agenda.html

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,

dan kunt u dit doen op

IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310

35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,

4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl



