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Kerkdiensten

Zondag 02 november

Oogstdienst
Sint Jacobskerk
10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn
Collecte Oogstdienst / Pastoraat
mum.v. de diaconie
1700 uur  Evensong
m.um.v. de Evensingers
Voorganger Ds. G. Klein
Zondag 09 november
Sint Jacobskerk
10.00 uur  Pastor W. Grootenboer
Collecte Diaconie / Onderhoud
gebouwen
Zondag 16 november
Sint Jacobskerk
1000 uur  Ds. L. Wullschleger
(Ermelo)
Collecte Pastoraat / Onderhoud
orgels

Zondag 23 november

Eeuwigheidszondag

Sint Jacobskerk

10.00 uur  Pastor W. Grootenboer
en ds. J. Blankenstijn
Landelijk pastoraat /
Kerk

de Cantorij

Zondag 30 november

le Adventszondag
Kindernevendienst

Collecte

mam.v.

Sint Jacobskerk

Ds. J. Blankenstijn
Zending / Jeugdwerk
de Cantatekaravaan
o.lLv. Rutger Valentijn
Mauritz

10.00 uur
Collecte
mm.wy.

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,

4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

Dienst voor mensen met
en zonder een beperking
Op zondag 23 november
wordt in de Kruiskerk, Klein
Vlaanderen 75, Middelburg,
een dienst gehouden voor
mensen met en zonder een
beperking. De dienst begint
om 14.30 uur en iedereen is
van harte welkom.

Adventsvesper

Op woensdag 26 november
vieren we de eerste advents-
vesper om 19.30 uur in de
Sint Jacobskerk. Een half uur
waarin we samen stil worden,
nadenken, bidden, lezen en
zingen. De volgende vespers
staan vermeld in Kerk in-Druk
van december. Elke vesper
begint met een korte inleiding
over het thema van de vesper.
Verschillende gemeenteleden
zullen de vespers leiden.

De pastores verlenen pastoraat in
de hun toegewezen secties.




Goddelijke emotie

Wim Heijstek

Meer en meer leert de mens’ om logisch
en nuchter na te denken. Steeds nadruk-
kelijker proberen wij om wetenschap-
pelijk de feiten te overdenken. Techno-
logische vooruitgang en kunstmatige
intelligentie bepalen in toenemende
mate de wereld waarin wij leven. Emo-
ties proberen wij zoveel mogelijk buiten
beschouwing te laten. Intuitie en gevoel
zijn niet te verklaren of te bewijzen en
daarmee van ondergeschikte betekenis.

Het afgelopen voorjaar belandde ik viermaal op de
spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Drie keer
werd ik opgenomen en was plaatsing op de inten-
sive care noodzakelijk vanwege steeds opnieuw
opvlammende astma-aanvallen. Dankzij de weten-
schappelijke en technologische vooruitgang was het
mogelijk om het tij te keren en kon ik weer opge-
lucht ademhalen. Je kunt hiervoor niet dankbaar
genoeg zijn en zo kijk ik er ook op terug.

Ik denk van mijzelf dat ik normaliter redelijk in
staat ben om te relativeren, om logisch en nuchter
de feiten te overdenken. Maar op het moment dat
je zo verschrikkelijk benauwd bent en naar lucht
ligt te happen, moet ik bekennen dat de logica en
nuchterheid verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Wat dan nog rest is intuitie, gevoel en emotie. Wat
dan nog rest is de liefde die je voelt en ervaart van
de mensen om je heen, je partner, je kinderen en
kleinkinderen, de bloemen uit de kerk, een kaartje
of een mailtje, onze predikant Janny die je op komt
zoeken, een gebed dat voor jou wordt uitgesproken.
Het zijn die gevoelens, die emotie, die liefde, die
energie waarin je God ervaart. Nuchtere weten-
schap en slimme technologie worden dan ineens
minder betekenisvol.

Dat 'de mens’ meer en meer rationeler, logisch

en nuchter is gaan denken en van daaruit is gaan
werken heeft ons veel gebracht. Technologische
vooruitgang en kunstmatige intelligentie zullen nog
tot veel meer, nu nog ondenkbare ontwikkelingen
leiden. Toch is dat rationele, logische denken uit-
eindelijk van ondergeschikte betekenis op de meest
cruciale momenten in ons leven.

Foto: Levensboom (glasfusing) van Angenelle Thijssen

Op die cruciale momenten is het de mysterieuze
goddelijke emotie, de goddelijke energie die ons
doet opleven, ons inspireert.

Laten wij er met elkaar voor zorgen dat dat niet
logisch of wetenschappelijk te verklaren intuitieve
gevoel, dat mysterieuze ervaren van God in ons
leven medebepalend blijft in alles wat wij doen. Dat
die goddelijke emotie, die niet te bewijzen maar
voelbare energie niet volledig wordt weggerede-
neerd door onze logica en ons nuchtere verstand.
Dan overwint de liefde voor de mensen en de
wereld om ons heen.

God,

ongrijpbaar voelbare emotie
verlichtende, verwarmende energie
vormeloos veelvormig

onzichtbaar veelkleurig

hoorbaar in stilte

onbestemd voorbij trekkend

en wonderlijk gericht

op: zijn ...

tot in eeuwigheid




Van de pastores

‘Nietsdoen is geen optie!’

In deze tijd van schrijven (10 oktober) lijkt er een
wending ten goede te zijn in de oorlog tussen
Israél en Hamas. We hopen en bidden dat in

Gaza de explosies daadwerkelijk zullen stoppen;
dat families hun geliefden die gegijzeld waren of
gevangen zaten weer in de armen kunnen sluiten.
Of dat ze nu in vrede afscheid kunnen nemen

van hun overleden naasten wanneer de lichamen
worden vrijgegeven. Met de eerste transporten die
Gaza in mochten, komt er weer eten en drinken
naar de mensen die dat zo nodig hebben.

—
s M
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Helaas lijkt de strijd die Rusland voert om Oekraine
in te lijven steeds feller te worden en lijkt vrede
daar nog ver weg. Maar hopelijk gaan achter de
schermen onderhandelingen door en lukt het om
Poetin en anderen te bewegen om de weg naar
vrede in te slaan! In Nederland is geen oorlog,
maar wel wordt er op een rustige ingetogen
manier strijd gevoerd voor recht op leven in vrede
en vrijheid in ons land voor de familie Babayants
die op 21 november precies €én jaar in de Open
Hof in Kampen in kerkasiel zit. Helaas zijn er zeker
400 kinderen in ons land die hier soms geboren
zijn, of door hun jarenlange verblijf zeker hier
geworteld zijn, die dagelijks leven met de angst
om uitgezet te worden naar een voor hen onbe-
kend land. Daarom heb ik dit keer gekozen om een
gedicht van oudste zoon, Aram Babayants, in het
kerkblad te zetten. Het is te vinden op de website
van https://kerkasielkampen.nl in een bijdrage van

Kasper Jager, de predikant van de Open Hof. Hij
schrijft daar o.a. dat op 11 september het kerkasiel
al 42 weken duurt en deelt het gedicht van Aram,
geschreven tijdens een slapeloze nacht:

Ooit komt een dag

Ooit komt een dag dat ik weer naar buiten
mag,

waar wind mijn wangen kust en ik weer kan
zeggen: dag!

Maar tot die dag blijf ik dromen, stil,

met kracht,

vertrouwend op de morgen die langzaam
naar me lacht.

De zon die zal weer schijnen op mijn gezicht,
zo zacht,

en vreugde die zal bloeien uit een lange,
stille nacht.

De deuren die gaan open, met al die mensen
vol met kracht.

Ik tel de dagen rustig, elk uur dat langzaam
gaat,

want echt, ik kan niet wachten op die ene dag.
Want ooit komt die dag - dat ik weer naar
buiten mag.

(Aram Babayants - 290 dagen binnen,
Kerkasiel 07-09-2025)

Verjaardagen 80plussers

Veel gemeenteleden stellen een bezoekje na hun
80ste verjaardag zeker op prijs. En velen zijn blijj
met een kaart als groet vanuit de kerk: ze worden
niet vergeten en het geeft aan dat er nog binding
is met de kerkelijke gemeente, want veel van de
jarigen bezoeken de kerkdiensten niet (meer). Nu
is het zo dat onze bezoekers en kaartenschrijvers
zelf ook een leeftijd bereiken waarop ziekte en
zorgen hun levens binnenkomen. Daarom zijn wij
dringend op zoek naar nieuwe mensen die kaarten
willen schrijven als verjaardagsgroet vanuit de kerk.
Of, als iemand dit wenst, een bezoek te brengen.
Mocht u hier meer van willen weten, neem dan
contact op met Wilja Grootenboer

Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer




Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 18 november is er weer Zingkring. We
beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speel-
huus en hopen op mooi samenzijn in dankbaarheid!
In veel kerken in Zeeland wordt de Dankdag voor
gewas en arbeid gehouden op de laatste woensdag
van november. In de Sint Jacobskerk gaan we mee
met het rooster van de landelijke PKN en vieren we
de Oogstdienst zondag 02 november. Bij de Zing-
kring zullen we lezen uit en over Ruth, die gaat ‘aren
lezen’ op het land van Boaz. En we gaan liederen
zingen over oogst, dankbaarheid en de goedheid
van de Heer! De Zingkring is bedoeld voor de bewo-
ners van de Vondellaan en de Koudekerkseweg.
Maar weet: iedereen is welkom in de kring!

Ter Reede Bijbelkring

Woensdag 26 november is de Bijbelkring. We gaan
verder met het lezen en leren over het leven van
Jezus. In oktober verdiepten we ons in de in het

Vanuit de kerkenraad

Johannesevangelie te vinden ‘ik ben’ uitspraken van
Jezus. De maand november staat in het teken van
dankbaarheid en gedenken. Zondag 02 november
is in de Sint Jacobskerk Oogstdienst gevierd en op
zondag 23 november is de Eeuwigheidszondag
geweest, waar we de namen hebben genoemd van
onze overleden gemeenteleden. Jezus had tijdens
zijn leven op aarde verschillende keren te maken
met het verdriet van families nadat een geliefd per-
soon was overleden: de dochter van Jairus (Lucas 8
vers 40-56), de enige zoon van een weduwe (Lucas
7 vers 11-17) en zijn vriend Lazarus.

Hoe gaat Jezus om met het verdriet van de
mensen? De tijd is zeker te kort om alle verhalen
te bespreken, dus ik denk dat we ons zullen buigen
over het verhaal van Lazarus uit Johannes 11 vers
1-44. Welkom op woensdagmiddag 26 november
om 16.00 uur in het Speelhuus.

Wilja Grootenboer

Van de voorzitter

Er gebeurt veel in de kerk en wat fijn dat veel mensen
zich betrokken voelen bij het werk van de kerk.

We zijn het seizoen met een mooie startzondag
begonnen. Tijdens deze dienst is Arjo de Keizer
bevestigd als diaken. Daar zijn we als kerkenraad heel
blij mee, zo is er weer een plek gevuld. Fijn dat Arjo
zich zo thuis voelt in de Sint Jacobskerk dat hij deze
taak op zich wil nemen.

Na de dienst waren er verschillende activiteiten, zoals
het voorbereiden van de lunch en ‘keek op de preek,,
waarbij nagepraat werd over de preek die door Janny
was gehouden. ledereen was enthousiast bezig.

De activiteiten werden afgesloten met een gezamen-
lijke lunch. Hiervoor was weer heel wat werk verricht.

Er waren verschillende salades en er was heerlijke
soep gemaakt. Het is steeds weer verrassend hoe
lekker soep kan zijn.

Er vonden goede gesprekken plaats tijdens de
lunch en dat heb ik ook weer ervaren tijdens de
lunchbijeenkomst in de Vredesweek. Samen eten
verbindt en je praat makkelijker met elkaar.

We kijken naar elkaar om, dat is belangrijk voor

veel mensen. Dat merk ik ook af en toe als ik de
bloemen wegbreng. Mensen zijn blij dat er aan

ze gedacht wordt vooral als er zorgen en verdriet
zijn. Dan zijn de bloemen een bemoediging en zo
wordt het ook wel ervaren. Zo ontving ik onlangs
dit berichtje:

‘Ik ben aangenaam verrast door de bloemen uit de
Sint Jacobskerk. Ik ben geen trouwe kerkganger dus
ik heb op zo'n gebaar niet gerekend. Wel voel ik mij
sterk verbonden met deze kerk.

Wil je mijn dank overbrengen aan al die mensen die
mij sterkte hebben gewenst via de kaart?’

Als laatste wil ik nog graag een beroep op u doen:
er zijn nog meer plekken vrij in de kerkenraad.
De kerkrentmeesters kunnen ook nog versterking
gebruiken. We moeten voorkomen dat de kerk
straks nog maar door een kleine groep mensen in
stand wordt gehouden. Denk niet dat kan ik niet, je
kunt soms meer dan je denkt.
Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer




In Memoriam

Gerrit Mastenbroek

*31 augustus 1937 - 106 september 2025

A

Op 06 september over-

leed ons gemeentelid Gerrit
Mastenbroek. Dat gebeurde
onverwacht toen hij en zijn
vrouw Jannie op de camping
in Oosterbeek stonden. Ze
gingen vaak met de caravan
op stap en ontmoetten zo
veel mensen onderweg. De
kinderen en kleinkinderen
deelden daar mooie herinneringen over tijdens de
afscheidsdienst.

En ze vertelden over de man die hij was, liefheb-
bend en zorgzaam voor zijn gezin, vastberaden en
actief om iets goeds van het leven te maken, van
zijn werk en van zijn vrije tijd. Daar ging hij voor, en
daar genoot hij van.

Gerrit vond het belangrijk om op de hoogte te
blijven van wat er in de wereld gebeurde en daar-
over in gesprek te blijven. Waarin hij zijn eigen
mening goed kon verdedigen.

Gerrit wilde ook moderne communicatiemiddelen
blijven gebruiken. Hij had geregeld dat hij elke
morgen een bijbeltekst ontving op zijn telefoon,
voor de nieuwe dag, om mee te nemen. Geloof
was belangrijk voor hem. Samen met Jannie was
hij altijd betrokken bij de kerk. Ook daar voelde hij
zich verantwoordelijk, zo was hij ouderling in Open
Hof in Vlissingen, en daarvoor ook al ouderling in de
Open Hofkerk in Rotterdam.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij het ver-
trouwen van Gerrit dat de dood niet het einde is, dat
er na de dood een nieuwe werkelijkheid is bij God.
Op de kaart stond het geschreven: Vol vertrouwen is
Gerrit thuisgekomen bij zijn Heer.

We wensen Jannie en de kinderen, klein en ach-
terkleinkinderen kracht bij het gemis, dat ze elkaar
mogen troosten met mooie herinneringen.

Janny Blankenstijn

s

Jacomina Dingemanse
*28 maart 1930 - 114 september 2025
Op 14 september overleed ons
gemeentelid Ina Dingemanse.
Ze werd geboren in Grijps-
kerke; over de boerderij waar
ze opgroeide vertelde ze
graag als je bij haar op bezoek
kwam in Ter Reede, waar ze de
laatste tijd woonde. Afhanke-
lijk worden van hulp viel niet
mee, Ina was altijd heel zelf-
standig, ze koos haar eigen weg en hield vast aan
wat ze belangrijk vond.
Dat was in de eerste plaats haar gezin, waar ze
met veel liefde en trouw voor zorgde. Tot het laatst
genoot ze er enorm van om met kinderen en
(achter)kleinkinderen te gaan wandelen, het liefst
langs mooie bloemen, daar hield ze van.
Ook de kerk en het geloof waren heel belangrijk
voor Ina, ze voelde zich deel van de gemeenschap
in de Sint Jacobskerk. Toen ze niet meer naar de
kerk kon komen, beleefde ze thuis de kerkdiensten
mee en bezocht ze de Zingkring en de Bijbelkring in
Ter Reede.
Ina hield van zingen, jarenlang was ze lid van de
Cantorij. Daarom was het mooi dat de Cantorij zong
in haar afscheidsdienst, dat was haar wens. Ze had
zelf de liederen aangegeven, liederen die spreken
van hoop en vertrouwen dat God haar nabij was en
bleef, dat geloof gaf haar kracht. Dat klonk door in
het lied over de voetstappen op het strand, dat ein-
digt met de woorden van God:
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik
jou gedragen’.
We wensen de kinderen, klein en achterkleinkin-
deren kracht en zegen, dat mooie herinneringen
hen mogen troosten.

Janny Blankenstijn




B1j de diensten

Zondag 02 november vieren we om 10.00 uur

de oogstdienst, dankbaar voor het goede dat ons

is gegeven, voor het eten dat ons voedt, voor de
vruchten die een heel seizoen zijn gerijpt. We staan
er in de dienst ook bij stil dat we ook mogen delen
van wat we kregen. Er kan voedsel worden ingele-
verd voor de voedselbank. Een boodschappenlijstje
vindt u hierbij.

Het ideale boodschappenlijstje:

- Macaroni

- Wraps

- Bouillonblokjes

- Ragout (kip, champignons, kalfs)

- Hagelslag

- Pannenkoekenmix

- Schenkstroop

Voor de veiligheid en houdbaarheid moet u
goed letten op TGT (te gebruiken tot) en THT
(tenminste houdbaar tot). Als producten die
datum overschreden hebben, moeten wij ze
wegdoen.

Ook zal er naast de twee gebruikelijke collectes een
talentencollecte zijn in deze dienst. Dat wordt in

de dienst nog even uitgelegd, maar het gaat er om
dat u aan kunt geven dat u iets voor een ander wilt
doen, die met uw hulp dan geholpen is. Dat gaat
via Stichting Present Walcheren. Deze stichting is
voortgekomen uit de diaconieén van de Walcherse
PKN-gemeenten. Zij verzamelen hulpaanbod en
hulpvraag op Walcheren en leggen dan verbinding.
Het gaat om diverse soorten hulp, net wat u zou
willen bieden, een keer of vaker, bijvoorbeeld bood-
schappen doen, helpen in de tuin, een praatje, een
klusje of vervoer.

De NT-lezing is Lucas 19 vers 1-10, over Zacheus
die door Jezus uit de vijgenboom wordt gehaald.
Hij is zelf een vrucht van de vijgenboom geworden,
die van wat hij heeft, gaat delen.

Zondag 09 november staan er verschillende
lezingen in het oecumenisch leesrooster. Voor deze
zondag heb ik gekozen voor de alternatieve lezing
uit Handelingen 21 vers 1-14 over Paulus. Op de
Bijbelkring in Ter Reede is Paulus wel vaker onder-
werp van onze gesprekken geweest en hebben we
ons verdiept in zijn leven en reizen. Dat gaf ons
altijd genoeg stof tot nadenken. Daarom voor mij
een mooie uitdaging om in deze dienst samen te
horen over Paulus en te ontdekken hoe hij zijn
geloof (be)leefde.

Zondag 16 november gaat ds. L. Wullschleger voor.

Zondag 23 november is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Op deze Eeuwigheidszondag noemen
wij de namen van de gemeenteleden die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Kernlied in

de dienst is lied 733 uit het Liedboek, waarvan het
eerste couplet luidt: "Vrienden die zijn overleden, al
wie ons is voorgegaan, vouw ze samen in de vrede,
van uw ene naam. Willem Barnard dichtte de tekst,
hij gebruikte twee bijbelse zegenbeden. In 1 Samuél
25 vers 29 zegt Abigail tegen David: "“Mocht ooit een
mens... u naar het leven staan, dan zal de ziel van
mijn heer gebonden zijn in de bundel der levenden
bij de Heer, uw God". De afkorting T.N.Ts.B.H. onderop
joodse grafstenen staat voor ‘Tehie Nisjmato Tseroera
Betsror Hachajiem', ‘'Moge zijn/haar ziel gebonden
zijn in de bundel der levenden' In lied 733 gaan
"Vouw ze samen'’ en ‘bind ze samen’ (in couplet 3)
over het bewaren van zielen. De andere zegenbede
die Barnard gebruikt heeft, is van Paulus: De God van
de vrede is met u allen. Amen’ (Romeinen 15 vers

33). Hierin herkennen we de godsnaam: 'Ik zal er zijn’
(Exodus 3 vers 14) of 'zo zal Ik ook jou bijstaan’ (Jozua
1 vers 5). Aan de vrede en de vastheid van deze naam
worden de overledenen toevertrouwd.

In de dienst zal bij het noemen van de naam van een
gestorven gemeentelid een roos in de vaas geplaatst
worden en krijgen alle aanwezigen gelegenheid een
kaars aan te steken en even stil te zijn.

We zullen voor elkaar bidden en nemen dan ook de
namen mee, die tijdens de openstelling van de kerk
op de stenen in de kaarsjesnis zijn geschreven.




De Cantorij verleent haar medewerking aan de
dienst. U mag de steen met de naam van uw
geliefde, die u op een eerder moment al heeft
beschreven, mee naar huis nemen. Ook mag een
roos uit een van de vazen meegenomen worden als
herinnering aan deze zondag toen de naam van uw
geliefde overledene werd genoemd.

Na de koffie zullen we de stenen die over zijn met
een klein ritueel op een mooie plek in de natuur
neerleggen. Wie dat wil kan meegaan. Geef dat
even aan bij Gertruud Smit, Wilja Grootenboer of
Janny Blankenstijn.

Na Eeuwigheidszondag begint het nieuwe kerkelijk
jaar met de Adventstijd, de tijd waarin we verlan-
gend wachten op de komst van het kind van vrede.
We leven dan weer toe naar Kerst.

Op woensdag 26 november vieren we de eerste
adventsvesper om 19.30 uur in de Sint Jacobs-
kerk. Een half uur waarin we samen stil worden,
nadenken, bidden, lezen en zingen. De vol-

gende vespers staan vermeld in Kerk in-Druk van
december. Elke vesper begint met een korte inlei-
ding over het thema van de vesper. Verschillende
gemeenteleden zullen de vespers leiden.

Zondag 30 november is de eerste zondag van
Advent.

In de adventsperiode volgen we de teksten van het
oecumenisch leesrooster, met de nadruk op
OT-lezingen uit het bijbelboek Jesaja. Op deze
zondag lezen we Jesaja 2 vers 1-5: in een donkere
tijd brengt Jesaja hoop en roept hij op om te gaan
leven in het licht van de Ene, onze God.

De Jesajateksten worden ook gebruikt in het
adventsproject voor de kinderen. Dat heeft de
mooie naam 'De geluksbezorger’, ontleend aan de
‘vreugdebode’ uit het bijbelboek Jesaja. In de zon-
dagen van Advent zal er steeds aandacht zijn voor
dit project met een ‘geluksbrenger’ die langskomt
bij de kinderen om een ‘pakketje geluk’ te brengen

Collecten en giften

en er is een projectlied dat we wekelijks zullen
zingen. Zondag 30 november is er kinderneven-
dienst.

In deze dienst wordt medewerking verleend door
koor en ensemble van de Cantatekaravaan onder
leiding van Rutger Valentijn Mauritz. Zij zingen

en spelen adventsmuziek uit de Lutherse traditie,
waaronder het bekende ‘Nun komm, der Heiden
Heiland’ van Heinrich Schutz (1585-1672). Prachtige
muziek, vertolkt door jonge mensen!

Choral Evensong zondag 02 november

Op zondagmiddag 02 november zal de Sint Jacobs-
kerk open zijn in het kader van Allerzielen, om
mensen de gelegenheid te geven hun overleden
geliefden te gedenken en een kaarsje te branden.
De Evensong zal op die middag om 17.00 uur
hierbij aansluiten. Zingen is juist in deze dagen van
gemis van levensbelang. Niet alleen besteden wij

in de Evensong aandacht aan geliefden, maar wij
betrekken hierbij ook hen die wij de heiligen van de
kerk noemen. Daardoor ontstaat een band tussen
de naar troost en zingeving zoekende gemeente op
aarde met de lofzingende gemeente in de hemel.
In deze Evensong lezen we uit het Oude Testa-
ment Jesaja 60 vers 1-3 en 17-22, en uit het Nieuwe
Testament Matteus 5 vers 1-12, de zaligsprekingen.
De Britse theoloog en dichter Rowan Williams (geb.
1950) zegt daarover: "De zaligsprekingen zijn als
een 'uitkristallisering’ van een mensenleven waarin
niet de destructieve patronen (hartstochten) bepa-
lend zijn, maar waarin Gods koninkrijk de toon
aangeeft”.

Behalve psalm 138, zingen de Evensingers zoals
gebruikelijk de gebeden, een Magnificat en Nunc
Dimittis en een anthem. Er zijn ook drie samen-
zangliederen. De Evensingers staan onder leiding
van Ineke Wijkhuijs - van den Driest. De voorganger
is ds. Gerrit Klein en de organist is Jos Vogel. De
toegang is gratis, er vindt bij de uitgang wel een
collecte plaats voor de onkosten.

Bloemenfonds

De telling van de giften voor het bloemenfonds over
de maand september leverde het mooie bedrag van
€ 125,60 op, inclusief een gift van € 50,00 van mevr.
v.d. D. via mevrouw S.

De heer J. v.d. Hoeven ontving een gift van € 20,00

voor het bloemenfonds van mevrouw B.
Ontvangen door Tineke Cosijn € 20,00 euro voor
het bloemenfonds van de fam. van de G.

Alle gevers hartelijk dank. Hopelijk wordt de bloe-
menkist ook in de komende maanden goed gevuld.
Hij is groot genoeg!!




Van de diaconie

Dagreisje voor ouderen, georganiseerd
door de diaconie

Met een volle bus, (49 personen) reden we op
dinsdag 16 september vanuit Vlissingen richting de
Wouwse Plantage waar de eerste stop was. Daar
werden we verrast met een lekker kopje koffie of
thee, aangevuld met heerlijk gebak en konden

we kennis met elkaar maken en gezellig bijpraten.
Daarna gingen we vol goede moed verder met de
reis naar de Brabantse Biesbosch, waar onze rond-
vaartboot, de Zilvermeeuw, al op stoom lag en de
gezagvoerder ons door de prachtige natuur loodste.

Tijdens het varen werden we verwend met een
overheerlijke lunch, terwijl de gids aan boord ons
alle wetenswaardigheden vertelde over het ontstaan
van de Biesbosch, de begroeiing, de aanwezigheid
van de zeearend en de bever. Inmiddels ging het
stevig waaien en regenen maar wij zaten heerlijk
en gezellig droog. Plotseling kregen we bericht dat
een andere boot, de Zilvermeeuw 5, motorstoring
had en was er sprake van dat alle passagiers van

die boot, bij ons aan boord zouden komen. We
moesten allemaal een beetje inschikken en dan zou
het best kunnen. Gelukkig was dat niet nodig, want
het euvel werd opgelost en beide schepen konden
gebroederlijk naar
de thuishaven

' varen. Eind goed, al
goed.

De reis ging per
bus verder richting
Rijsbergen naar
een aardbeien-
kwekerij, waar we
werden ontvangen
met koffie en thee
met een Rijsbergse
wafel, opgemaakt
met heerlijke verse

aardbeien en slagroom, gepresenteerd op lange
tafels, waar we konden aanschuiven. Het was een
erg gezellige samenkomst, mede door de presen-
tatie van de eigenaar van deze mooie aardbeien-
kwekerij.
Hij vertelde dat de aardbei tegenwoordig bijna het
hele jaar door geoogst kan worden, door in de
winterperiode de jonge stekjes onder een tempera-
tuur van -1,5 graad Celsius, op te slaan. Steeds een
week opschuivend, zodat later elke week opnieuw
geplant en geoogst kan worden en het oogsten
gespreid kan worden. Helaas voor de Nederlanders
gaan de allerbeste aardbeien naar het buitenland,
zoals het meestal gaat met de groente- en fruit-
handel, dit vanwege de prijs die wij, Nederlanders,
niet willen betalen. Bij het afscheid konden we bij
het groente- en fruitstalletje nog veel producten
inslaan voor thuis of onderweg en daar werd gretig
gebruik van gemaakt.
De terugreis ging ondanks de files best wel viot en
zo kwamen we weer vol met verhalen en een hele-
boel nieuwe wetenswaardigheden thuis.
Tenslotte wil ik, met alle medereizigers, de chauffeur
en het team van de diaconie, hartelijk bedanken
voor deze prachtige dag.

Koos Borg

Bestemming Heilig Avondmaal collecte
2e halfjaar 2025

4

& Stiching
Zeguwse
WensAmbulance

Van augustus tot en met
december gaan de opbreng-
sten van de Heilig Avond-
maal collectes naar de Stich-
ting Zeeuwse WensAmbulance.

ledereen kent wel mensen in de directe omgeving die
ongeneeslijk ziek zijn maar nog o zo graag een laatste
wens vervuld zouden zien: nog één keer naar het
ouderlijk huis, voor de laatste keer naar een concert of
nog één keer de zee zien. Het kunnen grote wensen
zijn of kleine maar ze zijn belangrijk voor de zieke.
Stichting Zeeuwse WensAmbulance kan helpen om
deze wensen te realiseren. Ze doen dat met een team
van enthousiaste vrijwilligers die de zieke een hele
dag begeleiden. De ambulance is uitgerust met een
comfortabele brancard en er mogen 1 a 2 familieleden
mee in de ambulance. Het vervoer met de WensAm-
bulance wordt kosteloos aangeboden.

U kunt als kerkganger dit werk steunen en meehelpen
om een onvergetelijke glimlach op het gezicht van

de patiént te toveren. Dat kunt u doen door een gulle
bijdrage aan de Heilig Avondmaal collectes tot en met
december van dit jaar.

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks deze prachtige stich-
ting als vrijwilliger of geldelijk ondersteunen.
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Op pad met een emstig zieke man
en wat fantastisch dat we dit nog
hebben kunnen doen. Deze man
die zelf had gewerkt tijdens de
bouw van de Oosterscheldekering
wilde deze nog graag bezoeken.
Ook van Neeltje Jans werd alle medewerking gegeven
om deze wens mogelijk te maken. Hij en zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen hebben hiervan zeker
genoten. Helaas heeft dit geluk niet lang meer mogen
duren, enkele dagen na deze fantastische wens is
meneer helaas overleden. Wij wensen de nabe-
staanden heel veel sterkte.

Overzicht collecteopbrengsten t.b.v.
diaconie en diaconale doelen

Met de intrede van Arjo de Keizer als aspirant diaken in
februari en sinds 28 september als diaconaal ambts-
drager, is het tellen van de collectegelden met ingang
van maart overgedragen. De voorzitter van de dia-
conie (Gertruud Smit) en de penningmeester (Arjo de
Keizer) zijn sindsdien verantwoordelijk voor het tellen
en storten van de via de collectes opgehaalde giften
aan de diaconie en de diaconale doelen.

Dat ging niet zonder de nodige hobbels, maar uitein-
delijk is dankzij uitleg van Joop Prins en Hannie Suur-
mond alles duidelijk en loopt het verantwoorden van
de collecteopbrengsten prima. Wij zijn dankbaar voor
de inzet van Joop en Hannie in de voorgaande jaren

(Opbrengst collectes voor Diaconie en diaconale doelen

&

(heel veel jaren!) en de hulp die zij na het beéindigen
van hun diaconale activiteit nog aan ons hebben
gegeven.

In het onderstaande overzicht kunt u niet zien wat er
digitaal wordt gegeven aan de collectes of hoeveel er
met de collectebonnetjes wordt gegeven. Dit is echter
wel in een uitgebreide staat keurig opgenomen. Wie
dat wil inzien, kan contact opnemen met de voorzitter
(Gertruud).

In het tweede halfjaar van 2025 gaan de Heilig Avond-
maal collectes naar de Stichting Zeeuwse WensAm-
bulance Walcheren. In het eerste halfjaar gingen deze
opbrengsten naar de stichting Zeeuws Verlies. In een
apart artikel in deze Kerk in-Druk leest u meer over het
nieuwe Heilig Avondmaal doel.

De diaconie verheugt zich in uw gulle gaven. In het
overzicht ziet u alleen de doelen die opgenomen zijn
in het jaarlijkse collecterooster. Buiten deze doelen,
geeft de diaconie ook giften aan diverse andere orga-
nisaties, stichtingen, activiteiten en noodhulpvragen.
De uitgaven voor alle diaconale doelen zijn vele malen
groter dan de collecteopbrengsten, daarom bevelen
wij hierbij graag nogmaals van harte de Jaarlijkse
Inschrijving voor de diaconie 2025 bij u aan. De brief
daarvoor hebt u eind september al in de brievenbus
ontvangen. In Kerk in-Druk van oktober was hieraan
ook nog een kort artikel gewijd.
Gertruud Smit,
voorzitter diaconie PG Vlissingen
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‘maart 659,37 141,55 209,95 481,88
april 468,63 144,90 254,33 418,28
mei 352,07
juni 186,30 204,60 189,60
juli 618,01
augustus 553,29 151,95
september 989,50
oktober
november
december
3827,17 141,55 559,45 736,21 418,28 189,60 191,95 6064,21
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Kerk- en werkgroepen

Zendingscollectie 30 november, kinderen in Rwanda
Deze le adventszondag col-
ke r k lecteren we voor kinderen in
E ﬂ a C ‘i’j E Rwanda, een klein, dichtbevolkt
N land in Oost-Afrika. Misschien
herinnert u zich nog dat daar in 1994 een genocide
plaatsvond. Buren gingen elkaar te lijf. Zoiets is niet
zomaar vergeten en vergeven. Er blijft vaak nog jaren
veel onderling wantrouwen bestaan. Nog steeds zien
we dat wereldwijd oude conflicten voedingsbodem
zijn voor nieuwe conflicten of het uitlokken daarvan.
In Rwanda probeerde de moeder van Mariya Josee
lange tijd zelf haar problemen op te lossen. Moeder
en dochter waren beiden besmet met het hiv-virus.
Zoiets vertel je niet zo makkelijk aan anderen, zeker
niet als er weinig vertrouwen is.

De opbrengst van deze collecte voor Kerk in Actie
gaat onder andere naar het werk van de Rwan-

dese organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’
betekent. Deze organisatie werd opgericht door een
vrouw die de genocide overleefde en besloot iets te
doen voor kinderen die toen wees werden. Tegen-
woordig zet deze organisatie zich ieder jaar in voor
1300 kwetsbare kinderen en hun verzorgers. Kinderen
zoals de 13-jarige Mariya Josee. Haar moeder kon
zich aansluiten bij een zelfhulpgroep. Ze kreeg hulp
waardoor ze in een beter huis kon wonen met een
tuintje om groenten te verbouwen. Mariya Josee kan
weer naar school en ontmoet in het weekend een
groep kinderen die ook met hiv besmet zijn. Er wordt
uit de Bijbel gelezen en ze leert omgaan met haar
ziekte. De kinderen maken samen plezier. Moeder

en dochter staan er niet meer alleen voor en krijgen
weer meer vertrouwen in de mensen om hen heen.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Verkoop (kerst)kaarten

Evenals vorig jaar is er weer (kerst)kaartenverkoop,
en ook andere leuke dingen, door Sharmila Francke.
Dat zal zijn op de volgende zondagen: 30 november
en 07 en 14 december. De opbrengst is voor de pro-
jecten in Colombia. Wacht dus nog even met het
kopen van kerstkaarten, de kaarten van Sharmila zijn
heel mooi en het wachten zeker waard.

Opbrengst boekenmarkt 2025

Vanaf 01 juli 2025 tot en met 13 september 2025 is
er in de Grote Kerk van Goes door Kerk in Actie van
de Protestantse Gemeente Goes een boekenmarkt
gehouden. Naast het gevarieerde aanbod van dui-
zenden boeken was er ook een grote collectie platen,
cd’s en dvd’s in de aanbieding. De opbrengst van deze
markt van maar liefst € 20.689,70, gaat naar het goede
doel. Dit jaar is de opbrengst voor twee van de drie
projecten in Colombia van Kerk in Actie. Eén van de
projecten is de kansarme kinderen in achterstands-
wijken een betere toekomst te geven en het andere
project is de opleiding tot predikant.

We zijn zeer verheugd dat deze 2e boekenmarkt in
de Grote Kerk zo'n groot succes is geworden. Deze
indrukwekkende opbrengst overtrof ook onze ver-
wachtingen. We zijn dan ook het Stichtingsbestuur
Grote Kerk en Hofman Productions zeer erkentelijk
voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte en
spullen om deze boekenmarkt tot zo'n groot succes
te maken.

Tevens willen we alle
diaconieén in de regio en
alle personen dankzeggen
voor hun inspanningen
om boeken, platen, cd’s en
dvd’s voor ons te verza-
melen. We gaan ook in
2026 weer een boeken-
markt organiseren in de
Grote Kerk van Goes.
Helpt u weer mee om de boekenmarkt ook in 2026
tot een succes te maken? Dat kan door vanaf nu weer
boeken aan te melden via het mailadres
boekenmarkt@protestantsgoes.nl of telefonisch

op 06 55 24 86 39.

De ZWO-werkgroep

Waarom GroeneKerken meeloopt met de

klimaatmars

‘Kies klimaat, kies rechtvaardigheid’, de slogan van
de klimaatmars die op 26 oktober
is gehouden. Bij het opstellen van
dit artikel moet de mars dus nog
plaatsvinden. Als team van Groe-
neKerken zullen we meelopen en
delen we graag de vragen die we
onszelf vooraf stelden.

Voel ik me thuis bij een klimaatmars, ook al is daarvoor

een vergunning afgegeven? Is het voor een christen

wel passend om de overheid op te roepen iets te doen,

in Romeinen 13 vers la staat toch dat iedereen de

autoriteit van het bevoegd gezag moet erkennen? Is

een klimaatmars niet heel polariserend?
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En wat doe ik als er dingen gebeuren waar ik niet

achter sta? En dan is de mars ook nog op zondag.

In het kort een reactie daarop:

- Nederland haalt de klimaatdoelen voor 2030 zeer
waarschijnlijk niet.

- De gevolgen van klimaatverandering zijn wereld-
wijd zichtbaar, vooral in het mondiale Zuiden.

- Scheppingszorg is een kwestie van rechtvaardigheid
en christelijke roeping.

- Bidden, hulp bieden én demonstreren zijn moge-
lijke manieren om verantwoordelijkheid te nemen.

- Demonstreren is niet burgerlijk ongehoorzaam als
het vergund is. Dat geldt ook voor een klimaatmars.

- De overheid faalt in haar taak om de schepping te
beschermen, daarom een oproep tot actie.

- Ook wijzelf dragen verantwoordelijkheid en de kli-
maatmars biedt ruimte tot bezinning daarop.

- Demonstraties kunnen verbinden, maar laten we
ook in gesprek blijven met wie niet meedoet.

- Deelname wordt telkens afgewogen; bij ongere-
geldheden stapt het team van GroeneKerken uit.

- Een klimaatmars op zondag is niet onze keuze,
maar er is ruimte voor een kerkdienst én deelname.

Wel of niet meelopen met een klimaatmars?
Onlangs was in het nieuws dat het heel onwaar-
schijnlijk is dat Nederland de klimaatdoelen voor 2030
gaat halen.

"~ ZONDAG 26 OKT
DEN HAAG

KIES TOEKOMST ™ KIES KLIMAAT!

Ook een CO2-vrije economie in 2050 raakt daarmee uit
beeld. Dat is iets waarover we erg teleurgesteld, boos
en verdrietig zijn. Mensen in het mondiale Zuiden, die
het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcatastrofe,
worden het hardst getroffen omdat ze niet de middelen
hebben om zich voor te bereiden op de gevolgen van
klimaatverandering.

Klimaatverandering tegengaan is dus ook een zaak

van rechtvaardigheid: van rechtdoen aan Gods mooie
schepping. We geloven dat we als christenen geroepen
zijn om op te komen voor alle leven dat onder druk
staat. Wij denken een roeping te hebben op die plekken
te zijn, om daar een geluid van hoop te laten horen.

Je wel of niet uitspreken tegen de overheid?

Als we geloven dat de overheid door God is ingesteld,
is het goed om gehoorzaam te zijn aan degenen die
boven ons gesteld zijn. We zien ook dat deze overheid
er niet in slaagt om stappen te zetten die nodig zijn
om Gods schepping te beschermen. We kunnen niet
zwijgen nu we zien hoe de overheid daarin faalt.
Overigens zijn we ook zelf verantwoordelijk. leder van
ons heeft elke dag de mogelijkheid om rechtvaardige
keuzes te maken en het goede te doen. Niet gemak-
kelijk want de samenleving heeft veel verleidingen en
het is makkelijk daarin mee te gaan. Daarom zien wij
de mars ook als een moment om ons te bezinnen op
onze eigen levensstijl.

Is de klimaatmars polariserend?

Polarisatie willen we zeker niet aanmoedigen! Maar
we merken dat het meedoen met een klimaatmars
heel verbindend is voor de deelnemers. Regelmatig
horen we van kerkvergroeners dat ze het fijn vinden
samen met andere mensen achter het spandoek van
GroeneKerken te lopen. Dat betekent echter niet dat
de thuisblijvers niet om klimaatdoelen geven. Mensen
kunnen verschillende redenen hebben om niet mee
te doen. Laten we elkaar daarin niet de maat nemen,
maar juist in de kerk dat gesprek met elkaar voeren.

Wat te doen als er dingen gebeuren waar je niet
achter staat?

Onze deelname aan een klimaatmars is niet van-
zelfsprekend en wegen we iedere keer opnieuw af.
Ondanks goede afspraken is het niet uit te sluiten dat
mensen met een eigen thema zich aansluiten. Voor
ons als team geldt dat wij eruit stappen als er groot-
schalige ongeregeldheden en rellen plaatsvinden.

Werkgroep Groene Kerk

(Dit artikel is bewerkt en ingekort van de website
GroeneKerken - Actueel)




Verenigingen

In de bijeenkomst van de
ANBO-PCOB Souburg/Rit-
them e.o. op dinsdagmiddag
11 november a.s. houdt dhr.
Arjan van Gelder een interessante lezing over het
Motorschip Koningin Emma. Deze bijeenkomst

is in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-
Souburg, en begint om 14.00 uur. Het Motorschip
Koningin Emma stamt uit 1933 en is daarom met
haar geschiedenis een unieke boot. ' De Emma'’ is
omgebouwd tot een luxe hotelboot, met 10 Deluxe

% ANBO
'y PCOB

kamers, die aan de Houtkade in de binnenhaven van

De Herberg

Dé plek om op verhoal te komen

Activiteitenkalender november
Iedere week Tijd Wat

Digiwijzer café
Open Huis in De Herberg

Vlissingen ligt. Dit is tevens de plek waar de boot
destijds gebouwd is. Zie ook:
https://www.psdnet.nl/zijlader-koningin-emma/
We kijken uit naar een compleet verhaal, vol
wetenswaardigheden over de geschiedenis van de
Koningin Emma! U bent van harte welkom om dat
verhaal mee te komen beleven!

Met hartelijke groeten,

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.
06 4310 54 68

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Contactpersoon
Lia Borgs, 06 30 29 58 85

0118 41 25 18

De 2e dinsdag in de maand Bingo!

maandag 13.30-16.00 uur
dinsdag 13.30-16.30 uur
woensdag 13.30-15.30 uur
donderdag 13.30-16.30 uur
riida 09.30-12.00 uur

JeE) 13.30-16.30 uur
zaterdag 13.30 -16.30 uur

Programma in november
13.00-18.00 uur
11.30 uur

02 november
09 november

26 november 11.00-16.00 uur

Leven met Al
(kunstmatige intelligentie)

06 november 14.00-16.00 uur

13 november 14.00 en 19.30 uur

27 november 11.00 -13.00 uur

Een dag om te herinneren

Op zondag 02 november bieden we iedereen in
Vlissingen gelegenheid om in de Sint Jacobskerk
overledenen
te komen
herdenken.
[edereen die
een dierbare
wil herinneren
door een kaars
aan te steken
of de naam op

EEN DAG
* OM TE HERINNEREN
- _h -

et Jij com kaarsje aamy

Breien voor het goede doel

Een dag om te herinneren
Soep met nootjes

Retraite in Kloosterwelle

Film om over door te praten

Lunch ‘Laat je verrassen door
verhalen’

Sonja Vreeke, 06 38 53 16 27

Open Huis in De Herberg

Kerkkantoor
Open Huis in De Herberg

0118 41 25 18

Open Huis in De Herberg

Kerk open
In de Sint Jacobskerk

Aanmelden bij Anneloes
Steglich, 06 27 07 36 57

Lia Borgs 06 30 29 58 85 en
Anneloes Steglich

Gertruud Smit

Anneloes Steglich
en Sonja Vreeke

een steen te schrijven is hartelijk welkom! Er is stilte
afgewisseld met muziek en er zijn gedichten om
naar te luisteren. Er is een luisterend oor voor wie
behoefte heeft aan een gesprek. Voor de kinderen
is er een speciale kinderhoek. Om 1700 uur staat de
Evensong in het teken van deze herinneringsdag.
Ook dan blijft er gelegenheid om een kaarsje aan te
steken. Maar tijdens de viering wel in stilte. De dag
wordt georganiseerd in samenwerking met uitvaart-
ondernemers.

Zondag 02 november van 13.00 tot 18.00 uur in de
Sint Jacobskerk, Oude Markt 2 Vlissingen.

13
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Leven met Al

Op donderdag 06 november organiseert DAK in
samenwerking met het Digicafé een informatie-
bijeenkomst over Al kunstmatige intelligentie. Soms
handig om te gebruiken, maar er zijn ook risico’s! In
haar presentatie gaat Lia Borgs in op de vraag wat Al
is en waar je het tegenkomt in het dagelijks leven.
Er zijn allerlei voordelen en kansen die deze middag
aan de orde komen. U krijgt uitleg over Chat GPT

en zo nodig hulp bij het installeren daarvan. Neem
uw mobiele telefoon of iPad mee, dan kunt deze
middag op een veilige manier kennismaken met Al!
Aanmelden bij Lia Borgs 06 30 29 58 85 of Anneloes
Steglich 06 27 07 36 57.

Lunchbijeenkomst

‘Laat je verrassen door verhalen' De late herfst leent
zich bij uitstek voor het delen van verhalen. Verhalen
die soms een diepe betekenis kunnen hebben en

die gaan over het leven. Verhalen kunnen ook heel
verrassend zijn! Met het thema sluiten we aan bij het
jaarthema van de protestantse kerk Kijk, laat je ver-
rassen door Gods geest’.

Donderdag 27 november van 11.00 tot 13.00 uur in
De Herberg. Aanmelden is niet nodig, voor de lunch-
kosten vragen we een vrijwillige bijdrage.

Anneloes, Sonja en Tini

Kloosterretraite

Op woensdag 26
november orga-
niseren we samen
met de OLV paro-
chie een klooster-
retraite in Kloos-
terwelle, gehuisvest
in de monumen-
tale Corneliuskerk.
Het is een soort heilige plek’ in het rustieke retraite-
dorp Noordwelle, gelegen in de Schouwse polder.

Algemeen

&

Om 09.00 uur is er een Woord- en communieviering
in de OLV kapel in de Brouwenaarstraat in Vlissingen.
Aansluitend aan die viering vertrekken we om 10.00
uur naar Noordwelle.

Programma:
11.00 uur Ontvangst en kennismaking

en meditatief zingen
12.00 uur Middaggebed
12.30 uur Lunch
13.30 uur Meditatieve wandeling in de kloos-
tertuin 'De Wellehof'
(bij slecht weer een binnenactiviteit)
Lectio divina (meditatieve
benadering van een bijbeltekst)
Indrukken van de dag en zegenlied
Afscheid

14.30 uur

15.30 uur
16.00 uur

Kosten van deze dag, inclusief lunch, € 35,00 per
persoon. Aanmelden bij Ria Mangnus
rmangnus@rkwalcherennl of Anneloes Steglich
(tel. 06 27 07 36 57) altsteglich@gmail.com

In het weekend van 16 tot en met 18 oktober 2026
organiseren wij een kloosterweekend naar de Abdij
van Berne in Heeswijk-Dinther. Nadere informatie
over dit weekend volgt.

Soep met nootjes

Zondag 09 november bent u aansluitend aan het
koffiedrinken welkom bij ‘Soep met nootjes’. Onder
leiding van Gertruud Smit en begeleid door Jos
Vogel zingen we advents- en kerstliederen. Daarna
lunchen we samen. Voor soep wordt gezorgd, wilt u
zelf brood meenemen?

Orgelconcerten

Ook afgelopen zomer vonden er weer orgelconcerten
plaats in de Sint Jacobskerk: elke vrijdag om 12.00
uur, tijdens de maanden juli en augustus. De con-
certen werden gegeven door organisten van dichtbij
(onze eigen provincie) en ook daarbuiten; jonge
talenten en oude rotten in het vak. Gezien de publieke
belangstelling (gemiddeld toch zon 100 bezoekers)
zeker iets om in stand te houden! De orgelconcerten
zijn gratis toegankelijk. Er wordt met de collectezak

bij de uitgang gestaan en het

is mogelijk te doneren via een
QR-code. Dit is allemaal ter
bestrijding van de onkosten. De
organisten zelf krijgen natuur-
lijk ook een (bescheiden) ver-
goeding.

Toch is het saldo dan aan het
einde van het seizoen weer
positief, net als afgelopen jaren.




De commissie heeft dan ook besloten om een bij-
drage van € 1.000,00 aan het orgelfonds van de kerk
te geven. Uit dit fonds worden alle onkosten betaald,
zoals de stembeurt van het orgel. De orgelbouwer
Flentrop stemt het orgel volledig 1x per vijf jaar, en is
daar drie dagen aan bezig. Zo krijgt dit geld van alle
gevers een zeer nuttige bestemming.
Wij danken alle bezoekers van de orgelconcerten
voor hun giften van dit jaar (en afgelopen jaren)!

Jos Vogel

OPA

Vrijdag 07 november van 16.00 uur tot 1745 uur en
zaterdag 08 november van 09.00 uur tot 11.00 uur
staat het Dream Team weer op het AH terrein aan de
Gildeweg in Vlissingen voor uw papier. In september
is er 3.960 kg papier verzameld, wat een totale inge-
zamelde hoeveelheid van 29.720 kg geeft tot nu toe.
De volgende inzameling is op 12 en 13 december.

Namens het Dream Team, Martin Walraven

Acta Comparanda

Ds. Chris Vonck gaat reeds jaren voor in Vlissingen.
Vele jaren in Open Hof en daarna in de Sint Jacobs-
kerk. Journalistiek zit in zijn bloed. Wie het dagblad
Trouw las in de jaren 60 en 70 weet dat Chris Vonck
als jonge twintiger het jeugdevangelisatieblad ‘Op
Vrije Voeten' uitgaf. Chris stond vanaf zijn prille jeugd
open voor 'verbindingen'. Zijn redactie kende toen
reeds naast protestanten ook katholieken en Joden.
Zijn naaste collega’s waren Louis Davids (Belgisch
Israélitisch Weekblad) en Felix Dalle (Vlaams Katholiek
Parochieblad).

Na de stichting en erkenning van de Faculteit voor
Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te
Antwerpen ontstond door zijn toedoen en de directe
steun van de Boeddhist Adriaan Peel ‘Acta Compa-
randa’. Acta Comparanda werd een internationale
meertalige periodiek (1x jaarlijks) met als doel om
godsdiensten en culturen tot dialoog te leiden. En
met succes. Acta Comparanda werd een platform van
gedachten in onze pluriforme wereld. Het bezit een
blik op de theologische en filosofische waarden waar
de hedendaagse mens mee worstelt. Actueel zoals
een artikel van dr. Ludo Abicht over ‘Israél en Hamas'
in het meest recente nummer. Recensies in Acta
Comparanda van Nederlandstalige boeken worden
ook in onze Nederlandse dag- en weekbladen over-
genomen.

Uiteraard universitair met onder andere akkoorden

in Marrakesh, Mashhad, Amman, Jeruzalem, Moskou,
Mandalay, Taipei, Harvard, Columbia om niet te ver-
geten: Tilburg, Leiden, Marburg, etc! Het eerste abon-
nement in Nederland werd ingeschreven in de stads
Bibliotheek Middelburg (tegenwoordig: ZB Bibliotheek
van Zeeland, in Middelburg). Aangezien het tijdschrift
op dit gebied uniek is en aangezien legio theologi-
sche maar ook filosofische periodieken het niet meer
aankunnen in onze zgn. moderne beschaving en als
zodanig verdwijnen (maar niet Acta Comparanda!),
hoopt de redactie een verdere verantwoorde ver-
spreiding in Centraal Afrika en Latijns Amerika waar
te maken. Een bredere erkenning door donaties uit
eigen regio helpt om dit te verwezenlijken. Meer
informatie: zie www.actacomparanda.com

U kunt Acta Comparanda steunen met een donatie
op: IBAN: BE 47 0011 3642 1280. BIC: GEBABEBB

Berichten uit de gemeente

Hartelijk bedankt voor de prachtige
bos bloemen en de kaart met heel
veel namen die ik mocht ont-
vangen iv.m. mijn 80e verjaardag.
Een hartelijke groet van

Marian de Bree

Hartelijk dank voor de prachtige
bos bloemen en de kaart met de
vele namen voor beterschap die ik
na mijn hartoperatie mocht ont-
vangen. Vriendelijke groet,

Annie Kramer

Een bloemetje van de Sint Jacobs-
kerkgemeenschap is een licht-
puntje in sombere tijden.
Hartelijk dank.

Ineke en Bram Leenhouts

Ik wil jullie bedanken voor de
prachtige bos bloemen die ik mocht
ontvangen na een zware oogope-
ratie. Het zal nog wel even duren
voordat het helemaal goed is.
Met vriendelijke groetjes

Jannie Joziasse - v. Bruggen

De zondag na mijn 80ste ver-
jaardag werd ik verrast door Ingrid
en Kees Steneker die bloemen
als groet en felicitaties uit de Sint
Jacobskerk meebrachten. Hartelijk
dank!

Henriétte de Jonge - Reijenga

Onze hartelijke dank voor de
mooie bos bloemen en de kaart
met vele namen vanuit de kerk-
dienst van 05 oktober.

Leen en Anneke Schuller
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Beste leden van de diaconie,
Graag wil ik jullie hartelijk
bedanken voor het prachtige
uitje naar de Biesbosch op
woensdag 16 september. Het
was een dag die mij persoon-
lijk heeft geraakt - verbonden-
heid, verwondering en warme
ontmoetingen. Met een volle
bus vertrokken we vol verwach-
ting richting het Nationaal Park
Biesbosch. Onze eerste halte
was in een café in Kuitaart, waar
koffie, gebak en fijne gesprekken
ons hart verwarmden. Thema's
als hoop, geloof en dankbaar-
heid kwamen vanzelf op tafel.
Op fluisterboot Zilvermeeuw
genoten we van een smakelijke
lunch. Ondanks het winderige
weer maakten we het gezellig
benedendeks, kijkend naar het
water en elkaar. Als afsluiter
bezochten we een aardbeien-
bedrijf in Rijsbergen. Onder het
genot van een heerlijk toetje en

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 1700 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl

Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,

4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

een enthousiaste rondleiding
leerden we over het telen van
aardbeien én kochten we lek-
kers voor thuis. Deze dag bracht
meer dan mooie plekken: het
bracht verbondenheid, verwon-
dering en warmte. Diaconie, heel
hartelijk dank voor deze waar-
devolle ervaring. Ik hoop dat de
kerkenraad via deze weg ook
kennis neemt van hoe bijzonder
deze dag was. Voor herhaling
vatbaar!
Met hartelijke groeten,

Willem

Dankbaar voor het bereiken van
de leeftijd van 90 jaar, samen
met mijn echtgenoot, wil ik u
allen hartelijk bedanken voor de
prachtige bos bloemen en de
bijgaande kaart met de vele na-
men. Allen van harte bedankt.
W. van der Gaag - van Weele

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van
€ 27,50 gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kéther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Evenementen

- Evenementen
SINT o Cultuurpodium
wces: A S
KERK Sint Jacobskerk

Zondag 30 november
Aanvang: 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland:
The Hague String Trio

Voor meer informatie over het
programma en
kaartverkoop:
https://www:.sintja-
cobskerk.nl/agenda.
html

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,

dan kunt u dit doen op

IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310

35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,

4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl



