
 

 
 

Protestantse Gemeente te 
 
 Vlissingen 
 
 

Orde van Dienst voor zondag 31 augustus 2025 

11e zondag van de zomer  

Thema: Een lied in de nacht 

 
 
 

Voorgangers : Hans en Marja van Vliet 
  Commissionairs Leger des Heils 
Ouderling van dienst : Marianne Kloosterboer 
Kindernevendienst : Anja Vogel en Erica Francke 
Orgel en vleugel : Jos Vogel 
Lector : Mattijs Bulthuis 

 
Muziek 

Welkom en mededelingen  
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DIENST VAN VOORBEREIDING 

Zingen Aanvangslied: Lied 868 vers 1, 2, 4 en 5 Lof zij de Heer 

- de gemeente gaat staan - 

Moment van inkeer 

Votum en groet 
 V: Onze hulp is de naam van de Heer  
 A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 V: Die trouw blijft voor eeuwig 
 A: en niet loslaat wat zijn hand begon. 

- de gemeente gaat zitten - 

Inleidende woorden 
Kennismaking 

Zingen: Lied 836 O Heer die onze Vader zijt 

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging 

Zingen: Lied 705 Ere zij aan God, de Vader 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet  
 V: De Heer is met u! 
 A: Ook met u is de Heer! 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Wetslezing: Deuteronomium 6, 1-7 en Marcus 12, 28-31 (lector) 

Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opwekking, 167) 

1.Samen in de naam van Jezus  2.Heel de wereld moet het weten 
Heffen wij een loflied aan  Dat God niet veranderd is 
Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal 
En doet ons elkaar verstaan Doordringt in de duisternis 
Samen bidden samen zoeken 't Werk van God is niet te keren 
Naar het plan van onze Heer Omdat Hij er over waakt 
Samen zingen en getuigen  En de Geest doorbreekt de grenzen 
Samen leven tot zijn eer Die door mensen zijn gemaakt 
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3.Prijst de Heer de weg is open Vader met geheven handen 
Naar de Vader naar elkaar Breng ik U mijn dank en eer 
Jezus Christus Triomfator 't Is uw Geest die mij doet zeggen 
Mijn Verlosser Middelaar Jezus Christus is de Heer 

Tweede lezing: Handelingen 16, 16-34 (Marja van Vliet) 

Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer 

Overdenking 

Muziek 

Zingen: Lied 904 vers 1, 3 en 5 Beveel gerust uw wegen 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Inzameling van de gaven 
Collectes: 
 1e Pastoraat 
 2e Diaconie 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

- de gemeente gaat staan - 

Zingen: Slotlied Lied 968 vers 1, 2 en 5 De ware kerk des Heren 

Uitzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 
Groet 

Muziek 

 

 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee  
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MEDEDELINGEN 

Koffie met een praatje Zin in een kopje koffie én een praatje? Kom  
dan op woensdag 3 september naar De Burgerij aan de Van 
Hogendorpweg. Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor u klaar. 
 

Evensong Zondag 7 september, 17.00 uur is er een Choral Evensong 
in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. De Evensingers olv Ineke 
Wijkhuijs-van den driest zingen Psalm 139, een magnificat en nunc 
dimittis van A.H. Brewer en een anthem van J. Rutter en daarnaast 
ook 4 samenzang liederen. De lezingen zijn uit Jeremia 17 en Marcus 
10. De voorganger is ds Gerrit Ruitenburg en de organist is Jos Vogel. 
De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang van de kerk. 
 

Gesprekskring Op woensdag 10 september is er aansluitend op de 
viering in de RK Kapel om 10.30 uur weer een gesprekskring rond de 
Evangelielezing voor de daaropvolgende zondag.  
pastor Ria Mangnus en Anneloes Steglich  
 

Films om over door te praten Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 
Wanneer Joel merkt dat zijn ex-geliefde Clementine haar 
herinneringen aan hun tijd samen heeft laten wissen, besluit hij 
hetzelfde te doen. Te laat realiseert hij zich dat hij natuurlijk niet van 
zijn mooie herinneringen af wil. Over de kracht van herinneringen en 
een tweede kans.  
Donderdag 12 september, 14.00 uur en 19.30 uur in De Herberg. 
 

Open monumentendag Op 13 september is het open 
monumentendag. Er is die dag van 11.00 tot 12.30 uur een 
historische rondleiding met als thema de geschiedenis van Vlissingen 
en de slavenhandel. Informatie en aanmelding bij het Maritiem 
Muzeeum. https://dezb.op-shop.nl/8863/historische-stadswandeling-
slavernijverleden-vlissingen/13-09-2025 
 

Expositie drieluik Zeeuws slavernijverleden Tot 28 september is in de 
Sint Jacobskerk het drieluik Cargazoen, Armazoen, Retouren te zien. 
Het wandkleed is ontworpen door kunstenaar Liesbeth Labeur en in 
samenwerking met een groot aantal Zeeuwse vrijwilligers tot stand 
gekomen. Het is de Zeeuwse bijdrage aan het landelijke project 
‘Draden van ons Nederlandse slavernijverleden’. 


