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Kerk in-Druk
September 2025 • jaargang 15 nummer 10

> Nietsdoen is geen optie
> Startzondag 28 september 
> In gesprek met Arjo de Keizer



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in 
de hun toegewezen secties.

2

 Kerkdiensten

Zondag 07 september

 

Sint Jacobskerk	
10.00 uur	 Ds. G. Ruitenburg 

(Zoutelande) 
Collecte	 Diaconie / Onderhoud 

orgels

17.00 uur	 Evensong
m.m.v. 	 de Evensingers
Voorganger	Ds. G. Ruitenburg 

(Zoutelande)

                        
Zondag 14 september

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Dhr. L. Walhout 

(’s-Gravenpolder) 
Collecte Diaconie / 
Kerk

Zondag 21 september

Vredesdienst

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn 

i.s.m. John Boshuis 
en Margot Pols van 
het  Apostolisch 
Genootschap

Collecte	 Vredeswerk PAX / 
Diaconie

m.m.v.	 de Cantorij o.l.v. 
Gertruud Smit 

Zondag 28 september

Startdienst 
Kindernevendienst
Bevestiging Arjo de Keizer 
als diaken

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn en 

pastor W. Grootenboer  
Collecte	
Diaconie / Kerk

m.m.v.	 Werkgroep Eredienst 
en Liturgie

Dienst voor mensen met 
en zonder een beperking
Op zondag 28 september 
wordt in de Ontmoetingskerk, 
Sandberglaan 1 in Middelburg, 
een dienst gehouden voor 
mensen met en zonder een 
beperking. De dienst begint 
om 14.30 uur en iedereen is 
van harte welkom.Eerstvolgende kliederkerk: 

zondag 05 oktober 11.30 uur
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Nietsdoen is geen optie!
Anneloes Steglich

Dat moet de wijkgemeente Open Hof in Kampen gedacht hebben toen zij haar deuren 
opende om de familie Babayants een veilige schuilplaats te bieden. Tien jaar in Nederland 
op zoek naar een veilig heenkomen, van het ene asielzoekerscentrum naar het andere. De 
jongste kinderen werden hier geboren.  Deze vier kinderen weten niet anders dan dat hier 
hun thuis is en toch dreigt uitzetting. 

We kennen de schrijnende verhalen uit de tijd dat 
INLIA Zeeland zich sterk maakte voor uitgeproce-
deerde asielzoekers die geen schijn van kans hadden 
om terug te keren naar hun land van oorsprong. 
Soms stateloos, of vanwege gevaar dat zich soms 
moeilijk liet bewijzen en al te vaak omdat kinderen 
ontheemd zouden raken. Wetenschappelijk is aan-
getoond dat gedwongen terugkeer ernstige schade 
toebrengt aan de ontwikkeling van kinderen. Voor 
de gemeente in Kampen was nietsdoen geen optie. 
De jeugdruimte van kerkcentrum Open Hof werd 
omgebouwd tot een geïmproviseerde woonruimte, 
de familie Babayants werd met open armen ont-
vangen en vanaf dat moment, 21 november 2024, 
werd begonnen met het onafgebroken houden van 
kerkdiensten om te voorkomen dat de vreemdelin-
gendienst zou binnenvallen. 
  
Uit alle windstreken van Nederland kwam bijval. Pre-
dikanten uit het hele land bieden aan om vieringen 
voor hun rekening te nemen en ook wij kwamen met 
een kleine delegatie uit Oost-Souburg en Vlissingen 
naar Kampen om onze steun te betuigen. We spraken 
met de vrijwilligers die week in week uit zich inzetten 
om de boel draaiende te houden. We verzorgden de 
vieringen van 16.00 tot 24.00 uur, een schijntje als 
je bedenkt dat het kerkasiel nu al 9 maanden duurt. 
De kaars op tafel wordt brandend gehouden en van 
voorganger naar voorganger doorgegeven.

Het is niet de eerste kaars, hopelijk wel de laatste 
voordat de Babayants een veilig verblijf in Neder-
land wordt geboden.  Het gezin kan de deur niet uit. 
Dag en nacht zitten zij in de kerk. De kinderen volgen 
online schoollessen. De ouders willen graag werken 
maar kunnen alleen maar wachten in de hoop op een 
barmhartiger beleid. Hoe lang zal dit kerkasiel nog 
nodig zijn en voor hoeveel meer gezinnen met kin-
deren dreigt uitzetting?
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De kerk pleit ervoor dat alle gewortelde kinderen in 
Nederland mogen blijven en dat het belang van kin-
deren verankerd wordt in de asielprocedure, zodat zij 
niet langer de dupe worden van een trage en gebrek-
kige regelgeving. Geen eenmalig kinderpardon maar 
een blijvende bescherming van kinderen, zodat zij 
niet langer slachtoffer worden van stroperige bureau-
cratische procedures. 
Van 20 tot 28 september wordt de jaarlijkse vredes-
week gehouden. Als thema koos Pax de slogan 
‘Nietsdoen is geen optie’. De grote vragen van oorlog 
en geweld, van asielproblematiek en klimaatcatas-
trofes kunnen een gevoel van machteloosheid geven. 
Maar ‘nietsdoen is geen optie’ wisten de verzets-
mensen in 1940-1945. “Nietsdoen is geen optie!” 
roepen de demonstranten die met zoveel mogelijk 
lawaai roepen om een einde aan de genocide in Gaza. 

“Nietsdoen is geen optie!” hield Derk Sauer ons voor 
in zijn strijd om het vrije woord. Nietsdoen is geen 
optie…, vult u zelf maar in. Het vraagt wel veel lef. 
Kunnen we dit wel aan, vroeg de kerkenraad van de 
Open Hof in Kampen zich af.  Maar ze gaan ervoor en 
nu na 9 maanden zeggen ze: “Ok, het is een uitda-
ging, maar met steun van velen kunnen we dit nog 
heel lang volhouden”. Laten wij hen daar in elk geval 
in blijven steunen!    

Lied van het Kerkasiel
 
Tekst: Herman Koetsveld, samengesteld met de 
inbreng van de deelnemers op de avond van 
29 april 2025 

1.	 Een kerk als hof, een welkom-thuis waar liefde 
leeft, volharding huist; geen mens alleen, 
geen kind gemist als geestkracht doorslagge-
vend is

2.	 Dichtbij en ver, van overal staan mensen op, 
het diepe dal van onrecht hoopvol te weer-
staan echt sámen-leven aan te gaan.

3.	 De kind’ren van de rekening zij leven in een 
mengeling van vragen ‘mag ik hier wel zijn’; ‘is 
mens’lijkheid hier echt of schijn?’

4.	 Een veilig thuis, een morgen lacht wanneer 
vanuit de Geest gedacht: jij, nieuwe naaste, 
warm omarmd zo grenzeloos vanuit het hart.

5.	 Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar groeit 
trouw en liefde aan elkaar dit antwoord, 
mens’lijk, frank en vrij, want God voor allen, 
jou en mij.

Pastoraat in de woonzorgcentra

Ter Reede Zingkring 
Dinsdag 16 september, Prinsjesdag is er weer Zing-
kring. 
We beginnen rond de klok van 10.30 uur in het 
Speelhuus en hopen op een zinvolle en fijne ont-
moeting. Het thema zal zijn: De koning te rijk. We 
zullen toepasselijke liederen zingen over Gods 
koninkrijk. En een échte klassieker na zo veel jaren 
Zingkring op deze bijzondere derde dinsdag is het 
zingen van lied 708 de verzen 1 en 6: Wilhelmus van 
Nassouwe.

Ter Reede Bijbelkring 
Na een lange zomerperiode is er op woensdag 17 sep-
tember weer Bijbelkring. We zullen ons de komende 
keren richten op het leven van Jezus. En we beginnen 
bij het lezen en bespreken van enkele gelijkenissen 
die door Jezus zijn verteld aan de mensen die naar 
hem toekwamen en die zo graag meer wilden weten 
en begrijpen van God, van Jezus, van het leven en 
geloven. En ook vandaag zijn er nog diezelfde vragen 
en verlangens… Daarom: welkom op woensdag-
middag 17 september 16.00 uur in het Speelhuus.

Wilja Grootenboer
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Voorbij die zomer
De zomer is bijna weer voorbij, na de maanden 
van rust op het gebied van vergaderingen, na een 
periode van ontspanning en er even tussenuit. 
Intussen ging het leven door, met alle lief en leed. In 
persoonlijke levens en ook in de wereld; met de vre-
selijke beelden in Gaza die ons raken.
De kerk bleef gelukkig open in de zomer: De Her-
berg en ook de Burgerij. We ontmoetten elkaar in 
vieringen, bij de koffie, bij concerten, bij de lunchbij-
eenkomsten, bij een klus in of voor de kerk en ook 
thuis bij lief en leed. We genoten van de nieuwe acti-
viteit Zomerlof, en van de vesper na het instellen van 
het gilde van kerkwachten op 25 juli, de naamdag 
van Jacobus. Heel veel mensen bezochten de kerk 
weer op de dagen dat de evenementencommissie 
de openstelling verzorgde. Alle mensen die zich 
hebben ingezet om er een mooie zomer van te 
maken, hartelijk dank.
We wensen u allemaal veel goeds en hartelijke 
groeten van 

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Onderstaand gedicht werd gelezen tijdens het 
eerste uur van de doorgaande diensten die de groep 
uit Oost-Souburg en Vlissingen op woensdag 06 
augustus in Open Hof in Kampen verzorgde. Ds. 
Janny Blankenstijn sprak over ‘Pelgrimeren’. Dit naar 
aanleiding van de vesper die werd gehouden op 
25 juli, de naamdag van Jacobus de Meerdere, de 
apostel van wie onze kerk de naam draagt. Op die 
dag werd voor onze kerkdeur aan de Oude Markt 
een bronzen Sint Jacobsschelp ingewijd, als zicht-
baar teken dat deze kerk een pelgrimskerk is. Voor de 
familie Babayants was er als groet uit Vlissingen een 
Jacobsschelp meegenomen. Pelgrimeren, op bede-
vaart gaan is een eeuwenoud gebruik: je gaat op pad, 
met als doel het bereiken van een heilige, bijzondere 
plek. Vaak een bedevaartsplaats. Vandaag de dag zijn 
er heel veel mensen die het lopen zien als middel om 
dichterbij zichzelf te komen.In het reine te komen 
met dingen die zijn gebeurd in hun leven.

Soms is de lange wandeling naar de bijzondere 
bestemming letterlijk afstand nemen van pijn, van 
verdriet. Maar ook dankbaarheid voor genezing; het 
ingaan van een nieuwe levensfase zet mensen aan 
het pelgrimeren. Niet de aankomst is bij iedereen 
het hoogste doel, het onderweg zijn is belang-
rijk. Vroeger was pelgrimeren nog lastiger, zonder 
bordjes als richtingwijzer, zonder Google Maps. 
Onderweg zijn en niet weten waar je ’s avonds zult 
slapen. Afhankelijk zijn van goedwillenden op je 
pad, die je onderdak bieden, een slaapplaats voor 
de nacht en wat te eten. Janny Blankenstijn trok 
een lijn van het pelgrimeren naar het kerkasiel. De 
Open Hof die de familie Babayants: vader Alexandr, 
moeder Karina en hun kinderen Aram (20), Ariana 
(14), Amelia (11) en Aleksa (3) een lange weg van 
omzwervingen en verhuizingen onderdak biedt, een 
veilige plek - voor nu.

Samen voor vrede NU!
Luister
schaam je niet
schaafwonden genezen beter
in het licht van de zon
je kunt de pijn in je hart
niet helen als je kwaad blijft
oog om oog
tand om tand
zal je niet helpen
Luister
je verdriet te boven
vergelding zal je niet troosten
hoor het krassen
van schaatsen op bevroren water
de snijdende pijn van
littekens in de spiegel van je ogen
struikelstenen
van geslacht op geslacht
Luister
wees niet bang
de ander is onbekend als jezelf
koester het kind op de vlucht
en geef het een schuilplaats van liefde
laat het weer lachen in de zon
en fluister…
fluister dat ene woord
vrede
jij en ik
samen voor vrede
nu!

Anneloes Steglich, september 2024

Van de pastores 
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In Memoriam
Jacomina Tramper - Hoefkens
*21 april 1930 - †21 juni 2025 

Zaterdag 21 juni overleed in 
de leeftijd van 95 jaar Mien 
Tramper in Hof Mondriaan 
in Middelburg. Hier woonde 
ze de laatste drie jaar van 
haar leven. Op vrijdag 27 juni 
namen we afscheid van Mien. 
In de afscheidsdienst staken 
haar zonen Niek en Pieter 
ieder een kaars aan: één voor 

hun vader Hans Tramper, die overleed op 18 april 
2017, één voor hun moeder en voor hun gezinnen. 
Mien had vier kleinkinderen en vier achterkleinkin-
deren. Mien was de oudste in het gezin Hoefkens. 
Broer Gerrit was vijf jaar jonger en broer Adri werd 
geboren toen Mien al vijftien was. Na de Huishoud-
school heeft Mien - mét het diploma van coupeuse 
op zak - tot aan haar trouwen in 1957, gewerkt bij 
Naaiatelier De Singel in Vlissingen. 
In het gezin van Mien en Hans hoorden bidden, 
danken, lezen uit de Bijbel, kerkgang, catechisatie 
en christelijk onderwijs erbij voor de jongens. Mien 
sprak misschien weinig over haar geloof, maar ze 
geloofde wel. Ze hield van de kerkgemeenschap: 
het ergens bij horen, het zingen én het moment van 
rust. Ook ging ze naar de Vrouwenvereniging van 
de Petruskerk en heeft ze altijd veel vrijwilligers-
werk gedaan voor de kerk. Woorden uit de trouw-
tekst (Psalm 141) hielpen haar geloof te duiden: 
Mien leefde haar geloof met een stil gebed in 
groot vertrouwen. Mien was actief, creatief, spor-
tief: wandelen, fietsen, tennissen, volksdansen. En 
van die laatste hobby maakte ze haar werk: vele 
jaren heeft Mien volksdansles gegeven aan verschil-
lende groepen. Ze zag er graag netjes uit: kapper 
en schoonheidsspecialiste hoorden daarbij. Na het 
pensioen van haar man heeft ze met hem vele grote 
reizen gemaakt. En ook met de kinderen en klein-
kinderen gingen ze graag op stap. Gelukkig zijn er 
de mooie herinneringen, want de moeder en oma 
van vroeger was Mien al langer niet meer. Dat haar 
geloofsvertrouwen tot steun mag zijn voor haar 
zonen, schoondochters, klein- en achterkleinkin-
deren en voor haar broers, schoonzussen en alle 
verdere familie.

Wilja Grootenboer

Cornelia Geervliet
*01 juli 1930 - †21 juli 2025

Maandag 21 juli is heenge-
gaan Corry Geervliet. Op 01 
juli mocht zij 95 jaar worden.  
Na vele fijne jaren aan de 
Korenbloemlaan in Vlissingen 
te hebben gewoond was het 
door dementie niet meer 
verantwoord dat Corry nog 
langer alleen bleef wonen 
in haar flat. Zo verhuisde 

ze na 20 jaar naar het Bonedijkehuis aan de Ver-
lengde Bonedijkestraat. Ruim vijf jaar heeft Corry 
hier gewoond. Zeker in het begin had ze het hier 
erg naar haar zin in haar mooie met zorg door de 
familie ingerichte kamer. De periode voor de ver-
huizing was moeilijk voor Corry, maar zeker ook 
voor degenen die zorg voor haar droegen. Steeds 
meer raakte Corry het overzicht kwijt, verdwaalde 
met de auto en was soms ’s nachts heel actief. Corry 
werd geboren in Arnemuiden als derde kind na 
haar broers Roen en Kees. Anderhalf jaar later werd 
zusje Nel geboren. Later verhuisde het gezin naar 
Vlissingen. Na de Mulo heeft  Corry 19 jaar gewerkt 
bij de firma Ventevogel. Daarna vertrok ze naar 
Naarden om te gaan werken bij het kindertehuis 
van het Leger des Heils. Corry had een warm hart 
voor kinderen en haar nichtjes en neefjes hebben 
dan ook goede herinneringen aan logeerpartijen 
en uitjes met hun tante. Corry was goed in regelen, 
hield van gezelligheid en was trouw in vriend-
schappen. Corry was een gelovige vrouw en vond 
naar de kerk gaan heel belangrijk. Ze kwam bij de 
soos en zong bij de Cantorij.  Ze wist zich een kind 
van God en daarom staat er bovenaan haar rouw-
kaart: ‘In leven en in sterven zijn wij geborgen in 
Zijn hand’. Wensen wij haar zus Nel, alle nichten en 
neven, verdere familie en vriendinnen het beste toe; 
dat zij met een warme glimlach mogen terugkijken 
naar alles wat (tante) Corry in hun levens betekend 
en gedaan heeft.

Wilja Grootenboer
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Collecten en giften

Collecteopbrengsten juni 
Doel	 Datum	 Totaalbedrag
Evensong	 01-06	 €	 92,00
Jeugdwerk	 01-06	 €	 166,57
Onderhoud orgels	 08-06	 €	 178,10
Onderhoud gebouwen	 15-06	 €	 148,75
Mission to Seafares	 22-06	 €	 287,55
Kerk	 29-06	 €	 155,60
Jeugdwerk	 29-06	 €	 140,90

Collecteopbrengsten juli 
Doel	 Datum	 Totaalbedrag
Kerk	 06-07	 €	 162,20
Evensong	 06-07	 €	 114,00
Pastoraat	 13-07	 €	 161,55
Kerk	 20-07	 €	 184,75
Pastoraat 	 27-07	 €	 204,74
Onderhoud orgels	 27-07	 €	 180,40

Bloemenfonds
De rijk versierde kist, waarin gaven voor het bloe-
menfonds gedeponeerd kunnen worden, kortweg 
‘bloemenkist’ genaamd, staat weer op haar oude 
vertrouwde plaats. Of het daaraan ligt is niet dui-
delijk, maar in ieder geval mocht ze zich in de 
maanden juni en juli verheugen in een grote belang-
stelling. Inclusief twee anonieme giften van € 50,00 
was de opbrengst over deze maanden € 286,94. Een 
mooi bedrag. Alle gevers hartelijk dank.

Helena Cornelia Irene 
van Meerendonk - Brasser
*10 mei 1941 - †29 juli 2025

Op dinsdag 29 juli over-
leed in haar eigen kamer in 
Oranjehof te Oost-Souburg 
Lenny van Meerendonk 
in de leeftijd van 84 jaar. 
Lenny was tot op het laatste 
moment helder en zo heeft 
ze bewust afscheid kunnen 
nemen van haar naasten. 
Toen Lenny ruim drie jaar 

geleden werd opgenomen in het ziekenhuis was 
er de angst dat ze het niet zou redden. Terug naar 
haar huis in de Begonialaan kon ze niet meer, 
maar het wonen in de Zoute Viever deed haar 
goed. Lenny kende er veel mensen, genoot van 
de contacten en ging iedere zondagavond naar 
de kerkdiensten. Na de verhuizing naar Oran-
jehof moest ze wel erg wennen. Heel verdrietig 
was het overlijden van haar zoon Kees, oktober 
vorig jaar; dat was enorm zwaar. Lenny was een 
écht nakomertje in het gezin Brasser: haar broer 
boven haar was 14 jaar ouder, haar zussen 17 en 
18 jaar. Toen Lenny 11 was overleed haar vader en 
bleef ze alleen met haar moeder achter. Financieel 
hadden ze het niet breed. Toen ze 19 was trouwde 
ze met Johan van Meerendonk. Samen kregen ze 
vier kinderen. Maandag 04 augustus namen we 
afscheid van Lenny en we legden haar in het graf 
bij haar man Johan; hij overleed op oudejaarsdag 
1995 - Lenny was toen 54 jaar. Lenny heeft het in 
haar leven niet gemakkelijk gehad. Maar gelukkig 
was haar geloof haar tot steun. De tekst van ‘Voet-
stappen in het zand’ verwoordde haar geloofsver-
trouwen. God was er voor haar, altijd! Lenny heeft 
heel veel werk verzet voor de kerk: als ouderling, 
als preekvoorziener voor de kerkdiensten in Ter 
Reede en ook als maakster van de kerstkaarten 
voor alle vrijwilligers, want ze was ook creatief. 
Lenny zal gemist worden. Bidden wij Sonja, Peter, 
Eric, klein- en achterkleinkinderen, verdere familie, 
vrienden en bekenden troost toe van God de 
Vader: in geloof, met hoop en heel veel liefde! 

Wilja Grootenboer



8

Op 07 en 14 september zijn er gastvoorgangers, we 
laten ons verrassen door keuzes voor bijbelteksten 
en liederen.
De Vredesdienst op 21 september, wordt samen 
gevierd met het Apostolisch Genootschap. De Can-
torij werkt mee aan de dienst en waarschijnlijk leren 
we ook wel een lied uit het liedboek van het Apos-
tolisch Genootschap. Voor de invulling van de dienst 
maken we gebruik van suggesties in het magazine 
Pax-Vieren. Het thema van de dienst is: ‘Nietsdoen is 
geen optie’ en we lezen het begin van de Bergrede 
uit Matteüs 5, waar Jezus zegt: ‘Zalig zijn de vrede-
stichters’. 
In de dienst op 28 september, op startzondag, 
wordt Arjo de Keizer tot diaken bevestigd, mooi 
symbolisch is dat in deze dienst waarin het gaat om 
een nieuw begin. Wilja en Janny gaan voor, teksten 
voor deze dienst zijn: Exodus 33 vers 18 - 23 en 
1 Johannes 4 vers 11-23.

Choral Evensong
Na een korte zomerstop hervatten de Evensingers 
de maandelijkse Choral Evensong op zondag 07 
september, 17.00 uur in de Sint Jacobskerk.
Onder leiding van Ineke Wijkhuijs - van den Driest 
zingen ze Psalm 139 op een typisch Anglicaanse 
chant. Ook de gebeden worden grotendeels 
gezongen, evenals de vaste onderdelen ‘Magnificat’ 
en ‘Nunc Dimittis’ (Lofzang van Maria en Lofzang 
van Zacharias). Daarnaast brengt het koor ook een 
bij de lezingen passend anthem ten gehore. Uiter-
aard is er ook veel ruimte voor samenzang. De 
lezingen zijn uit Jeremia 17 en Marcus 10 en hebben 
als thema de verbinding die je maakt door elkaar 
door de ogen van liefde te zien. De voorganger is ds. 
Gerrit Ruitenburg en de organist is Jos Vogel.
De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang 
van de kerk. 

Bij de diensten

Startzondag 28 september
In september starten we weer met een nieuw seizoen van activiteiten. We 
trappen het nieuwe seizoen af op de startzondag op 28 september. Dan 
wordt het nieuwe thema gepresenteerd. Daarvoor sluiten we aan bij het 
landelijke thema van de PKN: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest.’ De PKN heeft bijgaande afbeelding gemaakt bij het thema. 

De illustratie toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de 
veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door het 
symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als een duif, terwijl de vlam 
de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat voor het leven 
gevende water en de kleurigheid representeert zowel de creativiteit van de Schepper als de veelkleu-
righeid van de schepping en de kerk.   

Startzondag - programma
Graag willen we de startdienst weer eens wat uitgebreider samen vieren, en iedereen is daarbij har-
telijk welkom. Leden van de werkgroep Eredienst en liturgie en voorgangers hebben een, naar wij 
hopen, gevarieerd programma gemaakt.
Om 10.00 uur is er de eredienst rondom het nieuwe thema.
Daarna is er natuurlijk koffie, gevolgd door ongeveer een uur lang activiteiten met en voor elkaar. 
Er zijn 5 activiteiten 
•	 soep met nootjes, waarin we in ieder geval lied 697 willen oefenen, een lied van de Geest
•	 spelletjes van vroeger en nu
•	 schilderen
•	 keek op de preek 
•	 voorbereiden van de lunch
De door een groep gemeenteleden bereide lunch willen we dan samen nuttigen om 12.45 uur en dan 
gaan we 13.30 uur weer huiswaarts.

We hopen dat veel mensen mee zullen doen.
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Zomerse activiteiten van de diaconie
Hoewel veel organisaties in de zomer op zomer-
reces gaan, is de diaconie volop actief geweest.
Begin juli heeft de diaconie de Zomerschool 
gesteund met een gift van Woody’s (potloden die 
je op allerlei ondergronden kan gebruiken) voor 
het uitwerken van opdrachtjes die experimenteel 
en creatief waren. Zo werd het leren van taal en 
rekenen door het maken van berekeningen, brain-
stormen en droedelen ondersteund. De kinderen 
brachten tijdens een van hun excursies ook een 
bezoek aan de kerk en hebben daar met de Woody’s 
op canvas hun indrukken vastgelegd.
Deze canvassen zijn vanaf eind augustus in de kerk 
te bezichtigen.

Eind juli organiseerde de diaconie een viering voor 
ouderen met als thema ‘Zomerlof’. Ruim 40 gasten 
namen deel aan deze middag rondom gedichten, 
bijbelteksten, zomerse beelden, muziek en veel 
samenzang. De gasten werden ook goed verwend 
met iets heel zomers en lekkers bij de koffie en een 
aangeklede nadronk. De diaconie bedankt alle vrij-
willigers die mee hebben geholpen om de middag 
tot een succes te maken, zoals het technische team 
dat de beamerpresentatie en het geluid verzorgde, 
Riet de Waal die de mooie bloemstukjes maakte 
en Hannie Suurmond die als lector optrad. Dank 
ook aan Jos Vogel voor het ondersteunen van de 
muziek, aan voorganger Janny Blankenstijn en de 
diakenen Piet, Pieter, Sonja, Hanni voor hun inzet.

Gertruud Smit

Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter
We zitten al bijna aan het eind van de zomer, maar 
als ik deze bijdrage schrijf geeft de weersverwach-
ting aan dat er nog veel mooie en warme dagen 
aankomen. En in september kan het ook nog heer-
lijk nazomerweer zijn. De kerk kent geen zomer-
verlof, die is gewoon doorgegaan en wat fijn dat op 
de meeste zondagen de kerk goed gevuld was en 
er ook door veel mensen werd nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Af en toe sprak 
ik mensen die hier met vakantie waren en zich zeer 
welkom voelden.
Met de startzondag op 28 september starten we ook 
weer met een nieuw jaarthema. Voor het volgende 
seizoen is dat: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk 
van Gods Geest’. Dit jaarthema daagt gemeenten uit 
om bewust aandacht te schenken aan de onver-
wachte manieren waarop de Geest zich manifes-
teert, zowel binnen als buiten de kerkmuren. En 
het nodigt ons uit om met verwondering te kijken 
naar wat er om ons heen gebeurt en te ontdekken 

hoe de Geest werkzaam is in kerk en samenleving. 
Als gemeente kunnen we leren mee te bewegen 
met Gods missie en ons laten verrassen door zijn 
creatieve werk in het leven van alledag. Er komen 
vast mooie verrassingen aan. Tijdens de startzondag 
zal Arjo de Keizer bevestigd worden als diaken. Een 
mooie dag om aan een nieuwe taak te beginnen.

Van de diaconie
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Verenigingen

Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de 
ANBO-PCOB Souburg/Ritthem 
e.o., om meerdere redenen, 
weer op de tweede dinsdag 
van de maand (m.u.v. die in 

december). De eerste bijeenkomst van de ANBO-
PCOB S/R e.o. in het nieuwe seizoen zal zijn op dins-
dagmiddag 09 september in De Kwikstaart, Nage-
lenburgsingel 2 in Oost-Souburg, aanvang 14.00 uur. 
Voor die bijeenkomst staat een optreden van Michel 
Coenen op het programma (zie ook 
www.coenen-entertainment.nl).

Vorig jaar september trad hij ook al voor ons op, toen 
nog samen met Tejo Brouwer. Deze keer brengt hij 
een programma met herkenbare Nederlandstalige 
(meezing)liedjes en dat doet hij enthousiast en met 
humor. Het belooft een leuke en gezellige middag te 
worden, een feest van herkenning! Van harte welkom 
en neem gerust iemand mee.
Met hartelijke groeten, 

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o. 

06 43 10 54 68

Kerk- en werkgroepen

Open Monumentendag 
13 september 
Evenals vorig jaar willen we bij 
de openstelling van de kerk aan-

wezig zijn op 13 september, Open Monumentendag. 
We willen folders en in Colombia gemaakte kaarten 
(FPT-project) uitdelen en verkopen.

Ook kunnen we een presentatie en wat nieuw film-
materiaal van de projecten laten zien.
De hapjes die we vorig jaar uitdeelden was een 
succes en een prettige manier om contact te
leggen met bezoekers. Ook dat gaan we dus weer 
doen.

ZWO-werkgroep 

En over taken gesproken, op 25 juli, de naamdag van 
Jacobus de Meerdere, waar de kerk naar is vernoemd, 
werden de kerkwachten benoemd tot een gilde. Alle 
kerkwachten die aanwezig waren kregen een mooie 
badge met de nieuwe naam erop. De kerkwachten 
van het eerste uur kregen de badge opgespeld door 
de burgemeester. Met dank aan Gertruud Smit die 
zich hiervoor heeft ingezet.
Diezelfde middag is er een Sint Jacobsschelp onthuld 
voor de ingang van de kerk. Dit laat zien dat de kerk 
onderdeel is van de pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela. Pelgrims droegen deze schelp als teken 
dat ze de tocht hadden voltooid.

Helaas was er de afgelopen periode ook minder goed 
nieuws. Op 15 juli is Carl Betram overleden. Hoewel 
hij geen lid van onze kerk was, wil ik hem hier toch 
graag noemen. Hij heeft heel veel voor de Raad van 
Kerken gedaan en overal waar iets door de Raad van 
Kerken werd georganiseerd was Carl erbij. Hij heeft 
vaak meegewerkt als lector bij de Nine lessons and 
carols, was actief betrokken bij het Vluchtelingenwerk, 
zette zich in tijdens de Vredesweek, was betrokken bij 
Keti Koti en waarschijnlijk deed hij nog veel meer. 

Carl zat in het 
moderamen van de 
Vlissingse Raad van 
Kerken en was daar 
nog heel actief in. 
Hij zal gemist worden. 
Tot slot nog het vol-
gende: het gebeurt 
nog wel eens dat er 
na een overlijden 
spullen aan de kerk 
worden aangeboden 
om te kijken of dat 
een plekje in de kerk 
kan krijgen. Dit is besproken in de kerkenraad. Als 
iets geaccepteerd wordt, moet het passend zijn in 
het geheel van de kerk en van meerwaarde zijn voor 
het gebouw en de inrichting, d.w.z. van historische 
waarde of van bijzondere waarde voor de toekomst. 
Wij bepalen dat niet alleen, de Stichting Instandhou-
ding Sint Jacobskerk heeft hier ook zeggenschap in. 
Er wordt heel zorgvuldig mee omgegaan.
Vriendelijke groeten, 

Marianne Kloosterboer
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Classis Delta
Uit de nieuwsbrief van Classis Delta
Eind juli verscheen een extra nieuwsbrief met de 
verheugende mededeling dat we een nieuwe clas-
sispredikant hebben: ds. Corine van Eck uit ‘s Heer 
Hendrikskinderen. Het is de bedoeling dat zij per 01 
oktober ds. Arie van der Maas opvolgt.

Ds. van Eck is al heel lang bekend met Zeeland. 
Sinds 2007 is zij predikant van de Protestantse 
Gemeente Wolphaartsdijk. Daarnaast werd zij in 
2019 parttime voorzitter van het college van visi-
tatoren van de classis. Zij is bekend met de veel-
kleurigheid binnen de classis en heeft ervaring met 
de theologische verschillen binnen de regio. Zij 
kent de uitdagingen van de verschillende soorten 
gemeenten. Als classispredikant wil zij zich vooral 
richten op de positieve dingen in de Delta.

Wij zijn blij dat na een zorgvuldige procedure zo 
snel een opvolger van ds. Van der Maas gevonden 
is en we wensen ds. Van Eck vreugde toe in haar 
nieuwe functie.

Neeltje Köther

Overpeinzing

Iedere zondagmorgen van 06.00 tot 09.00 uur is op radio 5 het EO-programma ‘Groot Nieuws’, gepre-
senteerd door Jurjen ten Brinke. Met van 08.00 tot 09.00 wisselende muziek van ‘Sela’ tot ‘koorzang’, 
een overweging en een gebed voor de nood van de wereld. Op 29 juni werd de vraag gesteld: waar 
kun je op dit moment nog voor bidden als het gaat om de nood van de wereld? Ten Brinke worstelt 
er mee. Hoe kun je op dit moment nog goed bidden? Weer bidden om vrede? En geloof ik dan dat het 
ook gebeurt?

Als we het niet meer weten kunnen we, zo zegt hij, de Bijbel na-bidden en de psalmen zijn daar 
uiterst geschikt voor. De laatste twee verzen van psalm 9 vers 20 en 21 bijvoorbeeld: ‘Sta op Heer, 
laat de macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid, jaag ze angst 
aan Heer, zij moeten weten dat ze mensen zijn.’ Dat wereldleiders beseffen ‘Het is niet aan ons’. Hoe 
belangrijk die leiders ook zijn, zij moeten zien dat ze mensen zijn. Of, en hoe, God verhoort, dat laten 
we dan maar aan hem over.

En laten we dat gebed dan maar afsluiten met de verzen 12 en 13 (verkort): ‘Zing voor de Heer die 
zetelt op de Sion, Hij gedenkt de noodkreet van de nederige en vergeet die niet’.
Dat mogen we geloven!

Tineke Boogaard
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In gesprek met
Arjo de Keizer

In de kerkdienst op Stille Zaterdag werd 
Arjo de Keizer gedoopt. Wij vroegen hem:

Kun jij vertellen wat jou heeft gemotiveerd?
Ik ben eigenlijk mijn hele leven wel zoekende 
geweest. Altijd heb ik gevoeld dat er meer is in het 
leven dan het zichtbare en tastbare. Ik ben niet-
gelovig opgevoed. Opa en oma lazen altijd uit de 
Bijbel en dat intrigeerde mij als kind. Het was een 
hele zoektocht in mijn leven en alles wat ik vond 
beantwoordde niet aan wat ik voelde. Toen ik nog 
in Colijnsplaat woonde bezocht ik een kerkdienst 
en daar vond ik wat ik zocht. Toen ik Jeroen leerde 
kennen en hij mij meenam naar de Sint Jacobskerk 
voelde ik mij ineens thuis, welkom, opgenomen in 
de gemeente. Dat was voor mij het moment om te 
kiezen voor de doop. Ik ben inmiddels 55 jaar, het 
was dus een lange zoektocht.

Jouw zoektocht is daarmee afgerond? 
Nou nee, je blijft je verdiepen. Er zijn soms heel 
veel vragen waar je een antwoord op probeert te 
vinden. Je moet blijven zoeken, we zijn daar beiden 
ook actief mee bezig en kunnen dat goed met 
elkaar bespreken, dat geeft weer nieuwe inzichten. 

En wat heb je gevonden?
De kracht die wij ontvangen om te kunnen doen 
wat wij doen, zowel privé als bij het werk als bij 
de diaconie. Ik voel mij daarbij vaak geholpen, 
gestuurd door God, inzicht dat je ontvangt. Soms 
heb ik dat in mijn werk als hospice-verpleegkun-
dige. Daar heb ik soms intensieve gesprekken met 
de patiënten. Ik ervaar dan een enorme rust om mij 
heen. Woorden die mij  worden ingegeven.

Ieder mens heeft tegenslagen, je moet niet alleen 
hulp vragen bij tegenslagen maar ook dankbaar zijn 
voor de dingen die goed gaan. 

Wat zijn jouw werkzaamheden binnen de 
diaconie?
Ik ben secretaris en penningmeester. Een beetje 
personeelstekort binnen de diaconie, dus wanneer 
iemand zich geroepen voelt, kom erbij! Meedenken, 
wat is er mogelijk, wat kunnen we nog meer doen, 
uitwerken van de plannen.  Ik heb niet zo heel veel 
met cijfertjes dus als er iemand is die kan helpen 
met het penningmeesterschap …. 

Wat zie jij als de belangrijkste taak voor een 
kerkelijke gemeente?
Naar elkaar omzien. Wanneer ik op zondagmorgen 
na de dienst tijdens het koffiedrinken met mensen 
praat en hun verhalen hoor, de zorgen, het verdriet, 
de eenzaamheid dan is het belangrijk dat we er 
voor elkaar willen zijn. Zaken signaleren en delen 
met elkaar, actie ondernemen waar mogelijk. 
Ik voel mij enorm thuis in de gemeente. De 
gemeente voelt voor mij als een warm bad.
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Een nieuw seizoen breekt aan! Het digiwijzer café 
opent haar deuren weer, er is weer een filmmiddag 
en -avond en er zijn allerlei activiteiten in voorberei-
ding. 
De zaterdag na Monumentendag begint de Vredes-
week met een concert en een oecumenische kerk-
dienst in de Sint Jacobskerk en activiteiten op ver-
schillende plekken op Walcheren. In De Herberg staat 
de lunchbijeenkomst in het teken van de Vredesweek 
met als thema ‘Nietsdoen is geen optie’.
Tot 28 september is in de Sint Jacobskerk het drieluik 
Cargazoen, Armazoen, Retouren te zien. Een wand-
kleed dat de Zeeuwse betrokkenheid bij de slaven-
handel in beeld brengt. In samenwerking met het 
Maritiem Muzeeum en de Zeeuwse Bibliotheek vond 
op 14 augustus een rondleiding door Vlissingen plaats 
rond de geschiedenis van de slavenhandel. We hopen 
dat dit in september nog een keer kan plaatsvinden, 
dit zal via de zondagsbrief en de Vlissingse Bode 
bekend gemaakt worden. 
De deuren van De Herberg staan weer voor u open. 
Loop vooral eens binnen en kom een kop koffie of 
thee drinken of als de herfst in de lucht zit, zo’n heer-
lijke beker warme chocolademelk! 

Wilt u gebruik maken van De Herberg voor een 
bespreking of zelf een activiteit organiseren? 
Neem dan contact op met 
Anneloes Steglich: 06 27 07 36 57. 
Hartelijke groet,                                                                                                             

Anneloes Steglich 

Films om over door te praten
Datum: donderdag 11 september
Tijd: 14.00 en 19.30 uur
Locatie: bovenzaal van De Herberg (traplift 
aanwezig)

Na een zomerstop hervatten we de vertoningen van 
films met een bijzondere inhoud, om daarover na te 
praten. Wij gaan u de titel niet verklappen, maar als u 
nieuwsgierig bent, kijk dan op het publicatiebord in de 
kerk of De Herberg. Waarom doen we zo flauw? Tja, 
als wij de titel en de inhoud van de film aan u willen 
vertellen via Kerk in-Druk, dan komt deze informatie 
ook op de website beschikbaar en die is publiek toe-
gankelijk. Daarvoor moeten wij € 115,00 per vertoning 
betalen. Als wij de publicatie intern houden (zoals met 
een poster in de kerk of De Herberg die niet voor het 
algemene publiek zichtbaar is) dan kost een vertoning 
maar iets meer dan € 15,00. U begrijpt dat dit een veel 
betere optie is, ook al moet u dan zelf even de moeite 
nemen om in de kerk of in De Herberg de poster te 
bekijken. Doe dat vooral, het is een mooie film met als 
heel algemeen thema ‘Liefde’.

Koffie en thee blijft als vanouds geschonken worden, 
met een koekje erbij. Er staat een mandje bij de uit-
gang voor een vrijwillige bijdrage aan de kosten.
Hopelijk tot gauw!

Gertruud Smit, Sylvie Bertijn, Alide Passchier
contact: 06 10 80 10 47 

of gertruud.smit@pkn-vlissingen.nl

Activiteitenkalender september

Iedere week Tijd Wat Contactpersoon

maandag 13.30-16.00 uur Digiwijzer café Lia Borgs - 06 30 29 58 85

dinsdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18

woensdag 13.30-16.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke - 06 38 53 16 27

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg

vrijdag
09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur

Kerkkantoor

Open Huis in De Herberg

0118 41 25 18

zaterdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg

Programma in september

2e dinsdag in de maand 13.30 uur Bingo!

dinsdag 16 september Hele dag Dagreisje Diaconie  

11 sept. 14.00 en 19.30 uur Film om over door te praten Gertruud Smit 

25 sept. 11.00-13.00 uur
Lunch Vredesweek:

Nietsdoen is geen optie!

Anneloes Steglich en 

Sonja Vreeke

13 sept. Sint Jacobskerk Open Monumentendag

20 sept. Sint Jacobskerk Concert, opening Vredesweek 
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De stem van ds. Gerrit Kalksma
De dochter van dominee Kalksma, Muriel Reenders, 
is op zoek naar geluidsopnamen van een preek van 
haar vader. Wie heeft nog een cassettebandje van 
een kerkdienst, een doop-, trouw-, of rouwdienst 
met een preek van ds. Gerrit Kalksma? Mocht u thuis 
nog geluidsopnamen hebben laat het weten!
Anneloes Steglich, e-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl 
tel.: 06 27 07 36 57. 

Vredesweek 2025: 20 t/m 28 september
Vredesweek-concert:
Wereldpremière Le secret de la paix, 
Douwe Eisenga, 20 september, aanvang 20.00 uur. 
Vocaal Ensemble Cantare Goes en strijkersensemble 
Con Legno van de Muziekschool o.l.v. Pim Overduin 
verzorgen op 20 september het openingsconcert 
van de Vredesweek 2025. De Vredesweek wordt 
georganiseerd door Vredeswerkgroep Walcheren 
onder het motto ‘Nietsdoen is geen optie’.
Vrede. De hele wereld snakt ernaar. Maar vrede lijkt 
verder weg dan ooit. En toch, als we ons allemaal 
op onze eigen plek en eigen manier inzetten voor 
vrede, dan heeft dat effect. Dat kan niet anders. 
Nietsdoen is geen optie. De Zeeuwse componist 
Douwe Eisenga schreef het koorwerk Le secret de 
la paix op teksten van de Perzische dichter Omar 
Khayyam. Dit melodieus-minimalistische klank-
werk zal op 20 september in de Sint Jacobskerk zijn 
wereldpremière beleven tijdens het openingscon-
cert van de Vredesweek.
Maar er klinkt meer vredesmuziek: samen met Con 
Legno voert Cantare The Sunrise Mass van Ola 
Gjeilo uit. Een prachtig werk dat eindigt met het 
bekende The Ground. Ook Again van David Lang 
(op teksten van de bijbelse Prediker) en The Fruit of 
Silence van Peteris Vasks (op een tekst van Moeder 
Theresa) staan op het programma.

Verlangt u ook zo naar vrede? Laat u dan inspireren 
door mooie muziek en gesproken woord op 20 
september in de Sint Jacobskerk. Het programma 
begint om 20.00 uur, de kerk is open om 19.00 uur. 
Kaarten kosten € 15,00 (€ 10,00 voor jongeren <18) 
en zijn te bestellen via de website https://sintjacobs-
kerk.nl/agenda/optie-vredesweek-concert/of aan de 
zaal. Van harte welkom!

Zondag 21 september 10.00 uur
Oecumenische kerkdienst in de Sint Jacobskerk

Donderdag 25 september 11.00 - 13.00 uur  
Vredeslunch in De Herberg, thema: ‘Nietsdoen is 
geen optie’.

De flyer met het volledige  programma van Vredes-
week Walcheren is vanaf 13 september verkrijgbaar 
in de Sint Jacobskerk en te vinden op de website 
pkn-vlissingen.nl

Werkgroep PAX Vredesweek Walcheren, 
Marja Tevel, voorzitter

Anneloes Steglich, secretaris
Käthe Boshuis, penningmeester

Cantorij verleent medewerking aan 
viering in de Vredesweek
Zondag 21 september vindt een bijzondere viering 
plaats in het kader van de Vredesweek. De Can-
torij verleent medewerking aan deze viering, die in 
samenwerking met het Apostolisch Genootschap 
is opgesteld. Het betekent dat er ook wat minder 
bekende liederen uit de Apostolische bundel zullen 
worden gezongen. De Cantorij zal de gemeente-
zang ondersteunen bij deze liederen. Zo wordt het 
vast een inspirerende viering! Heb je zin om mee te 
zingen in de Cantorij? Meld je dan bij Willy Hesse-
link (hageha@zeelandnet.nl). We heten je van harte 
welkom!

OPA
Vrijdag 12 september van 16.00 uur tot 17.45 uur en 
zaterdag 13 september van 09.00 uur tot 11.00 uur 
staat het Dream Team weer voor u klaar op het 
AH XL terrein aan de Gildeweg in Vlissingen voor 
uw papier. Tot nu toe is er 20.440 kg papier verza-
meld (juni). De volgende inzameling is op 10 en 11 
oktober. 
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

 

Algemeen
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Berichten uit de gemeente

Wij waren blij verrast met het 
prachtige boeket dat wij kregen 
n.a.v. ons 50-jarig huwelijk. Leuk 
dat er nog aan ons gedacht 
wordt, ook heel leuk waren alle 
bekende namen op de kaart! 
Onze hartelijke dank!
Hartelijke groeten,

Joop en Caroline Stuurwold

Alle mensen van onze kerk, mijn 
dank voor de bloemen  Een 
prachtige bos geuren en kleuren. 
Zelfs de bijtjes gaan er van 
zoemen. Deze jarige wat oudere 
man zie je opbeuren. En volop 
genieten van dit geschenk. Fan-
tastisch, deze mooie bloemen-
wenk.

Gees Polderman

Hartelijk dank voor de vol-
geschreven kaart en mooie 
bloemen naar aanleiding van het 
overlijden van onze lieve dochter 
Annemieke. Dit medeleven doet 
ons goed en stellen we zeer op 
prijs.
Vriendelijke  groet, 

Geert en  Annette Eikelboom

Zondagmorgen 03 augustus werd 
ik verrast door mijn buurvrouw 
Anneloes met een mooie bos 
bloemen van de kerk en een kaart 
vol met namen van gemeen-
teleden. Ik tob al enige tijd met 
mijn gezondheid en het valt niet 
altijd mee. Het deed me goed 
deze lieve attentie te mogen ont-
vangen. Dankjewel allemaal! 
Hartelijke groet,

Leny Provoost

Ik wil iedereen die betrokken is 
bij de bloemengroet heel har-
telijk bedanken voor de mooie 
bos witte bloemen die ik onlangs 
mocht ontvangen.

Riet Breemer

Blij verrast kreeg ik zondag 29 
juni een prachtige bos bloemen 
en een kaart met vele bekende 
namen. Na een slechte gezond-
heidsperiode en vele onder-
zoeken gaat het nu veel beter. 
Hartelijk dank.

Jan van der Velde

Blij verrast was ik met de prach-
tige bloemen die bij mij op 
zondagmorgen 06 juli bezorgd 
werden i.v.m. mijn 80e verjaardag.
Hiervoor hartelijk dank.

Janny Meulmeester

Hartelijk dank voor het prachtige 
boeket bloemen en de kaart met 
vele namen dat ik mocht ont-
vangen na mijn operatie. 
Vriendelijke groeten van 

Ineke van Ginhoven

Tot mijn grote vreugde bracht 
Matty mij een schitterend boeket 
bloemen, vergezeld van een kaart 
met namen welke de afgelopen 
kerkdienst aanwezig waren.
Ik was zeer ontroerd en mis jullie 
allemaal.
Nog hartelijk dank. 

Maria Barten

Evenementen

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Zaterdag 13 september 
Open Monumentendag

Zondag 14 september - 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland: 
Saskia Giorgini

Dinsdag 16 september - 20.00 uur
FilmConcert FbtS: Sunrise met 
live piano door Kevin Toma

Vrijdag 19 september - 19.30 uur
Cosmic Sound, meditatief 
klankconcert

Zaterdag 20 september - 20.00 uur
Vredesweek-concert: Wereldpre-
mière Le secret de la paix, 
Douwe Eisenga

Zaterdag 27 september - 20.00 uur
Cultuur Lokaal: Sunshine 
Cleaners ... Elementary Force

Voor meer informatie over het 
programma en 
kaartverkoop:  
https://www.
sintjacobskerk.nl/
agenda.html



Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,  
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73, 
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,  
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. 

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd. 
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij 
Wim Heijstek  
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, 
Tel.: 0118 47 00 92,   
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl. 
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. 
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie 
Mevr. Marja van Sabben, 
Paul Krugerstraat 258, 
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,  
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: 
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij 
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42, 
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer: 
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen, 
dan kunt u dit doen op 
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse 
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau	
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3, 
4381 HK Vlissingen. 
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur. 
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl


