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Kerk in-Druk
Juli/augustus 2025 • jaargang 15 nummer 9

> Kom binnen
> Zomerexposities in de Sint Jacobskerk 
> Viering Sint Jacobsdag



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in 
de hun toegewezen secties.
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 Kerkdiensten
  Zondag 06 juli               

Michadienst en opening 
expositie ‘Heel de aarde’
Sint Jacobskerk 
10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn 
Collecte Kerk / Diaconie
m.m.v. werkgroep Groene Kerk

Evensong
17.00 uur Ds. J. Blankenstijn
m.m.v. de Evensingers                                  

  Zondag 13 juli               

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie / Pastoraat

   Zondag 20 juli                  

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. J. Nauta (Middelburg)
Collecte Diaconie / Kerk   

  Zondag 27 juli                 

Kindernevendienst
Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. S. Francke
Collecte Pastoraat / 
 Onderhoud orgels

  Zondag 03 augustus                

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Kerk / Pastoraat 
 in de Woonzorgcentra 

  Zondag 10 augustus                 

Heilig Avondmaal 
Sint Jacobskerk 
10.00 uur  Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (H.A.) / Zending

  Zondag 17 augustus                 

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. C. Kors (Middelburg)
Collecte Diaconie / Jeugdwerk

  Zondag 24 augustus                 

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Diaconie / 
 Onderhoud gebouwen  

  Zondag 31 augustus                 

Kindernevendienst 
Sint Jacobskerk 
10.00 uur Commissioners 
 Leger des Heils 
  Hans en Marja van Vliet 
 (’s-Gravenpolder)
Collecte Pastoraat / Diaconie 

In juli is er geen dienst 
voor mensen met en 
zonder een beperking

Dienst voor mensen met 
en zonder een beperking
Op zondag 31 augustus 
wordt in De Fontein, Roozen-
burglaan 22 in Middelburg, 
een dienst gehouden voor 
mensen met en zonder een 
beperking. De dienst begint 
om 14.30 uur en iedereen is 
van harte welkom.

In augustus is er geen 
Evensong

Foto voorblad: 
De Pelgrimszuil aan de oost-
zijde van de kerk met daarop 
het opschrift: ‘Quo Vadis, 
waarheen gaat gij?’ en een 
gedicht van Tjeerd Vrielink: 
Op de weg die hongert 
naar de stilte. 
Zo sprak op de Camino 
het leven, 
in raadsels van blubber, 
bomen en regen. 
Die ik in nederigheid mocht 
ontvangen als zegen!



Kom binnen
Jos Vogel 

De meeste toeristen die in een stad of dorp ronddwalen zoeken de kerk op, een gebouw dat 
vaak beeldbepalend is. De schaarse keren dat ik zelf op vakantie ben, vertoon ik hetzelfde 
gedrag, en dat niet eens in de eerste plaats vanwege het orgel. Deze zomermaanden is onze 
Sint Jacobskerk ook weer een aantal dagen opengesteld, en kan het ook even een plaats 
zijn van rust en bezinning.

Een kerkgebouw heeft vaak veel te bieden: geschie-
denis, architectuur, voorwerpen van kunst en kunst-
nijverheid, stilte, een gewijde sfeer. Soms zijn de 
orgels zeer fraai om te zien (ook de ontwerpen van 
orgelfronten zijn meestal zeer doordacht) en ook 
geweldig om te horen - en dan doet de grootte van 
het instrument er niet toe. Ik geef toe dat als er in 
zo’n monument ook muziek te horen is de beleving 
van de ruimte intenser kan zijn. Ons cultureel erf-
goed is iets om te koesteren, zuinig op te zijn en in 
stand te houden!
Onze eigen Sint Jacobskerk vertelt ook iets over de 
geschiedenis van Vlissingen. We kunnen het gebouw 
lezen: hoe het ontstaan is, en hoe het gegaan is 
met deze kerk in de loop der eeuwen. De brand van 
1911 is beslist zo’n dieptepunt geweest… Maar ook 
een jaar als 1572 is als een anker in de geschiedenis 
van Vlissingen, waar ook dit kerkgebouw een rol in 
speelde. We kunnen tevens iets zien van de verwe-
venheid met de families die het hier voor het zeggen 
hadden, waarvan we nog de namen kunnen aan-
treffen. We zien de verbondenheid met de zee, met 
belangrijke figuren als Michiel de Ruyter. We weten 

ondertussen ook van de schaduwkanten van afge-
lopen eeuwen, waar slavenhandel als normaal werd 
beschouwd. Generaties van mensen kwamen hier 
samen. Soms vraag ik me af hoe al die mensen dit 
kerkgebouw hebben ervaren, hoe zij dachten, hoe zij 
daar hun geloof hebben beleefd.
De schoonheid van zo’n kerkgebouw verwijst 
ons ook naar hogere dingen, naar zaken die ons 
mensen te boven gaan. Diezelfde ervaring kunnen 
we ook ondergaan in beeldende kunst, in woorden, 
in muziek. Er zijn veel zaken die niet te vatten zijn 
en waarvoor woorden ook tekortschieten. Niet 
alles is te beredeneren, hoe graag we alle dingen 
eigenlijk ook zouden willen begrijpen. Juist in onze 
tijd, waarin van alle kanten het leven op aarde 
bedreigd wordt (zijn wij mensen trouwens niet zelf 
de grootste bedreiging?), kan ons een gevoel van 
machteloosheid bevangen.
In het meinummer van het blad Petrus (uitgave van 
de Protestantse Kerk in Nederland) staat een artikel 
‘Getuigen: een ongemakkelijke opdracht’ van Jedidja 
Harthoorn. Ik wil daar graag naar verwijzen, maar 
er ook iets uit citeren: ‘Mensen kunnen blijkbaar op 
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allerlei manieren geraakt worden door iets wat met 
God en geloof te maken heeft. Woorden en daden, 
het gewone en het heilige, stilte en muziek - mis-
schien is de hele breedte van de menselijke ervaring 
wel nodig om iets van God te kunnen ontdekken en 
van die ervaring te kunnen delen’.
Laat onze kerk in ieder geval een plek zijn waar 
mensen de stilte kunnen ervaren, een stilte die 
groter is dan wijzelf. Een stilte waarin er ruimte is 
voor echte ontmoeting met de ander en met de 
totaal Andere. Die ervaring kunnen we hebben op de 
zondag, als we samenkomen rond de Bijbel, waarin 
de liederen gezongen worden, de gebeden gezegd. 
Die ervaring kan er ook zijn als we op een gewone, 
doordeweekse dag een kaarsje aansteken in de stilte 
van de kerk, als een onuitgesproken gebed.
Tot slot: vorig jaar trof ik in een kerk op het Gro-
ningse platteland het volgende tekstje aan. Mis-
schien dat sommigen dit al eerder lazen op mogelijk 
een andere plek, maar ook in de Sint Jacobskerk van 
Vlissingen worden alle mensen welkom geheten, en 
daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen!

Wees welkom
Vele generaties voor jou
kwamen reeds hier
hebben geholpen
dit huis te bouwen
om het mooi te maken
hebben ze gebeden
eerbiedig deze plek
Als je gelovig bent: bid
Als je zoekende bent: denk na
Als je twijfelt: vraag om licht
Als je lijdt, vraag om kracht
Als je blij bent, wees dankbaar
Kom binnen
en weet dat je niet
en nooit
alleen bent.

Bij de diensten

Verschillende gastpredikanten gaan voor in de 
maanden juli en augustus, het is altijd een verrassing 
voor welke teksten zij kiezen.
Maar dat geldt dit keer ook voor de diensten van 13 
juli en 03 en 10 augustus, waarin Janny Blankenstijn 
voorgaat. De zomer is echt een tijd om eens andere 
bijbelteksten te kiezen, ook omdat er dan minder bij-
zondere diensten of themadiensten zijn.
Zondag 06 juli is er wel een themadienst, dan vieren 
we Michazondag. Dat betekent dat we stilstaan bij 
een thema dat raakt aan gerechtigheid. De profeet 
Micha riep al op om recht te doen, en het is nog 
steeds belangrijk om uitbuiting tegen te gaan, van 
mensen en van de aarde, in de wijde wereld en in 
onze eigen leefomgeving. De werkgroep Groene Kerk 
werkt mee aan de dienst en op deze zondag wordt de 
expositie ‘Heel de aarde’ geopend, die gedurende de 
maand juli in onze kerk te bezoeken is. 
Zondag 27 juli gaat dominee Stefan Francke uit 
Middelburg voor. Thema van de dienst: ‘Onweer 
kan de lucht klaren’ naar aanleiding van Psalm 29. 
Deze zondag is de laatste dag dat de schilderijen 
van de expositie ‘Heel de aarde’ in de kerk te zien 
zijn.
Zondag 24 augustus: Pastor Wilja Grootenboer. In 
de dienst zullen liederen en teksten gezongen en 
gelezen worden rond het thema ‘Zon-Licht’.

Evensong
Op zondag 06 juli verzorgen de Evensingers o.l.v. 
Ineke Wijkhuijs - van den Driest weer een Choral 
Evensong. De naam zegt het al: er wordt veel 
gezongen en het koor speelt een grote rol daarbij. 
In het afgelopen jaar hebben de Evensingers een 
groot deel van de liturgische zangen voor een 
avondgebed uit de liedbundel, lied 191 gezongen. 
Daarmee volgen zij de Anglicaanse traditie. Wellicht 
dat na de zomervakantie voor een andere zetting 
van deze vaste zangen wordt gekozen. 

Tijdens deze eerste Evensong in de zomer van dit 
jaar staat Gods belofte aan Noach na de zondvloed 
centraal: dat de aarde nooit meer zo'n totale ver-
woesting zal kennen. Dat is hoopvol in deze tijd van 
escalerend geweld en oorlogsdreiging. Ook in de 
lezing uit Lucas staat een grote belofte centraal in 
de gelijkenis over de vijgenboom: ‘Kijk naar de vij-
genboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze 
uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is’. Jezus 
kondigt daarbij zijn wederkeer en de komst van 
het eeuwigdurende Koninkrijk aan. De psalm en de 
lezingen in de Evensong op 06 juli zijn: Psalm 65, 
Genesis 8 vers 15 - 22 en Lucas 21 vers 25 - 31.
Voorganger in deze Evensong is ds. Janny 
Blankenstijn. Organist is Jos Vogel.
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Van de pastores
Gedicht: Psalm 104c God, stralend mooi

God, stralend mooi, de mantel van een vorst
hangt om u heen in banen van het licht.
U bent niet hier, niet daar, gaat als een wolk,
een snelle golf, een felle vlaag van wind.
Uw wind, uw geest, uw adem stuwt wat leeft
en geeft aan al wat is een eigen kracht.
De avond valt, voorzichtig loopt een ree
de open akker op. Het bos zucht zacht.
Een storm steekt op en krakend valt het hout.
Het onweert, stromen water delen zich.
Totdat de zon doorbreekt. Een vlek van goud
speelt op de aarde. Is dat uw gezicht?
Gezicht van God? Getjilp klinkt in de heg,
de mussen vragen wat ik achterliet.
Ik mensje mens, wat ik ook denk of zeg,
ik dank u zeer. En verder weet ik niets.
Niets is genoeg. U weet dat ik geniet
van al dat licht, de golven van uw macht,
van wie ik ben, van wat u in mij ziet.
Geef adem, God, aan al wat u verwacht.

Uit: Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek 
zingen en bidden in huis en kerk (2022)

God, als licht om ons heen
Een mooi beeld bij de lange lichte dagen van de 
zomer.
Die ook dit jaar weer kwam, ook nu weer, in de 
donkere en verwarrende tijden waarin we leven, 
waar lichtpuntjes soms zo moeilijk te zien zijn. Op 
internet zei iemand: “In de kerk moeten we nu alle 
sporen van licht en hoop verzamelen. Dat is de taak 
van de kerk in deze tijd”. Wij proberen dat samen te 
doen, elkaar te ontmoeten en een plaats van licht te 
zijn voor elkaar en voor anderen. In het voorbeden-
boek schreef iemand dat veel bezoekers in de kerk 
een moment zoeken van stilte en troost.
Wat is het daarom fijn dat de kerk de hele zomer 
drie dagen in de week open is voor bezoekers. En 
dat we elkaar als gemeenteleden ook in de zomer 
op diverse plekken en tijden kunnen ontmoeten 
en met elkaar meeleven. Dat we elkaar in het Licht 
zullen vasthouden,
We wensen jullie een goede zomer.

Hartelijke groet, 

Janny Blankenstijn en Wilja Grootenboer

Zingkring en Bijbelkring
In de maanden juli en augustus zijn er geen kringen 
in Ter Reede.

Zomertijd
vanmorgen zag ik door de kieren
van de gesloten luiken licht,
dat straalde over mijn gezicht

en al het stof als vuur deed vieren.
toen werd mijn kamer warm tot op het bot
en op de kast begon de klok te zingen
van ruisende herinneringen
en plotseling verscheen mij god.

Neeltje Maria Min uit: 
Voor wie ik liefheb wil ik heten.

Verenigingen 

In de maanden juli en 
augustus zijn er geen bij-
eenkomsten van de PCOB 

Souburg/ Ritthem e.o. Wel is er op woensdag 06 
augustus een volgende meezingmiddag, geor-
ganiseerd door de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Oost-Souburg en de PCOB Souburg/Rit-
them e.o. Deze zal plaatsvinden in de Open Haven, 

de kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg. De 
aanvangstijd is 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en 
het programma wordt om ± 16.30 uur afgesloten.  
U bent van harte welkom!

Met hartelijke groeten, 
Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 

Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.

Pastoraat in de woonzorgcentra
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Van de diaconie
Inschrijving dagreisje diaconie op  
dinsdag 16 september 

Gaat u mee?
Onderweg naar de Biesbosch drinken we onderweg 
koffie in Restaurant de Commerce in Kruisland.
Daarna vertrekken wij naar Drimmelen waar we aan 
boord gaan van Rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw 
en maken wij een rondvaart door Nationaal Park de 
Biesbosch. De comfortabele boten zijn verwarmd 
en uitgerust met toiletvoorziening, bar en geluidsin-
stallatie. Ook beschikken alle boten over een uniek 
panoramadek. Dit biedt de mogelijkheid tot ver 
uitzicht over de polderdijken. Gedurende de rond-
vaart wordt het hele gebied doorkruist en vertelt de 
schipper het een en ander over wat u onderweg te 
zien krijgt. Aan boord geniet u van de Beverlunch 
die aan tafel wordt geserveerd.
 
Na vertrek vanuit Drimmelen bezoeken wij het 
‘Aardbeienterras’ in Rijsbergen.

Daar worden we ontvangen 
met koffie of thee met een 
‘Rijsbergs wafeltje’ met verse 
aardbeien. Hierna volgt een 
rondleiding door de teler. 
Doordat op de kwekerij elke 
week een nieuwe beplanting 
plaatsvindt kunt u het com-

plete teeltproces volgen, van jong plantje tot rijpe 
vrucht. Tijdens de rondleiding komt u allerlei inte-
ressante, leerzame en leuke dingen te weten over 
de aardbeienteelt. Hoe komt het dat de ene aardbei 
zoeter is dan de andere? Daarna gaan we weer 
huiswaarts.

U reist met een luxe en comfortabele touringcar.
Het vertrek zal zijn om 09.00 uur bij Ter Reede en 
om 09.15 uur bij het Stadhuis, Brouwenaarstraat.
Wij verwachten om 18.15 uur weer thuis te zijn.
De kosten voor deze dag blijven € 50,00 per per-
soon. Laat u niet tegenhouden vanwege de kosten, 
laat ons dat weten. U kunt dit bedrag overmaken 
naar NL39RABO 0389 3359 16 t.n.v. diaconie 
Prot. Gem. Vlissingen, onder vermelding van  
‘Dagreisje 2025’. Ook kunt u het bedrag contant  
aan een van onderstaande personen geven.
Er zijn 50 plaatsen in de bus, mochten er meer 
aanmeldingen komen dan wordt er een wacht-/
reservelijst aangelegd. U kunt zich tot 15 augustus 
opgeven bij:

Riet de Waal,  
tel. 0118 46 33 55, e-mail joripori@zeelandnet.nl
Sonja Vreeke  
tel. 06 38 53 16 27, e-mail sonja.vreeke@gmail.com 
Hannie Suurmond  
tel. 0118 46 62 69, e-mail hsuurmond@zeelandnet.nl

Naam: .............................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................

1 of 2 personen:  .........................................................................................................................................................

Opstapplaats: ❏ Ter Reede  of  ❏ Stadhuis

Bijzonderheden: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

✁
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Vanuit de kerkenraad

Van de voorzitter
Wat zijn we een rijke kerkgemeente met zoveel 
vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier een 
steentje bij willen dragen voor de kerk.
Op 16 mei zijn ze in het zonnetje gezet met een 
gezellige middag en avond met muziek, een kerk-
quiz en een heerlijke maaltijd. En wat heel belang-
rijk is, iedereen was geanimeerd met elkaar in 
gesprek. Bij de opening heb ik aangegeven dat de 
kerk niet kan bestaan zonder vrijwilligers, zij zijn het 
cement van de kerk. Nogmaals hartelijk dank voor 
jullie inzet en we hopen nog lang gebruik te kunnen 
maken van jullie inzet.
                          
Dan was er nog een mooie bijeenkomst. Op 22 mei 
werd het boek van Piet Geljon ten doop gehouden 
in de Sint Jacobskerk. Piet is van oorsprong een  
Vlissinger, maar woont al heel lang in de Rand-
stad. Zijn interesse ligt bij de historie van de kerken. 
Het boek dat hij nu heeft geschreven gaat over 
de gereformeerde/hervormde kerk in Vlissingen 
tussen 1780 en 1816. Dit is de tijd tussen republiek 

en koninkrijk en dat is ook de titel van het boek. In 
het boek wordt beschreven hoe de gereformeerde 
kerk deze moeilijke periode doorstond. Het boek 
is geschreven aan de hand van de notulen van de 
kerkenraad.
Leny Poppe - de Looff, voorzitter van de Stichting 
Instandhouding Sint Jacobskerk (SISJ) en ondergete-
kende mochten een exemplaar in ontvangst nemen.
De SISJ houdt zich bezig met het in stand houden 
van de Sint Jacobskerk. Dit doen ze onder andere 
door het organiseren van concerten om zo meer 
financiële middelen bij elkaar te krijgen. Momenteel 
ligt er een mooi zomeravondprogramma met 
 verschillende soorten concerten. Voor elk wat wils.
De zomer staat voor de deur, deze Kerk in-Druk is 
dan ook voor twee maanden. Misschien trekken 
jullie eropuit of blijf je thuis. Graag wens ik iedereen 
een fijne zomer toe. De kerk gaat gewoon door, die 
kent geen vakantie.

Vriendelijke groeten, 
Marianne Kloosterboer

Collecten en giften 

Collecteopbrengsten mei 2025 
Kerk 04 mei   € 243,15
Onderhoud gebouwen 04 mei  € 162,55
Evensong 04 mei  € 160,06
Pastoraat 11 mei  € 168,29
Kerk 18 mei  € 122,95
Pastoraat in de woonzorgcentra 18 mei  € 131,55
Kerk 25 mei  € 123,12 
Pastoraat 25 mei  €   39,95

Giften voor de kerk:
Via collecte € 15.00. Ontvangen door de heer  
P. Minnaard: € 100,00. 

Bloemenfonds
De opbrengst van de bloemen-
kist was in de maand mei € 54,80 
inclusief een envelop met een 
anonieme gift van € 20,00. Een 
flinke dip in vergelijking met 
de drie vorige maanden. Alle 
gevers hartelijk dank. Hope-
lijk vinden zij in de komende 
maanden veel navolgers.
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Kerk- en werkgroepen

Zomerboekenmarkt in  
de Grote Kerk Goes 

Van 01 juli t/m 13 september 
organiseert de Protestantse 
Gemeente Goes een boeken-
markt in de Grote Kerk. De boe-

kenmarkt is geopend op dinsdag-/woensdag-/don-
derdag-/vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur. En wellicht nog een aantal maandagmid-
dagen, maar dat is nu nog niet zeker. De toegang is 
gratis! De opbrengst is voor het Kerk in Actie pro-
ject ‘De Delta voor Colombia’, met name voor het 
weerbaar maken van kansarme kinderen in achter-
standswijken en het opleiden van sociaal bewogen 
predikanten. Voor deze markt zijn ze op zoek naar 
tweedehands boeken en is de ZWO-werkgroep 
gevraagd hier in onze gemeente medewerking voor 
te vragen.
Dus, wanneer u gaat opruimen, denk dan aan deze 
boekenmarkt! In één van de nissen voorin de kerk is 
wat ruimte om uw boeken in te leveren.
We willen u echter vragen om geen school- en 

studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, 
woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het 
Beste), beschadigde boeken (tenzij zeldzaam) en 
tijdschriften in te leveren. Naast boeken worden ook 
LP’s, CD’s, en Dvd’s verkocht. Echter geen gekopi-
eerde exemplaren, want die mogen niet worden 
verkocht.
Heeft u vragen of moeten boeken worden opge-
haald, dan kunt u contact opnemen met  
e-mailadres: jfborgs@gmail.com of  
telefonisch 06 23 27 87 80.

 
Namens het team van de boekenmarkt Grote Kerk

Collecten Veertigdagentijd en  
spaardoosjes 
Een overzicht van collecteopbrengsten voor Kerk 
in Actie projecten in de Veertigdagentijd stond in 
het juninummer. Nog niet alle collecten waren toen 
geteld, dus hier nog de ontbrekende gegevens.
16 maart Missionair werk Nederland, Kliederkerk  
€ 177,35, 20 april Noodhulp Oekraïne € 405,28

Classis Delta
Uit de nieuwsbrief van Classis Delta
In deze nieuwsbrief heeft ds. Arie van der Maas voor 
het laatst een overdenking geschreven, voordat 
hij op 04 juli afscheid neemt als classispredikant. 
Met Pinksteren als inspiratie wees hij daarin op het 
belang van elkaar verstaan. Dat is een grote uitda-
ging, ook in de kerk. Er is immers zoveel verschei-
denheid in geloofsbeleving, er zijn conflicten, het is 
soms zo moeilijk om op een goede manier samen 
te werken. Maar met Pinksteren kwamen er een 
soort vlammen die zich op ieder zetten, niemand 
werd uitgesloten. Dat pinkstervuur is niet verzen-
gend, maar het geeft licht en warmte, zodat je 
elkaar oprecht kunt zien en verstaan. Dit is wat ds. 
Van der Maas ons allen toewenst.
Het zoeken naar een nieuwe classispredikant ver-
loopt voorspoedig, zodat er op 01 juli een extra ver-
gadering kan komen waarin hopelijk een opvolger 
wordt benoemd.
Vanuit de Generale Synode kwam het positieve 
bericht dat een opvolger is gevonden voor ds. René 
de Reuver als scriba van de PKN. Dat wordt ds. Kees 
van Ekris. En er komt een nieuwe rector voor de 
PthU, de protestantse universiteit: mevrouw prof.  
dr. Martha Frederiks.

Ook werd door de classis een nieuwe afgevaardigde 
naar de synode benoemd: ds. Evert-Jan Vledder uit 
Hellevoetsluis. Mooi dat het kerkelijk werk door kan 
gaan, ook in grotere verbanden.
Dat is ook te zien aan een nieuwe ambtsvisie: 
‘Ruimte voor Woord en Geest’ waaraan al enige tijd 
gewerkt is, mede door ds. A. v.d. Maas. Hij vertelde 
dat in de loop van 2026 deze visie uitgewerkt zal 
zijn in zeven werkpakketten, die dan ook zullen 
worden gepresenteerd.

Tenslotte nog een mooie activiteit voor deze zomer. 
In de Nieuwe Kerk in Middelburg zal tot 25 sep-
tember een expositie zijn, genaamd ‘Heimwee’, 
gemaakt door Femke Gerestein. In plaats van ons 
huidige gericht zijn op productie, gaat zij terug naar 
het contact met de plaats waar wij wonen, naar de 
aarde - daar kunnen wij tot rust komen, elkaar ont-
moeten, tijdloos zijn.
De expositie is gratis te bezoeken op maandag t/m 
zaterdag van 10.30 uur tot 17.00 uur.

Neeltje Köther
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Opbrengst spaardoosjes
Het mooie bedrag van ongeveer € 175,00 blijkt nog 
wat hoger te zijn, namelijk € 176,99. Dit is bestemd 
voor de Kerk in Actie campagne ‘Versterk de kerk in 
het Midden-Oosten’.

Zendingscollecte 10 augustus: De kerk 
bloeit op in Cuba

De vrijheid van Cubaanse kerken werd lange tijd 
door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op 
en dat in een tijd waarin de samenleving ze hard 
nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weer-
slag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil 
er voor hen zijn en zet verschillende sociale pro-
jecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, 
voor zieken en voor kinderen met een problemati-
sche thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed 
voorbereid op deze groeiende diaconale taak. Er is 
daarom grote behoefte aan kennis over de Bijbel, 
theologie en diaconaat.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en 
vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en 
helpt hen diaconale activiteiten op te zetten. Op 10 
augustus collecteren we voor het zendingswerk van 
Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord 
en daad kunnen getuigen. We bevelen deze collecte 
van harte bij u aan.  
Bron en meer informatie: www.kerkinactie.nl/cuba

ZWO zomeractiviteiten 
In de periode dat de kerk open is voor publiek 
stonden we vorig jaar met een informatiestandje 
in de kerk. We hebben toen (Colombiaanse) hapjes 
uitgedeeld. Ook hebben we wenskaarten, gemaakt 
door kinderen van het kinder- en jongerencentrum 
FPT in Bogota, verkocht. Dat was een succes en we 
kregen daarop ook positieve reacties.
Bij activiteiten in de binnenstad is vaak ook de 
Oude Markt betrokken, een doorgangsroute voor 
Walstraat-Bellamypark. Misschien kunnen we daarbij 

aansluiten met een activiteit in de kerk(tuin). Of bij 
een activiteit van de Evenementencommissie Sint 
Jacobskerk.
De expositie ‘Heel de aarde’ is vanaf 06 juli te 
bezichtigen tijdens openingstijden van de kerk 
(zie kerkblad van juni). Het ZWO-werk heeft ook 
te maken met hoe wij (rijke landen) met de aarde 
omgaan.
Er zijn dus wat ideeën, hoe we die kunnen uitvoeren 
moeten we nog bespreken. Dat wordt na de datum 
van kopij inleveren. Via zondagsbrief en beamer 
houden we u daarover op de hoogte.

ZWO-werkgroep 

In Kerk in-Druk van juni hebben we een 
voorproefje gekregen van de expo-
sitie ‘Heel de Aarde’. We hebben kennis 
kunnen maken met het schilderij: ‘Aug-
mented reality’ van Rietje Bakker. In dit 

nummer willen we een ander kunstwerk onder de 
aandacht brengen, nl. de video-installatie van Sjaak 
Verboom.
Sjaak Verboom is een foto-
graaf en filmmaker die 
bekend staat om zijn werk 
over religie en sociale kwes-
ties. Hij maakt gebruik van 
verschillende media om zijn 
visie op de wereld te presen-
teren. Voor de tentoonstelling 
‘Heel de Aarde’ heeft hij een 
nieuw videowerk gemaakt.

Hij zegt er zelf over:
“De video wordt vertoond op een scherm dat op de 
grond ligt. In een zwarte doos. Het is alsof de kijker 
voor een grafsteen staat. Een zwart kind speelt met 
een wereldbolletje. Zij koestert het. Er klinken een 
tekst en natuurgeluiden.
Bij het volgende beeld zien we haar staan voor 
een witte man. Hij ontneemt haar de wereldbol en 
beschadigt die. De natuurgeluiden worden ver-
drongen door soundscapes en andere teksten. Het 
kind probeert het aardgruis op te vangen. Het idyl-
lische landschapje dat steeds op de achtergrond 
zichtbaar was, vat vlam - zonder dat de man het in de 
gaten heeft. De kerk wordt verwoest door het vuur.
Het ontstaan van dit werk hangt nauw samen met 
de vele ontmoetingen met bewoners van Afrika 
en ook India, Pakistan en het Midden-Oosten die 
ik had tijdens mijn reizen naar die gebieden. Keer 
op keer hoorde ik hun angstige verwondering over 
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

De Actieve Kerk juli en augustus  
De hele zomer lang staat De Herberg van dinsdag 
tot en met zaterdagmiddag open voor ontmoe-
ting, koffie, thee en een praatje! De gastvrouwen en 
-heren ontvangen u graag! Woensdagmiddag is de 
vaste breimiddag, op de andere dagen is er open 
huis. Kom eens langs en laat u verrassen!
Het digiwijzer café stopt tijdens de schoolvakanties 
en er zijn in juli en augustus ook geen  
filmvertoningen. 
Op donderdag 11 september is er weer een film om 
over door te praten: Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind. In Kerk in-Druk van september meer hierover.
Ook de Bijbelgespreksgroep samen met de parochie 
ligt in de zomer stil. De lunchbijeenkomsten (4de 
donderdag van de maand) gaan wel door.
In juli is in de kerk de tentoonstelling ‘Heel de Aarde’ 
te zien. Dat is ook het thema van de lunchbijeen-
komst op donderdag 24 juli. Hoe leven wij met de 
natuur en dragen we zorg voor de aarde? 
 
In augustus is het drieluik wandkleden over de 
betrokkenheid van Zeeland bij slavernij te zien. Ook 
dat geeft stof tot nadenken! Op 28 augustus gaat de 
lunchbijeenkomst daarom over wandkleden die een 
verhaal vertellen, geschiedenis in naald en draad! 
We kijken naar de verhalen op beroemde wand-
kleden en delen verhalen over bekende en minder 
bekende wandkleden en hun betekenis.

Tijdens beide tentoonstellingen zullen er speciale 
activiteiten georganiseerd worden. Volg daarvoor 
ook de informatie op de website en de zondags-
brieven.
Wilt u gebruik maken van De Herberg voor een 
bespreking of zelf een activiteit organiseren?  
Neem dan contact op met Anneloes Steglich  
06 27 07 36 57.
Ik wens u een Zeeuwse zomer, vol verrassende  
ontmoetingen!
Hartelijke groet,

Anneloes Steglich

de extreem hoge temperaturen. Spraken zij over 
de serieuze bedreiging van hun bestaan. En terug 
in Europa hoorde ik keer op keer dat het allemaal 
niet zo’n vaart zal lopen met de opwarming van 
de aarde. Sommigen vertrouwen op technologie. 
Anderen zeggen dat God ons komt redden.  
The show must go on”.
Een indrukwekkend kunstwerk met een duidelijke 
boodschap, vinden wij.
De expositie is een maand lang te zien in de Sint 
Jacobskerk. Het is een initiatief van kunstenaars-
collectief ArsProDeo samen met de organisatie 
GroeneKerken en bestaat uit schilderijen, ruimtelijk 
werk en videokunst. 
De tentoonstelling wordt geopend zondag 06 juli 
tijdens de kerkdienst. Deze wordt voorbereid samen 
met de werkgroep Groene Kerk. De tentoonstelling 

is te bezichtigen op donderdag van 13.30 tot 16.00 
uur en  vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
en rondom evenementen en kerkdiensten.
Rondom de tentoonstelling worden diverse acti-
viteiten georganiseerd. Er is een fotospeurtocht 
voor de kinderen. Op woensdag 09 juli wordt een 
meditatieve wandeling georganiseerd: wandelen 
langs de expositie ‘Heel de aarde’ en rond de kerk 
van 19.30 tot 21.00 uur. Neem uw mobiele telefoon 
mee om foto’s te maken. Aanmelding bij ds. Janny 
Blankenstijn. Op vrijdag 25 juli wordt een natuur-
excursie georganiseerd. Nadere informatie hier-
over volgt in de zondagsbrief, op de website en in 
De Vlissingse bode. We nodigen u uit dit werk en 
andere werken te komen bekijken.
Hartelijke groet van 

de werkgroep Groene Kerk

Foto: Viorella
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Programma in juli en augustus

dinsdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg 0118 41 25 18 

woensdag 13.30-15.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke   

06 38 53 16 27

woensdag

09 juli
19.30-21.30 uur

Stiltewandeling 

Verzamelen in de kerk
Ds. Janny Blankenstijn

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg

donderdag

24 juli
11.00-13.00 uur Lunch, thema ‘Heel de Aarde’

Anneloes Steglich en 

Sonja Vreeke

donderdag

28 augustus
11.00-13.00 uur

Lunch, thema

 ‘Stof tot nadenken’

Anneloes Steglich en 

Sonja Vreeke

vrijdag
09.30-12.00 uur

13.30-16.30 uur

Kerkkantoor

Open huis in De Herberg

0118 41 25 18

zaterdag 13.30-16.30 uur Open Huis in De Herberg

Draden van ons Nederlandse  
slavernijverleden
Expositie in de Sint Jacobskerk, augustus  
en september

Het drieluik ‘Cargazoen, Armazoen, Retouren’ is een 
wandkleed dat de trans-Atlantische slavernijgeschie-
denis verbeeldt vanuit het perspectief van de tot 
slaaf gemaakten. De titel verwijst naar de verschil-
lende ladingen van Zeeuwse schepen tijdens deze 
reis: Cargazoen (koopwaar naar Afrika), Armazoen 
(de slaven zelf) en Retouren (de goederen die naar 
Europa werden gebracht). 
Het is een project in samenwerking tussen het Mari-
tiem Muzeeum Zeeland en andere locaties in Zee-
land. Onder leiding van kunstenares Liesbeth Labeur 
hebben velen aan de drie wandkleden gewerkt 
zodat het een gezamenlijk Zeeuws wandkleed is 
geworden.

Cargazoen is de lading koopwaar die vanuit de 
Zeeuwse havens naar Afrika werd gebracht en daar 
geruild werd voor slaven. Armazoen zijn de tot slaaf 
gemaakte mensen die naar de Amerika's werden 
vervoerd. Retouren zijn de producten die uit de 
Amerika's naar Europa werden gebracht, zoals tabak, 
suiker en katoen.
Draden van ons Nederlandse slavernijverleden is een 
landelijk initiatief van Stichting Villa Maecenatis. In 

2022 werd een wandkleed in Groningen gemaakt 
door maar liefst 400 Groningers. Daarna is het  
initiatief overgenomen in andere provincies. Zo zijn 
er inmiddels in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland 
wandkleden onthuld en in Zeeland gebeurde dat op 
01 en 02 mei in het Maritiem Muzeeum.

Deelnemende partners zijn, naast het Maritiem 
Muzeeum Zeeland: Discriminatie.nl Zeeland; Keti 
Koti Zeeland; Zeeuws Museum; ZB Bibliotheek van 
Zeeland; Zeeuws Archief in samenwerking met Four 
Freedoms Door het Jaar Heen.
Het drieluik is in juli en augustus tijdens de ope-
ningstijden van de Sint Jacobskerk te bezichtigen.
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Viering Sint Jacobsdag 
25 juli is de naamdag 
van Jacobus de Meer-
dere, de apostel van 
wie onze kerk de naam 
draagt. Vroeger was het 
heel gebruikelijk om op 
de naamdag van een 
apostel of een heilig 
verklaarde een viering te 
houden.
Nu doen we dat niet 
meer zo vaak, en al hele-

maal niet in de protestantse kerk. Maar omdat er in 
de zomer vaak niet zo heel erg veel extra's worden 
gedaan in de kerk vanwege de zomervakantie, is het 
juist een mooi tegengeluid om midden in de  
vakantieperiode een vesper te houden ter ere van 
‘onze’ Jacob.

Noteer dus alvast in uw agenda: 
vrijdag 25 juli, 16.30 uur.
Voorganger is ds. Janny Blankenstijn.
 

Voorafgaand aan de vesper 
vindt ook de inwijding van een 
stapsteen vlak voor de kerkdeur 
plaats. Er komt een bronzen 
Sint Jacobsschelp te liggen, die 

gefreesd is in een granieten straatsteen. Zo kunnen 
pelgrims en gewone bezoekers makkelijker her-
kennen dat onze kerk ook een pelgrimskerk is.
Via de beamer stellen we u in de loop van juli van 
de exacte programmering op te hoogte.

Bloemenverzorgers gevraagd m/v
Het team van bloe-
menverzorgers is 
helaas dit jaar wat 
kleiner geworden, 
waardoor 3 mensen 
nu voor de zondagse 
bloemengroet zorgen.
Het is niet zulk zwaar 

of lastig werk, integendeel, maar het maakt wel een 
groot verschil of je 1x of 2x per maand de bloemen 
bij de bloemist gaat ophalen, rangschikt in de grote 
vaas en de boeketten na de dienst netjes inpakt, 
adresseert en voorziet van de bloemengroetkaarten 
uit de kerk.
Wie komt ons team versterken? Het is heus niet 
specifiek een vrouwenklusje, dus mannen zijn ook 

welkom in ons team! We hebben een jaarrooster, 
waarin we per persoon zoveel mogelijk dezelfde 
weken aanhouden: de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e zondag 
van de maand.
Wil je er meer over weten, neem dan even contact 
op met Gertruud Smit, e-mail: gj.smit56@gmail.com 
of tel. 06 10 80 10 47.

Cantorij op werkbezoek in de  
toeristenkerk
Na een mooie viering van het Heilig Avondmaal op 
zondag 01 juni, gaat de Cantorij aan de slag met 
muziek voor een viering in de Toeristenkerk van 
Dishoek.
Daar werkt de Cantorij mee aan de dienst van 
zondag 24 augustus. Zangers die zich willen aan-
sluiten bij de Cantorij: we repeteren tot en met 
dinsdag 15 juli, daarna eventjes vakantie en weer 
aan de slag op 19 augustus om de puntjes op de i te 
zetten voor de dienst van de 24e augustus. In sep-
tember zal de Cantorij weer in de eigen kerk zingen, 
dat is tijdens de oecumenische vredesdienst op 21 
september.
Meer weten over de Cantorij: neem contact op met 
Willy Hesselink: e-mail hageha@zeelandnet.nl 

OPA
Vrijdag 11 juli van 16.00 uur tot 17.45 uur en 
zaterdag 12 juli van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het 
Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein 
aan de Gildeweg in Vlissingen.
In mei is 3.180 kg binnengekomen, wat een totaal 
geeft van 16.660 kg.
Jan Kallemein heeft het Dream Team verlaten. 
Bedankt Jan voor al die jaren binnen ons Team.
Voel je ervoor om ons Team te komen versterken, 
kom gerust een keer langs.
De volgende inzameling is op 08/09 augustus!!!
Namens het Dream Team,

Martin Walraven   

Schilderworkshops over Pinksteren
Met 14 belangstellenden zijn we 3 maandagmid-
dagen bezig geweest met schilderen rond het 
thema Pinksteren. Maandag 19 mei werden er 
werkstukken gemaakt rond het kernwoord WIND, 
voor menigeen was het wennen aan het materiaal 
(acrylverf) en begon men voorzichtig op een klein 
formaat. Het was direct heel gezellig en er werd 
geconcentreerd gewerkt.
De tweede maandagmiddag, 26 mei, werd er 
gebrainstormd rond het woord VUUR en weer met 

Algemeen 
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papier en kwast werden er ideeën op papier gezet. 
Grote formaten dit keer, iedereen had beduidend 
meer lef en had er plezier in. De laatste middag, 02 
juni, werd het thema TAAL aangepakt. Aan het puz-
zelen geweest met alfabetten, Aramees, Hebreeuws 
en Grieks, maar ook lichaamstaal en mimiek 
kwamen aan de orde, zelfs emoticons, maar ook de 
vlammen en de duif werden op papier gezet.

De resultaten waren te zien in de Pinksterdienst van 
zondag 08 mei.
Al met al waren het fijne, gezellige maandagmid-
dagen, waarin velen nieuwe talenten bij zichzelf 
ontdekten. Ook in de Pinksterdienst zelf gaven de 
schilderijen kleurrijke ondersteuning bij het Pink-
sterverhaal. 
Vriendelijke groet, 

Joke van Koten en Jenny van der Haar 

Met korting naar het zomerconcert  
Urker MANS Formatie  
Op zaterdag 12 juli geeft de Urker MANS Formatie 
haar jaarlijkse zomerconcert in de Sint Jacobskerk. 
Iedere zomer is er iets nieuws te beluisteren in het 
repertoire en de verdeling van de solo’s. Ze brengen 
een gevarieerd programma ten gehore met gees-
telijke liederen, spirituals en klassieke en populaire 

werken. De dirigent Martin Mans betrekt de bezoe-
kers bij de zang en vertelt over de achtergrond 
van de muziek. Het thema ‘De Zee’ klinkt door in 
de muziek en is toepasselijk in de havenplaats. De 
klassieke werken waaronder delen uit het Requiem 
van Mozart zijn een hoogtepunt voor de liefhebbers 
van klassieke muziek. Het populaire slot van het 
programma maakt de avond tot een ongedwongen 
zomerconcert waarin humor en snelheid de boven-
toon voeren. Aan het orgel en de piano zit  
Hugo van der Meij. Tickets: € 20,00. Kinderen t/m  
11 jaar gratis.
Reserveren en online bestellen:  
www.martinmans.nl of tel. 06 25 39 19 03.
Voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel ’t Spui, 
Oude Markt 5, Vlissingen.
Lezerskorting
Lezers van Kerk in-Druk krijgen op vertoon van dit 
artikel een korting van € 5,00 per kaart en betalen 
€ 15,00 i.p.v. € 20,00. (max. 2 pers/bon). Voor online 
bestellingen geldt de actiecode: kid127.

Orgelconcerten 
Komende maanden zijn weer de wekelijkse  
orgelconcerten in de Sint Jacobskerk.
De orgelconcerten worden verzorgd door gast-
organisten, soms van dichtbij, soms van verder weg.
Traditiegetrouw worden een aantal concerten 
verzorgd door jonge, vaak nog studerende musici, 
die hier dan ook podiumervaring kunnen opdoen. 
Een aantal concerten worden gegeven door reeds 
gevestigde namen. De orgelconcerten duren onge-
veer een half uur, en de toegang is vrij. De vrijwillige 
bijdragen worden gebruikt om de kosten te betalen 
- de uitgenodigde organisten krijgen natuurlijk een 
vergoeding! De concerten vinden plaats iedere 
vrijdag om 12.00 uur gedurende de maanden juli 
en augustus. In de Evenementenagenda vindt u 
de namen van de verschillende organisten en de 
datum waarop zij het orgel bespelen.

Jos Vogel
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Berichten uit de gemeente

Ja, het is echt waar,
dit jaar zijn we 60 jaar een paar.
Er kwamen vele mensen om 
ons daarmee geluk te wensen. 
Ook jullie van de Sint Jacobskerk 
waren daarbij en daarvan werden 
wij heel blij. Vele namen stonden 
op de prachtige kaart en dat is ons 
heel wat waard. Bedankt daar-
voor, ook voor de bloemenpracht. 
Dankbaar dat er zo aan ons is 
gedacht.

 André en Reiny  
Davidse - de Haan

Lieve mensen, mede namens 
Kees wil ik mijn dank uitspreken 
voor de mooie bloemen en de 
kaart met de vele namen die we 
onlangs mochten ontvangen, het 
doet ons goed en sterkt mij in 
deze nog steeds moeilijke her-
stelperiode. Heel veel dank.

Joke van Waarde

Op zondagmorgen 18 mei kwam 
Koos Borg mij na de kerkdienst 
verrassen met een grote bos 
bloemen en een kaart vol met de 
namen van gemeenteleden. Wat 
fijn om te ervaren dat er zoveel 
mensen met je meeleven.  
Hartelijk dank.

Bert Heijstek

Hartelijk dank voor de prachtige 
bos bloemen en de kaart met de 
vele namen voor beterschap na 
mijn heupoperatie.
Vriendelijke groeten, 

Margit Schray

Hartelijk dank voor de mooie 
bos bloemen en kaart met veel 
bekende namen, die mijn moeder 
Mien Tramper in Hof Mondriaan 

te Middelburg voor haar 95ste 
verjaardag heeft ontvangen. Ik 
heb de kaart voorgelezen en, 
hoewel communicatie moeizaam 
is, kan zij zich nog vaag de kerk 
en de bekenden uit de Petruskerk 
en Open Hof herinneren. Zij groet 
jullie allemaal.

Niek Tramper

Evenementen

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Donderdag 03 juli - 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025: 
Philippe Elan en Reyer Zwart met 
Franse chansons

Vrijdag 04 juli - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert: Mark 
Christiaanse
 
Donderdag 10 juli - 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025: 
Geerten van de Wetering, orgel 
en Matthijs Koene, panfluit

Vrijdag 11 juli - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert:  
Marcel Mangnus 

Zaterdag 12 juli - 19.30 uur
Urker MANS Formatie

Donderdag 17 juli - 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025:  
Pianorecital Jacco Lamfers

Vrijdag 18 juli - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert:  
Martijn Pieterman

Donderdag 24 juli - 20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025: 
Inge Louisa harp en zang

Vrijdag 25 juli - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert:  
Steven Knieriem

Donderdag 31 juli - 20.00 uur

Zomeravondconcerten 2025: 
Josee Koning en Jim de Groot 
zingen Lennaert Nijgh

Vrijdag 01 augustus - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert: 
Andries Bogerd

Vrijdag 08 augustus - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert:  
Everhard Zwart

Donderdag 14 augustus -  
20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025: 
Windbroke, traditioneel keltische 
muziek

Vrijdag 15 augustus - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert: David 
Strijbis

Donderdag 21 augustus -  
20.00 uur
Zomeravondconcerten 2025: 
Mattias Spee, piano
 
Vrijdag 22 augustus - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert: 
Leander van den Bos

Vrijdag 29 augustus - 12.00 uur
Middagpauzeorgelconcert: 
Marien Stouten

Voor meer informatie 
over het programma 
en kaartverkoop:  

sintjacobskerk.nl/agenda.html
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Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,  
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73, 
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,  
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. 

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd. 
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij 
Wim Heijstek  
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, 
Tel.: 0118 47 00 92,   
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl. 
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. 
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie 
Mevr. Marja van Sabben, 
Paul Krugerstraat 258, 
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,  
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: 
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij 
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42, 
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer: 
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen, 
dan kunt u dit doen op 
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse 
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3, 
4381 HK Vlissingen. 
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur. 
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl




