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Kerk in-Druk
Mei 2025 • jaargang 15 nummer 7

> Ruimte-theologie?
> De Breiclub 10 jaar 
> In gesprek met Pieter Blokland



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun  
toegewezen secties.
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 Kerkdiensten
Zondag 04 mei

Sint Jacobskerk	
10.00 uur 	 Ds. J. Blankenstijn /
	 Pastor W. Grootenboer
Collecte	� Kerk / Onderhoud 

gebouwen
m.m.v. 	� Petra Wagenaar zang 

en Ko de Rooij op zink 

17.00 uur	 Evensong
m.m.v. 	� de Evensingers
Voorganger	 Pastor W. Grootenboer 
                        
Zondag 11 mei

Sint Jacobskerk	
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Diaconie / Pastoraat

Zondag 18 mei

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. G. Klein (Veere)
Collecte	� Kerk / Pastoraat in de 

woonzorgcentra

11.30 uur	 Soep met nootjes 

Zondag 25 mei

Kindernevendienst

Sint Jacobskerk	
10.00 uur	 Pastor W. Grootenboer
Collecte	 Kerk / Diaconie

11.30 uur	 Kliederkerk

Donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

Sint Jacobskerk
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Pastoraat / Diaconie

Dienst voor mensen met 
en zonder een beperking

Op zondag 18 mei wordt in 
de Catharinakerk, Willibrordus
plein 3 in Zoutelande, een 
dienst gehouden voor mensen 
met en zonder een beperking. 
De dienst begint om 14.30 
uur en iedereen is van harte 
welkom.

Foto voorblad: Eén van de oudste voorwerpen uit de 
kerk, gedateerd 1652. Het werd als ‘voorzangerslezenaar’ 
gebruikt en was bevestigd aan het hek om de dooptuin.



Ruimte-theologie?
Janny Blankenstijn 

Vanaf november 2024 waren er een vijftal avonden over het thema ‘als nieuw, theologie 
die inspireert’. Ik vulde een avond in maart, midden in de Veertigdagentijd. Ik vond iets wat 
daar mooi bij paste. In mijn eerste studiejaar in Amsterdam volgde ik een vak christologie 
bij prof. Rick Benjamins. We lazen een boek van de Duitse theoloog Michael Welker: ‘God 
the revealed, christology’ (over Gods openbaring in Christus). Het was een dik en pittig 
boek, de meeste studenten rondden het vak pas af na een herkansing, ik ook. Maar ik heb 
wel dingen onthouden, het boek kwam ook op mijn pad toen ik nadacht over mijn geloof: 
wat houd ik over als ik zekerheden van vroeger loslaat? Ik hoop dat degenen die er die 
avond in maart bij waren, het niet erg vinden om mijn verhaal in verkorte vorm nog eens 
te lezen. En als iets vragen oproept, en dat kan zo maar, stel ze gerust.

Welker schrijft dit boek in 2013, onze 21e eeuw.
En dus kijkt hij eerst naar onze tijd, die we post
modern noemen: als het gaat over denken, weten 
en geloven, zijn er geen grote waarheden meer, 
geen verhalen met absoluut gezag, alles is relatief 
en subjectief en contextueel. De wereld is een  

kakofonie van kleuren, geluiden, ervaringen, con-
texten en gezichtspunten, naast en tegenover 
elkaar. En in die wereld zijn God en Jezus aanwezig, 
net zo veelkleurig en veelstemmig. Niet in één beeld 
zijn ze te vangen, je ziet dat als je naar Jezus kijkt.
Een individuele gelovige kan zich het meest aan-
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Pastoraat in de woonzorgcentra 

Zingkring 
Dinsdag 20 mei is er weer Zingkring. Deze keer 
zullen we mooie vrolijke dankliederen zingen 
waarin misschien een vogel(naam) verborgen zit. 
Want in mei…..! We beginnen rond de klok van 10.30 
uur in het Speelhuus en hopen op een mooi en 
zinvol samenzijn.

Bijbelkring 
Woensdag 28 mei houden we om 16.15 uur Bijbel-
kring in het Speelhuus. Dit is de laatste bijeenkomst 
voor de zomerstop. In het kader van het bespreken 
van kleine/korte Bijbelboeken willen we deze 
keer samen de kortste psalm lezen en bespreken. 
Iedereen die komen wil, is welkom!

gesproken voelen door een bepaald aspect van 
Jezus, bijvoorbeeld zijn inspirerende leven, zijn 
lijden of opstanding. Maar Jezus’ verhaal kent veel 
kanten: zijn echte leven en dood, zijn Jood-zijn in 
de eerste eeuw, het over hem vertelde verhaal door 
de eeuwen heen, en zijn voortleven. Gods zoon, 
vertrouwd voor gelovigen, onbekend of alleen nog 
een stereotype voor veel mensen in onze tijd. Als 
gelovige moet je je daar bewust van zijn, God en 
Jezus niet vastleggen.

Ruimte geven voor de vele kanten aan het verhaal 
over God, juist daardoor kan God werkelijk iets 
betekenen, ervaren worden in onze wereld.
Welker zoekt ook betekenisruimte door los te laten 
dat het moet kloppen als het over God gaat. Hij past 
dat bijvoorbeeld toe op de opstanding van Jezus. 
Volgens hem kan dat alleen iets betekenen als het 
niet meer gaat over de letterlijke betekenis van 
opstanding: lichamelijk weer leven. Want dan wordt 
opstanding voor de orthodoxie een historische 
gebeurtenis en voor vrijzinnigen slechts een verhaal. 
En het is zoveel meer. Welker kijkt naar de verschij-
ningsverhalen in de evangeliën, waarvan bijbelon-
derzoek heeft aangetoond, dat ze waarschijnlijk veel 
betrouwbaarder zijn dan lange tijd is aangenomen. 
De verschijningen zijn niet logisch en enorm divers: 
een mengeling van verschijning en tastbare aanwe-
zigheid en ze veroorzaken vrees, angst, twijfel, aan-

bidding en belijdenis, allemaal tegelijk. Opstanding 
is niet logisch, is niet te begrijpen, niet weer fysiek 
leven. Er is een spiritueel opstandingslichaam waar 
de volgelingen van Jezus deel aan hebben. Ze leven 
in de geest van Christus.
Mooi vind ik dat je zo mag blijven geloven in wat je 
niet begrijpt maar wat wel werkelijk is.

Het geeft ook een ruimte voor wat ‘zo moet zijn’  
of voor de ervaring dat we ons gedragen voelen.
Als Welker probeert te zeggen wie Jezus is, gebruikt 
hij geen zelfstandige naamwoorden die Jezus 
vastzetten, maar zegt hij: Jezus laat zich zien in 
zijn omgang met de fragiele, veelkleurige en veel
stemmige wereld. Welker geeft aan die omgang 
kleur met de term ‘Selfwithdrawal’. Lastig te vertalen, 
ik noem het bij gebrek aan beter: zelfbeperking 
maar dan in positieve zin. Het is ruimte geven aan 
anderen, ruimte maken voor anderen, door jezelf 
vrijwillig en creatief te beperken. Ten goede van de 
ander, ten goede van de schepping. Zo leefde Jezus 
en zo leeft hij voort, in ons. Misschien is het niet 
zo modieus, met de hedendaagse nadruk op zelf
ontplooiing en aan jezelf denken, maar het is wel 
heilzaam.

Als ik deze samenvatting bekijk, dan gaat het steeds 
over ruimte.
Ruimte voor God, voor Jezus, niet opgesloten in 
een beeld.
Ruimte voor onszelf, voor wat we geloven en 
ervaren, we zijn meer dan ons vermogen om  
verstandelijk te redeneren.
Ruimte voor de ander, wij even een pas op de plaats 
zodat de ander zich kan ontplooien.

De openheid in onze eigen kerk ten opzichte van 
elkaars geloofsbeleving is dus echt iets om te  
koesteren. En laten we goed voor elkaar zorgen.

Ruimte geven voor de vele 

kanten aan het verhaal over God, 

juist daardoor kan God werkelijk 

iets betekenen, ervaren worden 

in onze wereld.



5

Van de pastores
Gedicht

Zondag 11 mei is 
het moederdag. 
Daarom onder-
staand lied, dat we 
vorig jaar zongen 
in de dienst op 
moederdag, maar 
die op de kerke-
lijke kalender de 
naam Wezen-
zondag had: de 
zondag na Hemel-
vaart: Jezus is 
teruggekeerd naar 

zijn Vader en laat de discipelen als wezen achter. 
Het lied was om te zingen nog niet zo bekend, maar 
de tekst is prachtig. Gebaseerd op de woorden van 
Juliana van Norwich, een Engelse mystica is er een 
Engelse hymne geschreven ‘Mothering God, you 

gave me birth’ door Jean Janzen, die vertaald door 
Liesbeth Goedbloed als Lied 707 in het Liedboek 
terecht is gekomen.

Lied 707
Dragende, moederlijke God, 
U baarde mij, ik ben uw kind. 
Schepper die mij adem geeft, 
U bent mijn zon, mijn weer en wind.
Gevende, moederlijke Zoon, 
U werd een mensenkind als wij, 
U voedde mij met hemels brood, 
als levensgraan stierf u voor mij.
Zonnige, moederlijke Geest, 
kus mij nu wakker als het graan, 
dan zal ik groeien in geloof 
tot ik voor U in bloei zal staan.

Collecten en giften 
Collecteopbrengsten maart  
Evensong 		 € 	 141,45 
Pastoraat 		 € 	 167,35 
Onderhoud gebouwen		 € 	    130,41 
Onderhoud orgels		 € 	 157,55

Bloemenfonds
In de maanden februari en maart had de bloemen-
kist een verheugende aantrekkingskracht.

De inhoud over deze twee maanden was € 266,65!! 
Daarbovenop kwamen dan nog de op een andere 
manier verantwoorde giften voor het bloemen-
fonds. Alle gulle gevers heel hartelijk dank. Uiter-
aard is de hoop dat het hier niet om een eenmalige 
uitschieter gaat.

Ontvangen door mevr. Mattie Augustijn van de fam. 
W. € 20,00 voor het bloemenfonds. 

De volgende bijeenkomst van 
de ANBO-PCOB Souburg/
Ritthem e.o. is op woens-
dagmiddag 07 mei a.s. in de 

Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg, 
aanvang 14.00 uur. Deze bijeenkomst houden we 
op de eerste woensdag van mei, omdat de busreis, 
georganiseerd door de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Oost-Souburg in samenwerking met de 
ANBO-PCOB S/R e.o., gepland staat op woensdag 

14 mei. In onze bijeenkomst op 07 mei geeft dhr. 
Cor Heijkoop, in het kader van de viering van 80 
jaar bevrijding, een lezing over ZEESlagveld Schelde, 
de maritieme strijd in het Westerscheldegebied 
van november 1944 tot mei 1945. U bent van harte 
welkom en neem gerust iemand mee! Met hartelijke 
groeten, 

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest 
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.

Verenigingen 
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Jacob van Belzen 
*28 september 1945 - †23 maart 2025 

Zaterdag 05 april waren we 
in de Sint Jacobskerk voor 
de herdenkingsdienst van 
Jaap van Belzen. Zondag 
23 maart was hij op 
79-jarige leeftijd overleden 
in Ter Reede, waar hij van-
wege ziekte vanuit het  
ziekenhuis was opge-
nomen. Jaap woonde 

met zijn partner Matty Poortvliet aan het Pablo 
Picassoplein. Jaap was actief, sportief, maakte 
gemakkelijk contact met mensen. Hij was 
behulpzaam, leergierig, sociaal en een verbinder. 
Vanaf 2003 liep Jaap de vierdaagse van Nij-
megen, in totaal zo’n 15 keer. Daarbij deed hij 
mee aan onderzoeken die werden gedaan door 
het Radboud UMC. Jaap besloot daarom dat hij 
zijn lichaam ter beschikking wilde stellen aan 
de wetenschap. In de herdenkingsdienst waren 
leden van Ons Boeregoed in prachtige Zeeuwse 
dracht. Jaap danste bij deze groep en was een 
betrokken lid. Ook zong ‘zijn’ Shantykoor het 
Veerse Scheepstuig drie liederen, waaronder het 
indrukwekkende afscheidslied Rolling Home. 
Jaaps zonen Dennis en Ronny spraken vol liefde 
en dankbaarheid over hun vader, die er altijd voor 
hen was, trots op hen was en hen ruimte gaf om 
zich te ontplooien. Nichten Ria, Quinta en  
Marleen haalden herinneringen op uit hun jeugd 
over hun oom die altijd zong, die ze meenam 
naar een pretpark en die hen op het strand deed 
uitkijken naar ‘De Stuyvesant’. Wanneer er werd 
geseind, wisten ze dat de riviermeester hen had 
zien zwaaien en kon hun dag niet meer stuk! 
Jaap was een nakomertje en het twaalfde en 
jongste kind in het grote gezin van Klaas van 
Belzen en Miene Vogel. Zijn ouders hebben alle 
kinderen opgevoed met kerk en geloof. God was 
een dragende kracht, maar God heeft mensen 
nodig!  ‘Dient elkander door de liefde‘ (Galaten 
5 vers 13) was daarbij leidend. Het goede doen, 
voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Jaaps 
geloven was doen! Handelen, regelen, verbinden.  
En zijn geloof beleefde hij door het zingen van 
geloofsliederen. Mogen alle dierbare mooie  
herinneringen aan Jaap tot troost zijn in het 
moeten missen van deze geliefde partner, vader, 
stiefvader, opa, broer, zwager en oom. 

Wilja Grootenboer

Nieuwsbrief Classis Delta
Op 11 maart jl. heeft de classis een extra 
vergadering gehouden in verband met het 
naderende vertrek van ds. Arie van der Maas 
als classispredikant. Op vrijdag 04 juli, om 
14.30 uur zal hij afscheid nemen tijdens 
een viering in de Nieuwe Kerk in Middel-
burg. Daarna is er gelegenheid tot informeel 
samenzijn. Voorafgaand aan de viering vindt 
er een minisymposium plaats over de inhou-
delijke waarden van kerk-zijn.
Tijdens de vergadering werden leden van 
de sollicitatiecommissie gekozen en werd 
een conceptplan opgesteld voor de profiel-
schets en de vacaturetekst. Het is immers 
belangrijk dat de hele procedure zorgvuldig 
zal verlopen om te komen tot een nieuwe 
classispredikant. Zolang die er nog niet is, zal 
ds. Van der Maas voorlopig nog zeer beperkt 
beschikbaar zijn voor werkzaamheden in 
onze classis.
Intussen bedanken wij vanuit onze 
gemeente ds. Van der Maas voor zijn inzet; 
het zal niet eenvoudig geweest zijn om in 
deze nieuwe vorm van zo’n grote classis een 
weg te vinden die werkbaar en inspirerend is. 
We wensen hem ook voor de toekomst Gods 
nabijheid toe.
Een ander punt dat aan de orde kwam was 
het classisteam, dat nu één jaar bestaat. 
Naast de predikant zijn daar Janet Bac als 
adviseur dienstverlening en Klaas de Berg als 
financieel beleidsadviseur. Er zijn inmiddels 
zo’n 20 gemeenten bezocht met de bedoe-
ling ondersteuning te bieden, zeker als er 
financiële problemen dreigen, of als er erg 
weinig ambtsdragers zijn. Het is de leden van 
het classisteam in positieve zin opgevallen 
hoeveel vrijwilligers er zijn die zich met hart 
en ziel inzetten voor het kerkenwerk. Wilt u 
meer lezen, kijk dan op de website van de 
classis www.gelovenindedelta.nl
Namens de redactie,

Neeltje Köther

In Memoriam Classis Delta
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04 mei gaan ds. Janny Blankenstijn en pastor Wilja 
Grootenboer voor. Thema van deze dienst is oorlog 
en bevrijding, herdenken en vieren. We luisteren 
naar bijbelteksten daarover en horen ervaringsver-
halen over de tijd tussen de bevrijding van Wal-
cheren in november 1944 en de bevrijding van het 
hele land in mei 1945. De dienst is mede voorbereid 
door de werkgroep eredienst en liturgie. Aan de 
dienst werken mee: Petra Wagenaar en Ko de Rooij.
11 mei gaat ds. Janny Blankenstijn voor. Het is moe-
derdag, een mooie reden om een bijbelverhaal te 
lezen over een vrouw. Misschien wel Handelingen 9 
vers 32-42, genoemd in het alternatieve leesrooster, 
over Tabita, in het Grieks Dorkas.
Zondag 18 mei gaat ds. Gerrit Klein voor. 
Op zondag 25 mei gaat Pastor Wilja Grootenboer 
voor. We lezen uit Johannes 14. Een tekst waarbij 
Jezus zijn naasten voorbereidt op de tijd dat Hij niet 
meer in hun midden zal zijn. Het is een bijzondere 
tekst, te zien als voorbereiding op zijn Hemelvaart. Er 
is in de viering kindernevendienst en na de dienst om 
11.30 uur is er Kliederkerk over het onderwerp Schep-
ping. Kijkt u vooral even op het achterblad van dit 
kerkblad voor meer informatie over de Kliederkerk
29 mei vieren we Hemelvaart. Ds. Janny Blanken
stijn gaat voor in een morgengebed, waarin we 
lezen over Hemelvaart en ons laten inspireren door 
een kunstwerk.

Evensong
Op zondag 04 mei, 17.00 uur in de Sint Jacobskerk, 
staat de Evensong in het teken van onze vrijheid 
en wat deze van ons vraagt aan inzet en offers. We 
staan stil bij de vrijheid die is bevochten door 
mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. 
We vieren dat we sinds 1945 inmiddels 80 jaar in 
vrijheid leven, in het besef dat we samen verant-
woordelijk zijn om deze vrijheid door te geven 
aan nieuwe generaties. We denken daarbij ook aan 
allen die zich, wanneer en waar ook ter wereld, tot 
nu toe, hebben ingezet voor de vrijheid. De hierbij 

passende lezingen zijn uit Jesaja 42 vers 1-7 en 
Openbaring 21 vers 1-5. Onder leiding van Ineke 
Wijkhuijs - van den Driest zingen de Evensingers 
Psalm 11 en het anthem ‘Drop, drop, slow tears’ van 
Orlando Gibbons. Daarnaast worden ook de vaste 
gebeden en het Magnificat en Nunc Dimittis door 
het koor gezongen. Voor de bezoekers is er ook 
ruim gelegenheid om met vier toepasselijke lie-
deren mee te zingen.
De voorganger is ds. Henk Hortensius, organist is 
Jos Vogel. 
De toegang is vrij. De collecte bij de uitgang ter 
bestrijding van de kosten, bevelen wij van harte bij 
u aan.

Soep met nootjes 
Hartelijk welkom op zondag 18 mei om 11.30 uur 
om samen te zingen na de kerkdienst en de koffie. 
We oefenen minder bekende liederen uit het lied-
boek onder leiding van Gertruud Smit en Jos Vogel. 
We zingen liederen over Pinksteren en de zomer. 
Na het zingen, om 12.45 uur, lunchen we samen. 

Bij de diensten
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Vanuit de kerkenraad

Voor soep wordt gezorgd, iedereen wordt wel 
gevraagd zelf een boterhammetje mee te nemen.

Op zoek naar lectoren
In vrijwel elke kerkdienst is er een lector die uit de 
Bijbel leest. Meestal één lezing, soms twee lezingen. 
Er is een groep lectoren, waarvoor Frans Boog-
aard een rooster maakt. Graag willen we het aantal 
lectoren op peil houden, zodat ze vaak genoeg aan 

de beurt zijn om de vaardigheid te behouden, maar 
ook niet te vaak, want dan wordt het een belasting.
Er zijn een paar lectoren gestopt, daarom zoeken 
we versterking. 
Vind u/jij het mooi om op deze manier aan de 
viering mee te werken, meld je dan aan bij Frans 
Boogaard, per mail: flupke1958@gmail.com of per 
telefoon: 0118 41 96 68. Hij kan ook meer informatie 
geven.

Van de voorzitter
Deze keer wil ik beginnen met een kort in memorie. 
Op 27 maart is Wim Jansen overleden op 74-jarige 
leeftijd. Zoals bij velen wel bekend was, was Wim al 
een aantal jaren ziek. Hij zei zelf dat hij de tijd die 
hij nu had, cadeau had gekregen. Toch is er nu een 
einde aan gekomen. Het was een bijzondere man. 
Theoloog, schrijver en ik heb hem leren kennen als 
begeleider van studenten van de Pabo. Heel begaan 
met mensen, een echt mensenmens. Hij geloofde 
in de liefde van God en dat droeg hij ook uit. Daar 
heeft hij heel wat boeken over geschreven. Zijn 
laatste boek heeft hij nog net af kunnen ronden 
maar het zal postuum gepresenteerd worden. 
We zullen hem missen als voorganger in de Sint 
Jacobskerk.
Bij zijn gedachtenisdienst werden er veel gedichten 
gelezen die hij heeft geschreven. Deze wil ik u mee-
geven:

Doodgaan

Rivier verdwijnt in oceaan.
Laat achter wat je achterlaat, want 
het is mooi geweest.
Word wat je worden gaat: een feest
Van licht en kleur en leven.

(Uit ‘Nieuwe erpels smaakten naar God’, WJ)

Wim zou op 18 mei nog voorgaan, deze dienst is 
overgenomen door ds. Gerrit Klein.

Al een paar zondagen gaan er vier bossen bloemen 
naar gemeenteleden. Dat betekent dat er veel 
mensen zijn die een bloemetje nodig hebben of iets 
te vieren hebben. Dat laatste is natuurlijk fijn, maar 

er zijn momenteel veel zieken binnen de gemeente. 
Als u iemand weet die ook een bloemetje nodig 
heeft kunt u dat altijd aan de scriba doorgeven.
Op 16 mei organiseren we een middag/avond voor 
alle vrijwilligers en dat zijn er heel veel. U krijgt 
hiervoor nog een uitnodiging. We gaan er weer iets 
moois van maken.

Vriendelijke groeten, 
Marianne Kloosterboer 

Bijdrage Kerk in-Druk
Bij Kerk in-Druk wordt aan u persoonlijk een brief 
gestuurd. Enkelen hebben deze brief vorige maand 
al ontvangen, anderen vinden deze in mei in de 
brievenbus. Een belangrijke brief over dit kerkblad. 
De kosten om elf keer per jaar een mooi kerkblad 
bij iedereen thuis te bezorgen nemen toe, ook de 
kerk ontkomt niet aan prijsstijgingen. De kerkenraad 
heeft overwogen over te gaan op abonnementen, 
maar dat vraagt een hele administratie en we doen 
alles met een beperkt aantal vrijwilligers! Bovendien 
zien we Kerk in-Druk ook als een visitekaartje en 
een middel om contact te leggen met alle gemeen-
teleden, dus vinden we het belangrijk om het blad 
bij iedereen te bezorgen. Daarom deze bedelbrief 
waarin we u vriendelijk vragen bij te dragen om op 
die manier Kerk in-Druk mogelijk te maken. 
Nu kan het voorkomen dat u een brief hebt ont-
vangen terwijl u al betaald heeft. Dan spijt het ons 
dat we u hebben lastig gevallen en zeggen we u 
hartelijk dank voor uw bijdrage! 
In deze tijd van digitalisering wordt ook wel 
gevraagd of Kerk in-Druk digitaal toegestuurd kan 
worden. Dat kan. De kosten blijven echter, want die 
zitten meer in de opmaakkosten dan in het papier. 
Een digitaal abonnement is dus mogelijk maar ook 
dan vragen we u om een financiële bijdrage die niet 
afwijkt van het papieren abonnement.  
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Bezoek aan de kerktuin van Nieuw & Sint 
Joosland

Wanneer?
Op zaterdag 24 mei van 11.00 tot uiter-
lijk 13.30 uur.
Wie wil fietsen, kan fietsen. Er is ook 

vervoer met de auto mogelijk, dan graag even door-
geven bij de aanmelding.
Wat?
11.00 uur: rondleiding door de tuin. De tuin als plek 
van ontmoeting en inspiratie. Deze bestaat uit drie 
delen: een tuin van liefde, van geloof en van hoop.
11.30 uur: koffie/thee + koekje.
12.00 uur: meditatief moment.
12.30 uur lunch: 2 soorten soep met lekkere broodjes.
Kosten?
€ 14,00 per persoon. Een bijdrage is mogelijk als het 
voor u te duur is.
Opgeven?
Om te weten hoeveel er nodig is voor de lunch, 
vragen we u om zich aan te melden bij Janny  
Blankenstijn, j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl of 
Marja Kwast, marjakwast@pkn-vlissingen.nl
Wilt u daarbij ook aangeven of u mee wilt rijden 
met een auto, dan regelen we dat.
Graag ook opgeven als u met de auto gaat en  
passagiers mee kunt nemen.
Toegankelijkheid voor rolstoelen: de paden in de 
tuin zijn moeilijk toegankelijk met een rolstoel, met 
een stok kun je er prima lopen.
 

Het kunstwerk van hoop in 
de kerktuin. 

Ook leuk om te weten: 
zaterdag 14 juni:  
Dorpstuinfair,  
Nieuw & St Joosland

Foutjes Informatieboekje
U heeft allemaal ook een informatieboekje 
ontvangen. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn 
er toch een paar foutjes ingeslopen. Zou u 
in het boekje de volgende telefoonnummers 
willen aanpassen: De vaste lijn van de voor-
zitter Marianne Kloosterboer is opgeheven.  
Haar telefoonnummer is 06 44 30 29 63. 
Van Gert Blokland en Joan van Rheenen zijn 
per ongeluk oude nummers in het boekje 
terechtgekomen. Wilt u deze wijzigen in:  
Joan van Rheenen tel. 06 44 11 48 49
Gert Blokland tel. 06 28 85 28 30
Met vriendelijke groet, Namens de kerken-
raad

Anneloes Steglich, scriba

Overpeinzing
‘None of your Business’

De monnik Dorotheos uit Gaza vindt dat  
oordelen niet voor mensen is weggelegd
Maar alleen in het takenpakket van God zit:
‘.. Alleen God kent de diepte van ons leven.
Hij weet hoe sterk we zijn en wat ons beïn-
vloedt,
wat ons temperament is en waar onze indivi-
duele kwaliteiten liggen,
hoe beperkt onze mogelijkheden zijn en wat 
onze zwakke plekken zijn.
Daarom is het alleen aan Hem om te recht-
vaardigen
of te oordelen.’

Uit De Woestijnvaders van Mattias Rouw

Kerk- en werkgroepen 
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In gesprek
met Pieter Blokland

 

Begin februari is Pieter Blokland bevestigd als 
diaken en daarmee lid van de kerkenraad en het 
college van diakenen. Wij vroegen hem: 

Wat heeft jou doen besluiten om diaken te worden?
Sinds een jaar kom ik weer wekelijks naar de kerk. 
Dat is de afgelopen jaren wel veel minder geweest 
hoor. Maar toen ik weer binnenstapte voelde 
dat goed, de liederen die je weer hoort, die mijn 
moeder ook vaak zong, dat klinkt dan weer zo ver-
trouwd. 

Ik heb hersenletsel opgelopen door een val van een 
trampoline. Op tv zag ik hoe gehandicapt som-
mige mensen daardoor worden. Toen realiseerde ik 
mij dat ik er nog best goed van ben hersteld. Ik kan 
tamelijk goed meedoen. Daarvoor ben ik dankbaar. 
Toen mij werd gevraagd of ik wilde helpen bij de 
diaconie heb ik daar ‘ja’ op gezegd. Ik help graag 
mensen en ging als hulp mee met het reisje van de 
diaconie naar Ridderkerk. Dat was een leuke reis en 
een leuke dag. 

Je voelt je zo ook meer betrokken bij de gemeente?
Zeker, zo kom je in contact met steeds meer 
mensen en leer je ook veel mensen kennen. 

Heb je speciale taken binnen de diaconie?
Nee, geen specifieke taken, ik ben voor veel dingen 
beschikbaar. Zo heb ik geholpen bij de voorberei-
dingen voor de viering van het Avondmaal. De tafels 
klaargezet. Ik help bij het collecteren, liturgieën aan-
bieden, de vergaderingen bijwonen en daar waar ik 
kan helpen zal ik dat doen. 
Overdag moet ik naar mijn werk en kan ik dus 
minder voor de diaconie doen. Ik werk bij het werk-
leerbedrijf ‘t Hof van Thee&Leut’ van Emergis in de 
Minister Lelystraat. Daar kan ik mooi mijn jarenlange 
ervaring als timmerman inzetten. Onlangs hebben 
we nog een aantal tafels gemaakt. Best intensief 
werk, fijn om dat te kunnen doen, daar ben ik blij 
mee. 

En het werk met de andere diakenen en kerken-
raadsleden bevalt je?
Ja, dat gaat goed hoor, maar gewoon praktische 
dingen aanpakken doe ik het liefste. 

Heb je plannen voor de komende tijd?
Ja, ik wil nog wel gaan helpen bij de Kliederkerk. 
Als de kinderen daar gaan knutselen kan ik ze mooi 
helpen. En hout heb ik genoeg beschikbaar. 

Welke herinneringen heb jij aan de kerk?
Toen ik, alweer jaren geleden, nog bij een aan-
nemersbedrijf werkte heb ik ooit boven over de 
blauwe gewelven van het plafond gelopen. Dat zijn 
maar houten planken hoor, je kunt tussen de kieren 
door kijken en de mensen onder je in de kerk zien 
lopen. Er moesten toen muren worden gerestau-
reerd. Heel speciaal. 
Ik voel mij thuis in de kerk; de kerkdiensten, de 
preek en het zingen zijn belangrijk voor mij. 
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De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

De Breiclub 10 jaar
Het verhaal van vier vrouwen, acht breipennen en 
een paar knotten wol.
Na de goedkeuring van de diaconie kwamen wij 
bij elkaar om te beginnen. We zaten in De Herberg, 
een pas geopende locatie aan het Bellamypark. 
Gaandeweg groeide het klein begonnen groepje uit 
tot een grote kring van breisters. In het begin om 
de veertien dagen maar op veler verzoek voortaan 
iedere week.
Er worden sjaals gebreid voor de kerstpakketten 
van de diaconie. Later kwamen er ook kindertrui-
tjes, sokken en dekentjes bij. Die werden en worden 
geschonken aan diverse goede doelen zoals: Dorcas 
en de vluchtelingen. Het project is het breien van 
mutsen voor het zeemanshuis.
We zitten nu in de nieuwe Herberg iedere woens-
dagmiddag met een fijne groep van vijftien dames.
Zo gaat het dus wanneer een project klein start en 
door het enthousiasme van de breisters gedragen 
wordt. In maart bestonden we tien jaar. Dat hebben 
we gevierd met een lekker stuk taart.
Wij hopen dat er nog vele mooie jaren volgen.

Margot Brasser 

De Actieve Kerk mei 2025 
Nu de tuin weer prachtig in bloei staat worden we 
naar buiten gelokt. Wat houdt u tegen om op een 
mooie middag eens door de kerktuin te wandelen en 
vervolgens een praatje te maken in De Herberg? De 
koffie staat voor u klaar en de thee wordt vers gezet! 
In mei gaan de deuren van de kerk ook weer open 

voor bezichtiging op donderdagmiddag, vrijdag en 
zaterdag. Op 10 mei komt in de kerk een tentoonstel-
ling te hangen met werk van Jenny van der Haar. Zij 
heeft zich onder meer door de Sint Jacobskerk laten 
inspireren voor haar schilderijen. Ga vooral eens 
kijken! We zien u graag bij een van de activiteiten of 
voor een kop koffie of thee in De Herberg.  
Hartelijke groeten 

Anneloes Steglich 
 
Workshops schilderen met acrylverf  
over Pinksteren

Wat: drie keer schilderen over resp. wind, 
vlammen en talen. Tijdens het Pinkster-
feest krijgen de werkstukken een mooie 
plaats in de dienst van 08 juni.
Wanneer: op 19 en 26 mei en 02 juni, 

van 13.30 uur - 16.30 uur. Je kunt 1, 2 of elke keer 
meedoen.
Waar: in de Sint Jacobskerk, voor materiaal wordt 
gezorgd.
Je bent van harte uitgenodigd. Wil je meedoen en 
ken je iemand die dit ook zou willen?
Geef je dan op bij: Joke van Koten.  
Via e-mail: jokevankoten@gmail.com onder  
vermelding: Pinksterworkshop, met naam, e-mail  
en adres. Of via de telefoon: 0118 57 84 43.
In verband met de aankoop van materiaal graag 
opgeven uiterlijk maandag 12 mei.
Na 12 mei krijgen alle deelnemers dan de nodige 
informatie.
Je hoeft geen schilder te zijn, ook welkom als je nog 
nooit een kwast hebt aangeraakt!

Iedere week Tijd Wat Contactpersoon

maandag 14.00-16.00 uur Digiwijzer café Lia Borgs 06 30 29 58 85

dinsdag 13.30-16.30 uur Open Huis

woensdag 13.30-16.30 uur Breien voor het goede doel Sonja Vreeke 06 38 53 16 27

donderdag 13.30-16.30 uur Open Huis

vrijdag
09.30-12.00 uur 

13.30-16.30 uur
Kerkkantoor Open Huis 0118 41 25 18

zaterdag 13.30-16.30 uur Open Huis
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Programma in mei

donderdag 08 mei 14.00 uur 
19.00 uur

Film om over door te praten Gertruud Smit 

06 10 80 10 47

dinsdag 13 mei 13.30 uur Bingo De Herberg

woensdag 14 mei 10.15-11.30 uur Bijbelgesprek
RK Kapel Ria Mangnus en 
Anneloes Steglich 
06 27 07 36 57

vrijdag 16 mei 16.00-20.00 uur Vrijwilligers bijeenkomst Sint Jacobskerk

zondag 18 mei 11.30 uur Soep met nootjes Sint Jacobskerk

maandag 19 mei 13.30-16.30 uur Pinksterschilderen Sint Jacobskerk

donderdag 22 mei 11.00-13.00 uur
Lunchbijeenkomst ‘de geboorte 
van nieuw leven’ 

Anneloes Steglich 
06 27 07 36 57

zaterdag 24 mei 11.00-13.30 uur
Bezoek kerktuin Nieuw en St 
Joosland

Groene Kerk, Marja Kwast 
0118 47 15 61

zondag 25 mei 11.30 uur Kliederkerk Sint Jacobskerk

maandag 26 mei 13.30-16.30 uur Pinksterschilderen Sint Jacobskerk

maandag 02 juni 13.30-16.30 uur Pinksterschilderen Sint Jacobskerk

Donderdag 08 mei is er weer een film om over door te praten 

Het is mei 1945, slechts enkele dagen na het einde 
van de oorlog. Een groep Duitse krijgsgevangenen 
wordt naar Denemarken gebracht en gedwongen 
om de 2 miljoen landmijnen te ontmantelen die 
door de Duitse bezetters werden verspreid langs de 
Westkust. 

Sergeant Carl Leopold Rasmussen is verantwoor-
delijk voor de groep jonge, verzwakte mannen. Net 
als vele Denen haat hij de Duitsers. Hij reageert zijn 
woede dan ook af op de gevangenen. Dat zijn groep 
uit louter Duitse tieners lijkt te bestaan lijkt hem in 
eerste instantie niet te deren; Duitsers zijn Duitsers. 
Maar wanneer meerdere tragische gebeurtenissen 
zich opstapelen lijkt deze beredenering toch niet 
meer zo simpel.

Vertoningen om 14.00 uur en om 19.30 uur.
Locatie: Bovenzaal kerkkantoor, Branderijstraat 3 
(traplift aanwezig).
Film om over door te praten is inclusief koffie/thee: 
uw vrijwillige gave is welkom.
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Zondag 04 mei  
De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit 
jaar op 04 mei om 19.00 uur een korte oecumeni-
sche herdenking. Deze vindt plaats in het Uitvaart-
centrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 
te Vlissingen, aan de achterzijde van de begraaf-
plaats. Inloop vanaf 18.30 uur.
Voorganger is de heer John Boshuis.
Het landelijke thema is: ‘Vrijheid deel je met elkaar’.
Na de herdenking is het mogelijk via een hek te voet 
naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks door 
de Gemeente Vlissingen georganiseerde kransleg-
ging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt aan om 
20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlis-
singen wordt een krans gelegd.
De Raad van Kerken nodigt u uit 
voor het bijwonen van de herden-
king én de kranslegging.

OPA
Vrijdag 09 mei van 16.00 uur tot 
17.45 uur en zaterdag 10 mei van 
09.00 uur tot 11.00 uur staat het 
Dream Team weer voor u klaar 
op het AH XL terrein voor al uw 
papier. In maart is er 3.360 kg 
papier verzameld, wat een totaal 
geeft van 9.340 kg tot nu toe. De 
volgende inzameling is op 13 en 
14 juni.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven
 
Een nieuwe cursus theolo-
gische verdieping
Op 04 september a.s. is het weer 
zo ver. Dan start er een nieuwe 
cursus theologische verdieping in 
de Vredeskerk te Goes.
Er zijn verschillende redenen om 
deze cursus te gaan volgen.
De cursus is geschikt voor wie:
- meer wil weten van het eigen 
geloof en de Bijbel
- meer wil weten van christelijke 
spiritualiteit
- sterker wil staan en mondiger 
wil worden in geloofszaken
- meer kennis wil opdoen voor 
geloofsopvoeding, catechese en 
bezoekwerk

- bewuster kerkdiensten wil beleven
- oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe 
  inspiratie te vinden
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’
- zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze
   huidige samenleving.
Een reactie van een oud-cursist is: ‘Van vroeger 
zijn wel wat oude dingen blijven hangen. Ik heb 
nu weer veel nieuwe dingen geleerd. Bij de lessen 
komen veel interessante onderwerpen aan bod. Het 
is een kleurrijke cursus’.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus 
oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar 
ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook 
mensen die geen kerkelijke binding hebben kunnen 

Algemeen 
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veel aan deze cursus hebben.
De docenten zijn zowel van protestantse als katho-
lieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd 
aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote 
kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze 
blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep.
Op donderdag 28 augustus is er een voorlichtings-
bijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegt
plein 2, 4461 NG Goes, aanvang 19.30 uur.
Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd 
te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij 
dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV 
Vlissingen, tel: 0118 47 28 18.  
E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl 
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via 
de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. 
Aarnoud Jobsen, tel:  0113 21 11 88.  
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl 

Boekpresentatie:  
Tussen republiek en koninkrijk
Donderdag 22 mei, tussen 15.30 en 17.00 uur wordt 
in de kerk het boek ‘Tussen republiek en konink-
rijk’ gepresenteerd. De auteur, Piet Geljon, heeft in 
‘Tussen republiek en koninkrijk’ het kerkelijk leven in 
Vlissingen tijdens de Franse Periode op indrukwek-
kende wijze beschreven.  Hij leidt het onderwerp in, 
waarna Peter van Druenen en Jan Zwemer nader 
zullen ingaan op de historische achtergrond.

In tijden van rampen, militaire bezetting en onder-
drukking heeft de kerk een wezenlijk maatschap-
pelijke functie. Vooral het strategische Vlissingen 
kreeg het na de inval van de Fransen in 1795 zwaar 
te verduren. De stad met zijn belangrijke haven 
kwam volledig in Franse handen. Plunderingen en 
gewelddadigheden waren aan de orde van de dag. 
Daarnaast werd de stad getroffen door een grote 
overstroming en een Engels bombardement.
Aan de hand van nieuwe bronnen, waaronder de 
kerkenraadsnotulen van de Sint Jacobskerk, schetst 
Piet Geljon een uniek beeld van de door Frankrijk 
ingelijfde stad met veel aandacht voor de histori-
sche Zeeuwse en landelijke context. Zeker in een 
tijd van buitenlandse bezetting hebben kerkelijke 
conflicten vaak ook een relatie met politieke ontwik-
kelingen en overheidsbesluiten. Zo is de geschie-
denis van de Sint Jacobskerk ook die van Vlissingen 

en het toenmalige Nederland.

Eerste exemplaren zullen 
worden overhandigd aan de 
voorzitters van de kerkenraad 
en de Stichting Instandhouding 
Sint Jacobskerk. De bijeenkomst 
zal worden afgesloten met een 
informeel samenzijn. De toegang 
is gratis.

Berichten uit de gemeente 

Het was een welkome verrassing 
van medeleven. Bedankt voor een 
kleurrijk boeket bloemen. 
Vriendelijke groet,

Joke van Koten en Piet Mol 

Hartelijk bedankt voor de mooie 
bloemen en felicitatiegroeten 
voor mijn 80e verjaardag. Een 
fijne verrassing. Met vriendelijke 
groet,

Willy van Houte - Koster 

Hartelijk dank voor de bloemen 

en de kaart met goede wensen, 
die gebracht werden door Mari-
anne Kloosterboer. Na enige 
dagen ziekenhuis is het hart weer 
aardig op orde.
Met een hartelijke groet,

Ina van Gelder - Leenheer 

Iedereen die met mij meeleefde 
tijdens mijn verblijf in het zieken-
huis en het zorghotel, heel harte-
lijk bedankt. Zo de verbondenheid 
te voelen met de gemeente, is 
hartverwarmend.

Jos de Buck

Blij verrast was ik met de prach-
tige bos bloemen die ik kreeg na 
het overlijden van mijn man Nico.
Het heeft mij en mijn kinderen 
goed gedaan. 

Joke Meliefste

Bedankje: ineens zag ons leven 
er heel anders uit: na pijn op de 
borst werd ik eind maart opge-
nomen in het ziekenhuis in Goes 
en een week later aan mijn hart 
geopereerd in Breda. Gelukkig is 
dat allemaal goed verlopen. Toen 
mocht ik merken dat de verbon-
denheid met de kerk van Vlis-
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singen niet alleen Wilja betreft, 
maar dat ik me daarin ook opge-
nomen mag weten. 
Dank voor alle lieve reacties en 
steun!!! Revalideren kost tijd, 
maar ik heb goede hoop dat ik op 
22 juni (veiligheidshalve samen 
met Wilja) als waterbouwpastor 
voor kan gaan op de Zeezondag 
in de Sint Jacobskerk. Hartelijk 
gegroet!

Stefan Francke

Evenementen

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Zaterdag 03 mei
Aanvang 20.00 uur

Zeeuws Concertkoor: The 
Peacemakers van Karl Jenkins  

Maandag 05 mei
Aanvang 11.00 uur
Bevrijdingsfestival Zeeland: 
de van Randwijklezing door 
mevrouw Hanke Bruins Slot

Zaterdag 10 mei
Aanvang 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland: Izhar Elias 
en het Brunsvik Trio

Donderdag 22 mei 
Aanvang 15.30 uur
Boekpresentatie 'Tussen republiek 
en koninkrijk'

Zaterdag 24 mei
Aanvang 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland: Liza 
Ferschtmann en Lucie Horsch

Zaterdag 31 mei 
Aanvang 15.30 uur
CantateKaravaan: ‘Stehe auf 
meine Freundin!’ met werken 
van Bach en Hakenberger

Voor meer informatie over het 
programma en kaartverkoop:  
sintjacobskerk.nl/agenda.html

Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,  
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73, 
E-mail:closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,  
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. 

Eén keer per jaar wordt uw bijdrage van 
€ 27,50 gevraagd. 
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij 
Wim Heijstek  
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, 
Tel.: 0118 47 00 92,   
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl. 
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. 
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie 
Mevr. Marja van Sabben, 
Paul Krugerstraat 258, 
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,  
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: 
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij 
Driedijk, Noordland 3, 4451 RP 
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42, 
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente 
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD 
Vlissingen. Bankrekeningnummer: 
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen, 
dan kunt u dit doen op 
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 
35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse 
Gemeente te Vlissingen.Kerkkas (ook voor 
de collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau	
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals 
geboorte, huwelijk, verhuizing en 
overlijden. Het kerkelijk bureau is 
gevestigd aan Branderijstraat 3, 
4381 HK Vlissingen. 
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur. 
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl




