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De vrouw van Lot 
 
Naar: Genesis 19:26: De vrouw van Lot, die achter hem liep,  
keek om en veranderde in een zuil van zout. 
 

En zie, de rechtvaardige werd door Gods bode, 
Groots, stralend, door ’t zwarte gebergte geleid, 
Maar angst sprak zijn vrouw aan en leek haar te noden: 
‘Je kunt nu nog omzien, er is nu nog tijd, 
 
Kijk om naar jouw Sodom, naar ’t rood van de torens, 
De hof waar je spon, waar je zong op het plein, 
Naar ’t huis waar je kinderen werden geboren, 
Waarvan nu de ramen al uitgedoofd zijn.’ 
 
Ze keek, en geketend door doodlijke pijnen 
Verloor ze het licht in haar ogen. Terstond 
Werd zij tot een zoutpilaar, wit en doorschijnend, 
Haar voeten, eens rap, groeiden vast aan de grond. 
 
Wie zal deze vrouw in de toekomst bewenen, 
Wat stelde haar ondergang eigenlijk voor? 
Mijn hart zal haar nimmer vergeten, degene 
Die omzag, voor één blik het leven verloor. 

 
24 februari 1924, Anna Achmatova (1899-1966)  
uit: Gedichten (2023) 
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Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van verstilling 
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
-We gaan staan-  
 
Bemoediging  
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die waakt over ons gaan en over ons komen 
A: en trouw is tot in eeuwigheid 
 
Drempelgebed  
 
Zingen: morgenlied Lied 212 
 
1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 

 
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 

ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 

 
3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
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4. Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 

 
5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 

Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja 

 
-We gaan zitten-  
 
Kyriegebed (met acclamatie Lied 301a)  

 
 
Loflied: Psalm 103e 
 

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
 
V: De Heer is met u 
A: Zijn Geest in ons midden  
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gezongen gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 336 

 

 
 
Lezing: Genesis 19: 1- 26 (door de lector)  
 
We luisteren naar ‘Lied van Lot – Ruïnes en spoken’  
van Stef Bos 
 

 (liedtekst op volgende pagina)  
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Liedtekst ‘Lied van Lot – Ruïnes en spoken’ 

Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
Voor mij een ruimte 
Die ik nog niet ken 
Achter mij alles 
Wat ik achter moet laten 
Ik sta hier met niets meer 
Dan alleen wie ik ben 

Ik maak van wat was 
Een veilige haven 
Al heb ik die stad daar 
Al tijden vervloekt 
Toch lukt het me niet 
Het verleden te laten 
Voor dat wat het is 
Een gesloten boek 

En als ik nu omkijk 
Ben ik verloren 
Maar iets houdt me tegen 
Om verder te gaan 
Als ik nu omkijk 
Dan blijf ik voor altijd 
Gevangen in alles 
Wat niet meer bestaat 

En al zou ik ook teruggaan 
Er is niets meer over 
Ik weet het en toch 
Ligt de twijfel nog dwars 
Al vind ik niet meer 
Dan ruïnes en spoken 
Het laat me niet los 

 
Ik kan nog niet breken 
Met dat wat voorbij is 
Ik woon in mijn dromen 
Nog steeds waar ik was 
Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
En achter mij ligt daar 
Een brandende stad 

En als ik nu omkijk 
Ben ik verloren 
Maar iets houdt me tegen 
Om verder te gaan 
Als ik nu omkijk 
Dan blijf ik voor altijd 
Gevangen in alles 
Wat niet meer bestaat

 
Al zou ik ook teruggaan 
Er is niets meer over 
Ik weet het en toch 
Ligt de twijfel nog dwars 
Al vind ik niet meer 
Dan ruïnes en spoken 

Het laat me niet los 
Het houdt mij nog vast 
 
Als ik nu omkijk 
Blijf ik hiier stilstaan 
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Lezing: Genesis 19: 27-30  
 
Zingen: Lied 816 

 
 
2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

 
3. Omdat de huizen die wij bouwden 

geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

 
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
Overdenking 
 
Muziek 
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Zingen: Lied 843  

 
 
2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 

wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 

 
3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 

die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 

 
4. Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
Collectes:  1e Kerk 
 2e Diaconie  
 
 
 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
(met acclamatie Lied 367e), 

 
 
-We gaan staan-  
 
Slotlied: Lied 423 
  
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3. Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
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Wegzending en zegen,  
de zegen wordt beantwoord met een gezongen "amen". 

 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee  
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Mededelingen 
 
Kindernevendienst 
Vandaag is er kindernevendienst. Tijdens de lezingen en de 
overdenking luisteren de kinderen naar een eigen Bijbelverhaal 
en verwerken het verhaal op een creatieve manier. Tijdens de 
collecte gaan ze weer bij hun ouders zitten. 
 
Koffie met een praatje 
Zin in een kopje koffie én een praatje? Kom dan op woensdag 
1 mei naar De Burgerij aan de Van Hogendorpweg.  
Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor u klaar. 
 
Herdenkingsdienst 4 mei 
De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei 
een korte oecumenische herdenkingsdienst, aanvang 19.00 uur. 
Deze vindt plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, 
Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, aan de achterzijde van 
de begraafplaats. Inloop vanaf 18.30 uur. 
Het landelijke thema is: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar 
vrijheid. 
Na de dienst is het mogelijk via een hek te voet naar de begraaf-
plaats te gaan om de jaarlijks door de Gemeente Vlissingen  
georganiseerde kranslegging bij te wonen.  
De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de  
herdenkingsdienst én de kranslegging. 
 

Evensong 
Op zondag 5 mei, 17.00 uur verzorgen de Evensingers o.l.v. 
Ineke Wijkhuijs-van den Driest in de Sint Jacobskerk een  
Evensong met als thema: "Over liefde gesproken". Zij brengen 
Psalm 33 ten gehore en het mooie anthem 'There's a wideness 
in God's mercy' van Maurice Bevan. Aan deze viering werken 
verder mee: voorganger ds Gerrit Ruitenberg en organist Jos  
Vogel. 
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Bijdragen via de “Appostel” App 
In het vervolg kunt u uw bijdrage aan de collecte ook digitaal 
overmaken via de Appostel app door het scannen van de  
afgedrukte QR-code (zie bij Collectes op pagina 9). 
Heeft u de app nog niet kunt dan kunt u de code ook scannen.  
U wordt dan, via de website van onze gemeente, naar de collec-
tedoelen doorverwezen en kunt vervolgens bijdragen via iDeal. 
De Appostel app kunt u vinden in de App store of Google Play. 
Uiteraard blijft het mogelijk met contant geld of collectebonnen bij 
te dragen aan de collecte. De app is enkel een uitbreiding van de 
mogelijkheden. 
Voor meer info kunt u terecht bij: Jeroen Castel 06 20457688 of 
Hans Koster 06 41032919. 
 
Installatie Appostel App  
Naar aanleiding van vragen hierbij een handleiding bij het  
installeren van de Appostel App: 
 

Zoek in de Apple Playstore of Google 
Play de “Appostel “ app. Zie afbeelding 
hiernaast. 
Kies installeren en vervolgen openen. 
Vervolgens krijgt u het scherm  
“Gemeente koppelen”, typ in het zoek-
veld “Vlissingen”. 
Onder de zoekbalk verschijnen de gegevens van de Protestantse 
Gemeente Vlissingen. 
Click op deze gegevens. Ga nu naar “Geen account? Registreer 
hier”. 
Vul de gevraagde gegevens in, kies een wachtwoord (2x) en click 
op registreren. U krijgt vervolgens een e-mail van de Protestantse 
Gemeente Vlissingen dat u geaccepteerd bent. Dit kan even  
duren, hooguit 2 dagen, en vervolgens krijgt u een melding dat uw 
e-mailadres gevalideerd moet worden. Click op controlemail ver-
sturen. U krijgt hiervan een e-mail ter bevestiging. De App is nu 
gereed voor gebruik. 
 


