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> Geloof je het wel?
> Preek van de Leek
> Theatervoorstelling ‘in Gods naam’
> In gesprek met Marja Kwast



Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun  
toegewezen secties.
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 Kerkdiensten
 Zondag 07 april                      

Sint Jacobskerk 
10.00 uur 	 Prof. Dr. C.J.G. Vonck 
	 (Antwerpen) 
Collecte	 Pastoraat / Kerk 

Evensong 
17.00 uur	 Mevr. W. Grootenboer
m.m.v.	 de Evensingers

 Zondag 14 april             

Sint Jacobskerk 
10.00 uur	 Dhr. G. Verschuure (Goes)
Collecte	 Diaconie / Kerk

 Zondag 21 april              

Preek van de Leek

Sint Jacobskerk 
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn 
	 Dhr. P. Wisse
Collecte	 Pastoraat / Diaconie  
m.m.v.	 Koor Veere
 
	

 Zondag 28 april              

Sint Jacobskerk 
10.00 uur	 Ds. J. Blankenstijn
Collecte	 Kerk / Diaconie 

Dienst voor mensen met 
en zonder een beperking
Op zondag 21 april wordt in de 
Eben Haëzerkerk, Kerklaan 4,  
Arnemuiden, een dienst  
gehouden voor mensen met en 
zonder een beperking. De dienst 
begint om 14.30 uur en iedereen 
is van harte welkom.

Collecten en giften

Collecteopbrengsten februari 2024 
Onderhoud gebouwen	 €	202,10
Evensong	 €	208,10
Kerk	 €	 199,10
Jeugdwerk	 €	184,80
Pastoraat in de woonzorgcentra	 €	 180,35

Ontvangen via het kerkkantoor van mevr. H. 
€ 50,00 voor de kerk en via dhr. J. v.d. Hoeven van 
dhr. W. € 25,00 voor de kerk en € 15,00 voor Kerk 
in-Druk.

Collecteopbrengsten van de diaconie  
04-02-2024 Werelddiaconaat + KIA	 €	323,40
18-02-2024  KIA Veertigdagentijd 50%	 €	218,25
25-02-2024  Diaconie Heilig Avondmaal	€	239,10
25-02-2024  KIA Veertigdagentijd 50%	 €	 231,00

Bloemenfonds
De inhoud van de kist voor het bloemenfonds 
was over de maanden januari en februari € 115,15. 
Alle gevers hartelijk dank. De bloemencommissie 
hoopt dat zij veel navolging zullen vinden. Verge-
leken met de vorige maanden was de opbrengst 
deze keer aan de magere kant. 



Marianne Kloosterboer

Geloven, wat is dat eigenlijk. Regelmatig hoor ik de opmerking ‘ik geloof het wel’, maar 
dan in de betekenis van laat maar gaan, ik bemoei me er niet meer mee. 

De klemtoon kan ook anders gelegd worden: ‘ik 
geloof het wèl’, dat is iets heel anders. En wat geloof 
je dan, dat is ingewikkeld. Zelf vind ik het ook lastig 
om uit te leggen waar ik dan in geloof. 
Wat is geloven eigenlijk? Volgens Wikipedia is geloof 
in de context van religie het vertrouwen in of de 
overtuiging van de juistheid van een specifiek sys-
teem van religieuze opvattingen waarvoor geen 
bewijs is. Dat maakt het soms lastig in deze tijden 
waar we van alles bewijzen willen zien, het liefst 
wetenschappelijk onderbouwd.
Geloven heeft ook alles te maken met vertrouwen, 
ik ben trouw aan…., ik verbind mijn bestaan aan….
In het christendom wordt geloven vaak aangeduid 
als het geloven dat God zijn beloftes nakomt,  
vertrouwen in Gods betrouwbaarheid.
Er zijn ook definities die zich baseren op de  
bijbelse formulering zoals in de brief aan de 
Hebreeën, hoofdstuk 11 vers 1 (NBV 21), waarin 
staat: ‘Geloof is de zekerheid dat alles waarop we 
hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien’. In de volgende 
verzen worden voorbeelden gegeven van het geloof 
van Abel, Henoch, Noach en Abraham. Zij legden 
hun leven in de handen van God omdat ze daarin 
geloofden en het vertrouwen hadden dat het goed 
zou komen.

Zo ook Petrus die erop vertrouwde dat hij over het 
water naar Jezus kon lopen. Dat ging ook goed tot 
hij begon te twijfelen, toen ging het mis.
Er staan in de Bijbel veel voorbeelden van mensen 
die geloven, maar ook van bijvoorbeeld de ongelo-
vige Thomas, die eerst wilde zien en dan geloven.
Als kind ben ik opgegroeid met de boodschap de 
Bijbel van kaft tot kaft te geloven. En er zullen nog 
genoeg mensen zijn die er zo over denken. Zelf ben 
ik daar jaren geleden al vanaf gestapt. De Bijbel is  
in een bepaalde tijd geschreven en zo moeten,  
naar mijn mening, de verhalen ook worden geïnter-
preteerd.  

De boodschap blijft hetzelfde, maar iedere uitleg is 
weer anders. Er is nog heel veel over te vertellen en 
te discussiëren, want als je je gaat verdiepen in wat 
geloven is en de betekenis van geloof, komt er heel 
veel informatie naar boven.

Ik besef dat deze bijdrage geen theologische achter-
grond heeft, het is puur mijn eigen interpretatie van 
geloven. Voor mij is het vertrouwen in God belang-
rijk en daar houd ik me aan vast, ook al hoor ik af en 
toe om me heen: ‘hoe kun je daar nu in geloven’. 

Waar gelooft u in? 
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Van de pastores
Van Pasen naar Pinksteren

Kerkgangers na Pasen
komend uit de kerk

nog vol van wat ze hoorden,
verkondigd door de

opgetogen predikant
voelen ze

vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.

Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,

uiten hun vreugde
tussen uitlaatgassen,

omzeilen glansrijk
glas langs de terrassen.

De kracht van overwonnen dood
doet zijn nabijheid stralen,

het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop.

Ze rijden in de wereld
met opgewekt gemoed

de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.

Coby Poelman - Duisterwinkel
Uit de bundel: ‘Het pinkstert!’

Gezegend
Het einde van de eredienst is een overgangsmo-
ment: de kerkdienst is voorbij, we gaan de kerk uit, 
het leven in. Dat hoeven we niet alleen, de Eeuwige 
gaat met ons mee. Dat wordt heel expliciet gemaakt 
doordat de voorganger aan de gemeente de zegen 
meegeeft, waarop de gemeente dan ‘Amen’ zingt. 
De zegen kan klinken in traditionele en vertrouwde 
woorden, zoals de Aronitische zegen uit Numeri 6 
vers 24-26, De Heer zegene en behoede u, ………
Maar er kunnen ook eigentijdse woorden worden 
gebruikt, bijvoorbeeld de zegen van Sint Patrick die 
samengevat meegeeft: God zij met je op jouw weg.
Bij het uitspreken van de zegen heft de voorganger 
de armen en geeft dan de zegen aan de gemeente 
of als de voorganger daar niet toe bevoegd is, 
vraagt hij of zij erom dat de zegen meegaat met 
de gemeente. De voorganger kan ook een kruis-

teken maken: zegen komt van het 
Latijnse signum - teken: het teken 
van het kruis, verwachting van 
Pasen.
 

Het meegeven van de zegen werd anders toen ik 
bevestigd was als predikant. 
Mijn handen werden meer gevend dan vragend, dat 
was even wennen. En de woorden, ik houd van de 
klassieke zegenwoorden uit Numeri, maar dan wel 
inclusiever geformuleerd. Waar in de bijbelse zegen 
over God als een man wordt gesproken, wil ik dat 
graag open laten, omdat wij ook niet weten wie 
God is, geen beeld kunnen vormen. ‘De Eeuwige’ en 
‘het licht van haar gelaat’ zijn woorden die ik regel-
matig gebruik om dat weer te geven. 
En er is nog wat, daar ben ik nog niet helemaal uit. 
Wat is beter om te zeggen: ‘de Eeuwige zegene u’ 
(moge de Eeuwige u zegenen)? Dit klinkt wensend, 
maar ook vertrouwend, taalkundig is het de aanvoe-
gende wijs, het is de meest gangbare vertaling van 
het Hebreeuws. Of moet het zijn ‘de Eeuwige zegent 
u’, dat klinkt stellig, als een werkelijkheid, en ook dat 
is een mogelijke vertaling van het Hebreeuws.
Zelf heb ik op dit moment een lichte voorkeur voor 
de eerste vorm, ook nadat ik er een mooi artikel 
over las dat ik kreeg van een gemeentelid. Want ik 
beschik niet over de zegen van de Eeuwige, als het 
erop aankomt. 
Maar wat een waardevol moment, de zegen, omdat 
het verbindt. Is dat een ervaring die u deelt?

Ds. Janny Blankenstijn

Studiedagen Nieuw Hydepark Doorn
De studiedagen van januari en februari zitten erop 
als ik dit schrijf. 
Na de eerste vier keer na een voorspoedige rit 
vanuit Middelburg toch net ‘in het zicht van de 
haven’ door Google Maps het bos ingestuurd te zijn, 
ben ik maar eens bij de receptie gaan vragen wat 
nou toch de officiële toegangsweg is naar Nieuw 
Hydepark. Want zelfs via hun eigen website, word 
je met een omweg naar het complex gestuurd. 
Blijkt dat je beter het naastgelegen restaurant in 
kunt voeren om via de hoofdweg het terrein op te 
rijden! Dus de laatste keer was ik wel opeens snel 
het terrein áf, maar de weg door Doorn die naar 
de snelweg leidt, is aan het eind van de middag 
helemaal vol met een lange stoet van auto’s, dus 
dat kost nogal wat tijd om écht aan de terugreis te 
kunnen beginnen. Hopelijk rijd ik de eerstvolgende 
keer, dinsdagavond 12 maart in één keer goed! 
In maart zijn de opleidingsdagen 2 weken achter 
elkaar (geweest): 13 en 20 maart. In het volgende 
kerkblad hoop ik u te vertellen hoe het (oefenen 
van) dopen is verlopen.

Wilja Grootenboer
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Ter Reede Zingkring  
Dinsdag 16 april is er weer Zingkring. We beginnen 
(officieel) om half elf. Maar veel vrijwilligers zijn er al 
rond de klok van half 10. Om koffie en thee te zetten 
in de keuken bij het Speelhuus; om op tijd te kunnen 
beginnen met het ophalen van bewoners. Veel 
bewoners zitten in een rolstoel en dan kunnen de 
vrijwilligers maar één bewoner per keer meenemen. 
En als de mensen nog wel zelf kunnen lopen, is de 
afstand vanaf de Vondellaan of de Koudekerkseweg 
een behoorlijk lange route door Ter Reede. Zelfs 
met behulp van een rollator gaat dat niet heel snel. 
Soms liggen bewoners nog op bed, moeten ze nog 
eten, of staat er een afspraak gepland bij de kapper. 
Waar we soms denken: ‘komt er nog wel iemand?’ is 
de kring als het tijd wordt om te beginnen, meestal 
helemaal vol. Het is fijn dat verzorgenden vaak nog 
mensen komen brengen als ze klaar zijn met eten. 
Zo hopen we ook deze morgen in april weer op 
een mooie bijeenkomst, waarin we geloofsliederen 
zullen zingen die te maken hebben met de lente en 
groei; waarbij we ook de verbinding zullen leggen 
met ‘groeien in geloof’. 

Wilja Grootenboer

Ter Reede Bijbelkring 
Woensdag 17 april - dus deze keer niet de laatste 
woensdag van de maand - hopen we elkaar weer te 
ontmoeten in het Speelhuus. We beginnen om 
16.15 uur. 
Mijn plan is om samen een tekst uit de Bijbel te 
lezen en er met elkaar over in gesprek te gaan. En 
wel de tekst die op het rooster staat voor zondag 
21 april: Johannes 10 vers 11-16, ‘Ik ben de goede 
herder’. We zullen naar deze tekst kijken en pro-
beren samen te ontdekken wat de boodschap is 
voor ons vandaag. We hopen op een inspirerende 
en leerzame bijeenkomst!

De flatbewoners van Ter Reede krijgen in de week 
voor de Bijbelkring nog een uitnodiging in hun brie-
venbus. Ook mensen van buiten Ter Reede zijn van 
harte welkom! 

Wilja Grootenboer

Pastoraat in de woonzorgcentra

Classis Delta 

Net te laat voor het vorige kerkblad verscheen de 
nieuwsbrief weer. Er staan altijd heel wat nieuwtjes 
in. U kunt ook zelf eens kijken wat er zoal vermeld 
wordt: www.gelovenindedelta.nl 
Deze keer wil ik er drie dingen uithalen.

- Op 03 februari jl. is de synagoge van Middel-
burg beklad met hakenkruizen. Tot afschuw van de 
joodse gemeenschap, maar ook tot afschuw van 
omwonenden en van de christelijke gemeente. 
Sinds de aanval van Hamas op Israël op 07 oktober 
jl. is het antisemitisme weer toegenomen, en 
met deze naargeestige bekladding is het wel heel 
dichtbij gekomen. Dit, en de oorlog in Israël/Gaza 
bracht ds. Arie van der Maas, onze classispredikant, 
tot een gebed om barmhartigheid, recht en vrede. 
Enkele regels uit dit gebed:

O kom, eeuwig barmhartige,
wees aanwezig met troostende liefdeskracht.
O kom, eeuwig rechtvaardige,
wees aanwezig met vernieuwende scheppings-
kracht.
O kom, eeuwige vredevorst,
wees aanwezig, schenk uw geest van vrede en  
ontferming.

- Er worden ook wetenswaardigheden uit verschil-
lende gemeenten vermeld. Zo was deze keer iets te 
lezen over de Evensongs in onze Sint Jacobskerk. 
Het kan dus best zijn dat deze diensten ook bezocht 
worden door mensen uit heel Zeeland.

- Gelukkig is ds. Van der Maas weer hersteld na 
zijn ziekteperiode. Maar om in alle classes de taak 
van de classispredikant wat te verlichten worden 
er voortaan classis-teams gevormd. Onze classis 
Delta heeft de primeur met zo’n nieuw team. Het 
bestaat uit drie personen, die de gemeenten kunnen 
ondersteunen. In classis Delta is het terrein van ds. 
Van der Maas vooral theologisch en bestuurlijk. 
Daarnaast is er de heer Klaas de Berg voor financiële 
beleidsondersteuning. En mevrouw Janet Bac is 
adviseur dienstverlening; zij kan helpen bij pro-
cessen binnen gemeenten.
De bedoeling is dat er korte lijnen zijn tussen dit 
team en de gemeente die advies nodig heeft.

Neeltje Köther
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Maria Plasse - de Bree
*27 juni 1928 - †05 februari 2024

Maandag 05 februari over-
leed op haar eigen kamer 
in woning 5 aan de Vondel-
laan Rie Plasse - de Bree. Ze 
mocht de mooie leeftijd van 
95 jaar bereiken. 
Rie werd geboren in Vlis-
singen als zesde kind in het 
gezin de Bree, dat uiteindelijk 

tien kinderen zou tellen. Lang is Rie niet naar school 
gegaan. Op haar dertiende ging ze werken en had 
ze haar eerste dienstje. Op 23 september 1953 
trouwde Rie met Henk Plasse. In de Sint Jacobskerk 
werd een zegen gevraagd over hun leven samen. 
Rie was van huis uit ‘vrolijk Hervormd’. Maar door 
alles wat Henk had meegemaakt tijdens zijn dienst-
tijd in Nederlands-Indië kon hij niet meer geloven 
en heeft hij de kerk vaarwel gezegd. Rie en Henk 
kregen vijf kinderen, twee dochters en drie zonen. 
Toen in 2003 jongste zoon Marco op zijn 36ste 
plotseling overleed, was dat een enorme schok voor 
het hele gezin. In 2004 overleed na een periode 
van ziekte ook haar man. Rie miste hem, want waar 
Henk kalm en praktisch was  - haar rots in de bran-
ding - kon Rie een ‘opgewonden standje’ zijn. Ze 
kon heel direct zijn en had een duidelijke mening. 
Als moeder was ze behoorlijk streng en omdat ze 
er in de geloofsopvoeding alleen voor stond heeft 
ze dit zeer serieus genomen. In de afscheidsbijeen-
komst hoorden we: ‘Uw woord is een lamp voor 
mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalm 119 vers 
105). Een passende tekst bij het leven en geloven 
van Rie Plasse. Rie vond troost in haar geloof en had 
er steun aan. Biddend en zingend voelde zij zich 
thuis in de kerk: verbonden met de mensen en met 
God de Vader. 
Mogen alle goede herinneringen aan deze dierbare 
moeder, schoonmoeder en lieve oma ‘Dot’,  
fijne (schoon)zus en gezellige tante tot troost zijn in 
het gemis. 

Wilja Grootenboer

Jacobus Suurmond	
*08 december 1925 - †16 februari 2024

Op 08 december 1925 werd in 
Oost-Souburg Ko geboren als 
oudste kind van vier in het gezin 
Suurmond. Na de lagere school 
en de MULO ging hij werken 
op kantoor bij De Schelde. 
In de avond ging hij naar de 
Handelsschool. Ondertussen 
was de Tweede Wereldoorlog 

uitgebroken. In huize Suurmond werd Piet Bezemer 
ondergebracht, tewerkgesteld door de Duitse bouw-
maatschappij Todt. Als Piet met de trein naar huis 
ging, reisde Ko wel eens mee naar Dordrecht en zo 
leerde hij Piets zus Janny kennen, zijn latere vrouw. 
Na de oorlog moet Ko zijn militaire dienstplicht 
vervullen in Nederlands-Indië. Hij werkte daar drie 
jaar op kantoor en heeft er niet hoeven vechten. 
Voor Ko is dit een leerzame tijd geweest, zeker ook 
op geloofsgebied werd hij ruimdenkender. Terug in 
Souburg was het lastig zich weer te voegen in het 
leven van alledag. In december 1950 trouwt Ko met 
zijn Janny. Ze betrekken een flat aan de Hogeweg. Er 
worden twee kinderen geboren: Kees en Sija. 
In 1953 gaat Ko werken als boekhouder bij Prins Glas. 
Hij zal daar 35 jaar blijven werken en is als hij in 1988 
met pensioen gaat tevens mededirecteur. 
In de dankdienst voor zijn leven stond Psalm 
121 centraal. God gaat met Ko mee op zijn lange 
levensweg, ook in donkere tijden: het overlijden van 
dochter Sija in 2009 na een heftige kortstondige 
ziekte en het overlijden van zijn vrouw in 2016 na 
een lange periode van lichamelijke en geestelijke 
achteruitgang. Dankzij zijn positieve blijmoedige aard 
én zijn geloof kon Ko door. Wijs, bescheiden, mild en 
bovenal dankbaar voor alle liefde die hij in zijn leven 
heeft mogen ontvangen. Zoals hij leefde, is hij op 16 
februari in alle rust overleden, 98 jaar oud.
Deze lieve (schoon)vader, opa en overgrootvader te 
moeten missen, zal niet meevallen. Wensen wij Kees 
en Hannie, Wim en Machteld, hun (klein)kinderen 
troost toe van de Eeuwige.

Wilja Grootenboer

In Memoriam



7

Lina Maria van der Linde - van Dis	
*28 februari 1929 - †20 februari 2024

Na bijna 69 jaar getrouwd 
te zijn, moet Rien van der 
Linde (Vredehoflaan 276) zijn 
lieve zorgzame echtgenote 
Lien missen, nu zij dinsdag 
20 februari is overleden. Lien 
woonde sinds maart 2021 in 
woning 17 aan de Vondellaan. 
Op 28 februari zou ze haar 

95ste verjaardag hebben gevierd. Lien werd geboren 
in Stad aan ‘t Haringvliet (Gemeente Middelharnis) 
als vierde kind in een hecht gezin met uiteinde-
lijk acht kinderen. Ze groeide op met het christelijk 
geloof. Van de MULO gekomen, ging ze werken; 
eerst in de huishouding, later op kantoor. Op een 
landelijke dag voor jongelings- en meisjesvereni-
gingen leerde ze Rien van der Linde kennen.
Vanaf hun trouwen op 17 maart 1955 woonden 
Lien en Rien in Den Bommel. Later verhuisden ze 
vanwege het werk van Rien naar Koudekerke. Lien 
was een bezige bij en zorgde voor het gezin, dat in 
1970 drie dochters en één zoon telde. Ze was cre-
atief, handig met naald en draad, dol op tuinieren, 
ging fotograferen en maakte van haar kleurrijke 
bloemen- en plantenfoto’s kaarten voor familie en 
vrienden. 
Lien en Rien hielden van reizen. Bijna ieder jaar 
bezochten ze familie van Lien in Zuid-Afrika en één 
keer gingen ze naar Nieuw-Zeeland. 
Lien die als meisje wat schuchter en verlegen was, 
bloeide steeds meer op. Ze had een positief en 
opgewekt karakter, was graag onder de mensen en 
droeg het liefst kleurige kleding. 
De dankdienst voor haar leven was als een veel-
kleurig boeket samengesteld uit mooie geloofslie-
deren, verschillenden bijbelteksten en beelden uit 
haar leven. De dankbaarheid aan God die haar zo 
rijk gezegend had, voerde de boventoon: ‘Dag aan 
dag draagt Hij ons’ (Psalm 68:20). In leven én in 
sterven laat God je niet los. Zo mogen we geloven 
dat Lien als een prachtige bloem mag bloeien in 
Gods tuin. 
Wensen we haar echtgenoot Rien, kinderen en 
(achter)kleinkinderen, zussen Gré en Dora en allen 
die Lien missen, kracht van God en lieve mensen 
om hen heen!

Wilja Grootenboer

Leny (Leuntje) de Rijcke - Lorier
*31 juli 1928 - †21 februari 2024

Leny de Rijcke was 95 jaar, 
toen ze op woensdag 21 
februari rustig overleed in 
Hospice Ter Reede. Drie 
weken was ze daar, omdat 
het thuis niet meer ging.
Verdriet is Leny niet bespaard, 
haar oudste zus Bets over-
leed toen zij pas 40 jaar 

was, haar eerste man Co stierf op 58-jarige leeftijd, 
haar tweede levenspartner Dirk overleed in 1993. 
Een groot verdriet was het dat er geen kinderen 
kwamen. Maar Leny heeft een goede band opge-
bouwd met haar neven en nichten, ze zagen elkaar 
vaak en tot het laatst toe hielpen ze Leny ook waar 
dat nodig was.
Leny regelde de dingen graag goed en op tijd.
In haar werk bij de bank, maar ook in haar vrijwilli-
gerswerk. Jarenlang was ze wijkhoofd in de Petrus-
kerk. Ze coördineerde bezoekwerk vanuit de kerk 
en was aanspreekpunt voor de bezoekdames en 
-heren. Ook haar uitvaart had ze van tevoren goed 
geregeld.
Ze had het allemaal opgeschreven, de liturgie van 
de dankdienst voor haar leven, de bijbeltekst, de lie-
deren, een gedicht om te lezen.
De Cantorij van de Sint Jacobskerk zong in de 
dienst, ook dat volgens een wens die Leny had 
opgeschreven.
In de dienst werd verteld dat Leny het leven inte-
ressant en mooi genoeg vond om van te genieten, 
ondanks verdriet wat op haar pad was gekomen. 
Haar geloof was daarvoor de basis.
Als ze wel eens twijfelde, dan keek ze naar de zon, 
de maan en de sterren. En dan wist ze het zeker: er 
moet een God zijn, dat kan niet anders.
Dat gaf haar kracht als het moeilijk was en hoop op 
een goede toekomst, zodat zij kon gaan, in stil ver-
trouwen op God.
Wij wensen de neven en nichten en verdere familie 
kracht, dat zij troost mogen vinden in de mooie her-
inneringen aan hun tante.

Ds. Janny Blankenstijn
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Bij de diensten
Hendrik de Pagter	
*25 januari 1931 - †28 februari 2024

De laatste periode van 
Henks leven was zwaar. 
Na een val in zijn flat 
aan de Vredehoflaan 
werd hij opgenomen in 
het Hospice Ter Reede. 
Woensdag 28 februari 
is hij daar overleden; 93 
jaar oud. 

Henk was het middelste kind, met een zus 
boven en een zus onder hem; met telkens 
zes jaar verschil. Na de MULO en de Handels-
avondschool wilde hij geld gaan verdienen. 
Zijn vader had een schildersbedrijf, maar Henk 
had twee linkerhanden, dus die zaak over-
nemen zou niets geworden zijn. Na verschil-
lende baantjes werd hem gevraagd of hij 
waterklerk wilde worden. Deze kans heeft hij 
met beide handen aangegrepen. Na achten-
dertig jaar dit werk gedaan te hebben, kon 
hij op z’n 58ste met vervroegd pensioen. Het 
werken in de scheepvaart is altijd zijn lust en 
zijn leven geweest. In 1955 trouwde Henk 
met Nella van Vossen. In de Sint Jacobskerk 
vroegen ze een zegen over hun leven samen. 
Ze kregen twee kinderen: Liesbeth en Robert. 
In 1968 heeft hij de Waterklerkvereniging 
opgericht; dat die na 48 jaar ter ziele ging 
heeft hem pijn gedaan. Verder was Henk actief 
bij de Biljartvereniging en bij Schietvereniging 
‘De Fles’.  
In 2016 overleed zijn vrouw Nella. In 2019 
overleden zijn dochter Liesbeth en schoon-
zoon Luc. Henk was toen al vanuit de Rom-
mestraat verhuisd naar Ter Reede. De laatste 
vijf jaar heeft Gerrie Dekker - Timmerman als 
partner veel voor Henk gedaan. 
In zijn geliefde Sint Jacobskerk namen we 
donderdag 07 maart afscheid van Henk, met 
door hemzelf gekozen muziek en de lezing 
van Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder’. Een 
tekst waarvan hij zelf zei: “Het slaat op je 
leven; hoe je er zelf over denkt; over wat 
je meegemaakt hebt”. In geloof mogen we 
zeggen dat wat er ook allemaal gebeurt in je 
leven: God is erbij én hij laat je niet vallen. 
Zijn zoon Robert, kleindochter Linda, achter-
kleinzoon Mads en Gerrie wensen wij sterkte 
en alle goeds voor de toekomst.

Wilja Grootenboer

07 en 14 april gaan er gastvoorgangers voor: Prof. 
Dr. C.J.G. Vonk en dhr. G. Verschuure. 
21 april is er de Preek van de Leek. 
Koos Borg vertelde het al in Kerk in-Druk van maart. 
De werkgroep Eredienst en liturgie introduceert deze 
nieuwe vorm voor de eredienst.
Eén keer per jaar is er een kerkdienst waar een leek 
de preek uit zal spreken. Iemand dus die geen theo-
loog is, die juist niet opgeleid is om aan de eisen te 
voldoen, die de kerkorde aan een voorganger stelt. 
Degene die de preek van de leek uitspreekt, verbindt 
persoonlijk inzicht en persoonlijke ervaringen aan 
een bijbeltekst en vertelt daarover in zijn of haar 
eigen preek. En is betrokken bij de invulling van de 
liturgie: de teksten, gebeden en muziek. De eerste 
Preek van de Leek vindt plaats op 21 april a.s.

 
Piet Wisse zal de preek uitspreken, een leek, die 
zich graag en vaak verdiept in wat geloven kan 
betekenen. Thema van de dienst is: ‘Dat wil ik wel 
geloven’. De lezingen zijn Jesaja 58 vers 6-8 en Mat-
teus 25 vers 34-43.
Liturg is Janny Blankenstijn en in de dienst zal Koor 
Veere, onder leiding van haar dirigent Olga  
Tcacenko, muzikale medewerking verlenen.
28 april is het thema: de vrouw van Lot.
Tamme Seijnstra stuurde me een gedicht uit 1924 
van de Russische dichteres Anna Achmatova over de 
vrouw van Lot, met de suggestie om er een over-
denking aan te wijden.
En dat gaat 28 april gebeuren.
Het verhaal staat in de Bijbel in Genesis 19 (vers 26).
Graag nodig ik u uit om samen over het gedicht na 
te denken en zo ook de dienst van 28 april voor te 
bereiden. We doen dat op 17 april om 19.30 uur in De 
Herberg.
Hartelijk welkom, Het is niet verplicht, maar wel fijn 
als u zich per e-mail, j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl 
bij mij aanmeldt.

Ds. Janny Blankenstijn
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De vrouw van Lot
En zijne huisvrouw zag om van hem;
en zij werd een zoutpilaar. (Genesis)

En zie, de rechtvaardige werd door Gods bode,
Groots, stralend, door ’t zwarte gebergte geleid,
Maar angst sprak zijn vrouw aan en leek haar te 
noden:
‘Je kunt nu nog omzien, er is nu nog tijd,

Kijk om naar jouw Sodom, naar ’t rood van de 
torens,
De hof waar je spon, waar je zong op het plein,
Naar ’t huis waar je kinderen werden geboren,
Waarvan nu de ramen al uitgedoofd zijn.’

Ze keek, en geketend door doodlijke pijnen
Verloor ze het licht in haar ogen. Terstond
Werd zij tot een zoutpilaar, wit en doorschijnend,
Haar voeten, eens rap, groeiden vast aan de 
grond.

Wie zal deze vrouw in de toekomst bewenen,
Wat stelde haar ondergang eigenlijk voor?
Mijn hart zal haar nimmer vergeten, degene
Die omzag, voor één blik het leven verloor.

   24 februari 1924
   Anna Achmatova (1899-1966)
   uit: Gedichten (2023)

Taizédienst
Op 21 april is er om 17.00 uur een 
Taizé-viering in de Sint Jacobskerk. Het 
is een dienst waarin liederen uit Taizé 
gezongen worden, afgewisseld door 
enkele korte lezingen uit de Bijbel, 
gebeden en een moment van stilte, 

gevolgd door het aansteken van kaarsen. 
Jos Vogel begeleidt op de piano de liederen die 
gezongen worden, muzikale medewerking verlenen 
Marjo Schillings, zang, en diverse andere muzi-
kanten.  Wees van harte welkom bij deze viering. 
Voor meer informatie: Bert Selles, 06 25 39 90 38

Herdenkingsdienst 
De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit 
jaar op 04 mei een korte oecumenische herden-
kingsdienst, aanvang 19.00 uur. Deze dienst vindt 
plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van 
Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, aan de achterzijde 

van de begraafplaats. Inloop vanaf 18.30 uur.
Het landelijke thema is: Vrijheid vertelt: opmaat 
naar 80 jaar vrijheid. Na de dienst is het mogelijk via 
een hek te voet naar de begraafplaats te gaan om 
de jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georga-
niseerde kranslegging bij te wonen. De Raad van 
Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de her-
denkingsdienst én de kranslegging.  

Evensong
De Evensingers verzorgen o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van 
den Driest op zondag 07 april op 17.00 uur weer een 
Evensong in de Sint Jacobskerk.
Het leidende thema is dan nog steeds Pasen, want 
de zondag volgend op Pasen behoort liturgisch bij 
de zogenaamde paas octaaf (de acht dagen van 
Pasen) en staat ook bekend als ‘beloken Pasen’.
Het thema voor Pasen dit jaar is: ‘Zien, geloven en 
leven’ en deze Evensong sluit daar op aan met de 
lezingen uit Jesaja 25, Lucas 24 en met Psalm 111. 
De lezing uit Lucas is een duidelijk voorbeeld van 
hoe de mens niet op zijn intuïtie, zijn gevoel ver-
trouwt: ‘Eerst zien, dan geloven’. 
Voor de Emmaüsgangers was er even een moment 
van hoop, toen zij hoorden van de vrouwen die het 
lege graf hadden aangetroffen. De leerlingen die het 
zelf niet hadden gezien, konden het niet geloven, 
noemden het kletskoek en de hoop vervloog. Maar 
tijdens de ontmoeting op de weg naar Emmaüs 
veranderen hun sombere en verlaten gevoelens: er 
gloeit weer hoop op, als die vreemdeling hen uitleg 
geeft over zaken die zij met hun verstand misschien 
nog wel wisten, maar met het hart compleet kwijt 
waren geraakt… 

Laten we daarom 
ook nu, in de 
moderne tijd, 
waar mensen ook 
snel in ongeloof 
vervallen, ons 
de ogen laten 
openen. Niet alles 
hoeft verklaarbaar 
te zijn. We moeten 
weer meer durven 
geloven en sturen 
op het morele 

kompas en dit niet meer verwijzen naar magazines 
als ‘Happinez’ en daarmee afdoen als soft en onbe-
trouwbaar.
Aan de Evensong werken verder mee: mevrouw 
Wilja Grootenboer, voorganger en Jos Vogel, organist.

Bij de diensten

Afb: Henri Schoonbrood (Museum 

Catharijne Convent, Utrecht)
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Kerkbalans 2024
Het voorlopige resultaat (10 maart)

U heeft de brief van Kerkbalans per 
post of digitaal ontvangen in januari (of 
februari). Veel gemeenteleden hebben 
hier al positief op gereageerd. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan Actie Kerkbalans. We 
kregen tot nu toe toezeggingen voor 

een totaal van € 167.416,00. Uw gave is van grote 
invloed voor onze toekomst als kerkelijke gemeente!
Ons streefbedrag is nog steeds € 190.000,00. We 
zitten hier nog lang niet aan. Als u nog niet hebt 
gereageerd op Actie Kerkbalans, vul vandaag het 
antwoordformulier nog in! Het kan nog steeds! Uw 
gift is van grote betekenis voor onze gemeente!

College van kerkrentmeesters

Digitaal collecteren 
Als Protestantse Gemeente Vlissingen willen we ook 
de mogelijkheid scheppen om op digitale en een-
voudige manier bij te dragen aan de zondagse  
collecten tijdens de kerkdienst.
Er is gekozen voor het werken met een app van de 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer, waar wij al veel finan-
ciële diensten bij hebben lopen, genaamd ‘Appostel’.  
Op deze manier kan men zonder contant geld toch 
deelnemen aan de collecte. Dit geldt zeker ook voor 
de kijker thuis van de zondagse kerkdienst.
Via de app kan men ook snel naar de website van 
onze gemeente doorschakelen.
Verder bestaat de mogelijkheid om via de app 
nieuwsbrieven te versturen, collectebonnen te 
bestellen of binnen werkgroepen te communiceren.
Voorlopig willen we ons beperken tot de mogelijk-
heid om via de app bij te dragen aan de collecten. 
Bij de collecte in de kerk blijft het uiteraard mogelijk 
met contant geld of collectebonnen bij te dragen. 

Maar mocht u onverhoopt geen geld of bonnen bij u 
hebben kunt u later thuis makkelijk bijdragen via de 
app of een QR code op de liturgie.
De ‘Appostel’ app is te downloaden via de App Store 
of via Google Play.
Probeert u het eens. Heeft u vragen dan horen wij 
dat graag.
Jeroen Castel, tel. 06 20 45 76 88; Hans Koster, tel. 
06 41 03 29 19 of vrijdagmorgen op het kerkkantoor.

In het maartnummer van Kerk in-Druk werd het 
e-mailadres van de voorzitter van het college 
van kerkrentmeesters, Martin Dekker, verkeerd 
vermeld. Het moet zijn: vz-cvk@pkn-vlissingen.nl

College van kerkrentmeesters 

De eerstvolgende bij-
eenkomst van de PCOB 
S/R e.o. staat gepland 
op dinsdagmiddag 09 
april a.s. in de Kwikstaart, 

Nagelenburgsingel 2, aanvang 14.00 uur. Deze 
bijeenkomst staat in het teken van de jaarlijkse 
ledenvergadering. Na deze vergadering spelen we 

met z’n allen een interessante en uitdagende quiz! 
Wilt u, als u dat ontvangen heeft, het boekje met 
de jaarverslagen meenemen naar deze leden-
vergadering? Wij als bestuur hopen op een grote 
opkomst voor deze bijeenkomst. 

Ineke Wijkhuis – van den Driest

Verenigingen 
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Deze maand bezochten wij Marja Kwast, 
lid van de werkgroep Vorming en Toerus-
ting en vroegen haar: 

Hoe lang ben jij al betrokken bij de werkgroep  
Vorming en Toerusting?
Precies weet ik het niet meer maar zeker wel zo’n  
10 jaar.

Waar richt de werkgroep zich vooral op, wat is  
het doel?
Wij proberen het geloofsgesprek, de bezinning op ons 
geloof, onze spiritualiteit en meditatie te stimuleren 
door daar verschillende activiteiten voor te ontwik-
kelen en aan te bieden.

Hoe ben je bij de werkgroep betrokken geraakt?
Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld door de onder-
liggende basis van de bijbelverhalen. De dogma’s van 
de kerk interesseren mij niet maar wel de grondslag, 
de inspiratie die je vindt in de leefregels zoals die in 
de Bijbel worden genoemd. Ik heb die bezinning ook 
nodig voor mijzelf. Wanneer ik niets doe en me er niet 
bij betrokken weet, ebt het gevoel na verloop van tijd 
weg. Ik wil mezelf blijven voeden.
Zo’n 35 jaar geleden volgde ik de cursus ‘Theologische 
vorming voor gemeenteleden’ in Goes. Dat vond ik 
heel interessant en inspirerend. Ik vond het fijn om te 
zoeken waar bepaalde overtuigingen vandaan komen, 
hoe moet je die duiden, is het zo rechttoe rechtaan 
zoals het soms gedacht wordt. Ik werkte op een chris-
telijke school, ben altijd bezig geweest met de bijbel-
verhalen. Ik heb ook godsdienstlessen gegeven bij het 
IKOS, in het openbaar onderwijs. Dat was een leuke 
tijd. We gebruikten een prachtige methode die op een 
speelse manier de bijbelverhalen vertelde. We zijn in 
de werkgroep op het ogenblik bezig met het opzetten 
van de Kliederkerk waarin we ook naar creatieve 
vormen zoeken om de boodschap uit de Bijbel uit te 
leggen. We gaan als voorbereidingsgroep binnenkort 
naar Terneuzen waar ze kortgeleden zijn gestart met 
de Kliederkerk. 

Wat hebben jullie de laatste jaren georganiseerd?
Het mooiste vond ik het Spiritueel Café. We gebruikten 
het achterste deel van café Soif, later de bovenzaal 
van de Beurs en nodigden allerlei sprekers uit rond 
uiteenlopende onderwerpen. Zo besteedden wij aan-

dacht aan sociale ongerechtigheid, het vluchtelingen-
vraagstuk, euthanasie, vragen rond oorlog en vrede, 
het (christelijk) onderwijs en over spiritualiteit onder 
jongeren. We zochten naar actuele onderwerpen en 
deskundigen om ons te informeren en om mee in 
gesprek te gaan. 
Daarnaast organiseerden we leesgroepen met boek-
besprekingen, kloosterweekends, bibliodrama, medi-
tatieve bijeenkomsten. Nu hebben we de bespreking 
van het boek ‘Kijk op de ziel’ van Martine Oldhoff, 
films om over door te praten en, in het verlengde 
van Vorming en Toerusting, ook de werkgroep de 
Groene Kerk.
Binnen de werkgroep de Groene Kerk bekijken we 
welke activiteiten we kunnen oppakken om er samen 
voor te zorgen dat we de wereld meer ecologisch 
verantwoord bewonen. We moeten voorkomen dat 
we de schepping verprutsen. De variëteit binnen deze 
groep is groot, we vullen elkaar mooi aan. De één is 
meer op de techniek gericht, een ander meer op de 
theologische onderbouwing, weer een ander is vooral 
gericht op grootschalige acties naast meer kleinscha-
lige acties die ieder persoonlijk kan oppakken. Het is 
een dynamische groep met veel ideeën. 

Hebben jullie voldoende vrijwilligers in de werk-
groep?
We zijn nu nog met z’n drieën. Voor praktische zaken 
kunnen we altijd een beroep doen op veel gemeente-
leden. Een paar meedenkers zijn zeker welkom. 

Wat verwacht je voor de komende tijd?
We zien dat de aantallen afnemen maar ik maak mij 
daar nooit zo druk over. Komt tijd komt raad.  
De bekende structuren zullen niet blijven bestaan, 
de organisatie en de structuur zal veranderen. Ik heb 
vertrouwen in de toekomst. Ik voel mij thuis in de 
gemeente, ik kom er graag.

 In gesprek met 
 Marja Kwast 
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Vanuit de kerkenraad
Ontmoetingsdag

Op zaterdag 25 mei 
organiseert de ker-
kenraad een muzikale 
ontmoetingsdag voor 
alle gemeenteleden 
en iedereen die zich 
betrokken voelt bij de 
Sint Jacobskerk. De 
dag begint om 12 uur 
met een lunch. Voor 

soep en drinken wordt gezorgd en verder vragen we 
iedereen zelf iets te eten mee te nemen om samen 
te delen (een paar belegde broodjes, hartige taart of 
een paar krentenbollen, vooral niet meer dan u zelf 
op kunt!).
Na de lunch zal de kerkenraad u kort informeren 
over recente ontwikkelingen en kunnen vragen 
gesteld worden. Aansluitend volgt een programma 
met veel muziek en zang onder leiding van Hanna 
Rijken, docent theologie en muziek aan de Protes-
tantse Theologische Universiteit. Zij neemt ons mee 
naar de rijke wereld van de Psalmen en de kracht 
van de Engelse Hymnes. 
Om 15.45 uur wordt de dag afgesloten met een 
gezongen middaggebed. 
Noteer de datum alvast. Meer informatie volgt in het 
volgende nummer van Kerk in-Druk. 

 
Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ met 
Bastiaan Ragas 

Hoe ga je in godsnaam met 
het leven om? In een tijd vol 
onzekerheden, onrust en 
verandering zoekt Bastiaan 
Ragas naar antwoorden in 
een eeuwenoud verhaal. Ga 
de voorstelling zien en neem 
je kinderen, kleinkinderen of 
buren mee! Ook voor mensen 
die niet zoveel hebben met 
kerk of geloof kan het een 

heel interessante voorstelling zijn. Niet om hen te 
bekeren, maar wel om kennis te maken met de die-
pere betekenis van bijbelverhalen! 
Persoonlijke reis door de Bijbel.
Bastiaan Ragas neemt de bezoeker mee door de 
Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 
ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende 
dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke 
levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis 
door het meest geciteerde en misschien wel meest 

onbegrijpelijke boek ter wereld.
Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt 
verschillende rollen uit de verhalen aan en roept 
Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat 
er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd'. 
Martijn Beekers, multi-instrumentalist, geeft muzi-
kale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire 
van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar. 
Met deze voorstelling hopen we dat u geraakt wordt 
door het persoonlijke verhaal van Ragas en de ver-
halen uit de Bijbel. 
De voorstelling 'In Gods naam' is een samenwerking 
tussen de Protestantse Kerk en Nachtzon Media. De 
voorstelling in Middelburg wordt gerealiseerd met 
medewerking van de Protestantse Gemeenten  
Aagtekerke/Domburg, Biggekerke/Meliskerke,  
Vlissingen, Westkapelle, Oost-Souburg en de Nieuwe 
Kerk gemeente in Middelburg.  
Kaarten zijn bij de Schouwburg verkrijgbaar voor  
€ 25,00. Maar omdat onze gemeente meewerkt aan 
deze voorstelling kunnen wij 40 kaarten aanbieden 
voor € 15,00. De kaarten zijn zo lang de voorraad 
strekt op vrijdagochtend verkrijgbaar bij het kerk
kantoor (Branderijstraat 3, tel. 0118 41 25 18 of na de 
kerkdienst bij Anneloes Steglich. Wees er snel bij!
Theatervoorstelling ‘In Gods naam’
Waar: Stadsschouwburg Middelburg,  
Molenwater 99, Middelburg
Wanneer: 19 april 2024
Aanvang: 20.00 uur
Tickets: € 25,00

Anneloes Steglich

Overpeinzing

Blijven in God

God,
van U weggaan is:

sterven
tot U terugkeren is:

levend worden
in U blijven is:

leven.

Uit: U roep ik in …Bidden met Augustinus

Johannes van Oort
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Activiteiten in De Herberg April

Welkom in De Herberg!

Bingo op de derde donderdag
Donderdagmiddag 18 april kunt u vanaf 13.30 uur 
weer Bingo spelen in De Herberg. Een gezellige 
middag waarbij bovendien leuke prijsjes te winnen 
zijn. Doet u mee? 

Lunchbijeenkomst
Op donderdag 25 april staat 
de lunchbijeenkomst in het 
teken van ‘Moeders’. Een moeder 
speelt een belangrijke rol in 
ieders leven. In de Bijbel worden 
vrouwen die een hoofdrol 
spelen vaak moeder tegen wil 
en dank. Onvruchtbaar, te oud 
of te jong, gehuwd of onge-
huwd en toch worden het 
moeders die de geschiedenis 

een wending geven. Op 12 mei wordt het weer moe-
derdag. Daarop vooruitlopend gaat Wilja Grootenboer 
deze ochtend met ons in gesprek over moeders in de 
Bijbel, de betekenis van je eigen moeder en over  
moederschap.  
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur; Plaats: De Herberg. 
Informatie en aanmelding bij 
Anneloes Steglich (06 27 07 36 57) en 
Sonja Vreeke (06 38 53 16 27).

Filmbespreking: The Jesus Revolution 
Matteüs 9 vers 11-12
De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 
“Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?”. 

Hij hoorde dit en gaf als antwoord: “Gezonde mensen 
hebben geen dokter nodig, maar zieken wel”.

Deze film gaat over het 
waargebeurde verhaal 
van Calvary Chapel 
oprichter Chuck Smith, 
die de excentrieke hippie-
prediker Lonnie Frisbee 
ontmoet.
De film legt vooral de pijn-
punten bloot tussen wat 
traditioneel christendom 
heet te zijn, en de zoekers 
naar zingeving. We zien 
de hoofdpersoon Chuck in 

de film worstelen met enerzijds zijn leeglopende kerk 
en anderzijds de behoefte van met name jongeren 
aan iets échts. Wat volgt is dat er iets heel bijzonders 
begint te gebeuren in Californië: een revolutie voor 
Jezus. 
De film kan een ongemakkelijk gevoel geven en 
oppervlakkig aandoen. Schijnbaar onzinnige schiet-
gebedjes, gebedsgenezers met kapsones het komt 
er allemaal in voor. Maar ook het oog hebben voor 
elkaar, het elkaar op gelijke voet aanspreken. Je kan 
over deze film al snel erg veroordelend zijn, maar: zien 
wij de ander nog wel in hun pijn en nood? Zomaar 
een nadenkertje….
Donderdag 18 april in de bovenzaal van De Herberg. 
Tijd: van 14.00 - 16.30 uur en van 19.30 - 22.00 uur

Sylvie Bertijn, Gertruud Smit

Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

elke maandag 13.30 - 16.00  Digiwijzercafé Lia Borgs tel. 06 30 29 58 85

di, do, vrij, zat 13.30 - 16.30 Open huis De Herberg tel 0118 41 25 18

elke woensdag 13.30 - 16.30 Breien voor het goede 
doel

Sonja Vreeke tel. 06 38 53 16 27
en Margot Brasser

elke vrijdag 10.00 - 12.00 Kerkkantoor Tel. 0118 41 25 18

donderdag 18 april 13.30 - 16.00 Bingo

donderdag 18 april 13.30 en 19.00 Film om over door te 
praten

Gertruud Smit 06 10 80 10 47

donderdag 25 april 11.00 - 13.00 Lunchbijeenkomst Sonja Vreeke en Anneloes Steglich  
06 27 07 36 57

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

Joos van Cleve
vroeg 16e eeuw

** Voor de Bingo ontvangen we graag cadeautjes voor de prijzen
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Algemeen

Dynamisch elektriciteitscontract
Inmiddels is het prijsplafond passé en de 
meeste mensen zoeken naar een nieuw, 
betaalbaar elektriciteitscontract. Kies je 
dan voor een variabel, 1, 2, 3 jaar vast, of 

een dynamisch contract?

Hoe zit de elektriciteitsmarkt in elkaar
Het grootste deel van de elektriciteit voor Nederland 
wordt in Nederland geproduceerd door kolen, gas, 
nucleair, zon en wind. De elektriciteitsprijs wordt 
bepaald door vraag en aanbod. Er is een korte en 
een lange termijnmarkt. De korte termijn heet de day 
ahead markt. Day ahead wil zeggen dat er een dag 
van  tevoren moet worden aangegeven hoeveel elek-
triciteit je wilt produceren of hoeveel je wilt afnemen. 
Deze day ahead markt geeft een prijs per uur.

Onderstaand voorbeeld zijn de day ahead prijzen op 
een typische dag met zon en wind. 

Variabel of vast contract
Bij variabele of vaste contracten bepaalt de elektri-
citeitsleverancier voor alle gecontracteerde klanten 
een gemiddelde prijs. Dus of je in de morgen, 
middag of avond energie verbruikt maakt allemaal 
niets uit. Het wordt allemaal gemiddeld. Bij een 

variabel contract heb je per half jaar een vaste prijs 
en bij een vast contract heb je per 1, 2 of 3 jaar een 
vaste prijs (variabel is dus niet wat het lijkt, het is in 
principe een vaste prijs per half jaar!).

Dynamisch contract
Bij een dynamisch contract betaal je de day ahead 
marktprijs per uur plus een afslag. De afslag bestaat 
uit: handelingskosten, winst en risico voor de leve-
rancier. De afslag bedraagt ongeveer € 0,02 per kWh. 
Voor meer informatie zie bijvoorbeeld: eigenhuis.nl 
of consumentenbond.nl

Voor en nadelen van een dynamisch contract
Wilt u een kans op de laagste prijs, maar is een 
hogere prijs ook geen probleem, maakt u er een 
sport van om bij lage tarieven uw (af)wasmachine, 
droger enz. aan te zetten, dan is een dynamisch 
contract iets voor u. Heeft u zonnepanelen in 
combinatie met een dynamisch contract, houd er 
dan rekening mee dat u in periodes van negatieve 
prijzen, de panelen moet uitzetten, anders moet 
u betalen voor het leveren van de stroom. Wilt u 
zekerheid, kies dan voor een vast contract. U weet 
van tevoren welk tarief u moet betalen. Heeft u zon-
nepanelen in combinatie met een vast contract, 
houd er dan rekening mee dat de gemiddelde prijs 
voor de stroom die u produceert lager is, dan de prijs 
voor de stroom die u verbruikt.
Momenteel dalen de marktprijzen voor elektriciteit. 
Of prijzen blijven dalen, stabiliseren of weer zullen 
stijgen is afhankelijk van veel factoren: vraag en 
aanbod, geopolitiek, kolen- en gasprijzen enz.
Succes met uw keuze. 

Niek Tramper

Kerk- en werkgroepen

TafelTijd in de Sint Jacobskerk
Op zondag 25 februari hadden we TafelTijd in de 
Sint Jacobskerk. Het thema was ‘water’. Rond 16.45 
uur druppelden de eerste bezoekers de kerk binnen 
en even na 17.00 uur konden we starten. We waren 
ongeveer met 20 mensen. Dit is ook een beetje 
de verwachting. De traditie is om bij aanvang van 
TafelTijd de regenboogkaars te ontsteken. Een teken 
van Gods trouw en aanwezigheid! Eerst met elkaar 
samen in gesprek over ‘water’. Welke betekenis heeft 
het voor u/jou? Welke bijbelverhalen ken je over 
water? Welke bemoedigt u/jou? We merken al gauw 
dat we niet uitgepraat raakten. Na dit gesprek heeft 
Tamme Seijnstra ons veel verteld over de geschie-

denis van de Sint Jacobskerk. We hebben in groepjes 
van 2-3 een opdrachtenblad gekregen en zijn zo de 
kerk door en rond gegaan. Veel te weten gekomen 
over de Sint Jacobskerk! Ik kom er wekelijks en toch 
hoor en zie je dingen waarvan ik het bestaan eigen-
lijk niet afwist. Ik schaam mij diep…Iedereen had iets 
meegenomen voor de maaltijd. Maar voordat we aan 
tafel gaan, zingen we eerst nog het ‘Onze Vader’.
Tijdens de maaltijd konden we met elkaar verder in 
gesprek. Tevens was er gelegenheid om een gebeds-
intentie te schrijven voor in de vesperdienst.
Na de maaltijd hebben we in de zijkapel een korte 
vesperdienst gehouden. Een aantal gemeenteleden 
die ook in het gelegenheidskoor zingen, hebben 
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hier ook medewerking aan verleend! Heel fijn! In 
de vesperdienst hebben we gelezen uit Genesis 8 
vers 8 t/m 17. Het gaat erover dat God aan Noach en 
zijn zonen belooft dat er nooit meer een zondvloed 
komen zal. Deze belofte uit zich in de regenboog die 
God plaatst aan het hemelgewelf. Zo blijft de belofte 
en dus ook Gods trouw zichtbaar. Ik heb hier vooral 
gesproken over hoe de regenboog tot stand komt 
(wetenschappelijk). Dat zich in waterdruppeltjes zeer 
kleine kleurkegeltjes bevinden. En dat door fel licht te 
beschijnen de kleuren zichtbaar worden. Je zou dit 
ook kunnen zien als: het licht is God en de druppel 
dat zijn wij (de mens). En God schijnt met zijn licht 
op ons en door ons heen. En als God al zoveel moois 
in een kleine waterdruppel heeft gestopt, wat voor 
moois zit er dan wel niet in ons? Al dat moois mag je 
laten zien.

We zijn blij dat wij als organisatie van TafelTijd een 
keertje in de Sint Jacobskerk terecht konden. De kerk 
heeft zoveel faciliteiten. Daarnaast is het een ruimte 
die blijft inspireren! We komen graag een keer terug. 

Jeroen Castel

‘Time4God’ is an inter-
national church com-
munity with people 
from all kinds of back-
grounds and nations. 

Shortly after University College Roosevelt was 
founded in Middelburg in 2004, a committee with 
people from different denominations was formed. 
They started to organize church services in English 
to give students a spiritual home, far from home. 
During the years many students have visited the ser-
vices, but there are also expats, refugees and Dutch 
people who appreciate the international atmosp-
here. We are a multi-national community for all ages.
Whether you have been a Christian for years, have 
become one more recently, or are just curious about 
Christian faith and the Bible, you are most welcome. 
Every month we have another pastor. These pas-
tors are from different churches and cultural back-
grounds but they have one thing in common: the 
love for Jesus Christ and for the people they meet.
The services take place in the Gasthuiskerk, Lange 
Delft 94 in Middelburg, on Sunday evenings 19.30, 
once a month, from September until May. After the 
service there is always coffee/tea and time to meet 
others.
14 April, Pastor Rahman Yakubu, 
12 May, Pastor Stephen Murray

AZC helpen met zinvolle tijdsbesteding
Veel bewoners van het AZC in 
de oude marinekazerne hebben 
behoefte aan een zinvolle dag-
besteding. Veel van hen worden 
somber en moedeloos door het 
lange wachten vanwege de zorg-
vuldige procedures.
Heel veel klussen worden daarom 
uitgezet in de kazerne, zoals 
schoonmaken, in een moestuin 
werken, tolken, haren knippen etc.

Begin vorig jaar hebben een stuk of 7 leden van de PG 
Vlissingen een ongebruikte naaimachine afgestaan 
voor het inrichten van een naaiatelier in het AZC in 
de oude marinekazerne. Met wat vallen en opstaan is 
het gelukt om een ruimte te krijgen en daar zijn een 
aantal asielaanvragers begonnen aan een opdracht 
om koormantels voor de Evensingers te maken. Maar 
liefst 30 stuks!
Inmiddels zijn er daarvan 23 gereed, het eind van 
deze klus nadert en daarmee ook de vraag: hoe nu 
verder? Het is overduidelijk dat het clubje van het 
naaiatelier het heel fijn vindt om met nieuwe mate-
rialen te werken en niet alleen ver- en herstelwerk te 
doen. Maar daarvoor zijn stoffen nodig. De volgende 
stap is dus het verzamelen van lappen stof waaruit 
een broek een kaftan of een bloes (99% mannen) kan 
worden gemaakt. De lappen mogen best wel wat 
kleur hebben, het hoeft niet alleen blauw, zwart, bruin 
of grijs te zijn. Maar erg drukke bloemmotiefjes zijn 
niet zo bruikbaar. Dus: wie heeft er lappen stof liggen, 
die al jaren op verwerking liggen te wachten maar 
waar nog steeds niets mee is gedaan? Wie kan die 
missen? Ik zamel ze graag in voor het naaiatelier.
Bij een rondleiding begin maart viel mij op dat op 
diverse plekken de wat troosteloze gangen in de 
kazerne worden opgefleurd met frisse verf en muur-
schilderingen. Veel asielaanvragers hebben zich voor 
het opvrolijken van de gangen aangemeld, maar 
ze kunnen niet altijd aan de slag omdat ze geen 
gekleurde muurverf hebben. Wie heeft er nog muur-
verf (wateroplosbaar!) in leuke kleurtjes die in het AZC 
voor muurschilderingen kunnen worden gebruikt? Ik 
zamel de verf graag in.
Kortom ik wil graag van 02 - 16 april het inzamelpunt 
zijn voor: 
- lappen stof voor herenkleding of kleurige kaftans;
- �potten wateroplosbare muurverf in frisse kleurtjes 

voor muurschilderingen.

Gertruud Smit, Anna Blamanlaan 4 
gj.smit56@gmail.com, 06 10 80 10 47



Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 
ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,  
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9, 
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,  
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl, 
Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de 
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk 
ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal 
per jaar zal een minimale bijdrage van 
€ 15,00 worden gevraagd. 
Stelt u geen prijs op het ontvangen van 
dit blad? Geeft u dit dan door aan de 
administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij 
Wim Heijstek  
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, 
Tel.: 0118 47 00 92,   
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl. 
Via de computer aanleveren in lettertype 
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, 
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen. 
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie 
Mevr. Marja van Sabben, 
Paul Krugerstraat 258,  4381 WN 
Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,  
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: 
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij 
Driedijk Noordland 3, 
4451 RP Heinkenszand
Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl, 
info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente te 
Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: 
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de 
Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt 
u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373 
7310 35 ten name van het College van 
Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente 
te Vlissingen.Kerkkas (ook voor de 
collectebonnen) Rekeningnummer: 
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau	
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie, zoals geboorte, 
huwelijk, verhuizing en overlijden. 
Het kerkelijk bureau is gevestigd aan 
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen. 
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en 
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur. 
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

OPA
We gaan eerst even in de tijd 
terug: 2020 - 26.340 kg, 2021 - 
35.800 kg, 2022 - 34.620 kg.
In 2023 is er 36.870 kg papier 
verzameld, wat goed is voor een 
opbrengst van € 3.377,95.
In januari is er 3.520 kg papier 
verzameld. De server van de ring-
leiding in de kerk is aan vervan-
ging toe, namens OPA zorgen wij 
dat dit weer helemaal goed komt. 
Vrijdag 12 april van 16.00 uur tot 
17.45 uur en zaterdag 13 april van 
09.00 uur tot 11.00 uur staat het 
Dream Team weer voor u klaar 
voor uw papier. De volgende 
inzameling is op 10/11 mei.
Namens het Dream Team

Martin Walraven

Berichten uit de gemeente

Zondag werden we blij verrast 
door een prachtige bos bloemen 
en een kaart met vele namen en 
groeten vanuit de Sint Jacobs-
kerk voor mijn thuiskomst uit 

het ziekenhuis. Vriendelijk dank 
daarvoor.

Fam. Verboven

Blij verrast was de heer Rien 
Schroevers met de prachtige bos 
bloemen. En de mooie kaart waar 
voor hem enkele bekende namen 
op stonden.
Hartelijk dank dat er aan hem 
gedacht is.

Joke de Vos

Hartelijk dank voor de mooie bos 
bloemen en de kaart die ik mocht 
ontvangen. Deze blijk van mede-
leven heeft zeker bijgedragen om 
het verdriet n.a.v. het overlijden 
van mijn vrouw Elly Coppoolse - 
Goedegebure te verwerken.

Jan Coppoolse 

Na de dienst van 10 maart mocht 
ik een bloemengroet namens 
de gemeente brengen naar de 
heer en mevrouw Hulsbergen. Zij 
waren daar weer heel blij mee. 
                                                                                                                                               

Neeltje Köther

Evenementen 
Cultuurpodium 
Sint Jacobskerk

Zaterdag 06 april, 
van 10.00 - 16.00 uur:
Next Blythe Event

Zaterdag 20 april, 
aanvang 20.00 uur:
MuziekPodiumZeeland: Musica 
Temprana

Zaterdag 27 april, 
aanvang 11.00 uur:
Koninklijke Harmonie Ons 
Genoegen: Koningsdagconcert

Voor meer informatie 
over het programma 
en kaartverkoop:  
sintjacobskerk.nl/
agenda.html


