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Muziek  
 

Welkom en mededelingen  
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Moment van verstilling 
 

Woorden bij de nieuwe paaskaars 
 

Zingen: Lied 637 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
 de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
2. De Vader laat niet in het graf 
 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
 Hij tilt het uit de kille grond – 
 het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3. De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan – 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

- de gemeente gaat staan - 
 

Groet 

V: De Heer is waarlijk opgestaan 
A: Ja waarlijk, de Heer is opgestaan 
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Bemoediging en drempelgebed 

V:  Onze hulp is de naam van de Heer  
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Dit is de dag die U hebt gemaakt  
  Waarop uw zoon ons voor ogen staat 
  Wij zijn opstanding vieren 
  Als een belofte voor alle mensen  
A:  Dit is de dag waarop U ons tot leven wekt 
  Amen 
 
Zingen: Psalm 139 vers 1 en 2 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 ’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
 wie weet mijn wegen zoals Gij? 
 Gij kent mijn leven woord voor woord, 
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
 Ja overal, op al mijn wegen 
 en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
- de gemeente gaat zitten - 
 
Gebed voor de nood van de wereld met acclamatie Lied 458b 
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Zingen: Loflied 619 

1. Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

2. Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

3. De engel sprak: Houd moed, vreest niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

4. Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! - 
 

6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gezongen gebed bij het openen van de Schrift:  
Lied 326 vers 1, 3, 4 en 6 (1 vrouwen, 3 mannen, 4 en 6 allen) 

1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
 een woord dat toch niet van ons wijkt, 
 nabij en nieuw ons aangedaan, 
 weer vlees geworden, opgestaan! 
 
3. Dit woord blijft leven in een lied. 
 Waar mensen zingen sterft het niet, 
 als adem die de harten voedt, 
 als lente die ons bloeien doet. 
 
4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
 wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
 Het breekt zich baan in morgenlicht, 
 een nieuwe dag, een vergezicht. 
 
6. O woord, zolang ons toegedaan, 
 zet ons opnieuw tot zingen aan: 
 gezegend, hier en overal 
 die is, die was, die komen zal! 
 
Lezing Oude Testament: Jesaja 43, 18 en 19 
 
Zingen: Lied 625  

1. Groen ontluikt de aarde 
 uit het slapend graan, 
 nu de zon de zaden 
 roept om op te staan. 
 Liefde staat op, 
 wordt wakker uit de dood. 
 Liefde draagt, als koren, 
 halmen, vol en groot. 



  

2. Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 

3. Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 

Paasverhaal voor de kinderen 
 
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 20, 1-18 (door de lector) 
 
Zingen: Lied 642 vers 1, 4 en 8 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
 waar wij ook staan of gaan. 
 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
 ten onder in de vloed; 
 nu straalt ons in het morgenrood 
 zijn toekomst tegemoet. 
 
8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
 de Heer die eeuwig leeft 
 en die in zijn verrijzenis 
 alles herschapen heeft. 
 
Overdenking 
 
Muziek 
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Zingen: Lied 630  

1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lent' ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wond'ren om u heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
 open uw dode oren; 
 kom uit het graf dat u omsluit, 
 kom uit en word geboren! 
 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 
 ons allen lang tevoren. 
 
3. Al wat ten dode was gedoemd 
 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, – alles roemt 
 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 
 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, – 
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Informatiefilmpje KIA- collecte  
Deze collecte is vandaag bestemd voor een horeca-project in 
Noord-Colombia, waar kansarme jongeren worden opgeleid tot 
kok, zodat ze een bestaan kunnen opbouwen. We ondersteunen 
de projecten in Colombia met de actie Delta voor Colombia. 
 
Inzameling van de gaven en spaardoosjes/spaarenveloppen 
De inhoud van de spaardoosjes en enveloppen is ook bestemd 
voor het horeca project in Colombia 
Collectes:  1e Paascollecte Kerk in Actie (KiA) 
 2e Kerk 
 

Gebeden 
na “zo bidden wij” zingen we Lied 368f

 
 

Onze Vader 
Het Onze Vader wordt voor ons gezongen door theologie-
studenten van de predikantenopleiding uit Cali, Colombia. 
 

- de gemeente gaat staan – 
 

Slotlied: Lied 634 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
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2. Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Wegzending en zegen,  
de zegen wordt beantwoord met een gezongen "amen". 

 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee  
 
 
  



10 

Mededelingen 
 
Paaszondag, ophalen spaardoosjes. 
In tegenstelling tot wat daarover vorige week op de zondagsbrief 
stond, worden de spaardoosjes of enveloppen vanmorgen tijdens 
de dienst door de kinderen opgehaald. U kunt ze dus niet  
inleveren bij binnenkomst in de kerk. 
De bestemming van de opbrengst blijft het horecaproject in  
Colombia, waarvoor ook de collecte van deze Paaszondag  
bestemd is. Meer informatie daarover in het maartnummer van 
Kerk in-Druk. ZWO-werkgroep. 
 
Evensong 
Zondag 7 april, beloken Pasen, is er weer een Choral Evensong 
om 17.00 uur in de Jacobskerk. Voorganger is pastor Wilja  
Grootenboer. De Evensingers worden geleid door Gertruud Smit 
en de organist is Jos Vogel. 
 
In Gods Naam 
Na deze kerkdienst kunt u achter in de kerk toegangskaarten  
kopen voor de voorstelling “In Gods Naam” op 19 april in de 
Schouwburg in Middelburg. Bij de Schouwburg kosten kaarten 
€ 25,00 hier € 15,00! Bastiaan Ragas, Yvonne van den Eeren-
beemt en multi-instrumentalist Martijn Beekers nemen je mee  
op reis door de Bijbel. Met muziek van Bach tot Hazes.  
Stadsschouwburg Middelburg 19 april 20.00 uur. 
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