
 
 
        Protestantse Gemeente te 
 
                    Vlissingen 

 
 

 
STILLE WEEK 2024 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus valt onder het kruis 
(Rene Rosmolen – Kruisweg) 



2 
 

ORDE VAN DIENST VOOR DE STILLE WEEK 2024 
 

 
 
   Orde van dienst voor Witte Donderdag         blz.  2 

 
   Orde van dienst voor Goede Vrijdag     blz. 10 

 
   Orde van dienst voor de Paaswake          blz. 21 

 
 
 
Wilt u dit liturgieboekje na afloop van de vieringen op  
donderdag en vrijdag weer terugleggen? 
Na afloop van de paaswake kunt u het meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDE VAN DIENST VOOR WITTE DONDERDAG  
28 MAART 2024, 19.30 uur 
 
 
 
Voorganger :    Ds. Janny Blankenstijn 
Ouderling van dienst :    Marianne Kloosterboer  
Organist :    Jos Vogel 
Lector :    Tineke Jongepier 
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OM TE BEGINNEN 
 
We beginnen in stilte  
 
Openingsgebed 

V:  Ons vertrouwen is op u, Eeuwige God. 
A:  Op U richten wij ons, Bron van leven. 
V:  Wij vragen om uw nabijheid 
A:  wees als een licht in ons midden. 
 
Zingen: Lied 568a Ubi Caritas (3x) 

 Waar vriendschap en liefde is, daar is God 

 
 
Kyrië gebed 
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Gloria: Lied 304    

 
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

  

DE BIJBEL 
 

Gezongen gebed als de Bijbel opengaat: Lied 336 
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Lezing: Johannes 13, 1-15 (door de lector) 
 
Zingen: Lied 569 

 
 

2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
  en kwam ons voet voor voet nabij, 
  Hij deed het water van zich spreken, 
  het stort zich uit en reinigt mij. 
 
3. Zo is de Heer een knecht geworden 
  en tot de bodem toe gegaan 
  om ons met ootmoed te omgorden, 
  Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
  de nacht door naar uw grote dag, 
  ik heb in eenvoud aangenomen 
  dat ik U daarin volgen mag. 
 
Overdenking  
 
Stiltemoment 
 



6 
 

Zingen: Lied 558 vers 1, 4, 5 

 
 
4. Om het brood, Heer, dat Gij 
breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

5. Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 

 
DE MAALTIJD 

 
Inzameling gaven     
Collecte: Diaconie (HA)  
(ondertussen maken de diakenen de tafel klaar) 
 
Voorbeden met acclamatie: Lied 368d
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Vredegroet  
 
Tafelgebed waarin wij zingen: Lied 387 

 
 

2. Als wij van de feestwijn drinken 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken 
wie een lege beker heeft. 
 

3. Als wij samen in de kring staan 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan om vast te houden 
wie geen hand in handen heeft. 

 

4. Als wij weer de lofzang zingen 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan voor hem te roepen 
die geen stem meer over heeft. 
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5. Als wij zo de toekomst vieren 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft. 

 
We delen brood en wijn en druivensap 
 
We bidden samen: Onze Vader 
 

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG 
 
Lezing: Johannes 14, 27-31 
 
Wegdragen van de liturgische symbolen 
We zingen ondertussen: Lied 256   
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Luthers Avondgebed 

V. Heer, blijf bij ons, 
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw Woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 

A. Amen. 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst wordt morgen voortgezet met de viering van de 
Goede Vrijdag, 29 maart, 19.30u 
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ORDE VAN DIENST VOOR GOEDE VRIJDAG  
29 MAART 2024, 19.30 uur 
 
 
Voorganger :    Wilja Grootenboer 
Ouderling van dienst :    Jeroen Castel 
Organist :    Rein van der Kluit 
Lector :    Jeroen Castel 
 
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Gertruud Smit 

Zij zingen: Als de graankorrel sterft,  
oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen 
Tekst: Marijke de Bruijne 
Muziek: Anneke van der Heide, Peter Rippen en  
 Chris van Bruggen 
 
 
 
 
 
 
 
We beginnen in stilte 
 
Gebed van toenadering 

V:  Eeuwige wees ons genadig 
A:  Op U hopen we 
V:  Wees onze sterkte, iedere dag 
A:  Ook onze hulp in tijd van nood  
 
Zingen: Gezang 177 vers 1 (Liedboek 1973) 

1. Leer mij, o Heer uw lijden recht betrachten, 
 in deze zee verzinken mijn gedachten: 
 o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
 Zo zwaar moest lijden.  
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ALS DE GRAANKORREL STERFT: GOEDE VRIJDAG 
 
Lezen: Marcus 15, 1 (door de lector) 
’s Morgens, in alle vroegte, kwamen de opperpriesters met de 
familiehoofden en de schriftgeleerden in voltallige vergadering 
bijeen. Ze lieten Jezus boeien, leidden hem weg en leverden 
hem uit aan Pilatus. 
 
Zingen: 1x Cantorij / 1x allen  

 
 
Stem: 
De geestelijke macht, 
De wereldlijke macht, 
En die van de bezetter…… 
Zij vonden geen reden om hem te doden…… 
 
Dus bespotten zij hem en geselden hem 
En deden of hij, hun arrestant, een koning was 
Om hun gebrek aan bewijs en kwade opzet te verhullen. 
 
Zingen: Cantorij 
Zoals zo vaak, zoals in alle tijden en overal gebeurt. 
 
Stem: 
Zij koelden hun woede en hun onmacht op zijn onschuld,  
want hij maakte het hen moeilijk hun onrecht en eigenbelang 
overeind te houden. 
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Zingen: Allen (2x)

 
 
Stem: 
En de schijn van recht, de huichelarij, 
De willekeur, draait rond van de geestelijke macht 
Naar de wereldlijke macht 
Naar die van de bezetter. 
 
En eindelijk vonden zij een reden om hem te doden. 
Een drogreden, 
Een vals getuigenis, 
Een uit zijn verband gerukt verhaal. 
 
Zingen: Allen (2x)

 
 
Stem: 
En de geestelijke macht 
En de wereldlijke macht 
En die van de bezetter 
Konden rustig slapen gaan. 
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Zingen:  1 Cantorij / 2 Mannen / 3 Vrouwen /  
 4-5 Allen (elk vers 2x)

 
 
Stem: 
En toch …. 
Te midden van belangen en partijen, 
van politieke doelen en bedrog, 
die dolgedraaide duivelsdans der macht, 
stond daar de machtige bezetter die zijn verdachte vroeg: 
“Wat is waarheid?”   
 
(Korte stilte) 
 
Een vraag die stilte was……. 
 
Oog in de wervelstorm van machtsbelustheid, eigenwaan 
opzwepen van onwetend, snel opstandig volk. 
 
Wat is waarheid? 
Het windstil ogenblik was in een flits voorbij, 
en in de storm van overmacht en dwangbevel, 
van worgwet, half en heel verraad, 
de slinkse strijd van invloed en van geld, 
ging weer de waarheid ten onder. 
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Zingen: elk vers 1x cantorij, 1x allen

 

Stem: 
En zij vonden een reden om hem te doden. 
Zo hadden de gebeurtenissen hun beloop. 
 
Zoals zo vaak, 
Zoals in alle tijden 
En overal…… 
 
Licht dat terugkomt? 
Hoop die niet sterven wil? 
Vrede die bij ons blijft? 
 
(Korte stilte)  
 
Na de stilte komt een 2e spreker naar voren. Deze zegt de 
kruiswoorden. 
 
Lezen: Marcus 15, 17-20 (door de lector) 
Ze deden hem een purperrode mantel om, vlochten een krans 
van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En ze begonnen 
hem te begroeten: “Dag, koning van de Joden!”. Met een stok 
sloegen ze hem op zijn hoofd, ze bespuugden hem , maakten 
een kniebuiging en brachten hem hulde. Na deze bespotting 
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deden ze hem de purperrode mantel af en trokken hem zijn kle-
ren weer aan en leidden hem de stad uit om hem te kruisigen. 
 
Hier stierf een mens, 
en als goden sterven, sterven zij om op te staan, 
maar door de dood zullen zij gaan. 
 
VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ 
DOEN 
 

Zingen: Cantorij  Stem: 
De weg die is gekozen ten einde gaan.    Waarom? 
Ontvluchting en ontsnapping steeds weer weerstaan. Waarom? 
Bespot en uitgelachen, vernederd zijn.   Waarom? 
Slechts speelbal van hun luimen en domheid zijn.   Waarom? 
Beroofd en onbegrepen en naakt daar staan.   Waarom? 
Niet wetend wat zij deden, laat hen begaan. 
 
Stem: 
Vergeef het hun. 
 
Oh, God houd mij vast! 
 
VANDAAG NOG ZUL JE BIJ MIJ ZIJN IN HET PARADIJS 
 
Zingen: Cantorij 
En op die tocht door duisternis  
van onbegrip, benauwenis, verlatenheid, 
is daar die stem, is daar die hand,  
die voetstap naar hetzelfde land, 
een metgezel, een ogenblik bemoediging, 
dan weer de pijn en marteling, nog niet voorbij. 
 
Stem: 
Oh, God houd mij vast! 
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VROUW, DAT IS JE ZOON. DAT IS JE MOEDER 
 
Stem: 
In alle eenzaamheid en lijden  
blijft de angst om hen van wie je houdt, 
die in gedachten bij je blijven, 
- Dat zij sterk staan! - 
Je beveelt hen in elkanders liefde aan. 
 
Oh, God houd mij vast! 
 
Lezen: Lucas 23, 44 en 45 (door de lector) 
Het was al ongeveer twaalf uur toen het over het hele land don-
ker werd tot drie uur in de middag; er was een zonsverduiste-
ring. Het gordijn in de tempel scheurde doormidden. 
 
Hoe diep de ellende! 
Zelfs de zon wordt verduisterd, 
het licht wordt weggenomen van de aarde, 
van hen die daar leven; 
weg ook van hen die gaan tot het uiterste. 
 

MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN? 
 
Zingen: Cantorij 
Hoeveel doden moet ik sterven tot ik eindelijk verlost ben,  
tot gedaan is wat er moest gedaan? 
Waarom God, waarom Jij trouwe, Jij, mijn laatste zekerheid,  
waarom, waarom verlaat Jij mij? 
Wanhoop, wanhoop overvalt mij! Niets dan duisternis en stilte, 
het rijk der dood, van stof en as. 
 
Stem: 
Verlaten, o, verlatenheid,  
dat is het allerergste! 
 
O, God hou mij vast! 
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Wat mij rest, is overgave,  
overgave in den blinde.  
Overgave. 
 
Maar, God hou mij vast! 
 
Zingen: 1 Cantorij, 2 Allen  

 
 

IK HEB DORST 
 
Stem: 
Nog even, voor ik sterf, te drinken van het leven,  
van de wijn die mij met zijn kracht benevelt. 
Lieve wereld, mijn geliefden, en lief leven: à Dieu. 
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HET IS VOLBRACHT 
 
Stem: 
Wat wordt het stil! 
Is alles uitgeleden? 
Is alles nu gedaan? 
  Wat is het stil! 
Is deze stilte vrede? 
Is alles nu volbracht? 
 
Het blijft zo stil, 
Zo stil in mij, zo stil rond mij 
Alles wordt zo licht, zo ruim. 
 
En luidkeels roep ik om mij heen, 
In die verwondering: 
Het is volbracht! 
 
VADER IN UW HANDEN LEG IK MIJN LEVEN 
 
Stem: 
In Jouw handen, bron van mijn bestaan, begin en einde,  
Die mij adem gaf en Die mij op zal nemen in Jouw vrede, 
In Jouw geheim, leg ik mijn dood en leven. 
Leg ik mijn leven. 
 
 
Stilte: de Paaskaars wordt weggedragen. 
 
 
Zingen: Cantorij  
De aarde beeft, de bodem scheurt zich open 
- Grond onder mijn voeten - niets zal meer zijn zoals het was. 
De onschuld stierf. Is alles nu gestorven? Het licht en het leven,  
de waarheid die niet sterven kan? 
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Stem: 
Verder leeft wat onsterfelijk is. 
 
Mattheüs 27, 57-61 
’s Avonds kwam een welgesteld man van Arimatea. Hij heette 
Jozef en was ook een leerling van Jezus. Hij ging naar Pilatus 
en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus gaf opdracht 
het aan hem af te staan. Jozef haalde het lichaam van het kruis 
af, wikkelde het in schoon linnen en legde het in zijn eigen graf-
kamer die hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een 
grote steen voor de ingang en ging weg. 
 
Zingen: Allen 

 
 

 
Stilte 
 
Gebed bij het kruis 
 
Stilte 
 
We bidden samen: Onze Vader 
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Zingen: Lied 590 vers 1 

 
 
 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze dienst wordt morgen voortgezet met de viering van de 
Paaswake, 30 maart, 21.30u 
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ORDE VAN DIENST VOOR DE PAASWAKE  
STILLE ZATERDAG 30 MAART 2024, 21.30 uur 
 
 
 
 
Voorganger :    Ds. Janny Blankenstijn en  
   pastor Wilja Grootenboer  
Ouderling van dienst :    Anneloes Steglich 
Organist :   Jos Vogel 
Lector :   Marja Kwast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kaarsje.  
We gaan zitten in de kerk, waar het donker en stil is. 
 

Stilte  
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VERLANGEN NAAR HET LICHT 
 
Stem:  
1. Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver. 

 Wachter, hoever is de nacht, de nacht? 
2. De morgen komt, maar het is nog nacht. 

 
Stilte 
 
Zingen: Lied 598 (1x vioolspel, daarna 5x zingen) 

Stilte, we wachten op het licht 
 
Intocht van het licht 
Allen gaan staan. 
We keren ons toe naar het licht van de brandende paaskaars 
die van achteruit de kerk binnen wordt gedragen. 
De drager van de paaskaars en allen zingen Lied 593 (3x, 
steeds een toon hoger)

 
Bij elke rij steken we kaarsjes aan de paaskaars aan en geven 
het vuur door in de rij. 
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LOF VAN HET LICHT 
 
We gaan met de brandende kaarsjes bij de paaskaars staan en 
zingen: Lied 600 

 
 

2.Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

3.Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 
4.Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

5.Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
Gebed bij de paaskaars 

V:  God, Het is goed, met hart en ziel u te loven 
 U toe te zingen en te zegenen 
 Dit is de nacht van waken 
 Waarin we gedenken en vieren  
 Hoe U, de Levende, een nieuw begin 
 Heeft gemaakt met de wereld 
 Door de opwekking van Jezus Christus. 
 Hij is het licht van de wereld 
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 En kon door het donker van de dood niet worden vastge- 
 houden. 

 
 Laat het licht 
 Dat U in ons midden hebt ontstoken 
 Helder schijnen 
 Laat het licht van deze kaars 
 Die ons verwarmt en doet hopen 
 Ons begeleiden op onze weg. 
 Maak zo ook ons tot licht 
 Te midden van zoveel duister in deze wereldtijd 
 Door hem, Jezus Christus, opgestane Heer. 
A:   Amen 
 
We zetten de kaarsjes bij de paaskaars in de bakken en gaan 
weer zitten. Daarbij zingen we:  
Lied 458b 

 
 

LEZINGEN 
 
Verbonden met gelovigen over heel de wereld lezen en zingen 
we enkele teksten uit het Eerste Testament, 
waarin God leven en bevrijding geeft uit chaos, duister en on-
derdrukking. 
 
Lezing: Genesis 1, 1-4  
 
Vioolmuziek: Lied 919   

 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen 
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We zingen Lied 606 als gezongen lezing van Exodus 14, 15-31 

 

 
 

2. O Mozes, roep toch tot de Heer, 
het water is zo diep. 
Er is voor ons geen uitweg meer, 
het water is zo diep. 
Waar is 't beloofde paradijs? 
Is dit het einde van de reis 
dat wij verdrinken in de zee? 
Waarom nam jij ons mee? 
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3. Maar Mozes heft zijn staf omhoog: 
al is het water diep, 
de wind steekt op, de zee wordt droog. 
En Hij, die zelf ons riep, 
Hij brengt ons naar de overkant, 
Hij leidt ons naar 't beloofde land. 
Maar farao met heel zijn stoet 
gaat onder in de vloed. 
 

Lezing: Jeremia 33, 1-11 (door de lector) 
 
Zingen: Psalm 30 vers 1 en 2 

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
 dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
 Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
 en Gij schonk mij dit nieuw bestaan! 
 Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
 werd tot een schaduw die voorbijging. 
 
2. Hef tot zijn eer een lofzang aan,  
 gij die de Heer zijt toegedaan.  
 Zijn gramschap duurt een kleine tijd,  
 een leven zijn goedgunstigheid.  
 Die wenend ’s nachts is neergezegen  
 gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
 

DOOPGEDACHTENIS EN BELOFTE 
 
Uitleg  
 
Het doopwater wordt uitgegoten in het doopvont  
  
Belofte 

V: Na 40-dagen van bezinning, staan wij stil bij ons leven, bij 
de keuzes die wij gemaakt hebben. Op dit feest van het 
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nieuwe leven willen opnieuw bevestigen dat wij willen le-
ven in het voetspoor van Jezus. 

 Daarom beloven wij opnieuw: 
 
V: Willen wij proberen elkaars vreugde en verdriet te delen 

om zo elkaar vast te houden wat er ook gebeurt: 
A: Dat beloven wij. 
 
V: Willen wij een gastvrije gemeenschap zijn waar grote en 

kleine mensen de ruimte krijgen om gelovig uit te groeien? 
A: Dat beloven wij. 
 
V: Willen wij de naam van God hoog houden en zo samen de 

weg van het Koninkrijk te gaan? 
A: Dat beloven wij. 
 
Zingen: Lied 351 vers 1 en 3 

1. In U zijn wij begrepen, 
in U zijn wij gedoopt. 
Uw dood werd ons ten teken, 
uw leven onze hoop. 
Nu weten wij voorgoed: 
Gij zult ons nooit begeven, 
uw lichaam is ons leven, 
uw offer is ons bloed. 

3. De dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij.

 
OPMAAT NAAR HET FEEST VAN DE OPSTANDING 

 
Gebed 
 
Lezing: Marcus 16, 1-8 
 
V: De Heer is waarlijk opgestaan! 
A: De Heer is waarlijk opgestaan!   
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Zingen: Lied 634 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zending en zegen 

V:  Gaat heen in de vrede van de Heer. Hallaluja 
A:  God zij lof en dank. Halleluja  
 
Muziek   
 


