
3e zondag veertigdagentijd
zondag Oculi



Oculi = Ogen

Paarse primula’s als 
ogen

Donkere ogen
waarin het licht niet 
weerkaatst



Ogen om te zien

Oren om te luisteren

God zelf, Christus 
slaat zijn ogen op

verwachtingsvol

Misschien zullen ze luisteren 
en met hun kwalijke 
praktijken breken 



Primula’s, sleutelbloemen
die de lente behoedzaam ontsluiten

Aarde kleurt voorzichtig groen 
takken reiken naar de hemel

Ogen met sporen van licht

Waarschuwingen galmen na
in de oren



Houd mij in leven
Wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken
mijn ogen naar U
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