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Kerkdiensten

Zondag 03 maart

3e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. C. Kors (Middelburg)

Collecte Zending/
Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie, 50% KiA)

Evensong
1700 uur Ds. M. Bakema
mm.y. de Evensingers

Zondag 10 maart
4e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn

Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie, 50% KiA) /
Onderhoud orgels

Zondag 17 maart

5e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. L. Wullschleger
(Harderwijk)

Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie, 50% KiA) /
Onderhoud gebouwen

Zondag 24 maart

6e zondag Veertigdagentijd /
Palmzondag

Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. C. Bakker
(Middelburg)

Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie, 50% KiA) /
Missionair werk Nederland

Cantatedienst
1700 uur Ds. J. Blankenstijn
mm.y. Cantus Choralis

Donderdag 28 maart

Witte Donderdag / Heilig
Avondmaal

Sint Jacobskerk
19.30 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Diaconie (HA)

Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag

Sint Jacobskerk
19.30 uur Mevr. W. Grootenboer

Zaterdag 30 maart
Stille Zaterdag
Sint Jacobskerk
21.30 uur Mevr. W. Grootenboer /
Ds. J. Blankenstijn
Zondag 31 maart
Pasen
Sint Jacobskerk

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Paascollecte KiA / Kerk

Predikant:

Ds. J. Blankenstijn,

Veerseweg 7, 4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail:
j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

In maart is er iedere woensdag
om 19.30 uur een vesper in de
Sint Jacobskerk. Een vesper is een
kort avondgebed, met bijbellezing,
muziek, stilte en gebed. Het is een
moment van wekelijkse stilte in de
Veertigdagentijd. De vesper duurt
ongeveer een half uur. Van harte
welkom! De vespers worden
gehouden op de woensdagen

06, 13 en 20 maart.

Dienst voor mensen met
en zonder een beperking
Op zondag 17 maart wordt in
de Torenkerk, Dorpsstraat 25,
Gapinge, een dienst gehouden
vOOor mensen met en zonder
een beperking. De dienst be-
gint om 14.30 uur en iedereen
is van harte welkom.

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer,
Parelduikerhof 8,

4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 /

06 20 57 87 38.

E-mail:
wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen
pastoraat in de hun toege-
wezen secties.




Weggaan of blijven?

Anneloes Steglich

We zijn op weg naar Pasen. In de Veertigdagentijd lijken alle pieken en dalen van een men-
senleven in de liturgie te passeren. De lente die hoopvol doorbreekt wordt overschaduwd
door alles wat er om ons heen gebeurt. Wat kan je nog geloven, hopen? Niet voor niets
krimpt de kerk. Waarom nog blijven als zelfs in de kerk getwijfeld wordt of God bestaat?

[s er niet alles aan gedaan om de kerk aantrekkelijk te
maken voor mensen van nu? Mijn oudoom dichtte
nog in het poéziealoum van mijn grootmoeder: ‘Eer
speelt men in de kerk concertmuziek of bal, eer ik

u lieve Geertje vergeten zal.." Concertmuziek, dans,
popmuziek alles is mogelijk in de kerk anno 2024
maar is dat een reden om te blijven? Zal de kerk het
daarmee redden? Het ouderlingenblad van februari
heeft als thema: waarom ik blijf. Natuurlijk word je
geen ouderling als je niet van plan bent om te blijven,
maar waarom? Waarom lid blijven van onze protes-
tantse gemeente?

In zijn boek 'De toekomst van de kerk’ geeft ds. Aar-
noud van der Deijl een overzicht hoe in de afgelopen
30 jaar geprobeerd is om de kerk te vernieuwen. Inspi-
rerende initiatieven die velen enthousiast gemaakt

hebben, maar die de krimp niet tegen konden houden.

Met pijn in mijn hart loop ik door de supermarkt, op
de plek waar de kerk stond waar wij getrouwd zijn en
twee van onze kinderen gedoopt. Die kerk was niet
alleen een Godshuis, maar ook een ontmoetingspunt
voor de buurt, vol activiteiten: van oecumenische
vieringen tot bingo, van schildersclub tot catechese-
avonden! Op de plek waar we met de jeugdgroep
weekenden organiseerden en de jaarlijkse bazaar
honderden mensen trok, loop ik nu met een karretje
tussen de overvolle schappen levensmiddelen. Aar-
noud rouwt in zijn boek om de kerk die hij verloren
ziet gaan en ik voel met hem mee. Maar wat zouden
we nu echt missen als de kerk niet meer zou bestaan?
Redden we het als samenleving zonder kerk?

De Schotse godsdienstwetenschapper Ninian Smart
(1927-2001) onderscheidt zeven domeinen die ken-
merkend zijn voor religie. Aarnoud laat in zijn boek
zien dat deze dimensies ook voor onze kerk heel
bepalend zijn. Het gaat dan om:

Opvattingen, geloofsbelijdenissen en dogma'’s
Rituelen

Verhalen met een betekenis

Normen en waarden, de maatschappelijke relevantie
van de kerk

Gemeenschappen

Beelden en verbeelding, kunst en muziek

Ervaringen

Waar veel mensen op afhaken is op het domein

van de opvattingen. Dogma'’s of geloofswaarheden

roepen weerstand op in een tijd waarin de wetten van
natuurkunde en logica domineren. Toch zijn het juist
de gesprekken over de grote vragen van het leven en
de ruimte die de kerk biedt in de zoektocht tussen
geloof en bewijs die voor religie bepalend zijn. Kan de
kerk zonder? Het is juist de combinatie van alle zeven,
want wat zou een kerk zijn zonder bijbelverhalen,
zonder muziek of betekenis gevende rituelen? Een
gemeenschap waarin normen en waarden aanzetten
tot maatschappelijke activiteit en waar aandacht is
voor wat mensen ervaren aan hoogte- en diepte-
punten in hun leven.

Aarnoud gaat in gesprek met mensen die de kerk de
rug toe hadden gekeerd maar weer teruggekomen
zijn. Zoals schrijfster Kristien Hemmerechts die niets
meer van het bestaan van God moest weten, tot ze
in het ziekenhuis, in paniek vanwege de borstkanker,
ineens een ervaring kreeg die voor haar alles overstij-
gend was. Het was alsof ze op haar schouder geklopt
werd en voelde niet alleen te zijn. Een ervaring die
haar terug naar de kerk bracht. Waar kun je het mys-
terie van het bestaan beter met elkaar delen dan in
een gemeenschap van mensen die samen zingen en
bidden, die de verhalen van God en mensen delen en
zich bewust zijn van de maatschappelijke relevantie
van die woorden?

Twijfel en geloof hebben elkaar nodig, schrijft Aar-
noud en juist daarom blijf ik in de kerk. Om mijn twijfel
te kunnen delen, om geloof te zoeken. Bjj het licht van
de paaskaars zingen we de toekomst tegemoet. Gods
liefde leeft.




Van de pastores

Paasgroet
Een lied bij Pasen
Liefde is licht, opnieuw geboren

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren

zo open als de dageraad:

liefde heeft nooit de hoop verloren -
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

Liefde is licht, uit Hem geboren

die zelf de bron van liefde is;

Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen — wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

LB2013 lied 636 tekst André Troost

Maart is de maand waarin de lente begint en de
natuur nieuw leven laat zien. Sneeuwklokjes zijn
meestal de eerste lenteboden; eigenlijk de roze
bloeiende struik in de tuin van de kerk. Die bloeide
al in november, vertelde pas een bezoeker van De
Herberg.

Elk jaar komt uit donkere aarde jong groen naar
boven, krijgen tuinen en velden weer kleur. Dat
gebeurt altijd weer, ook op plaatsen op deze wereld
waar geen bloemen meer bloeien, plekken waar
mensen de kans op leven wordt ontnomen. Daar
waar bloemen in de knop worden gebroken. Toch
laat de lente zich niet stoppen.

Dat de loop van de natuur, die ons altijd na een
lange donkere winter weer de lente brengt, ons
moed mag geven, blij mag maken.

Op de laatste dag van maart is het Pasen. En ook dan
zullen we horen over een nieuw begin.

Over een engel die aan verdrietige vrouwen een
mooie boodschap brengt: ‘De Heer is opgestaan.
Licht na het donker. Leven voorbij de dood! Dat
mogen we samen vieren.

Wij wensen jullie mooie en gezegende paasdagen.

Hartelijke groet van
Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Studiedagen Nieuw Hydepark Doorn

Nu ik dit schrijf ben ik al twee keer naar Doorn
geweest en eer u dit leest al vier keer. De eerste keer
was het in de bosrijke omgeving daar nog wit van
de sneeuw, de tweede keer voelde al meer als lente:
het geluid van een specht die roffelend van zich liet
horen, versterkte dit gevoel.

De ene keer krijgen we les in Liturgiek, van emeritus
predikant Peter Hoogstrate, volgende keer
Homiletiek, van emeritus predikant Dr. Rein Bos.

De groep bestaat uit vijf mannen en zeven vrouwen
en bijna iedereen is werkzaam in een kerkelijke
gemeente. ledere studiedag is door een van de
deelnemers een middaggebed voorbereid en na de
lunch treffen we elkaar in de kapel van Hydepark.
Na en naast alle gepraat, zingen, bidden en vieren we
Z0 samen ons geloof.

Tijdens de lessen worden zeker wel geloofs- en per-
soonlijke verhalen met elkaar gedeeld; ook door de
docenten. Waar ik eerst erg opzag tegen het reizen
en ‘'moeten’ volgen van deze studiedagen (van de
docenten moeten we trouwens ‘opleiding’ zeggen)
valt het reizen me tot nog toe mee en de leerstof

en opdrachten vind ik interessant en leerzaam. Het

is mooi en hoopvol om bij de medestudenten en
docenten de liefde te zien die ze hebben voor de kerk
en haar mensen en met hoeveel inzet ze werken!

Wilja Grootenboer

Overpeinzing

Het geheim van Gods liefde is niet
dat hij onze pijn wegneemt,
maar dat hij die met ons wil delen.
Die solidariteit van Godswege
brengt nieuw leven.

365 meditaties van
Henri Nouwen




Pastoraat in de woonzorgcentra .

Ter Reede Zingkring

Dinsdag 19 maart hopen vrijwilligers en bewoners
van de Koudekerkseweg en de Vondellaan elkaar
weer te ontmoeten in 't Speelhuus. Zo rond de klok
van half elf beginnen we met het welkom en het aan-
steken van de kaars. We zijn onderweg naar Pasen en
leven in de Veertigdagentijd. Samen zullen we deze
keer liederen zingen die passen bij deze periode van
het kerkelijk jaar. Liederen over Jezus: zijn weg door
het leven, zijn tocht naar Jeruzalem. En we horen
over zijn weg ten leven die hij ook ons heeft voorge-
leefd. Waarschijnlijk zingen we ook al enkele paaslie-
deren en zal ‘U zij de glorie’ er daar één van zijn!

Van de diaconie

Ter Reede Bijbelkring
Woensdag 27 maart hopen we elkaar weer te ont-
moeten in 't Speelhuus en om 16.15 uur beginnen
we. We zitten midden in de Stille Week, de week voor
Pasen en met elkaar zullen we het hebben over de
bijzondere betekenis van Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag. Naast ontmoeting en
gesprek zullen we ook een liturgisch moment hebben
met elkaar. De flatbewoners van Ter Reede krijgen in
de week voor de Bijbelkring nog een uitnodiging in
hun brievenbus. Ook mensen van buiten Ter Reede
zijn van harte welkom!

Wilja Grootenboer

Paasgroetenactie 2024

Op zondagmorgen 03 en 10 maart a.s. liggen er in

de kerk weer kaarten klaar. Deze kaarten kunt u gratis
meenemen en verzenden aan gevangenen in het
buitenland. De adressen die bij de kaarten liggen,

zijn afkomstig van Amnesty International. Het betreft
mensen die ten onrechte gedetineerd zijn of een
onevenredig zware straf uitzitten. Ook is er een adres
bij van een mensenrechtenadvocaat en een voormalig
senator die zeer in hun vrijheid worden beperkt, maar
niet meer gedetineerd zijn.

Een kaartje kan voor deze mensen een groot verschil
maken, zeker als daar een bemoedigende groet op
staat. Zo laten we ze weten dat ze niet vergeten zijn
en geven we de hoop van Pasen door. Niet elke kaart
bereikt zijn bestemming, maar als een kaart wel aan-
komt kan een bescheiden groet van doorslaggevend
belang zijn om vol te houden en te blijven hopen op
vrijlating. Sommige ex-gedetineerden hebben na hun
vrijlating aan Amnesty laten weten hoezeer zij de
kaarten die zij tijdens hun detentie ontvingen, hebben
gewaardeerd. Een activist die elf jaar vastzat vanwege
zijn strijd voor een onafhankelijk Papoea, schreef na
zijn vrijlating aan Amnesty:

Tk kreeg kaarten van over de hele wereld. Van kinderen
tot aan academici. De vele kaarten gaven me moed

en zorgden ervoor dat ik me sterk voelde. Ik hoop dat
mensen kaarten en brieven blijven sturen naar andere
mensen in de wereld die nu nog gevangen zitten.
Hopelijk doet u (ook weer) mee met deze actie. Neem
gerust meerdere kaarten en adresstrookjes mee naar
huis!

Avondmaalscollecte

Het orkest van de Zeeuwse muzikanten’ werd
niet meer ondersteund door 's Heeren Loo en zou
ophouden te bestaan.

Stichting Philadelphia heeft dit opgepakt zodat een
doorstart kon worden gemaakt. Om dit initiatief te
ondersteunen heeft de diaconie de avondmaalscol-
lecten van het 2e halfjaar 2023 hiervoor bestemd.
Naar Vrienden van ‘Phila Musica’ is € 600,00 overge-
maakt. Ze willen het gebruiken voor nieuwe key-
boards.

Hannie Suurmond

De diaconie verzorgt op
zondag 31 maart, le paasdag,
weer een gezellig paasontbijt
om 08.30 uur.

Het paasontbijt is een gebruik
in heel veel kerken in heel veel
landen en kent een lange geschiedenis.

Veel mensen denken dat uitgebreid eten tijdens de
feestdagen iets is van deze tijd, aangewakkerd door de
commercie. Maar ook vroeger was het paasontbijt het
feestelijke hoogtepunt van Pasen. De meeste mensen
vastten vroeger in de Veertigdagentijd. Bovendien
werd er hard gewerkt aan de voorjaarsschoonmaak
van het huis; de winterkleren moesten worden gerei-
nigd en opgeborgen; en op het land werkte men hard
om de grond klaar te maken voor de nieuwe oogst.
Na al dit werk tijdens de vasten barstte je natuurlijk
van de honger. En als de vasten dan afgelopen waren,
dan was het een feest om met elkaar tijdens de eerste
maaltijd uitbundig te genieten van lekker en veel eten.
(Bron: Ineke Strouken, oud-directeur Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland) In de kerk liggen
inschrijfformulieren voor het paasontbijt, maar je kan
je ook per e-mail opgeven door een bericht te sturen
met de naam van de deelnemer(s) en eventuele dieet-
vereisten naar gj.smit56@gmail.com

Gertruud Smit




Vanuit de kerkenraad i

Van de voorzitter

‘Goedemorgen gemeente....welkom in deze dienst.”
Zo begint elke zondag de ouderling van dienst. En
dan hoort u nog dat Jos Vogel het orgel bespeelt,
wie de voorganger is en wie er die ochtend lector
is. En uiteraard aandacht voor de mensen die een
bloemengroet krijgen. In veel kerken beginnen de
diensten zo en aan het eind van de mededelingen
wordt u een gezegende dienst toegewenst.

Het welkomstwoord is een vast onderdeel van de
dienst geworden. Mensen komen naar de kerk om
elkaar en God te ontmoeten. Het is belangrijk hoe de
kerkdienst begint, want het begin van de dienst zet
de toon. Deze mededelingen worden u namens de
kerkenraad gedaan. Zo lijkt het of de kerkenraad de
dienst heeft georganiseerd, maar dat is niet zo. De
predikant organiseert de dienst. Hierover las ik iets in
een mailing van de Protestantse kerk.

Wanneer begint de dienst. Na het welkom begint de
‘officiéle’ dienst, meestal met een handdruk aan de
voorganger. Dan wordt de verantwoordelijkheid aan
hem of haar overgedragen.

Bij binnenkomst van de ‘stoet’ gaan ze eerst even
zitten om met elkaar stil te worden. Dat duurt maar
even maar is goed om je kort te bezinnen, waarma
de dienst kan beginnen.

Er zijn ook kerken die hun mededelingen in het
midden van de dienst doen, of voor de collecte. Dat
kan ook. In sommige kerken worden de overledenen
aan het begin van de dienst genoemd.

Zo zijn er heel veel mogelijkheden om er een mooie
kerkdienst van te maken.

Op de site van de Protestantse Kerk kunt u hier nog
meer over vinden www.protestantsekerk.nl

Als u dit kerkblad krijgt is de Veertigdagentijd al
begonnen en daarmee ook de vespers op woens-
dagavond. We gaan zo weer samen op weg naar
Pasen met alle diensten die daarbij horen.
Graag wens ik u een fijne paastijd.
Vriendelijke groeten,

Marianne Kloosterboer

Wie doet er mee?

Voor de volgende activiteiten zoeken we enthousi-
astelingen die mee willen werken.

Een ontmoetingsmiddag voor gemeenteleden op
zaterdag 25 mei. In plaats van een gemeenteavond
willen we op een zaterdagmiddag bij elkaar komen
om elkaar te ontmoeten en met een inhoudelijk
thema aan de slag te gaan.

Een burendag op 15 juni waarbij we iedereen die in
de straten rondom de kerk woont willen uitnodigen

voor een bezoek aan de kerk en De Herberg en een
soort tuinfeest willen organiseren.

Een startzondag op 29 september.

Zin om te helpen een van deze activiteiten tot een
succes te maken? Stuur een mailtje naar:
scriba@pkn-vlissingen.nl

Wijzigingen bloemengroet
Het is een goed gebruik om iedere zondag bloemen
te brengen als groet en bemoediging naar gemeen-
. . teleden die ziek
zijn of die we om
andere redenen
met een bloe-
metje willen
verrassen. Tot nu
toe worden bij
een huwelijksju-
# Dbileum iedere vijf
jaar vanaf 50 jaar
bloemen bezorgd.
De kerkenraad
heeft besloten dat te veranderen. Voortaan krijgen
jubilarissen die 25, 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn
een bloemetje (bij 55 en 65 jaar niet meer). Naast
100-jarigen willen we voortaan ook een bloemetje
uit de kerkdienst brengen bij 90-jarigen.
Voor de groep die de bloemen in de kerk verzorgt
heeft, na het vertrek van Attie van Luijk, Nirmala zich
aangemeld. De bloemengroep bestaat nu uit Heleen
Kallemein, Matty van Zweeden, Gertruud Smit en
Nirmala Buitenrust Hettema - Munankarmi. Matty
van Zweeden is codrdinator van de bloemengroet
rvzw@zeelandnet.nl tel. 41 84 44.
Als u iemand wilt voordragen voor een bloemetje
stuur dan even een mailtje of appje naar mij.
Ik stel iedere week het lijstje met namen samen
scriba@pkn-vlissingennl tel. 06 27 07 36 57

Anneloes Steglich

Heilig Avondmaal

Zes Kkeer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Het
is een maaltijd van gedachtenis en verbondenheid
en iedereen is welkom. De vorm is lopend, behalve
op Witte Donderdag. De gemeente komt naar voren
om brood en wijn te ontvangen. De ouderling nodigt
alle rijen daarvoor uit. Het zorgt voor rust als iedereen
door het middenpad naar voren komt.

Dat geldt vanzelfsprekend voor de rijen in het mid-
denschip. Maar ook voor de mensen die in de zij-
beuken zitten en voor de cantorijleden als zij mee-
werken aan de dienst.




We vragen hen op uitnodiging van de ouderling
eerst opzij naar achteren te lopen en dan door het
middenpad naar voren te komen om brood en wijn
te ontvangen.

Het delen van brood en wijn wordt afgesloten
doordat de dienstdoende ambtsdragers in een kleine
kring brood en wijn delen.

Thuisavondmaal

Voor gemeenteleden die het Avondmaal niet mee
kunnen vieren in de kerk, is er de mogelijkheid van
een thuisavondmaal. Ds. Janny Blankenstijn en
diaken Sonja Vreeke komen dan naar het huis van
het gemeentelid. Zij nemen alle benodigdheden
voor het vieren van het Avondmaal mee: een wit
kleed, een kan en bekertjes, brood en wijn (en/of
vruchtensap). De viering vindt plaats aan de hand
van een korte liturgie met een gebed, een tekst, een
lied en een tafelgebed. Met elkaar delen we brood
en wijn als symbool voor gedachtenis en verbon-
denheid. Bij de thuisviering kunnen ook andere
gemeenteleden aansluiten, voor wie de viering van
het Avondmaal in de kerk niet mogelijk is. Wilt u
graag een thuisavondmaal vieren, dan kunt u dat
laten weten aan Sonja Vreeke of Janny Blankenstijn,
Zij nemen dan contact op voor het maken van een
afspraak.

Rectificatie inlegvel informatieboekje

Om kosten te besparen en omdat er op het moment
nogal veel wijzigt heeft de kerkenraad aan de
samenstellers van het informatieboekje Gerda de
Gans en Hans Kramer gevraagd om dit keer te vol-
staan met een inlegvel. In het vorige nummer van
Kerk in-Druk was dat ingevoegd met het verzoek
om dat aan het informatieboekje van 2023 toe te
voegen. Hans heeft met grote precisie alle aange-
leverde informatie op 1 inlegvel weten te plaatsen.
Helaas is achteraf gebleken dat in de gegevens over
de kerkenraad fouten staan. Een fout van de scriba
en niet van de samenstellers!! Zou u in de gegevens
van de kerkenraad het volgende willen aanpassen:
Het telefoonnummer van voorzitter Marianne Kloos-
terboer moet zijn: 06 44 30 29 63.

Waar Marianne Noordam staat wordt Mariélle
Noordam bedoeld.

Voor reservering van een ruimte in De Herberg:

Jos de Buck, Grote Markt 24B, tel. 46 69 69

of 06 29 74 58 20, e-mailadres:
josdebuck38@gmail.com

Het e-mailadres van de voorzitter van het college
van kerkrentmeesters, Martin Dekker, is gewijzigd in:
vz-cvk@pkn.nl

In Memoriam .

Catharina Wilhelmina Heijdra - Hugense
*25 december 1927 - 118 december 2023

Kitty Heijdra werd geboren
als Cathrien Hugense op een
boerderij in Aagtekerke. Het
gezin telde drie dochters.
Kitty ging de verpleging in

en werkte in Der Boede. Ze
trouwde op 03 maart 1949 met
Wim Heijdra. Samen kregen
ze een zoon. In 1992 overleed
haar man op 86-jarige leeftijd
na een periode van ziekte. Kitty Heijdra overleed
precies een week voor haar 96ste verjaardag op
haar eigen kamer in het Bonedijkehuis. Kitty was
een bijzondere vrouw. Daar waren alle aanwezigen
bij haar afscheid op zaterdag 23 december het
allemaal over eens. Uit hun verhalen en anekdotes
klonk door dat ze geliefd was en enorm gemist

zal worden! Kitty Heijdra was eigenzinnig, hield
van mooie kleren, lekker eten, zon, zee en strand.
ledereen was altijd welkom, kon blijven logeren en
mee-eten.

Uitstapjes, zwempartijen, dansen in de kamer op
hippe muziek, autoritjes; ze verzon van alles en
niets was te gek. Bij haar afscheid lazen we Psalm
23 over de herder en zijn schaap. Kitty was zeker
geen mak schaap, meer een dame met een sterke
wil en eigen mening. Wel maakte ze graag deel

uit van de kudde. Ze hield van samen zijn. Samen
kerk-zijn, samen zingen en samen zin-geven. Met
haar vele en jarenlange vrijwilligerswerk gaf ze
haar geloof handen en voeten. Haar weg door het
leven ging niet altijd over rozen. Toch mogen we
geloven dat waar mensen in hun lange leven losse
draden achterlaten, verdriet en pijn hebben gekend,
mensen soms pijn en verdriet hebben gedaan, zij
geborgenheid zullen vinden bij de Goede Herder.
We hopen en mogen geloven dat Kitty/tante Kit is
aangekomen bij de stal, waar het warm en veilig is.
Wensen wij familie en vrienden toe dat alle mooie
herinneringen aan hun tante Kit/Cathrien/Kitty tot
troost mogen zijn nu zij deze vrolijke, pittige vrouw
moeten missen.

Wilja Grootenboer




Gesina van Laecke - van Leunen

*03 januari 1928 - t14 januari 2024

Op de derde dag van het
nieuwe jaar mocht Ina van
Laecke nog haar 96ste ver-
jaardag vieren in woning 17

in Ter Reede. Op zondag 14
januari is ze daar gestorven.
Bijna 40 jaar was ze weduwe
van haar man Fré, die op
66-jarige leeftijd was overleden
op 28 januari 1984.

Ina werd geboren in Den
Helder en groeide op op Terschelling. Ze was de
tweede dochter in het gezin Van Leunen en met
haar drie zussen Nel, Wies en Joop had ze een
goede band. Toen Ina zes jaar oud was, verliet ze het
eiland en verhuisde ze vanwege het werk van haar
vader naar Vlissingen. Toen Ina 21 was trouwde ze
met Fré van Laecke, die ze had leren kennen op de
boot naar Breskens. Hun eerste huis was een nood-
woning aan de Vredehoflaan. Samen kregen ze een
dochter en twee zoons: Ineke, Edo en Herman. De
kinderen hadden een fijne jeugd met kampeer- en
fietsvakanties en ouders die hen stimuleerden. Ina
was enorm creatief: kleding maken, wol spinnen en
weven. Omdat ze heel graag naar de Weefacademie
in Brugge wilde om daar een driejarige opleiding

te volgen, heeft ze zelfs haar rijbewijs gehaald op
45-jarige leeftijd! Verder hield ze van de natuur, was
gek op vogels(kijken) en volksdansen.

Bij het afscheid was veel familie om tante Ina de
laatste eer te bewijzen nu zij als laatste van het gezin
van Leunen was gestorven. De verhalen van zoon
Herman, nicht Veronica en kleindochter Esra waren
persoonlijk en liefdevol. Ook woorden van geloof en
zegen ontbraken niet. Ina vertrouwde in haar leven
op God, heeft hem haar ‘ja’ gegeven en wij hebben
in vertrouwen uitgesproken dat God haar in leven en
sterven nabij blijft. Zijn zegen gaat mee met wie het
leven weer ingaat. Zo wensen we kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en allen die (tante) Ina missen
sterkte en troost toe.

Wilja Grootenboer

Emmy Gerarda Maria de Dreu - Seegers
*05 oktober 1939 - 128 januari 2024

Ze werd Emmy genoemd. Zij en
haar man Dick de Dreu waren
vorig jaar 50 jaar getrouwd. Ze
woonden eerst in Breda, maar
later gingen ze in Vlissingen
wonen, de boulevard was voor
hen de trekpleister.

Emmy behoorde bij de RK-kerk,
Dick bij de Sint Jacobskerk,
maar ze waren oecumenisch
van hart.

Bij hun huwelijksvoltrekking waren er al een pater
en een dominee aanwezig. En later gingen ze ook
altijd samen naar dezelfde kerk, de ene keer naar de
katholieke kerk de andere keer naar de protestantse
kerk. Want ze geloofden dat er maar één God is en
dat die niet aan één kerk is gebonden. Geloof daarin
gaf hen vertrouwen. Emmy was heel creatief. Eerst
schilderde ze, later ging ze pottenbakken, de garage
was haar werkplaats. Ze deed het met passie. Ze
zette haar creatieve talent ook in voor anderen, ze
hielp mensen door hen te begeleiden bij hun crea-
tieve verwerking van moeilijke dingen in hun leven.
Emmy was een kleurrijk mens, ze genoot van kleur
in de natuur, maar ze bracht ook kleur in het leven
van anderen, niet in het minst met haar creativiteit.
De laatste tijd kwamen er gezondheidsproblemen
en moest Emmy opgenomen worden in het zieken-
huis, waar ze ook overleed. Het was erg mooi dat
ook de afscheidsdienst van Emmy een oecumenisch
karakter had. Pastor Ria Mangnus leidde de dienst
met de troostrijke rituelen uit de katholieke traditie
en dominee Janny Blankenstijn las uit de Bijbel en
droeg een tekst voor. Dat zou Emmy ook zo hebben
gewild, vertelde Dick. Wij wensen Dick sterkte en
troost in het gemis van Emmy.

Ds. Janny Blankenstijn




Bij de diensten

Maart is dit jaar bijna helemaal Veertig-
dagentijd, 30 dagen lang. Op 31 maart
vieren we Pasen, dan is het feest.

Zondagen in de Veertigdagentijd

Net als in de diensten in de Veertigdagentijd in
februari lezen we uit het boek Jeremia. We lezen
Jeremia 29 vers 1-14, waarin Jeremia een brief
schrijft aan de ballingen in Babel. Hij zegt dat ze hun
leven moeten opbouwen in die verre stad en bidden
voor de vrede van de stad. Het zal gaan over hoop
op vrede, voor de mensen en voor de aarde. Bij dat
laatste sluit ook het gesprek na de dienst aan over
samen als gemeente aan de slag gaan voor het kli-
maat. De werkgroep Groene Kerk vertelt daar meer
over elders in dit kerkblad. Op 03, 17 en 24 maart zijn
er gastvoorgangers. In de dienst van Palmpasen, 24
maart, kunnen kinderen palmpasenstokken maken
in de kerk, daarover leest u elders ook meer. Voor de
diensten in de Veertigdagentijd willen Anneloes en
Gertruud weer liturgische bloemschikkingen maken,
daar kijken we al naar uit. En het is fijn dat de ZWO-
groep meewerkt aan deze diensten, zij vertellen daar
zelf meer over.

Vespers

Op de woensdagen 06, 13 en 20 maart bent u
welkom bij de vespers ‘Op weg naar Pasen' Het is
een moment van wekelijkse stilte in de Veertig-
dagentijd. Zo bereiden we ons voor op Pasen. De
vesper duurt ongeveer een half uur en begint om
19.30 uur. Een vesper is een kort avondgebed, met
bijbellezing, muziek, stilte en gebed. In de week voor
Pasen is er geen vesper op woensdagavond.

Goede Week

Deze laatste week voor Pasen is de Goede of Stille
Week. We vieren Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag. ledere dag heeft een eigen accent.
De vieringen op deze drie dagen vormen één door-
lopende dienst.

Op 28 maart vieren we Witte Donderdag, aanvang
19.30 uur. We lezen uit het evangelie van Johannes
dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. En we
vieren de Maaltijd van de Heer.

Op 29 maart vervolgen we de dienst, we vieren
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur. De sfeer is sober.
De Cantorij zingt uit het oratorium ‘Als de graan-
korrel sterft’ het gedeelte voor Goede Vrijdag.
Aansluitend vieren we op Stille Zaterdag, 30 maart,
de Paaswake, aanvang 21.30 uur.

We beginnen in het donker, wakend en wachtend
op licht. We lezen en zingen teksten uit het

&

Eerste Testament over bevrijding uit chaos, duister
en onrecht. We belijden ons geloof en horen het
evangelie van de opstanding van Christus. De paas-
kaars wordt binnengedragen. De Heer is waarlijk
opgestaan.

Pasen

Op 31 maart is de kerk vroeg open voor het paasont-
bijt, dat door de diaconie wordt verzorgd.

Om 10.00 uur begint de paasdienst. Het kruis zal
getooid worden met de door u meegebrachte
bloemen, het opstandingsverhaal klinkt en we zullen
veel zingen en er is mooie muziek. We hopen op een
filne en blijde dienst.

Kinderen zijn in deze paasdienst hartelijk welkom.
Speciaal voor hen zal het paasverhaal worden ver-
teld en er zijn paastekeningen om in te kleuren.

Janny Blankenstijn en Wilja Groootenboer

Cantatedienst op 24 maart
Op zondag 24 maart,
's middags om 1700 uur,
wordt er een cantate-
dienst gehouden in de Sint
Jacobskerk. Deze laatste
zondag voor Pasen wordt
een werk van Dieterich
Buxtehude (1637-1707)
uitgevoerd, de Membra
Jesu Nostri. Deze dienst
is als het ware de opmaat
voor de Stille Week. Het
koor Cantus Choralis,
solisten en instrumentaal
ensemble, staat onder leiding van Aleida Post. Ook
organist Jos Vogel verleent medewerking. Ds. Janny
Blankenstijn zal de dienst leiden.
De Membra Jesu Nostri is een cyclus van korte
cantates, waarin het lijden van Christus centraal
staat. In elk deel wordt een mystieke Latijnse tekst
verklankt, waarin steeds een van de ledematen van
Jezus wordt bezongen aan de hand van bijbelse tek-
sten. Deze middeleeuwse anonieme teksten werden
vroeger toegeschreven aan Bernard van Clairvaux,
die leefde in de twaalfde eeuw. Buxtehude heeft de
gedichten schitterend verklankt. Hoogstwaarschijn-
lijk werd deze muziek in de 17de eeuw ten gehore
gebracht in de kapel van het Zweedse hof, en is nu
dus te beluisteren in de Sint Jacobskerk. Een dienst
met veel mooie muziek! Bij de uitgang is er een col-
lecte voor de kosten.

Jos Vogel
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Kinderactiviteit tijdens de dienst

Als er kinderen in de kerk zijn, willen we ze graag
betrekken bij de dienst, zodat ze zich welkom
voelen. We doen dat nu door de kinderen te vragen
om met collecteren te helpen, door een kinder-
moment en door vaker een bijbelverhaal uit een
kinderbijbel te lezen. Erica Francke heeft aange-
boden om 1 x per maand tijdens de kerkdienst een
activiteit met de kinderen te doen, waarin dan een
bijbelverhaal centraal staat en de kinderen samen
het verhaal verwerken op een creatieve manier. De
kinderactiviteit vindt plaats tijdens de lezingen en de
overdenking, de rest van de dienst doen de kinderen
weer gewoon mee. Over de plek waar de kinderac-
tiviteit plaatsvindt, willen we nog nadenken en het
ook gaan uitproberen, achterin de kerk onder het
De Ruyterraam of in de consistorie of in de keuken.
Daarbij speelt dat niet alle kinderen de kerkruimte
willen verlaten tijdens de dienst. Maar we willen ook
rekening houden met het geluid dat de activiteit kan
maken tijdens lezingen en overdenking. We zullen
dat dus per keer bekijken. De eerste kinderactiviteit
is op Palmpasen, zondag 24 maart, dan willen we
met de kinderen palmpasenstokken gaan maken, in
de keuken of in de consistorie. Daarna mogen de
kinderen hun mooi versierde stokken in de kerk laten
zien.

Een week later, in de paasdienst op 31 maart, zal er
ook speciale aandacht zijn voor de kinderen. Daarna
is het steeds de laatste zondag van de maand.

Alle kinderen hartelijk welkom!

Erica Francke en ds. Janny Blankenstijn

Evensong

' Op zondag 03 maart, direct
na de feestelijke uitvoe-
ring van de Messiah van
G.F Handel, verzorgen
de Evensingers weer een
Evensong. De kerk zal nog
wel wat sporen vertonen
van het grote evenement,
maar de zangers zullen
hun uiterste best doen om
toch de ingetogen sfeer
neer te zetten die past bij
de Veertigdagentijd. Twee extremen naast elkaar:
het uitbundige evenement van de Messiah en de
ingetogen Evensong. Daartoe lenen de lezingen uit
Jeremia 26 vers 1-16 en Johannes 2 vers 13-22 zich
ook prima. In de evangelielezing van deze zondag
wordt Jezus, net als Jeremia, gepositioneerd als een
ware profeet in de tempel.

En in beide lezingen is de tempel het onderwerp van
gesprek. In beide lezingen is er veel volk op de been in
de tempel vanwege een feest, maar wordt het getrak-
teerd op een profetie die rechtstreeks indruist tegen de
feestvreugde. Door de ergernis die hierdoor ontstaat,
leggen zowel Jeremia als Jezus hun lot in de handen
van het volk. De muzikale invulling van de Evensong
omvat Psalm 19 (verzen 8-15) en het anthem Hail,
gladdening light'. De Evensingers staan onder leiding
van Ineke Wijkhuijs - van den Driest, de voorganger

is ds. Martine Bakema en de organist is Jos Vogel. Na
afloop van deze Evensong ontmoet het koor graag de
bezoekers om bij een kopje koffie of thee na te praten
over de viering.

Cantorij

De Cantorij van de Sint Jacobskerk werkt dit jaar
mee aan de viering van Goede Vrijdag op 29 maart,
om 19.30 uur, waarbij Wilja Grootenboer voorgaat.
Vorig jaar zong de Cantorij uit het Oratorium ‘Als de
graankorrel sterft’ het deel voor Witte Donderdag.
Dit jaar vervolgen wij dit met het deel voor Goede
Vrijdag. De teksten in het Oratorium zijn geschreven
door Marijke de Bruijne en zijn heel actueel. Neem
bij voorbeeld het begin:

Driemaal vergeefs gezocht naar een reden, driemaal
opnieuw zijn schuld niet bewezen ...

De geestelijke macht, de wereldlijke macht en die
van de bezetter ... zij vonden geen reden om hem te
doden ... dus bespotten zij hem en geselden hem en
deden of hij, hun arrestant, een koning was om hun
gebrek aan bewijs en kwade opzet te verhullen.
Zoals zo vaak, zoals in alle tijden en overal gebeurt.

Zij koelden hun woede en hun onmacht op zijn
onschuld, want hij maakte het hen moeilijk hun
onrecht en eigenbelang overeind te houden.

Zoals zo vaak, zoals in alle tijden en overal gebeurt.

En de schijn van recht, de huichelarij, de wille-
keur, draaide rond van de geestelijke macht naar de
wereldlijke macht naar die van de bezetter. En ein-
delijk vonden zij een reden om hem te doden. Een
drogreden, een vals getuigenis, een uit zijn verband
gerukt verhaal

Zoals zo vaak, zoals in alle tijden en overal gebeurt.

Zangers die geinteresseerd zijn om mee te
doen kunnen zich melden bij Willy Hesselink
hageha@zeelandnet.nl De cantorij repeteert op
de dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur in de Sint
Jacobskerk.

Gertruud Smit




In gesprek met

Koos Borg

Deze maand gingen wij in gesprek met
Koos Borg. Al vele jaren is hij actief lid
van de werkgroep Eredienst en Liturgie.
Wij vroegen hem:

Hoe lang ben jij al betrokken bij deze werkgroep?

Al minstens 12 jaar, waarschijnlijk zelfs langer. Ik zat
toen zowel in de diaconie, als in de werkgroep Ere-
dienst en Liturgie als in de werkgroep Vorming en
Toerusting. Het werk voor Eredienst en Liturgie sprak
mij het meeste aan, het was en is een leuke groep
mensen. We waren toen met wel 10 leden, enthou-
siast en betrokken. Helaas zijn we nu nog maar met
5 personen en we zouden graag nieuwe leden bij de
werkgroep willen begroeten.

Wat betekent liturgie voor jou?

De werkgroep houdt zich bezig met de orde van de
dienst en volgt daarbij nieuwe ontwikkelingen. Voor
mij is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt
en dat we voor alle gemeenteleden kijken naar ver-
schillende vormen voor het vieren van de kerkdienst.
Daarbij kun je denken aan een pop-dienst zoals in
2013 rond de liedjes van Blgf en niet te vergeten de
Passion in 2019 met een projectkoor. Ook de komst
van de nieuwe vleugel en regelmatige ondersteuning
van musici op viool of fluit geven veel vreugde. Daar-
naast de prachtige en inspirerende liederen van Huub
Qosterhuis, veel varianten kunnen een plek krijgen in
een eredienst.

Welke onderdelen van een liturgie zijn voor jou cru-
ciaal?

Dat de goede boodschap, het evangelie, Gods woord
gesproken wordt in de taal van nu, van 2024. Wat dat
precies inhoudt is wel moeilijk te zeggen, er zijn veel
meningen over. In het verleden deelden we precies
dezelfde mening over ons geloof in God. Tegen-
woordig vind ik het juist goed dat er veel verschillende
meningen over ons geloof in God kunnen en mogen
klinken. De leer, het dogma, is minder vanzelfspre-
kend. Ik begrijp de twijfel van mensen en hun vragen
beter. Hoe zie je God; hjj is aanwezig in mensen, heeft
mensen nodig maar hoe ontdek je nu in een mens dat
hij of zij van God uit wordt geinspireerd. We denken
wel dat we alles van God weten maar is dat wel juist?
En toch .... zonder geloof kan en wil ik niet leven.

Het is niet te bevatten. Er is zoveel ellende in de
wereld, het neemt weer steeds grotere vormen aan.

Daarom is het goed dat we blijven geloven dat het
toch goed zal komen. Ik heb pas op de rommelmarkt
een rooms katholieke bundel met bijbelverhalen uit
1953 gekocht. Ik kon hem niet laten staan vanwege

de mooie afbeeldingen. Er staan heel andere uitdruk-
kingen in dan wat wij nu gewend zijn. In de afgelopen
70 jaar is het taalgebruik veranderd. In de werkgroep
bespreken we dat ook, hoe we ons geloof onder
woorden brengen, woorden geven aan ons geloof.

Is ook de visie op inrichting van de kerk veranderd?
Het hoort ook bij de taken van de werkgroep om
daarover na te denken en te adviseren. Het heeft te
maken met symbolen. Het inrichten van het litur-
gisch centrum bijvoorbeeld, de kaarsen op de tafel, de
plaats van de paaskaars, het gebruik van de lezenaar,
het stiltecentrum. Eenvoud vind ik het mooiste, niet te
veel poespas. We hebben een mooie kerk, je moet niet
zomaar even wat veranderen. Dat de oude banken

bij de laatste renovatie zijn verwijderd en we nu losse
stoelen hebben biedt meer mogelijkheden. Daardoor
kan de kerk beter worden gebruikt voor concerten
maar ook dat vraagt goed en regelmatig overleg.

Wat is voor jou de betekenis van symboliek

en mystiek?

Ik ga dat steeds meer waarderen. We willen alles
verklaren maar veel is niet te verklaren, dat vind ik
steeds mooier. Daardoor is er meer ruimte voor de
verschillen in beleving tussen mensen. Vanuit mijn
vak als fotograaf ben ik in veel verschillende kerkelijke
trouwdiensten geweest, veel andere mooie gewoontes
en rituelen gezien. Ook muziek ... het orgel, de vleugel
maar ook een gitaar of drums, de liederen die we
zingen, het spreekt mij aan, inspireert mij.

11
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Waar richt de werkgroep zich nu op?

Het lijkt ons goed, uitdagend en verrassend dat de
interactie met de gemeenteleden groter wordt in de
eredienst zoals dat gebeurt bij de zgn. ‘Preek van de
Leek’; gemeenteleden die meewerken aan de preek
op zondag. We denken na over speciale diensten.

Zo maakten we in 2019 op paaszaterdag op het Nol-
lestrand een kruis van de stam van de kerstboom en
liepen daarmee over de Boulevard en het Bellamypark
naar de Sint Jacobskerk. Die ‘processie’ filmden we en
die film toonden we op paasmorgen in de kerk terwijl
we aan het eind van de film ook daadwerkelijk met
diezelfde mensen de kerk in kwamen lopen met dat
kruis. Aan de verbondenheid met alle deelnemers die
je ervaart bij dergelijke acties, daar geniet ik van.

Verenigingen

§2 28

Heb je ook bijzondere herinneringen aan een
specifiek lied?
Toen we nog kindernevendiensten hadden werd er
een lied gezongen dat ik zorgvuldig bewaard heb:
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich open stelt
Ervaart misschien een beetje licht door
wat er wordt verteld
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal

Op dinsdagmiddag 12 maart a.s. is de volgende bij-
eenkomst van de PCOB Souburg-Ritthem e.o. in de
Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.
We beginnen deze bijeenkomst met een viering met
het thema ‘Op weg naar Pasen. Aansluitend is er een
paasmaaltijd. De bijeenkomst begint om 15.00 uur
en duurt tot + 18.00 uur. U bent van harte welkom
en neem gerust iemand mee! Na afloop zal er een
collecte gehouden worden, ter bestrijding van de

College van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2024:

het voorlopige resultaat (10 februari)

U heeft de brief van Kerkbalans per post of digitaal
ontvangen in januari (of februari). Veel gemeente-
leden hebben hier al positief op gereageerd. Hartelijk
dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie
Kerkbalans. We kregen tot nu toe toezeggingen voor
een totaal van € 103.520,00. Dit is een mooi begin,

kosten van deze viering. Met het oog op de cate-
ring vragen we u zich voor deze paasmaaltijd voor
vrijdag 08 maart a.s. aan te melden, telefonisch of
per mail bij

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest,
e-mail: ineke.pcob@gmail.com
tel. 06 43 10 54 68

maar we zijn er echt nog lang niet. We kunnen dus
nog wel wat hulp gebruiken! Heeft u nog geen bij-
drage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans,
wilt u dit dan per ommegaande doen? Uw gave is
van grote invloed op onze toekomst als kerkelijke
gemeente. Vul vandaag het antwoordformulier nog
in! Het kan nog steeds!

College van kerkrentmeesters

Collecten en giften

Collecteopbrengsten januari 2024

Kerk € 206,75
Oikocredit € 224,15
Pastoraat (2 collectes) € 440,85
Onderhoud orgels € 192,85
Raad van Kerken € 210,25

Opbrengst collecten diaconie:
10 december 2023  Solidaridad € 19485
14 januari 2024 Diaconie € 32010

Ontvangen via dhr. J. v.d. Hoeven van mw. K.
€ 15,00 en via dhr. C. Ruis van N.N. € 15,00
voor het bloemenfonds. Alle gevers hartelijk dank.




Kerk- en werkgroepen

Klimaatgerechtigheid
Dit was het thema van de dienst op 12
november, de Michazondag. Velen van
u vulden toen een enquéte in met de
volgende twee vragen: Wat doe jij al voor
een beter klimaat? Wat zou je nog willen?
In Kerk in-Druk van afgelopen december hebt u de
uitslag kunnen lezen. Uit de enquéte blijkt dat we
best al het één en ander doen. ‘'Energie besparen’ en
‘afval scheiden’ werden het meest aangegeven.
Op de tweede vraag kwam duidelijk naar voren dat
veel mensen het fijn vinden om gezamenlijk stappen
te nemen. Als werkgroep vinden we dat een goed
idee, want samen kom je verder. Samen motiveert
en stimuleert. Het houdt je scherp!
Maar wat kunnen we samen doen? Wat wilt u samen
doen?
Om daarachter te komen, nodigen we u uit om na
de kerkdienst van 10 maart met ons daarover te
brainstormen. Het is de bedoeling dat we samen
komen tot een paar ideeén die we in de loop van dit
jaar uit kunnen voeren.
We nodigen u uit om na de kerkdienst van 10 maart
in de consistorie onder het genot van een kopje
koffie na te denken over gezamenlijke acties.
Werkgroep Groene Kerk

Veertigdagentijd 2024,
Voorjaarszendingscollecte en Paascollecte
Met het Kerk in Actie thema ‘Ga
_ke r k - mee’, gaan we mee in de bonte
ina Ct |2 stoet van Jezus' volgelingen.
Mensen ontmoeten uit de wereld-
kerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een
kleurrijke stoet van mensen die naar elkaar omzien
en hun geloof in God delen.
We doen dat onder andere met informatie over pro-
jecten die in deze periode aan de Veertigdagentijd
collecten zijn verbonden. Zo beleven we mee wat
deze projecten voor mensen betekenen. Twee col-
lecten willen we graag onder uw aandacht brengen.

Collecte 03 maart: Predikanten opleiden voor het
Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een
regionale functie en de theologische opleidingsinsti-
tuten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele
Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond uitge-
zonden naar Libanon en werkt er als theologiedo-
cent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voor-
ganger en kerkelijk werker.

Daarna gaan ze terug naar hun geboorteland om

in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze
op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in
actieve dienst krijgen er bijscholing. Ook zijn er cur-
sussen theologie voor leken en belangstellenden uit
andere religieuze tradities. De theologische instituten
willen daarmee de aanwezigheid van de christelijke
minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen.

Collecte 31 maart: Kansarme jongeren in
Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer
toeristen naar de Caraibische kust. Kansarme jon-
geren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun
eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en
gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere
in een rijdende kookschool. De jongeren komen
uit de armste lagen van de bevolking aan de
noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. Zo
kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden
voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks.
Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcer-
tificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot
7 maanden en wordt afgesloten met een erkend
diploma. En jongeren die een eigen bedrijf willen
starten, krijgen een mentor uit de horecasector.
De opbrengst van de spaardoosjes van mensen die
thuis sparen willen we ook voor dit laatste pro-
ject bestemmmen. De spaardoosjes willen we in de
paasdienst inzamelen.
Hebt u geen spaardoosje, maar spaart u toch thuis
door bijvoorbeeld wat soberder te leven of met
de vastentips van de Veertigdagentijdkalender van
Kerk in Actie, dan kunt u het bedrag ook in een
envelop gelijktijdig met de spaardoosjes aan-
bieden.
Het bedrag zelf overmaken kan ook naar
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te
Utrecht, o.v.v. jongeren horeca Colombia
(K 12012612). Meer informatie over projecten in de
Veertigdagentijd is ook te vinden op: kerkinactie.nl/
veertigdagentijd

ZWO-werkgroep
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De Herberg

B pled o= o verhssl Te hemen

Nieuw e-mailadres:

Voor reservering van een ruimte in De Herberg kunt u
contact opnemen met Jos de Buck, Grote Markt 24B,
telefoonnummer 46 69 69 of 06 29 74 58 20. Nieuw
e-mailadres: josdebuck38@gmail.com

Films om over door te praten

Sylvie Bertijn en ik zijn heel blij met het aantal bezoe-
kers van de eerste twee films in de serie films om
over door te praten’. Het is fijn dat de kijkers ook echt
blijjven om na te praten over de indruk die de film
heeft gemaakt.

Op 21 maart draaien we de film ‘Corpus Christi’ van de
Poolse regisseur Jan Komasa.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal
(Bron: filmkrant.nl)

De twintigjarige ex-delinquent Daniel (Bartosz Bie-
lenia) heeft God gevonden in de jeugdgevangenis en
wil priester worden.

Maar met een strafblad zal hij nooit worden aange-
nomen op een seminarie. Dan komt er echter een
wonder op zijn pad. Op weg naar een slecht betaald
baantje in een houtzagerij, neemt hij een verkeerde
afslag en stuit hij op een uitgebluste oude priester. Die
ziet in Daniel een vurig gewenste tijdelijke vervanger.
Daniel veinst wat geloofsbrieven en de priester vindt
het allang best, lijkt het. En zo staat de doelloze ex-
gedetineerde plotseling aan het roer van een kleine
gemeenschap die de klap van een recent trauma nog
niet te boven is: een autocrash die een groep lokale
tieners het leven kostte. Zijn eerste preek 'leent’ Daniel
van de gevangenispriester en als hij voor het eerst de
biecht afneemt, zoekt hij online de gebeden op die hij
moet prevelen. Ook al is hij een oplichter, hij is mis-
schien wel een betere priester dan zijn voorganger en

Activiteiten in De Herberg maart 2024

Dag Tijd Activiteit

elke maandag 13.30 - 16.00 Digiwijzercafé

di, do, vrij, zat. 13.30 - 16.30 Open huis

elke woensdag 13.30 - 16.30 Breien voor het goede doel
elke vrijdag 10.00 - 12.00 Kerkkantoor

maandag 04 en 18 maart 19.30 - 21.30 Leeskring Kijk op de ziel’
donderdag 21 maart 11.00 -13.00 Lunchbijeenkomst
donderdag 21 maart Start: 14.00 en 19.00 Film

elke 3e donderdag Bingo **

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - Telefoon 41 25 18

wordt omarmd door de parochieleden. Hij sluit huwe-
lijken, doopt kinderen en dient de laatste sacramenten
toe. Als zijn oplichterij eenmaal aan het licht komt,
moeten de hoogste autoriteiten van de kerk zich
erover uitspreken of dat allemaal nog wel geldig was.
Na 21 maart zijn de volgende filmdagen:

18 april, 16 mei, 20 juni

Sylvie en ik zijn op zoek naar enthousiaste mensen
voor een kleine filmcommissie om mee te helpen
films uit te zoeken en af te spelen, gastheer/gast-
vrouw te zijn en het nagesprek te begeleiden. Inte-
resse? Neem dan even contact op met Gertruud Smit
gj.smit56@gmail.com

Lunchbijeenkomst
Op donderdag 21 maart staat de lunchbijeenkomst
in het teken van overvloed. Dit keer is de Werkgroep
Groene Kerk betrokken bij de organisatie van deze
lunch. Zjj stellen de vraag hoe we omgaan met onze
overvloed. Genieten van het leven met zorg voor
de schepping, een mooi thema om de lente mee te
beginnen.

Anneloes Steglich en Sonja Vreeke

Contactpersoon

Lia Borgs tel. 06 30 29 58 85

De Herberg tel. 41 25 18

Sonja Vreeke tel. 06 38 53 16 27 en Margot Brasser
Tel. 41 25 18

Marja Kwast en Anneloes Steglich, tel. 06 27 07 36 57
Sonja Vreeke en Anneloes Steglich tel. 06 27 07 36 57
Gertruud Smit tel. 06 10 80 10 47

Gerrit Langeraar tel. 06 53 58 07 47

** Voor de Bingo ontvangen we graag cadeautjes voor de prijzen




Algemeen

Begin januari
werd de kerst-
boom ‘uitge-
kleed, een fors
karweli waarvoor
de hoogwerker
moest worden
gebruikt.

Met Pasen wordt
| de stam van

de kerstboom
gebruikt voor
het paaskruis.
Ook dit jaar
nodigen wij

u allen van harte uit om op le paasdag (al of niet
voorafgaand aan het paasontbijt) een bloem uit uw
tuin of uit de winkel mee te brengen en aan het
paaskruis te bevestigen. Komt u dan alstublieft ietsje
vroeger naar de kerk, want het op het kruis beves-
tigen van de meegebrachte bloemen neemt wel wat
tijd in beslag. Maar wij hopen dat het weer net zo'n
feestelijk resultaat oplevert als voorgaande jaren!

Het bloeiende paaskruis is daarmee niet alleen een
prachtig symbool van de verbondenheid van de
geboorte van Jezus met zijn dood aan het kruishout,
het is ook een heel mooi voorbeeld van hoe de kerk
letterlijk tot bloei kan komen als wij daar allemaal
actief onze bijdrage - klein of groot - aan leveren.

OPA

Vrijdag 08 maart van 16.00 uur tot 1745 uur en
zaterdag 09 maart 09.00 uur tot 11.00 uur staat het
Dream Team weer op het AH XL terrein voor al uw
papier. De volgende inzameling is op 05 en 06 april.

Namens het Dream Team, Martin Walraven

Beste mensen,

Nu alweer een paar maanden geleden zag ik een
echtpaar na de kerkdienst belangstellend rond-
kijken in onze kerk. Ik raakte met hen in gesprek. Het
bleken Dirk Kolff en zijn vrouw Annemarie te zijn. Hij
is de zoon van oud-burgemeester Kolff (1946 - 1967).
Dirk, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Leiden,
was hier om de uitreiking van de Zeeuwse boeken-
prijs bij te wonen.

Vorig jaar won hij hem zelf vanwege zijn goed
gedocumenteerde biografie van Frans Naerebout.
We hadden een leuk gesprek, waarbij we het niet
alleen over de kerk hadden, maar ook persoonlijke
herinneringen ophaalden.

@

Per e-mail stuurde hij mij onderstaand verslagje toe,
dat hij en zijn vrouw in hun kerkblad (Zoeterwoude-
Dorp) plaatsten naar aanleiding van hun bezoek aan
onze Sint Jacobskerk.

Tamme Seijnstra

Wakker en betrokken op zondagmorgen
Afgelopen oktober waren we op zondagmorgen in de
Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het is een oude goti-
sche kerk met een heel hoog plafond en een zee van
licht door de ramen. Niet zo heel anders dan onze
Dorpskerk, maar dan een paar keer groter. Er wordt
verteld, dat Michiel de Ruyter als jongen stilletjes de
toren beklom om vanaf het hoogste punt de schepen
op zee te zien. De stad rondom, vooral de vele kades,
zijn in de loop der eeuwen opgehoogd tegen de vele
overstromingen die de bevolking te verduren kreeg.
Het gevolg is, dat de kerkganger na binnenkomst eerst
een aantal treden omlaag moet, want de vioer ligt nog
Steeds waar hij altijd lag.

De lage zon scheen de hele kerk door;
ze raakte zelfs de hier en daar hoog opgehangen
modellen van vissersschepen. De kerk liep goed vol
We vonden een plekje ergens in het midden, genoten
van de sfeer en verwachtten niets anders dan het
ons vertrouwde, routineuze begin van de dienst. Er
gebeurde iets heel anders. Een ouderling stond op,
ze keek ons aan en zei: “Goede morgen, gemeente’,
waarop de hele kerk luid en als uit een mond ant-
woordde: “Goede morgen’ Een golf van hartelijkheid
ging door de ruimte, wakker en betrokken. En wij
werden er deel van.

Dat moment bleef de hele dienst hangen.

Nu was dat ook wel te danken aan de predikant. Hij
was een invaller, op het nippertje gestrikt, want de
volgende morgen moest hij naar Schiphol, op weg
naar een baggermolen, die iets buiten Paramaribo op
zee aan het zuigen was. Naar gelovige mannen uit
de Bible Belt, die in hun eenzame werk op de water-
vlaktes wel aan een schouderklopje en een goed
gesprek toe waren. En daarna zou hij naar dergelijke
projecten gaan, bij Manilla bijvoorbeeld of in de Golf.
Dat doet onze kerk dus ook. De ‘baggerdominee’ - zo
noemde hij zichzelf - vertelde er enthousiast over en
liet er dia’s over zien: zwoegende mannen en verder
veel modder en opgespoten zand.

Maar meer nog dan zijn preek bleef die hel-
dere begroeting hangen, de ouderling die met een
enkel krachtig woord de gemeente tot leven wekte.
Pure betrokkenheid vanaf het prilste begin. Die erva-
ring heeft ons niet meer losgelaten. En we dachten:
dat kunnen wij ook.

Annemarie en Dirk Kolff
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Berichten uit de gemeente

We werden aangenaam verrast
met de bloemen en de kaart met
groet vanuit de Sint Jacobskerk.
Hartelijk dank.

Lies en Karel Hulsbergen

Beste vrienden.
Wat een mooi boeket met
bloemen. Velen hebben aan mij
gedacht. Nogmaals bedankt, ik
was erg verrast. Allemaal bedankt
en tot ziens. Ik heb erge artrose in
mijn heup, met pijn. Hopelijk kan
ik nog eens naar de kerk komen
en anders thuis op tv.
Groetjes,

Toos Bodderij

Vanuit de Sint Jacobskerk werd

bij mij in De Zoute Viever een

mooi boeket bezorgd.

En kaart met vele bekende

namen.

Hiervoor mijn hartelijke dank.
Lennie van Meerendonk

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381
ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18

Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal
per jaar zal een minimale bijdrage van
€ 15,00 worden gevraagd.

Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Ik was blij verrast met de
bloemengroet van enkele weken
geleden!

Jos de Buck

Evenementen

Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

CAIL FULCS

IANCORS
KERK

Zaterdag 02 maart,
aanvang 19.30 uur
Scratch Messiah van G.F. Handel

Zondag 10 maart,

aanvang 15.30 uur
MuziekPodiumZeeland:
Dilerium van Maxim Shalygin
door 4 pianisten

Oplage: 1300

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij

Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,

4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,

4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Kéther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258, 4381 WN
Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3,

4451 RP Heinkenszand

Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl,
info@burodriedijk.nl

Zaterdag 16 maart,

aanvang 19.00 uur

Zeeuws Concertkoor: Matthaus
Passion van J.S. Bach

Dinsdag 19 maart,

aanvang 19.30 uur

Boekhandels 't Spui en de
Drvkkerij: Boekenweekpresentatie
met de familie Chabot

Zaterdag 23 maart,
aanvang 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland:

van Baerle Trio

Pianotrio’'s van Mozart, Fauré,
Liszt en Rob Zuidam

Voor meer informatie
over het programma

v en kaartverkoop:

sintjacobskerk.nl/

* agendahtmi

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te
Vlissingen

Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer:

NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt
u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373
7310 35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente
te Vlissingen.Kerkkas (ook voor de
collectebonnen) Rekeningnummer:

NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals geboorte,
huwelijk, verhuizing en overlijden.

Het kerkelijk bureau is gevestigd aan
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl



