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Kerkdiensten

Predikant:
Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7, 
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.
E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl
Pastoraal werker:
Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8, 
4332 DA Middelburg
Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.
E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun 
toegewezen secties.

 Zondag 07 januari           

Nieuwjaarsbegroeting

Sint Jacobskerk 
10.00 uur   Mevr. W. Grootenboer / 

ds. J. Blankenstijn
Collecte Kerk / Diaconie

 Zondag 14 januari         

Aftreden/(her)bevestigen
Ambtsdragers/medewerkers

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte  Diaconie / Oikocredit 

Nederland

 Zondag 21 januari           

Sint Jacobskerk 
10.00 uur  Ds. J. Nauta (Middel-

burg)
Collecte  Pastoraat / Onderhoud 

orgels

 Zondag 28 januari           

Oecumene

Sint Jacobskerk 
10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte  Raad van Kerken 

Vlissingen / Pastoraat

Dienst voor mensen 
met en zonder een 
beperking

Op zondag 21 januari wordt 
in de Gasthuiskerk, Lange 
Delft 94 in Middelburg, 
een dienst gehouden voor 
mensen met en zonder een 
beperking. De dienst begint 
om 14.30 uur en iedereen is 
van harte welkom.

Collecten en giften
Ontvangen door Tineke 
Cosijn € 20,00 voor de 
kerk van mevr. V.
Ontvangen door de heer 
v.d. Hoeven € 20,00 voor 

de bloemen in de kerk van mevr. L.
Ontvangen door de pastores € 20,00 voor de 
kerk van mevr. B. en € 20,00 voor de diaconie 
van mevr. S.-G.

Collecteopbrengsten november 2023  
Kerk     € 169,20
Evensong    € 166,55
Pastoraat (12/11 en 19/11)  € 359,90
Landelijk pastoraat   € 143,65
Jeugdwerk    € 224,81
Project Colombia (05/11)  € 355,40
Oogstdienst t.b.v. voedselbank (12/11) € 345,40



Jos Vogel

Een nieuw jaar, en zo 
sluiten wij het kerst-
feest af. We vieren in 
de maand januari de 
verschijning van onze 
Heer (deftig gezegd: 
Epifanie). Traditie-
getrouw komen de 
magiërs uit het Oosten 
op bezoek bij de 
Christus, de Messias 
voor alle volken; zijn 
leerlingen geloven in 
én volgen hem; Jezus 
komt als 12-jarige in 
de tempel, én wordt 

gedoopt door Johannes in de Jordaan, die daarbij 
de woorden uitsprak: “Zie het lam Gods”. De dui-
delijk wijzende vinger van Johannes in de afbeel-
ding wijst naar de gekruisigde Christus (Isen-
heimer altaarstuk, Matthias Grünewald). Deze 
laatste gebeurtenis wijst al vooruit naar Pasen. Veel 
gebeurtenissen dus, voorafgaande aan het optreden 
van Jezus in die tijd, waarin hij het koninkrijk van 
God verkondigt.

Wij hebben ondertussen onze kerstboom weer 
afgetuigd, vegen ons straatje schoon na het vuur-
werk van de jaarwisseling en gaan over tot de orde 
van de dag. Blue Monday gloort al aan de horizon…
Welke orde van de dag? De chaos in de wereld 
duurt voort en nieuwe confl icten en rampen dienen 
zich steeds aan. Klimaatproblemen zijn niet opge-
lost. We lijken gewend te raken aan de altijd maar 
voortdurende oorlogen en confl icten. Het lijkt bij 
deze tijd te horen. Of was dat vroeger niet anders? 
In de tijd voor de grote wereldoorlogen was toch 
ook de spanning in dit werelddeel voelbaar? Om er 
niet aan te hoeven denken dompelen we ons onder 
in de sfeer van kerstromantiek - hoe waardevol het 
vieren van dit feest op zichzelf ook is!

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Lied 527, van Huub Oosterhuis, spreekt hier in het 
eerste couplet over de menswording van Jezus; 
kwetsbaar, weerloos zoals wij allemaal zijn.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Het tweede couplet spreekt over de geboorte van 
Jezus, met de paradox in de tweede regel. Een 
schaduw die verblindt? Is dat niet het ongehoorde 
van het koninkrijk, het onverwachte? Oosterhuis 
brengt dit op zijn eigen dichterlijke manier tot uit-
drukking. De wind in de bomen, die we zo vaak 
horen, doet ons herinneren aan het waaien van de 
geest van God. Wij kennen niet de wegen van God.

Als een vuur zijt gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

De bijbelse beelden van vuur (denk aan Mozes bij 
het brandende braambos) en de ster die de magiërs 
de weg wees, tuimelen hier over elkaar heen, maar 
ook wordt genoemd waar het leven op uitloopt.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn,
zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

De dood is echter ook een nieuw begin, een bron 
van leven. De mens in de woestijn - een beeld van 
Jezus, maar ook van het volk Israël, en van ons. Ben 
jij het, Heer, of moeten we een ander verwachten?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Een nieuw begin van leven is niet makkelijk, en gaat 
niet zonder nacht en pijn. Het woord is echter in 
ons leven gekomen, en wij mogen dat aanvaarden. 
Al zingend vieren we ons geloof, iedere zondag 
opnieuw, tijdens het heilige spel dat liturgie 
genoemd wordt. Gelukkig om te leven in de ver-
wachting dat Gods koninkrijk komt. Jezus ging 
ons voor.
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Van de pastores
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Een nieuw jaar - 2024
Ook het nieuwe jaar dat voor ons ligt, begint met 
een nieuwe dag. 
Een bijzonder oprecht gebed van Anton Kner.

Morgengebed
Heer, ik dank u voor deze nieuwe dag. 
Gij alleen weet wat hij me zal brengen. 

Ik neem hem uit uw handen aan, uur na uur.

Geef me rust en vrede, zin voor de realiteit, 
moed om langzaam voort te gaan. 
Ik vraag u me, minstens af en toe, 

wat vrijaf te geven van mijn plichten en taken, 
zodat ik tijd zal hebben voor mensen die troost 

nodig hebben. 
Laat me deze dag zien als een akker die 

ik met de ploeg 
moet openscheuren om er liefde in 

te kunnen zaaien. 
Wil niet vergeten dat ook ik van tijd tot tijd 

vrienden nodig heb die me voorzichtig vragen 
hoe het met me gaat.  

Nieuwjaarsgroet
Dietrich Bonhoe« er schreef in de laatste maanden 
van zijn leven het gedicht ‘Door goede machten’. 
Hij schreef het voor nieuwjaarsdag 1945, speciaal 
voor zijn verloofde Maria, terwijl hij gevangen werd 
gehouden in de afschuwelijke keldergevangenis 
van het Gestapo hoofdgebouw in Berlijn. Het eerste 
couplet:

‘Door goede machten trouw en stil omgeven
Bewaard, getroost als door een wonder

Zo wil ik deze dagen met de mijnen leven
Met jullie samen het nieuwe jaar ingaan.’

(Lees de vertaling van het hele gedicht van Jan 
Willem Schulte Nordholt, lied 511, NLB)

Ook wij staan voor een nieuw jaar. En we kijken 
terug op een jaar vol onrust, de laatste maanden 

waren nog extra heftig. Onrust in onze samenleving, 
onzekerheid; is het angst om grip te verliezen? 
De afschuwelijke oorlogen in de wereld die zoveel 
haat aanwakkeren tegen ‘het andere volk’, haat die 
zich steeds dieper lijkt vast te zetten in mensen. We 
voelen ons machteloos.
Er is óók veel zorg in de gemeente: mensen die 
ziek zijn, een moeilijke periode in hun leven mee-
maken, zich zorgen maken om kinderen of ouders, 
vrienden. 

In het nieuwe jaar blijft het heel spannend hoe 
alles verder zal gaan.
Bonhoe« er zei dat we als christen in moeilijke tijden 
nog maar twee dingen kunnen doen: bidden en 
onder de mensen gerechtigheid doen, het goede 
doen.
Laten wij bij het begin van het nieuwe jaar de 
nieuwjaarswens van Bonhoe« er tegen elkaar 
zeggen en samen het nieuwe jaar ingaan, 
door goede machten trouw en stil omgeven.
Met aandacht voor elkaar en ook dankbaar 
voor de goede dingen.

Een van de goede dingen in de gemeente is het 
omzien naar elkaar. Er wordt op elkaar gelet, voor 
elkaar gezorgd. We vragen u het aan ons te blijven 
doorgeven, als ons bezoek of het bezoek van een lid 
van het pastoraal team gewenst is voor uzelf of voor 
iemand die u kent.
Hartelijke groet,

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Studiedagen Nieuw Hydepark Doorn
In januari ga ik de opleiding Homiletische (predik-
kunde, red.) en Liturgische Vorming volgen. Die 
wordt georganiseerd door de PKN. Tien woens-
dagen, tot en met mei, ga ik naar Nieuw Hyde Park 
in Doorn. De lessen beginnen om 09.30 uur en dat 
is ’s morgens vanuit Zeeland lastig aan te reizen, 
zowel met de auto als met het openbaar vervoer. 
Daarom zal ik dinsdagavond al in Doorn slapen. 
Ik ben heel benieuwd wat er zo aan de orde zal 
komen, wat de opdrachten zullen zijn en, toch ook 
niet onbelangrijk: met wie ik ‘in de klas zal zitten’. 
Wordt vervolgd!

Wilja Grootenboer
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Pastoraat in de woonzorgcentra 
Ter Reede Zingkring 
De derde dinsdag in januari, 16 januari, hopen 
we elkaar weer te tre« en in het Speelhuus in Ter 
Reede. We beginnen rond de klok van half elf; vrij-
willigers en bewoners van de Koudekerkseweg en 
de Vondellaan. We zullen in deze eerste bijeenkomst 
in het nieuwe jaar liederen zingen over ‘zegenen’. 
God zegent mensen. Hij wenst ons het goede toe 
en trekt met ons mee door het leven. Daar gaan 
we over horen met woorden uit de Bijbel. En wij 
mensen zegenen God door hem te prijzen en hem 
de lof toe te zingen! En al zingend wensen we 
elkaar veel heil en zegen toe dit nieuwe jaar. 

Ter Reede Bijbelkring 
November vorig jaar hoorden en spraken we over 
Paulus: zijn leven, de verschillende reizen die hij 

maakte en enkele bijzondere gebeurtenissen die 
beschreven staan in Handelingen. Maar, we waren 
nog lang niet uitgepraat over deze invloedrijke 
apostel, dus in januari zullen we verder gaan met 
Paulus en het verhaal lezen van Onesimus, de 
gevluchte slaaf, die tot geloof komt. We zullen ook 
kijken naar de brief die Paulus schrijft aan diens 
meester Filemon. Ook in de brief aan de Kolos-
senzen schrijft Paulus nog over Onesimus. 
We hopen elkaar te tre« en op woensdagmiddag 
24 januari in het Speelhuus. We beginnen om 
16.15 uur.
De fl atbewoners van Ter Reede krijgen in de week 
voor de Bijbelkring nog een uitnodiging in hun 
brievenbus. Ook mensen van buiten Ter Reede zijn 
van harte welkom! 

Wilja Grootenboer

Zondag 07 januari is de 
Nieuwjaarsbegroeting.
In deze dienst gaan Wilja en 
Janny samen voor. We lezen 

uit Mattheus 2, het verhaal over de wijzen uit het 
oosten. Ze kwamen met hun schatten naar het kind, 
om hem eer te bewijzen. Welke schatten nemen wij 
mee het nieuwe jaar in?

Zondag 14 januari is een bijzondere dienst. 
Het is de dienst van afscheid en (her)bevestiging 
van ambtsdragers. Bert Heijstek neemt afscheid 
als ouderling-kerkrentmeester en Sonja Vreeke en 
Hanni Smit zullen worden herbevestigd als diaken. 
Mochten zich in de tussentijd nog mensen aan-
melden als ambtsdrager, dan voegen we dit nog 
graag in! En we zijn erg blij dat Martin Dekker en 
Hans Koster zich beschikbaar stellen als kerkrent-
meester.
De dienst is ook bijzonder omdat Toinet Kosten 
deze morgen belijdenis wil doen. Toinet leeft sinds 
juli 2022 met onze gemeente mee, komt met plezier 
naar de vieringen en voelt zich bij ons thuis. Ze is nu 
dooplid en wil graag belijdenis doen. We zijn op dit 
moment bezig om dat voor te bereiden, in de dienst 
zullen bijbelteksten en liederen klinken die voor 
Toinet betekenis hebben.

Zondag 28 januari vieren we de oecumenische 
zondag van gebed voor eenheid van christenen. De 
Raad van Kerken Vlissingen heeft geconstateerd dat 
gezamenlijke diensten helaas niet meer lukken. Dat 

komt door de krimp in de verschillende kerken. Er 
zullen dus voortaan op de oecumenische zondagen 
in elke kerk eigen diensten zijn. Wel wordt aan 
alle voorgangers gevraagd om het oecumenisch 
materiaal van de Raad van Kerken te gebruiken en 
zelf in de dienst de samenwerking te zoeken met 
iemand van een andere kerk in Vlissingen. Dat zal 
op 28 januari ook in de Sint Jacobskerk gebeuren. 
Het thema luidt 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. 
Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige 
Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent 
om je naaste lief te hebben (Lucas 10, vers 25-37). Er 
is materiaal voor de viering beschikbaar dat is voor-
bereid door een oecumenisch team van christenen 
uit Burkina Faso.

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Bij de diensten 

Overpeinzing

Wie zijn leven niet wil geven
niet wil delen met zovelen

met een ander, gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

Huub Oosterhuis
Uit: Kom bevrijden, 150 gebeden



6

Eeuwigheidszondag 2023
Zondag 26 november 2023 zijn in de Sint Jacobs-
kerk de gemeenteleden herdacht die in het afge-
lopen kerkelijk jaar in onze gemeente zijn over-
leden. We noemden de namen en zetten een roos 
in de vaas. Na het noemen van de namen kon ieder 
een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan hen 
met wie ze als gezin, familie of vrienden innig ver-
bonden waren. Wij noemden:  

• Willemina Gijsberta Burk - Delwel, 100 jaar 
• Frederik Johannes Boonstoppel, 82 jaar
• Hendrikje Roelofs - Bosch, 95 jaar
• Geertruida Janna Wondergem - Vogel, 97 jaar
• Antje van den Brink - de Leeuw, 81 jaar
• Willem van Belzen, 88 jaar
• Eliza Jacobus Klaassen, 89 jaar 
• Magdalena Strenk - Beukelman, 93 jaar
• Maria Dingemanse, 91 jaar
• Jasper Izaäk van Soelen, 89 jaar

•  Geessien van der Velde - Meedendorp, 76 jaar
•  Jannetje Janse, 92 jaar
•  Elisabeth Leuntje de Wolf, 51 jaar
•  Cornelis Daniël van Noppen, 92 jaar
•  Elizabeth Geertse - Goud, 89 jaar
•  Grietje Grootjans - Meulmeester, 91 jaar
•   Antonia Diederika Schouwenaar - van Wendel 

de Joode, 81 jaar
•  Jacob Simons, 90 jaar
•  Elisabeth Bastiaanse - de Boer, 108 jaar
•  Hendrika Tazelaar - de Vos, 89 jaar

•  Gerrit van Lunteren, 72 jaar
•   Alieda Catharina van de Ketterij - van Schagen, 

90 jaar 
•  Jacobus Goedhart, 86 jaar
•  Adriana Catharina Meerman - Dane, 94 jaar 
•  Jacomina Filius - Tissink, 87 jaar
•  Johannes Job Keus, 85 jaar
•  Maarten den Hollander, 83 jaar
•  Cornelia Dingemanse - Janse, 96 jaar
•  Geertrui Smit - Wagenaar, 93 jaar
•  Susanna Jeanne Weststrate - Sommeijer, 88 jaar

•  Pieternella Dina Bouwman - Hart, 96 jaar
•  Wilhelmina Koster - van Sorgen, 92 jaar
•  Janneke Theodora Koetje, 67 jaar
•   Laurina Jacomina van Belle - Wielemaker, 

74 jaar 
•  Jantina Maquelin - Kruizinga, 99 jaar 
•  Janna Luijk - van Zanten, 87 jaar
•  Janny Adie Marteijn - Machielse, 78 jaar
•  Wilhelmina Walraven - Geldof, 90 jaar 
•  Jozina Kodde - de Ridder, 89 jaar
•  Maatje Holl - van de Ketterij, 87 jaar
•  Hermanus van Kapel, 85 jaar 
•  Petronella Francisca Korstanje - Anker, 86 jaar
•  Johan Adam de Kam, 77 jaar

In Memoriam
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Van de voorzitter
En weer is er een jaar voorbij, voor mijn gevoel 
was het nog maar net begonnen. We tikken op 
01 januari het jaar 2024 aan. Van harte wens ik u 
een heel goed en vooral gezond nieuwjaar toe. 
Dat het voor 

u allen een goed jaar mag worden.

We blikken nog even terug op de gemeente-
avond van afgelopen 29 november. Daar ging het 
onder andere over hoe nu verder na het vertrek 
van dominee Wout Alserda. Het moderamen is 
in gesprek geweest met het moderamen van de 
Classis. Daar is over de fi nanciële positie van onze 
gemeente gesproken. Door de penningmeester was 
er een overzicht gemaakt van de verwachte inkom-
sten over de komende jaren. Die lopen helaas alleen 
maar terug. Dat heeft te maken met het afnemend 
ledental, meest door natuurlijk verloop. 
Dit heeft consequenties voor het invullen van de 
vacature zoals die is ontstaan. Op dit moment 
kunnen wij niet meer een nieuwe predikant 
benoemen voor een volledige baan.
Toch moet het werk doorgaan en hebt u recht 
op bezoek als u dat nodig hebt. Zoals bekend is 
dominee Janny Blankenstijn benoemd voor 50%. 
Zij heeft aangegeven meer te willen werken en daar 
zijn we heel blij mee. Zij krijgt nu een benoeming 
voor 100%. Daarnaast is Wilja Grootenboer werk-
zaam als pastoraal werker. Zij gaat sinds kort ook 
voor in de eredienst. Op dit moment kunnen we 
ons niet meer veroorloven. Bovendien wordt het 
steeds moeilijker om predikanten naar Zeeland te 
krijgen. Op Walcheren staan een aantal vacatures al 
een tijdje open, maar worden niet ingevuld. En dat 
terwijl Zeeland toch zo mooi is.

Op zondag hoor ik regelmatig dat het zo tocht in de 
kerk, dat voel ik zelf ook. Daar is niet makkelijk iets 
aan te doen. Het is een oude kerk waar tochtgaten 
zitten op plekken waar je niet makkelijk bij kunt 
komen, maar er wordt aan gewerkt om dit tegen te 
gaan. Ik kan u alleen maar adviseren om uw jas aan 
te houden of een sjaal om te doen. De kerk wordt 
niet warmer gestookt dan zoals het nu is. Het is zo 
langzamerhand een kostbare zaak geworden om de 
kerk warm te houden. 

Als laatste wil ik u nog adviseren om eens op de 
website van de kerk te kijken. Die wordt door een 
aantal mensen actueel gehouden, dus alle infor-
matie die u snel nodig heeft en die niet in het kerk-

blad staat, kunt u daar vinden. 
Vriendelijke groeten, 

Marianne Kloosterboer

Verslag gemeenteavond, 
29 november 2023

Ruim 60 gemeente-
leden namen deel aan 
de gemeentevergade-
ring op woensdagavond 
29 november. De avond 
werd geopend met een 

vesper, geleid door ds. Janny Blankenstijn. Na de 
ko  ̧ e werden de aanwezigen nogmaals welkom 
geheten door de voorzitter van de kerkenraad, 
Marianne Kloosterboer. Meegedeeld werd dat Bert 
Heijstek het voorzitterschap van het college van 
kerkrentmeesters met ingang van januari beëindigt. 
Er wordt dringend gezocht naar iemand die zijn 
taak als ouderling-kerkrentmeester en voorzitter 
van het college wil overnemen. Martin Dekker heeft 
toegezegd tijdelijk de voorzittersrol te willen ver-
vullen op voorwaarde dat dit zeer tijdelijk is en dat 
hij spoedig iemand kan inwerken in deze taak. Hans 
Koster zal eveneens weer toetreden tot het college 
van kerkrentmeesters, met name voor de ledenre-
gistratie. Ouderling-kerkrentmeester Hans Sinke zal 
Bert Heijstek vervangen in het moderamen. Er is 
een enthousiaste fi jne groep mensen die samen het 
belangrijke college van kerkrentmeesters vormen.  
Wie in de gemeente wil dit college en ons als ker-
kenraad komen versterken?  

Na deze mededeling gaf de voorzitter een toelich-
ting op de wijze waarop de kerkenraad wil omgaan 
met de vacature die is ontstaan door het vertrek 
van ds. Alserda (zie voor de inhoud het bericht van 
de voorzitter). Naar aanleiding van deze informatie 
werd aan ds. Janny Blankenstijn gevraagd of zij wel 
fulltime wil werken. Zij bevestigde dat, ze vindt het 
fi jn om na het afronden van haar studie voltijds in 
de gemeente aan de slag te kunnen. De kerkenraad 
is blij met de inzet van Janny en Wilja en dat geluid 
klonk ook van de aanwezigen.

De ontwikkelingen in de gemeente vragen om aan-
scherping van het beleid zoals dat vier jaar geleden 
is vastgelegd. De visie, hoe we gemeente willen 
zijn, wordt door de scriba als visitekaartje van de 
gemeente gepresenteerd. In het kort komt het erop 
neer dat wij een gastvrije gemeente willen zijn. Een 
geloofsgemeenschap die zich laat voeden door 

Vanuit de kerkenraad
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de kerkdienst op zondag en waar zowel pastoraat 
als diaconaat belangrijke pijlers van de gemeente 
zijn. Als minderheid in Vlissingen kunnen we het 
niet alleen. Ons monumentale kerkgebouw en 
een steeds kleinere groep gemeenteleden die de 
kosten voor zowel kerk als gemeentewerk moeten 
opbrengen, dat plaatst ons voor uitdagingen. We 
zijn daarom blij met de inzet van de Stichting 
Instandhouding Sint Jacobskerk en de Evenemen-
tencommissie, maar er is meer nodig wil de kerke-
lijke gemeente haar ambities waar blijven maken. 
Samenwerking binnen en buiten de kerk en het 
aanspreken van nieuwe doelgroepen bieden kansen 
voor de toekomst, maar hoe doen we dat?
Vier uitgangspunten voor het beleid werden als 
stellingen ter bespreking in kleine groepen aan de 
aanwezigen voorgelegd.

De Sint Jacobskerk is multifunctioneel inzetbaar 
voor Vlissingen maar de kerkelijke gemeente 
heeft voorrang.

Ja, kerkdiensten, vespers, 
uitvaarten en huwelijken 
gaan voor. Maar, vinden 
sommigen, in verband 
met de toekomst zal er 
minder ruimte gegeven 

kunnen worden aan de kerkelijke gemeente. We 
zouden nu alvast moeten beginnen meer mogelijk-
heden te bieden aan andere dan eigen gemeente-
leden. Voorlopig is dat goed geregeld tussen onze 
gemeente en de Stichting Instandhouding Sint 
Jacobskerk. Het is belangrijk open te zijn naar de 
samenleving.
Wij zijn geen kerk voor onszelf. De eredienst moet 
voorrang krijgen, maar verder is haast alles moge-
lijk. We zouden uitnodigend en verbindend moeten 
zijn in de volle breedte en open moeten staan voor 
iedereen. Meer gratis concerten en activiteiten die 
de eenzaamheid tegengaan!
Dit zouden we moeten (kunnen) doen. De kerk 
zou vaker open moeten zijn voor iedereen. Con-
certen en speciale diensten (BLØF, Elvis Presley) 
trekken ander publiek. We zouden de EO kunnen 
uitnodigen.

Blijvende aandacht voor kerkdienst en pastoraat
Wat belangrijk gevonden wordt in de kerkdienst 
naast liturgie, bidden en zingen (vooral bekende 
liederen) is dat geloofsbelijdenis en 10 geboden aan 
de orde komen. Anderen noemen de kerk als ont-
moetingsplek voor jong en oud. De kerkdienst zou 
aansprekender moet zijn voor de groep die nu niet 

naar de kerk komt (20- tot 50-jarigen). 
De kerkdienst is de basis voor ons handelen. Een 
aansprekend verhaal maakt dat je erover doorpraat. 
Zingeving, contact en gespreksgroepen zijn belang-
rijk. Eigentijdse liturgie. De vraag wordt gesteld of de 
vorm van ontmoeting, de wijze van communiceren 
en het tijdstip van de diensten nog passend zijn bij 
de jongere generatie. Wensen die genoemd worden: 
vaker avondmaal vieren en af en toe de preekstoel 
gebruiken vanwege zichtbaarheid en geluid. Nu er 
weer meer kinderen in de kerk komen meer aan-
dacht voor hen, tijdens de overdenking kinderen 
opvangen in een eigen ruimte. 
Goed pastoraat betekent dat het pastoraat niet 
alleen aan de professionals wordt overgelaten maar 
dat gemeenteleden een luisterend oor hebben voor 
elkaar. Pastoraat moet ook beschikbaar zijn voor 
jongeren, bijvoorbeeld rond geboorte, het overlijden 
van ouders e.d. Groothuisbezoeken worden gemist. 
Wat we zouden moeten doen is meer inzet op (vrij-
willig) pastoraat. Voorgesteld wordt minder kerk-
diensten te houden of leken voor te laten 
gaan in vieringen zodat er meer ruimte overblijft 
voor pastoraat. 

Onze kerk wil nieuwe doelgroepen aanspreken.
Uit beeld geraakte groepen (20 - 50 jaar) en 
scholen. Wat we zouden kunnen doen is meer aan-
dacht geven aan levensvragen. Inhoudelijke activi-
teiten samen met het Cultuurpodium organiseren. 
Samenwerken met buurtteams en initiatieven in de 
regio. Onderdak bieden, laagdrempelig en gastvrij.
Op de vraag hoe de protestantse gemeente nieuwe 
doelgroepen kan aanspreken kwamen de volgende 
ideeën naar voren. Scholen rondleiden in 
verschillende kerken. Een speurtocht langs kerken 
organiseren. Burgerschapscursussen waar kerken 
onderdeel van uitmaken. Een aansprekende fl yer 
maken en breed verspreiden, o.a. op campings en 
in buurthuizen.
Meer omzien naar elkaar door buddy (maatjes) 
groepen te vormen. Huisbezoek, met name voor 
nieuwkomers in de gemeente. Meer publiciteit, o.a. 
via sociale media. Faciliteiten bieden aan groepen 
buiten de kerk en christelijke evenementen. Zorgen 
voor kinderopvang bij activiteiten zodat jonge 
ouders mee kunnen doen. 

Onze gemeente wil meer samenwerken!
Met PKN-kerken in de regio, met andere kerken 
in de Gemeente Vlissingen zoals Zuidpoort City 
Church. Scholen en studenten benaderen. Ook 
buiten de kerken samenwerken met maatschappe-

Verenigingen
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lijke organisaties zoals Buurtteams en het Cultuur-
podium .
Hoe? Door open te staan voor anderen, initiatief te 
nemen en dit breed te zien.
Samen activiteiten organiseren zoals tentoonstel-
lingen en activiteiten gericht op de dienst aan de 
ander. 

De kerkenraad neemt de opmerkingen en sugges-
ties bij de beleidsuitgangspunten mee bij de formu-
lering van een concept beleidsplan dat in de loop 
van 2024 aan de gemeente zal worden voorgelegd.
Na het gesprek over visie en beleidsuitgangspunten 
was het woord aan ds. Janny Blankenstijn over de 
herinrichting van de kerk en het liturgisch centrum. 
De reacties op de nieuwe inrichting zijn positief. 
Het blijft voorlopig een proefopstelling. Voordeel 
is dat er minder afstand is en dat voorganger en 
gemeente beter zichtbaar zijn voor elkaar. Een 
punt van gesprek vormt de preekstoel. Eigenlijk 
valt daar liturgisch niet zo heel veel over te zeggen. 
In de vroegchristelijke kerk was geen preekstoel 
maar werd gesproken van achter de tafel en zo 
doet Janny dat ook het liefst. In het midden van de 
gemeente. Maar de preekstoel mag geen strijd-
punt worden. De kerkenraad heeft besloten dat de 
voorkeur uitgaat naar de overdenking van achter de 
tafel, maar dat bij grote vieringen met veel mensen 
als de zichtbaarheid in het geding is gekozen kan 

worden voor de preekstoel. Aan gastpredikanten 
wordt bekend gemaakt hoe het in onze gemeente 
gebruikelijk is, maar als een predikant voorkeur 
heeft voor het gebruik van de kansel dan zal dat niet 
langer een punt van discussie zijn maar toegestaan 
worden. 
Naar aanleiding van de informatie over de inrichting 
komt de opmerking dat afgelopen zondag (26/11) 
de doorgang naar het podium voor de voorganger 
en de ouderling van dienst erg nauw was. Dat is 
inmiddels aangepast. Er is één podiumdeel vooraan 
geplaatst, omdat anders de zichtbaarheid voor de 
zijbanken onvoldoende was en ook de doorgang 
naar het podium daarmee beter is. 
De stoelen staan in theateropstelling. Dat verbetert 
de zichtbaarheid naar het liturgisch centrum als je 
recht vooruitkijkt maar niet als de voorganger opzij 
staat. Zo nodig zal de hoogte achter de tafel nog 
worden aangepast. 
Met vreugde wordt opgemerkt dat er op zondag 
weer meer kinderen en jongeren aanwezig zijn. 
Een van de aanwezigen merkt op dat de kerkelijke 
gemeente mensenwerk is maar dat de toekomst in 
Gods hand is.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de 
bijeenkomst. 

Anneloes Steglich

PCOB Souburg/Ritthem e.o.
De eerste bijeenkomst van de PCOB Souburg/
Ritthem e.o. in het nieuwe jaar zal zijn op dinsdag-
middag 09 januari in de Kwikstaart, aanvang 15.00 
uur. Traditiegetrouw worden er een paar rondjes 
bingo gespeeld en daarna is er erwtensoep voor 
iedereen. U bent van harte welkom! De kosten voor 
het deelnemen aan deze bijeenkomst zijn € 5,00.
Aanmelden voor deze middag kan tot vrijdag 05 
januari, telefonisch of per e-mail bij Ineke Wijkhuijs 
- v.d. Driest. Tel.nr.: 06 43 10 54 68, 
e-mail: ineke.pcob@gmail.com
Het te betalen bedrag kunt u storten op 
NL70 RABO 0138 4713 39, t.n.v. PCOB afd. Souburg/
Ritthem. 
NB: we vragen ieder die deelneemt aan deze bij-
eenkomst voor de bingo twee ingepakte cadeautjes 
mee te nemen.

En u wordt van harte uitgenodigd voor de winterse 
meezing-middag op woensdagmiddag 24 januari 
a.s., georganiseerd door de diaconie van de Protes-
tantse Gemeente Oost-Souburg en de PCOB Sou-
burg/Ritthem e.o. Deze zangmiddag vindt plaats in de 
Open Haven aan het Oranjeplein in Oost-Souburg, 
begint om 14.30 uur en duurt tot ± 16.30 uur. Het 
kinderkoor van de Marnixkerk verleent medewerking 
aan deze meezing-middag en de heer Arjen Huissen 
begeleidt het koor en ook de samenzang. Gastheer 
tijdens deze middag is de heer Kees van Boven. 
De deuren van de kerk zijn open vanaf 14.00 uur. 
U wordt verwelkomd met ko  ̧ e/thee en koek en in 
de pauze wordt u voorzien van een hapje en drankje. 
U hoeft zich voor deze meezing-middag niet op te 
geven en de toegang is gratis. Iedereen is welkom en 
neem gerust iemand mee. 
Graag tot dan!

Ineke Wijkhuijs

Verenigingen 



Na 10 jaar neemt Bert Heijstek 
afscheid als voorzitter van het college 
van kerkrentmeesters. Wij vroegen hem:

Hoe kijk jij terug op de afgelopen jaren als voorzitter?
Toen ik 10 jaar geleden werd gevraagd voor deze 
functie was ik net met pensioen. Ik bezocht eerst 
enkele vergaderingen van het college. Ik ervaarde 
dat het college werd gevormd door een enthou-
siaste club mensen. Er was veel expertise op het 
gebied van de fi nanciën, wet- en regelgeving, bouw-
kundige zaken en kerk-organisatorische aangelegen-
heden. Ik heb zodoende de vraag positief beant-
woord en daar nooit spijt van gehad. 
In diezelfde periode werd mijn vrouw ziek en het 
was wel eens moeilijk om de zorg voor haar en het 
kerkenwerk te combineren. Toen zij overleed heeft 
het werken in de kerk mij veel gegeven, het hielp mij 
om niet in een gat te vallen. 
Als voorzitter van het college van kerkrentmees-
ters was ik ook lid van het moderamen. Ook dat 
was prima, we konden goede afspraken maken. Wel 
moest ik oppassen om niet te veel hooi op mijn vork 
te nemen. Dat is ook wel één van de redenen om nu 
te stoppen. 
Het was kortom een mooie en schitterende tijd met 
een stel enthousiaste mensen waarmee ik mocht 
samenwerken, echt een team met kennis van zaken.

Waren er zaken die je in het bijzonder bij zullen 
blijven?
Ja, maar wel met een dubbel gevoel. Het was ingrij-
pend om zowel de Schaapskooi als Open Hof te 
verkopen. Je bouwt liever een nieuwe kerk dan dat 
je een kerk moet verkopen omdat het ledenaantal 
afneemt. Het is fi jn dat dat uiteindelijk mogelijk was 
maar tegelijkertijd ook teleurstellend dat dat nood-
zakelijk was. 
Op de implementatie van de kerk tv kijk ik positief 
terug. We bereiken zo toch veel mensen die niet 
meer naar de kerk kunnen komen. Tot in het buiten-
land worden de diensten vanuit de Sint Jacobskerk 
gevolgd. Dat is mooi. Nadeel is wel dat gemeente-
leden soms makkelijker thuis de dienst volgen. Wan-
neer ik zelf thuisblijf en naar de uitzending kijk mis 
ik toch een extra dimensie, het contact met anderen, 
het samen zingen, de betrokkenheid. 

En zaken die jou zijn tegengevallen?
Na de verkoop van Schaapskooi en Open Hof 
startten wij De Herberg aan het Bellamypark. Met 
veel energie en meerdere vrijwilligers werd het gere-
aliseerd, een prachtige plek in het centrum. Jammer 
dat het toch te weinig werd bezocht door onze 
gemeenteleden waardoor het niet is geworden wat 
het in potentie had kunnen zijn. We hadden er meer 
van verwacht. 
De afname van het aantal betrokken gemeenteleden 
kunnen we blijkbaar niet keren. Daardoor nemen de 
inkomsten af. De Actie Kerkbalans die deze maand 
weer wordt gehouden brengt jaarlijks steeds iets 
minder op. Daardoor verminderen ook de mogelijk-
heden van de kerk in de samenleving. Dat is jammer. 
Wat moeten we over een paar jaar met dit kerkge-
bouw? De Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk 
en het Cultuurpodium helpen ons substantieel maar 
op de lange termijn zal er meer moeten gebeuren. 
En tegelijkertijd moet ik zeggen dat het geweldig is 
dat er zoveel vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken, zowel binnen de kerkelijke gemeente als 
bij het Cultuurpodium zijn er zo’n 100 vrijwilligers 
actief, dat is echt positief!

Wanneer je zo veel tijd vrij maakt voor de kerk bete-
kent dat ook dat de kerk belangrijk voor jou is. Kun 
je aangeven waarom dat is?
Ik vind het mooi dat we zo’n pluriforme gemeente 
zijn waar mensen met een verschillende geloofsbe-
leving zich thuis voelen en samen kerk willen zijn. 
Naarmate je ouder wordt verandert je eigen bele-
ving. Door mijn betrokkenheid bij de gemeente de 
afgelopen 10 jaar heeft mijn eigen geloofsbeleving 
zich ontwikkeld, heeft zich verdiept en verbreed en 
is ruimer en genuanceerder geworden. Je begrijpt 
en accepteert de verschillen beter en waardeert die 

In gesprek met 
 Bert Heijstek 

10



11

College van kerkrentmeesters 

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u het 
verzoek om bij te dragen aan de actie 
kerkbalans. We hopen dat we weer op 
u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage 
kan de kerk van waarde blijven voor al 
haar leden en plannen maken voor de 
toekomst. 

Aftreden voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters
Begin januari zal Bert Heijstek aftreden als voorzitter 
van het college van kerkrentmeesters en ontstaat 
hierdoor een vacature welke tijdelijk zal worden 
ingevuld door Martin Dekker. De nadruk ligt hierbij 
op tijdelijk, wat betekent dat de kerkenraad intensief 
op zoek is naar iemand die deze vacature voor lan-
gere tijd wil invullen.

Binnen het college bestaat een portefeuilleverdeling, 
zoveel mogelijk op basis van de deskundigheid en 
kwaliteiten van de leden.
Marian van Vliet, secretaris, is verantwoordelijk voor 
verslaglegging, archivering en arbeidsrechtelijke 
aangelegenheden. Zij vertegenwoordigt het college 
in het algemeen bestuur van de Stichting Instand-
houding Sint Jacobskerk.
John Post, penningmeester, is verantwoordelijk voor 
de fi nanciële administratie, begroting, jaarrekening 
en vermogensbeheer. Daarnaast zijn de verzeke-
ringspolissen bij hem ondergebracht.
Hans Sinke is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de gebouwen.
Jeroen Castel is verantwoordelijk voor de geld-
werving binnen de gemeente en is als BHV-er 
aansprakelijk voor de veiligheid. Bovendien is hij 
vertegenwoordiger van het college in het alge-
meen bestuur van de Stichting Instandhouding Sint 
Jacobskerk.
Hans Koster die begin januari als kerkrentmeester 
met speciale taak zal worden benoemd, zal zorg-
dragen voor de ledenadministratie en IT-zaken.

Het college wordt ondersteund door vrijwilligers, 
denk daarbij aan schoonmaak- en onderhouds-
werkzaamheden op dinsdagmorgen in de kerk, vrij-
willigers van het beamerteam en kerk tv, vrijwilligers 
voor het tuinonderhoud op woensdagmorgen en de 
vrijwilligers vrijdagmorgen op het kerkkantoor. Het 
college vergadert ongeveer 10 keer per jaar. 
De voorzitter is lid van het moderamen en de 
kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad 
vergaderen elk ook zo’n 10 keer per jaar.

Belangrijkste taken van de voorzitter
Voorzitten van de vergade-
ringen van het college van 
kerkrentmeesters.
Zorg dragen voor het goed 
functioneren van het college 
en een evenwichtige verde-

ling van de taken binnen het college.
Mede opstellen van het concept beleidsplan voor 
meerdere jaren.
Deelnemen aan de reguliere vergaderingen van het 
moderamen en de kerkenraad.
In overleg met de secretaris voorbereiden van de 
vergadering, vergaderstukken en agenda.
Verzorgen van het personeelsbeleid en het samen 
met de voorzitter van de kerkenraad houden van 
functioneringsgesprekken.
Voorzitten, tweemaal per jaar, van de overleg-
vergadering met de Stichting Instandhouding Sint 
Jacobskerk / Evenementencommissie.

Bent u degene die het voorzitterschap van een 
enthousiast team van kerkrentmeesters voor 
langere tijd op zich wil en kan nemen? Voor infor-
matie kunt u contact opnemen met Bert Heijstek 
(06 53 26 74 50) of Martin Dekker (06 54 64 02 59).
Namens het college van kerkrentmeesters,

Bert Heijstek, voorzitter

verschillen ook positiever. Het is essentieel dat een 
kerkelijke gemeente helpt om onze kennis en ziens-
wijze te verbreden.

Blijf je wel betrokken bij het kerkenwerk?
Ja, ik blijf voorlopig sowieso de mobiele camera 
bedienen en ook het energieverbruik van de kerk 
zal ik voor het college van kerkrentmeesters 
blijven volgen. 

Daar komen ongetwijfeld meer dingen bij, ik sluit mij 
er zeker niet voor af. Inmiddels heb ik een nieuwe 
relatie. Voor het komende jaar even iets minder 
verantwoordelijkheid is fi jn. Ik hoop dat er snel weer 
nieuwe mensen gevonden kunnen worden om de 
vacatures binnen het college van kerkrentmeesters 
te vervullen. Het is echt een fi jne groep mensen om 
mee samen te werken!
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Classis delta
Uit de nieuwsbrief van de classis: 
‘Geloven in de Delta’

Ook in december 
vorig jaar is er weer 
een nieuwsbrief 

van de classis uitgekomen. De classis Delta is een 
grote ambtelijke vergadering die bestaat uit alle pro-
testantse gemeentes van Zeeland en een deel van 
Zuid-Holland. Binnen deze grote classis zijn er een 
aantal kleinere verbanden, de zogenaamde ringen. 
Binnen de ringen heb je vervolgens de gemeentes. 
Alle classes van Nederland worden afgevaardigd in 
de landelijke synode. Zo is er een heel samenhan-
gend netwerk van kerken. Het is goed om af en toe 
iets te horen van een groter geheel. Tenslotte is kerk 
meer dan alleen je eigen gemeente. Vandaar ook de 
nieuwsbrief die op gezette tijden verschijnt.

Eind november is de classis bij elkaar geweest. Twee 
belangrijke punten stonden op de agenda: 
1. Hoe moet het met kleine en kwetsbare 
gemeentes? In de ringen zijn daarover bezinnings-
bijeenkomsten gehouden. Het blijkt dat deze vraag 
bij veel gemeentes leeft. En dan gaat het vooral 
over hoe je de samenhang blijft behouden binnen 
een kerkgemeenschap, hoe je aan de benodigde 
mensen komt, en hoe zo’n heel kleine gemeente 
fi nancieel het hoofd boven water kan houden.
2. De verhouding van Kerk en Israël. Vooral door de 
oorlog tussen Israël en Hamas is dit een belang-
rijke, maar ook moeilijke kwestie. Ook in de synode 
is er over gesproken, maar het blijkt dat binnen 
de kerk de meningen zeer verdeeld zijn. Vast staat 

dat het christendom joodse wortels heeft, dat is 
belangrijk voor ons geloven. In de kerkorde (een 
soort grondwet van de kerk) houdt men vast aan 
de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Maar 
dat geeft al de nodige problemen. Want politiek 
staat soms haaks op geloof. Toch is het nodig en 
goed om het gesprek niet uit de weg te gaan. Want 
gemeenschappelijk is dé grote zorg dat door de 
oorlog het antisemitisme aan alle kanten opkomt. 
Predikanten worden dan ook opgeroepen om in de 
kerkdiensten daar tegenop te komen. Ieder mens 
heeft immers recht van bestaan, en ook iedere jood. 
Bijkomend probleem is dat Palestijnse christenen 
zich in de kou gezet voelen, ook door de kerken. 

De nieuwsbrief begint met een meditatief woordje 
van ds. Marjo Wissen, voorzitter van de classis. 
In vele gemeentes worden weer nieuwe beleids-
plannen gemaakt voor de komende jaren. Zij ziet dat 
er een kloof is tussen onze plannen en de realiteit 
die ons vaak inhaalt. Zij schrijft: ‘In de kerk leven wij 
van wat komt. Maar we moeten klaar zijn om het te 
ontvangen wanneer het komt. De toekomst is niet 
maakbaar. We moeten niet lijdzaam afwachten, maar 
oefenen in ontvankelijkheid. Erop vertrouwen dat de 
Heer in ons midden is, ook al zien we hem niet en 
ervaren wij zijn aanwezigheid niet. Laten wij erop 
vertrouwen dat hij zich ontmoeten laat in mensen 
en op plaatsen waar wij dat het minst verwachten. 
Laten wij in dit geheimenis leven.’ Deze wens geldt 
voor het maken van een beleidsplan en natuurlijk 
ook voor het nieuwe jaar.

Neeltje Köther

Waterstof 
Waterstof lijkt het toverwoord te worden 
voor een duurzame toekomst. Maar hoe zit 
dat eigenlijk?

In een notendop: Op zich is waterstof niet duur-
zaam. Waterstof is alleen duurzaam als het gemaakt 
wordt uit water en duurzaam opgewekte elektrici-
teit. Slechts 40% van ons totale elektriciteitsverbruik 
in Nederland is duurzaam; 50% wordt gemaakt 
met aardgas. Er is dus geen duurzame elektriciteit 
‘over’. Waterstof is nodig voor het verduurzamen 
van kunstmest, kunststof, scheep- en luchtvaart en 
opslag van energie. 
Zolang niet alle elektriciteit duurzaam wordt opge-
wekt in Nederland, is de productie van waterstof 
niet zinvol en geeft het per saldo een grotere CO2 

uitstoot dan het te maken uit aardgas.
Uitgebreide toelichting: Waterstof komt op de 
aarde niet in vrije vorm voor. Er is geen waterstof-
bron of -veld. Waterstof kan ‘gemaakt’ worden uit 
aardgas. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan 
(CH4), ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan 
(C4H10), stikstof (N2) en CO2. Door stroom te 
laten reageren met aardgas wordt deze verbinding 
omgezet naar waterstof en grote hoeveelheden 
CO2.
Waterstof kan ook ‘gemaakt’ worden uit water. Water 
is het molecuul H2O ofwel 2 atomen waterstof (H) 
en 1 atoom zuurstof (O). Met behulp van elektriciteit 
wordt uit water waterstof en zuurstof gemaakt. Dit 
proces heet elektrolyse.
Fabrieken als Yara in Sluiskil voor kunstmest en 

Kerk- en werkgroepen 
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Zeeland Refi nery voor benzine, maken zeer grote 
hoeveelheden waterstof uit aardgas. De waterstof 
is voor deze bedrijven dus een grondstof. Yara en 
Zeeland Refi nery behoren tot de grootste aardgas-
gebruikers in Nederland.
Yara en Zeeland Refi nery moeten verduurzamen. 
Dat kan door de duurzaam gemaakte waterstof. Met 
elektriciteit uit windturbines en zonnepanelen kan 
dus duurzame elektriciteit en dus duurzame water-
stof gemaakt worden. Waterstof maken uit water 
heeft een rendement van slechts 70%.
Waterstof kan ook weer omgezet worden in elektri-
citeit. Dit kan met een rendement van 50%.
Waterstof kan ook gebruikt worden als brandstof. 
Bij verbranden komt alleen waterdamp vrij en wordt 
met een rendement van 90% warmte gemaakt. 
Waterstof kan opgeslagen worden. Het is het 
kleinste molecuul op aarde, en ontsnapt zeer snel. 
Opslag gebeurt in stalen cilinders bij zeer hoge-
drukken van 350 of 700 bar.

Samengevat: Als we kunstmest en kunststof willen 
blijven gebruiken dan is waterstof gemaakt met 
duurzame elektriciteit de enige optie. 
Voor warmte kunnen we waterstof verbranden met 
een rendement van 70% x 90% = 63%. Een beter 
alternatief is een warmtepomp die elektriciteit 
omzet in warmte met een rendement van 350%!
Als we energie moeten opslaan met waterstof en 

daarna weer omzetten in elektriciteit dan kan dat 
met een rendement van 70% x 50% = 35%.
Een beter alternatief is een batterij met een rende-
ment van 90%!
Conclusie: Als we na 2030 nog kunstmest, 
kunststo« en, enz. nodig hebben, dan kan dat met 
duurzame waterstof worden gemaakt.
Na 2030 moeten zwaar materieel, scheepvaart en 
luchtvaart verduurzaamd worden. De grootte en 
zwaarte van batterijen kan een probleem opleveren. 
Waterstof kan dan een oplossing zijn. Batterijen 
worden wel steeds lichter.
Na 2050 hebben we geen elektriciteitscentrales 
meer op fossiele brandsto« en. Als we dan afhanke-
lijk zijn van zon- en windenergie en de zon schijnt 
niet of het waait niet, hebben we wel elektriciteit 
nodig. Met opgeslagen waterstof kunnen we weer 
elektriciteit produceren.
U proeft het al, ik ben geen groot voorstander van 
waterstof op dit moment. Slecht 40% van de elek-
triciteit is maar duurzaam. Er is dus geen duurzame 
elektriciteit ‘over’ om er waterstof van te maken. 
Waterstof wordt gepromoot door de Gasunie, de 
gas netwerkbedrijven en Shell. Deze hebben allen 
een groot fi nancieel belang bij waterstof!

Niek Tramper - 06 22 11 62 44
niek.tramper@zeelandnet.nl
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Planning de actieve kerk voorjaar 2024 
Welkom in De Herberg!
Films om over door te praten. Naast de bekende 
activiteiten willen we dit voorjaar een aantal nieuwe 
activiteiten organiseren. Oud maar in een nieuw 
jasje zijn maandelijkse fi lmvoorstellingen met 
nagesprek op de derde donderdag in de maand. 
We willen dezelfde fi lm 2x vertonen om 14.00 uur 
en om 19.30 uur zodat zowel oud als jong de fi lm 
kan zien. Op dit moment is de fi lm die in januari 
gedraaid wordt nog niet bekend; dit zal in de zon-

dagsbrief en op de beamer aangekondigd worden. 
Wie wil Gertruud Smit helpen om de fi lmactiviteit te 
organiseren?
Kijk op de ziel. Nieuw is ook de gesprekskring 
rondom het boekje ‘Kijk op de ziel’ van Martine 
Oldho« . Wat zegt de Bijbel over de ziel? Eeuwen-
lang was de ziel bekende taal in kerk en theologie, 
maar wat is de ziel voor ons in deze tijd? En hoe 
verhouden zich lichaam en ziel? Het boekje nodigt 
uit tot theologische verdieping en biedt een aanzet 
tot geloofsgesprek. Er staan gespreksvragen aan het 

Delta voor Colombia
ZWO-project classis Delta

uitnodiging 
Jeannet Bierman bezoekt 
classis Delta
In de werelddiaconaatdienst van 
05 november 2023 hebben we 
aandacht gevraagd voor drie 
projecten in Colombia. 
In januari 2024 bezoekt Jeannet 
Bierman de classis Delta. Jeannet is uitgezonden 
door de Protestantse Kerk naar Colombia, waar zij 
praktische theologie doceert aan de faculteit in Cali 
en studenten begeleidt bij verschillende diaconale 
projecten. Het project ‘Sociaal bewogen predikanten 
opleiden’ maakt deel uit van het classicale project 
‘Delta voor Colombia’. De Najaarszendingscollecte 
van 26 november was bestemd voor dit project. 
Beide collecten zijn door de diaconie afgerond naar 
een totaalbedrag van € 900,-. Een mooie start voor 
deze nieuwe projecten.

Ook zijn, naast 
diakenen en ZWO-
commissieleden, 
belangstellende 
gemeenteleden van 
harte welkom voor 
een ontmoeting met 
Jeannet tijdens een 
gezamenlijke viering 
op 14 januari of bij de 
regiobijeenkomst op 
15 januari. Jeannet 
zal daar vertellen 

over haar werk in Colombia en de projecten van 
haar studenten. 
Zondag 14 januari, 10.00 uur
Diaconale viering in het teken van ‘Delta voor 
Colombia’ met gelegenheid voor persoonlijke 
ontmoeting met Jeannet Bierman in de
Nicolauskerk, Oostkerkestraat 1, 
4471 BA Wolphaartsdijk.
Maandag 15 januari, 19.30 uur 
Regionale bijeenkomst ZWO-Delta in de
Pelgrimskerk, Fort den Haakweg 2,
4354 AE Vrouwenpolder.

Tijdens de regiobijeenkomst staan we ook kort stil 
bij de andere projecten in Colombia en trakteert 
de ZWO-Delta op Colombiaanse hapjes. Ook is 
er uitgebreide documentatie beschikbaar over de 
projecten die we als classis steunen en is er volop 
gelegenheid voor het stellen van vragen. 
U BENT VAN HARTE WELKOM!

ZWO-commissie Delta en
ZWO-werkgroep Vlissingen

De Actieve Kerk en De Herberg
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - Telefoon 41 25 18
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

elke maandag 13.30 - 16.00  Digiwijzer café Lia Borgs, tel. 06 30 29 58 85

di, do, vrij, zat 13.30 - 16.30 Open huis De Herberg, tel. 41 25 18

elke woensdag 13.30 - 16.30 Breien voor het goede doel
"Sonja Vreeke, tel. 06 38 53 16 27 

en Margot Brasser"

elke vrijdag 10.00 - 12.00 Kerkkantoor Tel. 41 25 18

donderdag  19 januari
start: 19.00

start: 14.00 
Film Gertruud Smit, tel: 06 10 80 10 47

donderdag 25 januari 11.00 - 13.00 Lunchbijeenkomst "Sonja Vreeke en Anneloes Steglich"

OPA
Dan staan we weer aan het begin 
van een heel nieuw jaar. Namens 
het Dream Team een voorspoedig 
2024 toegewenst. Op vrijdag 12 
januari van 16.00 uur tot 17.45 uur 
en zaterdag 13 januari van 09.00 
uur tot 11.00 uur staat het Dream 
Team weer voor u klaar op het 
AH XL terrein voor uw papier. Tot 
nu toe is er 30.940 kg papier ver-
zameld (okt. 2023). De volgende 
inzameling is op 09/10 februari.
Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de mooie 
bos bloemen en kaart met vele 
namen t.g.v. ons 60-jarig huwelijk. 
Groeten van 

Adri en Nel Hoefkens

Bloemengroet
De gemeente zegt met
kaart en boeket:
Hartelijk gegroet,
het ga je goed.
Hartelijk dank,

Nel en Chris Ruis

Onze hartelijke dank voor de 
prachtige bos bloemen die we 
kregen voor onze gouden brui-
loft! En voor de mooie kaart met 
warme groet van predikant en 
gemeenteleden.

Theo en Ploni Verplanke - 
Lievense

Op 18 november is mijn moeder, 
mevrouw Corry Smit - Snoep 100 
jaar geworden. Zij kan de kerk-
diensten niet meer bezoeken en 
ik mocht haar de bloemen van de 
kerk en een kaart met heel veel 
namen brengen. Ze was er heel 
erg blij mee en ondanks dat zij 
heel veel vergeten is, kon ze zich 
bij bepaalde namen toch nog een 
gezicht herinneren. Namens haar 
heel erg bedankt!

Hanni Smit

Evenementen

Evenementen 
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

Zaterdag 06 januari
Aanvang 20.00 uur 
Christelijke Oratorium Vereniging 
Te Deum Laudamus: Weihnachts-
oratorium van J.S. Bach

Donderdag 11 januari
Aanvang 20.00 uur
Zeeuws Orkest: Nieuwjaars-
concert met Remy van Kesteren 
(harp) en zangeres Rosann

Zaterdag 13 januari

Aanvang 19.30 uur
Koninklijke Harmonie Ons 
Genoegen met Black Gospelkoor 
G-Roots:  Nieuwjaarsconcert 
‘Gospel in Harmony’

Voor meer informatie 
over het programma 
en kaartverkoop:  

sintjacobskerk.nl/agenda.html

eind van elk hoofdstuk. We willen het boek in drie 
bijeenkomsten bespreken: op maandag 05 februari, 
04 maart en 18 maart om 19.30 uur in De Herberg. 
De avonden worden geleid door Marja Kwast en 
Anneloes Steglich. Aanmelden bij Anneloes: 
scriba@pkn-vlissingen.nl Deelnemers krijgen het 
boekje bij inschrijving tegen de kostprijs (€ 10,00).
Lunchbijeenkomst. Eenmaal per maand wordt op 
donderdag een lunchbijeenkomst georganiseerd. 

Op 25 januari is het thema: ‘Ga mee, alles wordt 
nieuw!’
Daarnaast hebben we dit voorjaar nog een heleboel 
voor u in voorbereiding! Zoals een bezoek aan een 
biologisch bedrijf, georganiseerd door de werk-
groep Groene Kerk, een bezoek aan Kloosterwelle in 
Schouwen en een meditatieve wandeling. Daarover 
meer in het februarinummer van Kerk in-Druk.



Colofon
Kerkenraad
Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 0118 46 82 27 en 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57 
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

KERK Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen, 
Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur, 
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 
4383 AT Vlissingen. 
Tel.: 06 55 93 40 73
Organist: Dhr. Jos Vogel, Espenlaan 1, 
4334 BX Middelburg, 
Tel. 0118 63 83 78
Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse, 
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl, Tel.: 06 14 73 26 25.

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk  is een blad van de Protestantse Gemeente 
Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente 
ontvangt maandelijks dit blad. Eenmaal per jaar zal een 
minimale bijdrage van € 15,00 worden gevraagd.
Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geeft u 
dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1300

Inleveren kopij  
Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek 
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen, Tel.: 0118 47 00 92,  
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype Calibri 12 heeft 
de voorkeur!

Redactie
Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen.
Tel. 0118 47 00 92.

Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen. 
Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Stekener, Anna Blamanlaan 33, 
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek, Gravestraat 13a,
4381 AL Vlissingen. Tel. 0118 57 81 76.

Administratie
Mevr. Marja van Sabben, Paul Krugerstraat 258, 
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40, 
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk: NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij
Driedijk Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
Tel.: 0113 56 19 42, www.burodriedijk.nl,
info@burodriedijk.nl

Diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk
Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in 
Vlissingen, dan kunt u dit doen op 
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het 
College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente 
te Vlissingen.Kerkkas (ook voor de collectebonnen) 
Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing 
en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan 
Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18 

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar
tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl




